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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 10 mei 2024 no. 19 

 

    De diensten 

Zondag 12 mei 
09.30 u. dienst met doventolk o.l.v. 
ds. B. Grandia uit Doetinchem  
Collecte voor de kerk 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoe
k/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ 

 
Zondag 19 mei  - Pinksteren 
09.30 u. ds. A.N. Driebergen 
Collecte voor KIA-
Pinksterzendingsweek 
 

Organist/pianist 
Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Floor Bos 
 

Lector 
Anneke Pantekoek 
 

Kinderwoorddienst  
Conny van Tussenbroek 
 

Kinderoppas 
Cora en Ariëlle Klein 
 

Koffie schenken 
Teus en Aria Bor 
 
De diensten zijn rechtstreeks te volgen 
via:https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos 

 
 

 
 

 
 

 

Kerkbloemen            

 
 

De bloemen zijn gebracht bij   
de fam. van den Heuvel-den Besten,   
als welkomstgroet van onze kerk. 
Ook waren er bloemen voor Caroline 
Vreugdenhil vanwege haar koninklijke 
onderscheiding en voor  
Annemiek Bos-Dousma omdat zij 
herstellende is van een operatie. 
 

Collecteopbrengsten  
5-5 project Ghana € 493,30 
9-5 kerk € 199,85. 
 

Bouwplaats 
Zondagavond 12 mei bespreken we 
weer een aflevering van de podcast 
“Moderne Profeten”. Deze aflevering 
gaat over majoor Bosshardt. Op de 
wallen bevindt zich het Majoor 
Bosshardthuis. De manager van dat 
huis, Gert Kraaijeveld, is deze avond 
aanwezig. 
We willen deze man niet voor niks 
laten komen, dus wilt u zich   
alstublieft opgeven vóór 
zaterdagmiddag 5 uur. 
Graag aanmelden bij 
bouwplaats@ontmoetingskerk.nl 
 

 
 
 

 

 

 

 

Lief en leed 
 

Op Hemelvaartsdag overleed Henk 
Damsteeg. Na moeilijke laatste dagen 
eindigde zijn leven op aarde en begon zijn 
leven in de hemel. We bidden voor Brigitta 
om kracht en nabijheid van God en 
mensen in deze periode. 
De afscheidsdienst van Henk is op  
donderdag 16 mei om half 11 in de 
Ontmoetingskerk. Vanaf 10 uur is er - ook 
in de kerk - gelegenheid tot condoleren en 
afscheid nemen. 
 
We leven mee met Peter en Dientje 
Oosterlee-Deceuninck. Deze week namen 
ze afscheid van de moeder van Peter. Ze 
heeft een hoge leeftijd bereikt en er is 
vrede om haar overlijden, maar natuurlijk 
is er ook leegte en verdriet. We bidden om 
troost voor Peter en Dientje en de familie. 
 
Wekelijks leven Ton Rossewij en Coby van 
Brueghem met onze diensten mee. Ton 
begint komende week aan zijn laatste kuur 
en hoopt dat de behandelingen het 
gewenste resultaat zullen hebben. Laten 
we bidden voor hem om zegen en moed. 
 
Er zijn bij verscheidene gemeenteleden 
zorgen om ziekte van familie en vrienden. 
Ook voor wie niet met name genoemd 
wordt, bidden we om kracht en nabijheid 
van God en mensen én om tijd van leven.  
 

Annette Driebergen 
 

 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
mailto:bouwplaats@ontmoetingskerk.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 
Hemelvaart geeft ons een opdracht. Jan Coghe 
verwoordt dat in het boekje ‘Met zonder Jezus’ op de 
volgende manier: 
 

En als we toch weer naar omhoog gaan staren 
naar waar Hij is, - of hoe het heet… 
wil Hij ons telkens weer bedaren 
omdat Hij van de mensen weet… 
 
Hij zal ons naar beneden wijzen - 
naar wat te doen valt onder mensen… 
Hij zal ons om die inzet prijzen 
en ons alleen het goede wensen. 
 
Hij zal ons naar elkaar verwijzen 
jou nu naar mij en mij naar jou… 
opdat wij naar zijn onderwijzen 
mekaar graag zien in diepe trouw. 
 
Pas dan kan hier de hemel groeien - 
slechts dan leeft Hij nog voelbaar voort… 
als liefde ondermaans kan bloeien 
zijn leven voortgaat - ongestoord. 

 
Annette Driebergen 
 

 

Op weg naar Pinksteren 

 
Volgende week is het Pinksteren. Het zal een eerste 
markering zijn van de overgang naar onze nieuwe 
pastorale en diaconale structuur. We nemen afscheid van 
ambtsdragers en wijkbezoekers en verwelkomen nieuwe 
ambtsdragers en buurtbezoekers. We doen dat in 
dankbaarheid voor al het werk dat in de gemeente 
gebeurt, ook door wie niet met een speciale opdracht 
wordt genoemd. Juist in de nieuwe structuur hebben we 
elkaar allemaal nodig én krijgt iedereen een taak om - als 
in de bekende spreeuwenwolk - elkaar in het oog te 
houden!
 

 

 
Bij de ZondagAvondSpecial van 26 mei 

 
 

 
 

De commissie Eredienst organiseert op zondag 26 mei een 
ZondagAvondSpecial met liederen van Huub Oosterhuis. Idee erbij is dat 
gemeenteleden hun favoriete lied van Oosterhuis kiezen uit het Liedboek of 
uit de rijkdom van zijn hele repertoire en daar iets bij vertellen. Vervolgens 
kan dat lied gezongen of beluisterd worden, al naar gelang de mogelijkheid 
tot uitvoering. 
Wie een favoriet Oosterhuislied heeft, mag dat melden bij Annette, via mail 
of ander bericht. 
We wachten vol spanning op wat binnenkomt! 
 
Arjan, Marijke, Pim, Bartha, Conny en Annette  
 

Biodiversiteit 

In overleg met de kerkrentmeesters en de mensen van groen-onderhoud komt er een nieuw bloemenvak in het 

grasveld naast de kerk. We gaan er inheems bloemenzaad zaaien zodat we straks niet alleen van de bloemen maar 

ook van bijen en vlinders kunnen genieten.  

Wie zou bereid zijn om het bloemenveld samen met mij te beheren? Het is niet heel veel en wel heel leuk werk!  

🌱 Vriendelijke groet,  

Mathilde Bos (06-20491027). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MeetMe 

 

 

 
 
 
Op 1 juni is er een filmavond 
in Ameide met erna een 
borrel voor de liefhebber. Er is 
in de ruimte plaats voor 30 
personen, dus geef je snel op! 
De kosten zijn € 10,- inclusief 
hapjes en drankjes. Opgeven 
kan t/m 26 mei. 
Zie voor meer informatie  
meetmevijf.jouwweb.nl.  
 

IDAHOBIT-wake in Lexmond, met als thema: ‘Er is geen enkele reden om bang voor hen te 
zijn’ 

Van harte welkom in de IDAHOBIT-wake van 16 mei om 19.30 uur in Lexmond. Deze wake wordt gehouden om met 
woorden en in stilte, met liederen, lezingen en gebeden de slachtoffers van geweld en discriminatie omwille van 
iemands seksuele of genderidentiteit te herdenken. Gezamenlijk wordt het vertrouwen uitgesproken dat onder de 
hemel ruimte voor iedereen is, zonder onderscheid. Voorganger in de wake is ds. Wielie Elhorst. Hij is verbonden aan de 
Protestantse Kerk van Amsterdam en werd benoemd als predikant met een bijzondere opdracht voor de LHBTQIA+-
gemeenschap. Als inleiding op de wake van 16 mei zegt hij: 

"Het gesprek over LHBTQIA en geloof lijkt te polariseren, ook in Nederland. De woorden jegens LHBTQIA’ers liegen er 
vaak niet om. Ze zijn gewelddadig te noemen. Al met al geen bevorderlijke omgeving om open en vrij om te gaan met je 
seksuele en/of genderidentiteit. De jaarlijkse IDAHOBIT-wake in Lexmond maakt ruimte voor woorden bij de levens van 
LHBTQIA’ers, bij de verdrietige en de vrolijke ervaringen. De wake cirkelt rond Deuteronomium 31:6 waaraan ook het 
thema van de wake is ontleend. Het wil in deze tijden een bemoediging zijn, die we ook praktisch delen als we – voor 
het eerst in de wake – de Maaltijd van de Heer gebruiken, moment van gedachtenis én van hoop: ter plekke een nieuwe 
werkelijkheid met Christus in ons midden." 

Martijn Borsje bespeelt het orgel en de piano, gemeenteleden zullen participeren in de dienst. Er zal gecollecteerd 
worden voor het werk van WijDeKerk.nl. 

Voel je vrij deze wake te bezoeken; als geïnteresseerde, uit solidariteit, uit persoonlijke betrokkenheid, uit behoefte. 
Neem gerust iemand mee. We zien je/ jullie graag op donderdag 16 mei om 19.30 uur in Protestants Kerkelijk Centrum 
Lux Mundi, Zuidernes 45 te Lexmond. 

 

about:blank


 

 

   Er werd weer hard gewerkt vorige week zaterdag. 


