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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 12 april 2024 no. 15 

 

    De diensten 

Zondag 14 april 
09.30 u. dienst met doventolk o.l.v. 
dhr. A. den Besten uit Sliedrecht 
16.00 u. Peuter- en kleuterdienst 
Collecte voor de kerk 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl
/betaalverzoek/?id=K938_xeSwON
C9vTeE-7tQ 
 

Zondag 21 april 
09.30 u. ds. R. Meeder uit Leerdam 
Collecte voor Plaatselijk Missionair 
Werk 
 

Organist/pianist 
Bert Kruis 
 

Ouderling van dienst 
Henny Kool 
Jonneke van Dalen 
 

Lector 
Tabitha Kazen 
 

Kinderwoorddienst  
Alie van den Bosch 
 

Kinderoppas 
Wies Harrewijn en Maartje van 
Wijk 
 

Koffie schenken 
Ria Kon en Henny Kool 
 

De diensten zijn rechtstreeks te volgen 
via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/3
01-Ontmoetingskerk-Noordeloos 

 
 

 

Kerkbloemen     

 
 

De bloemen zijn gebracht bij  
dhr. G. Rijke, met de hartelijke 
felicitaties voor zijn verjaardag. 
 

Collecteopbrengst 
7-4 Kerk: € 356,70 
 
 
 

 

 

 

 

Lief en leed 
 

In alle vroegte is vrijdagmorgen Els Kamp-
van der Meijden overleden. Els was al 
lange tijd niet meer in staat naar de 
Ontmoetingskerk te komen, maar leefde op 
afstand altijd nog mee en voelde zich met 
onze kerk verbonden. 
Vrijdag 19 april zal om 13.30 uur de 
afscheidsdienst zijn. Voorafgaand is er 
vanaf 13.00 uur gelegenheid om afscheid 
te nemen en de familie te condoleren. 
Volgende week zal er een ‘In Memoriam’ in 
de gemeentebrief worden opgenomen. 
We bidden voor haar kinderen, 
kleinkinderen, familie en vrienden om 
troost en nabijheid van God en mensen. 
 
Er zijn zorgen om gezondheid bij 
verscheidene gemeenteleden. Wachten op 
uitslagen van onderzoek of op een oproep 
tot opname of operatie … de een kan het 
met een zekere nuchterheid, voor de ander 
is er veel spanning. Het gaat in ieder geval 
voor iedereen gepaard met onzekerheid.  
Laten we in gebed denken aan ieder die 
zich zorgen maakt over wat komen gaat. 
 
De diaconie organiseerde afgelopen 
donderdag een seniorenmiddag. Wat een 
mooie groep mensen was daar bij elkaar! 
Een afwisselend programma, ruimte voor 
onderling gesprek en ontmoeting, een 
goedverzorgde maaltijd … het was goed om 
elkaar op deze manier te treffen en te 
merken hoeveel betrokkenheid er is bij 
elkaar en bij de Ontmoetingskerk, zeker 
ook van wie ondertussen op afstand moet 
meeleven, omdat kerkdiensten bijwonen 
niet meer mogelijk is. 
 
Annette Driebergen 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 
Vorig weekend waren we met een groep gemeenteleden 
in het klooster in Oosterhout. Verderop staat een verslag 
van de hand van Inie. Het was goed om er te zijn en 
bijzonder om te ontdekken dat een diepe verbondenheid 
kan ontstaan in en door geloof, hoop en liefde. En dat in 
2x24 uur.  
 
Met het oog op die ervaring deze woorden van Eppie 
Dam:  
 

Huis om stil te zijn  
 
Uit straten ronkend en rumoerig  
heb ik een weg, een plek gezocht;  
ik vond, het hart beklemd en roerig,  
een huis gebouwd uit ademtocht.  
 
Uit woordenvloed ben ik gekomen,  
genaderd tot de bron van rust;  
niet om er zomaar weg te dromen  
maar stil te zijn naar hartenlust.  
 
Hier klinkt de taal niet angstaanjagend  
en daal ik tot mijn wezen in,  
in stilte die bevrijdt, ontwapent:  
een stem die spreekt van dieper zin.  
 
Het veilig masker mag doormidden,  
ik toon mezelf een waar gezicht; 
 terwijl - geopend - handen bidden:  
ontvangend, weerloos, vederlicht.  
 
Ik voel me als herdacht, herboren -  
het eelt, de ziel opnieuw doorbloed;  
ik ga, weer mens als ooit tevoren,  
de wereld anders tegemoet. 

 
 
Annette Driebergen 
 

Op weg naar de ZondagAvondSpecial van 26 mei 
 

 

Zondagmiddag: dienst voor peuters en 
kleuters 
 

Zondagmiddag om 16.00 uur staan onze jongsten weer in 
het middelpunt van een viering in de peuter- en 
kleuterdienst. We beleven met elkaar het verhaal van de 
Ark van Noach. Het is elke keer weer verrassend met 
hoeveel plezier ze in een verhaal stappen.  
Van harte welkom met kinderen en kleinkinderen! 
 

Opvoeden in geloof; gespreksavond op 24 
april  

 
 

Voor ouders van kinderen van 0-10 jaar is er op woensdag 
24 april een avond over ‘Opvoeden in geloof’. In de 
boekjes van de Bouwplaats en van het Jeugdwerk staat er 
onder andere dit over:  
Binnen de Ontmoetingskerk zijn we graag lerend 
onderweg, samen groeiend in geloof. Opvoeden in geloof 
hoef je niet alleen te doen. We ontdekken steeds weer 
dat gesprek over geloof en je kind hand in hand gaan met 
gesprek over je eigen geloof. Het blijkt verrijkend en 
inspirerend om daarin elkaar te inspireren. 
Van harte uitgenodigd om mee te doen! 
Geef je op bij Elvira of Annette.  
 
 

 
De commissie Eredienst organiseert op zondag 26 mei een 
ZondagAvondSpecial met liederen van Huub Oosterhuis. Idee erbij is dat 
gemeenteleden hun favoriete lied van Oosterhuis kiezen uit het Liedboek of uit 
de rijkdom van zijn hele repertoire en daar iets bij vertellen. Vervolgens kan dat 
lied gezongen of geluisterd worden, al naar gelang de mogelijkheid tot 
uitvoering. 
 

Wie een favoriet Oosterhuislied heeft, mag dat melden bij Annette, via mail of 
ander bericht. 
We wachten vol spanning op wat binnenkomt! 
 

Arjan, Marijke, Pim, Bartha, Conny en Annette  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Terugblik op het kloosterweekend 
 

 in Oosterhout in de Onze Lieve Vrouwe Abdij te Oosterhout. (https://www.olvabdijoosterhout.nl/) 
 
Ditmaal was ik er voor de derde keer. Twee keer eerder was ik er met een groepje van de kerk er naartoe geweest en ook 
nu mocht ik mee als oud-Ontmoetingskerklid. Zelf vind ik het fijn om met een groep zo’n weekend te beleven en nog 
fijner wanneer er naast het programma van het klooster nog andere activiteiten plaatsvinden. Dit weekend stond in het 
teken van geloof, hoop en liefde. We konden ons op allerlei manieren hiermee en met elkaar bezighouden: een lied laten 
horen dat je aansprak, een kunstwerk maken, je hart blootgeven aan de hand van voorwerpen die Annette in de tuin had 
neergelegd en ‘last but not least’ jouw idee over hoe je de dag had ervaren in twee woorden weergeven. Ook de 
vieringen stonden in feite in het teken van geloof, hoop en liefde.  
In de evangeliën stonden de verschijningen van Jezus aan de discipelen centraal.  
 
Het klooster bestaat uit een gedeelte waar de nonnen verblijven en een gastenverblijf waar maximaal twaalf personen 
van gebruik van kunnen maken. 
Alhoewel de website alle informatie geeft, wil ik ook graag mijn belevenissen vertellen.  
Een kloosterweekend begint op vrijdagmiddag na 14.30 uur en eindigt op zondagmiddag rond 14.00 uur. Het klooster 
heeft net een verbouwing ondergaan, waardoor het voor ons, als gasten, alleen maar aangenamer is geworden. Elke 
kamer heeft een eigen toilet en douche tegenwoordig. Daarnaast hebben we de beschikking over een woonkamer, eten 
we in de eetkamer en wassen we af in een gemoderniseerde keuken. Het afwassen gaat nog steeds met de hand. 
Het prettigst aan dit klooster vind ik dat de zusters niet alleen volgens de leer van Benedictus leven, maar dat er voor de 
gasten een zuster aanwezig is die hier heel prettig over kan vertellen, evenals over het kloosterleven. Zr. Hildegard is die 
zuster, zij maakt tijdens de ochtend na de eucharistieviering hiervoor de tijd vrij en tijdens de koffie kunnen wij onze 
vragen op haar afvuren.  
 
Zr. Hildegard heeft meer in haar mars. Zij vertelde dat zij geïnspireerd was geraakt door een Grieks-orthodoxe filosoof 
genaamd Ioannis Zizioulas (1931-2023). Zij vertaalde zijn grootste werk Communion and Otherness. Zr. Hildegard geeft 
hierover vier cursussen. Maar ook dan geldt: de cursus wordt gegeven tussen de ‘bedrijven’ door ofwel, zoals de folder 
schrijft: ‘We werken vier dagdelen, te weten vrijdag- en zaterdagmiddag van 14.15-16.45 uur en zaterdag en 
zondagmorgen na de dienst van 9.30-12.00 uur. Het is dan ook de bedoeling dat je er een weekend van maakt.  
Voor mij zijn het aanraders, een weekend met een groep, maar ook een cursus gegeven door Zr. Hildegard Koetsveld.  
 
Inie Paulus,  
oud-lid van de Ontmoetingskerk. 
     

 

Gemeente Groei Groep 
 

We hebben een prachtig seizoen gehad met elkaar. 
Het GGG elftal onder aanvoering van Jacoline Fierloos. 
We bespraken de eerste elf hoofdstukken van Genesis, aan de hand van het Boekje “En God zag dat het TOV was”.  
GGG: Gemeente Groei Groep. We wilden met elkaar de Bijbel beter begrijpen en leren van elkaar om intenser met Onze 
Vader te kunnen leven. En dat is zeker gelukt. 
We hebben 9x vergadert en het was fijn om samen te bidden, te zingen, lief en leed te delen, Gods Woord te lezen en te 
bespreken.  
Wat voelen we ons rijk met Gods Woord. 
Maar ook verrassend hoe verschillend we Zijn Woord soms interpreteren. 
We voelen ons klein als we zien hoe groot Gods plan met ons is. 
We deelden prachtige woorden, gedichten en aansprekende liederen. 
Het waren mooie avonden met veel openheid en onderling vertrouwen. 
Veel respect ook voor de verschillende interpretaties en belevingen bij Bijbelteksten. 
 
Ter afsluiting hadden we woensdag een leuke rondleiding door “het hofje van mevrouw van Aerden” in Leerdam.. echt 
een aanrader.  
Nog een pannenkoek bij “Onder de Panne” in Leerbroek en het seizoen is prachtig geweest. 
Wat ons betreft komt er volgend jaar weer een seizoen GGG. 
 

Hans Arnold 

(foto’s op de volgende pagina) 

about:blank


 

        

 

 


