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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 5 april 2024 no. 14 

 

    De diensten 

Zondag 7 april 
09.30 dhr. H. Bouma uit Kampen 
Collecte voor de kerk 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl
/betaalverzoek/?id=K938_xeSwON
C9vTeE-7tQ 
 

Zondag 14 april 
09.30 u. dienst met doventolk o.l.v. 
dhr. A. den Besten uit Sliedrecht 
Collecte voor de kerk 
 

Organist/pianist 
Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Gerco den Oudsten 
 

Lector 
Peter Oosterlee 
 

Kinderwoorddienst  
Jonneke Verhaar 
 

Kinderoppas 
Aldwin Korevaar en Nienke Haag 
 

Koffie schenken 
Thijs en Arien Brouwer 
 

De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
 
 

 

 

Kerkbloemen     

 
 

De bloemen zijn gebracht bij iemand 
gebracht die anoniem wil blijven 
 

Collecteopbrengsten 
De opbrengst van de collecte op  
Witte Donderdag (28 maart) voor het 
project in Ghana is € 206,25 
De opbrengst van de spaarkubussen 
voor het project in Ghana is € 126,30. 
De opbrengst van de collecte voor het 
jeugdwerk op Paaszondag bedroeg      
€ 764,75. 
 

Opgeven seniorenmiddag 
Op donderdag 11 april houden we 
vanaf 15.00 uur een middag voor de 
senioren van onze gemeente (vanaf   
65 jaar). We hebben weer een mooi 
afwisselend programma. De 
uitnodigingen zijn al uitgedeeld.          
Dit is een reminder. Geef u op via uw 
eigen diaken of via 
diaconie@ontmoetingskerk.nl.            
Ook als u zich nog geen senior voelt. 
We kijken uit naar uw komst. 
 
Vriendelijke groeten, 
De diaconie 
 

 

 

 

Lief en leed 
Een groep gemeenteleden is dit weekend 
in de Onze Lieve Vrouwe Abdij in 
Oosterhout om daar iets te proeven van 
het kloosterleven door onder meer het 
meemaken van alle vieringen. We staan 
daarnaast in een klein, eigen programma 
met elkaar stil bij ons jaarthema ‘Delen in 
geloof, hoop en liefde’. Bidt u mee dat het 
een opbouwend weekend zal zijn? 
 

Komende zondag gaat onze oud-predikant 
ds. Hans Bouma voor. Het zal de laatste 
keer zijn dat hij als voorganger in ons 
midden is. Ik hoop dat het opnieuw voor 
iedereen een bijzondere ervaring zal zijn! 
 

De kerkenraad is op weg om invulling te 
vinden voor alle komende plekken in onze 
nieuwe organisatie. Buurtbezoekers, 
ouderlingen, diaken, scriba, 
jeugdouderling… er liggen kansen genoeg. 
Het is belangrijk om wie gevraagd wordt te 
ondersteunen met gebed. Doet u dat ook? 
 

We blijven betrokken bij alle mensen voor 
wie de vreugde van Pasen té mooi klinkt 
om waar te zijn. Want wat kan het leven 
zwaar zijn en wat is er veel zorg in en om 
onze wereld. 
We bidden om licht en uitzicht voor 
iedereen. 
  

God, zoveel mensen die wanhopen 
en de hoop op een betere toekomst 
verloren hebben 
of de hoop voor zichzelf 
opgegeven. 
Daarom bidden wij om nieuwe hoop 
in het licht van Pasen, 
om vertrouwen  
dat U nooit loslaat 
wat uw hand begon.  
Amen 

 

Annette Driebergen 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
mailto:diaconie@ontmoetingskerk.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

Terugblik op de Stille Week en Pasen 
 
Wat blijft het toch een bijzondere week in het kerkelijk jaar… de week op weg naar Pasen. Ook dit jaar was er diepe ernst 
in de vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag én zichtbare en voelbare vreugde op Paasmorgen. 
Wat een feest om te geloven dat er een nieuw begin is!  
Dank aan iedereen die heeft meegeholpen bij de uitvoering, op alle terreinen: in de voorbereiding, bij het maken van 
muziek, bij het klaarzetten en opruimen van de kerk, bij de schikking van bloemen, bij het project van de 
KinderWoordDienst, lectoren… er is inzet van veel mensen op zoveel terreinen. 
 

 
 
Er zijn foto’s gemaakt van de Paaswake voor kinderen en van Paasmorgen. U vindt ze op de website van de kerk of achter 
deze links: 
Paaswake: https://myalbum.com/album/S74tKkBiTA6G/ 
Paasmorgen: https://myalbum.com/album/ohaeZj22fgTc/ 
 

Annette Driebergen 

Uw hand op mij 
 
Het verhaal achter Psalm 139 
 
Zondag, 7 april 2024 om 9.30 uur in de Ontmoetingskerk te Noordeloos 
Hans Bouma, voorganger en verhaal – Rudolph de Jong, piano – Pim Lodder, orgel 

 

‘Ik val meteen maar met de deur in huis en ik weet dat je me dat niet kwalijk neemt, daar ben jij mijn vriend voor, maar 

moet je nu zo gelukkig zijn met een God die vertrouwd is met je meest verborgen overwegingen, je geheimste emoties, 

een God die je geen moment aan zijn aandacht laat ontsnappen – Hij kan je ook benauwen, deze God.’  

Woorden van Simeon in een gesprek met koning David over een recente psalm van zijn vriend, Psalm 139. De psalm 

‘Heer, U kent mij, U doorgrondt mij.’ In deze dienst doet David bij monde van Hans Bouma verhalenderwijs verslag van 

dit gesprek. Met als titel: Uw hand op mij. Een even spannend als troostend en inspirerend verslag waaraan Rudolph de 

Jong muzikaal meewerkt.  

Het verslag, het verhaal wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage Dat eeuwig moment. 

 

 

 

https://myalbum.com/album/S74tKkBiTA6G/
https://myalbum.com/album/ohaeZj22fgTc/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Keramiektentoonstelling 
 

Van Pasen tot Pinksteren exposeert Nel Houweling 21 van haar unieke, 
keramische beelden in de Ontmoetingskerk van Noordeloos. 
 
Via ‘Goed Gezien, Goed bekeken’ is er contact ontstaan tussen Nel en                                                                                       
Michel Pantekoek. Op voorstel van Nel zullen de beelden vergezeld gaan    
van de gedichten die Ad van der Rhee erbij heeft gemaakt. Mede aanleiding hiertoe was het boekje ‘Beeldspraak’ dat ooit 
van een aantal beelden en bijbehorende gedichten was gemaakt. 
 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling zal een boekje van 48 - van gedichten voorziene - beelden van Nel in een beperkte 
oplage worden gedrukt bij Drukkerij Gelderblom in Oud-Alblas.  
De netto-opbrengst van de verkoop zal ten goede komen aan Johan Bals - oud inwoner van Oud-Alblas - die piloot is bij de 
MAF (MAF staat voor Mission Aviation Fellowship wat Zendingsvliegdienst betekent) en met zijn gezin nu in Suriname 
woont. 
De boekjes kunnen bij voorintekening worden besteld via akvdrhee@solcon.nl of via   
nel-houweling@tele2.nl of via michel@panco.nl 
Ze kosten € 9,00 per boekje. Er ligt ook een intekenlijst op het kastje boven de liedboeken. 
 

Belangrijk: Het is niet toegestaan de kunstwerken aan te raken, dus wees voorzichtig! 
 

Namens de commissie ‘Zin in Kunst’, 
Ad Morelissen 
 
 

 

  

     

Inleveren spaarkubus 

Vorige week hebben we de veertigdagenaktie met de spaarkubus 

afgesloten. 

Zondagmorgen kunnen de spaardoosjes nog ingeleverd worden 

in de kubus van Kobes, welke in de hal staat. 

 

Dienst voor peuters en kleuters 
 
Volgende week staan onze jongsten weer in het middelpunt in een peuter- en kleuterdienst. We beleven met elkaar het 
verhaal van de Ark van Noach. Welkom met kinderen en kleinkinderen! 

 
 

about:blank
about:blank
about:blank


 

Op weg naar de ZondagAvondSpecial 
van 26 mei 

 

De commissie Eredienst organiseert op zondag 26 mei een 
ZondagAvondSpecial met liederen van Huub Oosterhuis. 
Idee erbij is dat gemeenteleden hun favoriete lied van 
Oosterhuis kiezen, uit het Liedboek of uit de rijkdom van 
zijn hele repertoire en daar iets bij vertellen. Vervolgens 
kan dat lied gezongen of geluisterd worden, al naar gelang 
de mogelijkheid tot uitvoering. 
 

Wie een favoriet Oosterhuis-lied heeft, mag dat melden bij 
Annette, via mail of ander bericht. 
We wachten vol spanning op wat binnenkomt! 
 
Arjan, Marijke, Pim, Bartha, Conny en Annette  
 

 

 

 

Meet Me - jongeren in de 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 
 
Op zaterdagmiddag 13 april organiseert Meet Me een 
prachtige wandeling in Beesd! Het plan is een route rond 
de Linge en landgoed Mariënwaerdt te maken.  
Er is veel gelegenheid elkaar te ontmoeten. Na afloop is 
er een drankje en daarna kunnen we gezamenlijk eten.  
Opgeven kan t/m 10 april.  
Zie verder de site meetmevijf.jouwweb.nl.  
 
Groeten van Meet Me, het netwerk voor christenen 
tussen de 25-45 jaar. 
 

 

Terugblik op de Alphacursus 
(gehouden van oktober tot januari namens de drie 
kerken in Noordeloos) 
 
Op 28 februari mochten wij bij Tim en Michelle in Groot-

Ammers op bezoek komen. Tim en Michelle hebben 

meegedaan aan de Alphacursus in Noordeloos. De 

Alphacursus bestaat uit een serie bijeenkomsten waarin 

je samen met anderen het christelijk geloof ontdekt. 

Namens de groep delen zij hun verhaal.  

Hoe zijn jullie bij de Alphacursus terecht gekomen?  

Michelle en Tim hebben allebei een reden om mee te 
doen aan de Alphacursus. Tim is christelijk opgevoed 
maar kon wel een opfriscursus gebruiken. Michelle is 
niet christelijk opgevoed maar komt vaak in aanraking 
met christenen, zowel op haar werk als thuis bij Tim. In 
het dagelijks leven komen er niet veel momenten voorbij 
om met haar omgeving te praten of vragen te stellen 
over het geloof. Voor Michelle was de cursus het 
moment om kennis te maken met de Bijbel. Toen Tim en 
Michelle samen besloten om deel te nemen aan de 
cursus, was de eerste volgende gelegenheid om mee te 
doen in Noordeloos, en dat kwam mooi uit! (vervolg op 
volgende pagina) 
 
 

about:blank


 

Wat was jullie eerste indruk van de Alphacursus?  

Op het begin moesten Michelle en Tim even wennen. De groep was erg divers en dat viel gelijk op. Maar na de eerste 
avond was vooral Tim overtuigd, het voelde goed om juist met zoveel verschillende deelnemers te praten, het leverde 
gelijk mooie gesprekken op. Het kennisniveau lag voor Michelle soms wat hoog, veel van de deelnemers waren al bekend 
met het geloof. Michelle vond het daarom prettig dat de cursus rustig werd opgebouwd. De gesprekken gingen vrij snel 
de diepte in. Michelle zegt: ‘Soms leek het wel op hogere wiskunde, maar ik leerde er gelijk veel van.’ 

 

Elke avond werd donderdag rond half 7 gestart door gezamenlijk te eten. Het eten was altijd heerlijk, Tim en Michelle 
waren er allebei van onder de indruk! Na het eten werd eerst nog een kopje koffie gedronken. Daarna verplaatste de 
groep zich naar een andere ruimte. Daar stond een aflevering klaar over het thema van de avond. Elke aflevering duurde 
ongeveer een half uur, waarin het thema van de avond heel duidelijk werd uitgelegd. Vervolgens splitste de groep zich op 
in tweeën om het thema verder te bespreken aan de hand van vragen. Dit waren altijd dezelfde twee groepen. Tim en 
Michelle gaven aan dat dit een goede onderlinge band schepte, waardoor de gesprekken gaandeweg de cursus steeds 
meer verdiepten. Zeker aan het eind van de cursus spraken mensen ook hun twijfels over het geloof uit, of waar zij mee 
worstelden. Maar tijdens de gesprekken was er ook ruimte voor deelnemers om juist hun verwondering uit te spreken 
over het geloof of iets wat ze erg was opgevallen tijdens de aflevering. Vaak begon het gesprek een eigen leven te leiden 
en waren de vragen niet meer nodig om de tijd te vullen. Rond 10 uur moest de avond echt afgerond worden, omdat 
anders het gesprek zou blijven doorgaan en de avond te lang zou uitlopen! 

Welke onderwerpen van de cursus spraken jullie het meeste aan?  

Tim kan geen keuze maken. Wat hem het meeste aansprak was het gesprek aangaan met mensen van verschillende 
achtergronden en leeftijden. Tim: ‘Het maakt niet uit waar je vandaan komt of wat je gedaan hebt, je bent er, en je mag er 
zijn. Het is mooi om één met elkaar te zijn, je leert van elkaar!’  
Michelle geeft aan dat haar vooral de eerste onderwerpen indruk maakten zoals: Wie is Jezus, Waarom stierf Jezus, Hoe 
kun je geloven? Michelle zegt:’ In de eerste drie avonden leer je hoe het in elkaar zit en hoor je ontzettend mooie dingen 
zoals: God houdt van iedereen. Voor mij was het voor het eerst dat ik hierover hoorde. Dit is mij het meeste bijgebleven.’  
Michelle geeft aan dat ze de bijeenkomsten over de Heilige Geest erg complex vond. Het was ook slim bedacht om dit 
thema tijdens het Alphaweekend te behandelen.  
 
Jullie hebben een Alphaweekend gehad?  

De groep kwam begin januari bij elkaar in een kamphuis bij Tienhoven. Het was een groot kamphuis voor 50 personen, 
dus met ongeveer 12 deelnemers hadden ze alle ruimte. Het was een pittig weekend, maar wel erg waardevol. De groep 
deed alles samen zoals ontbijten en wandelen, maar ook praten over het geloof. Tijdens het weekend zijn er ongeveer 4 
onderwerpen behandeld. Met name de Heilige Geest kwam aan bod. Tim geeft aan dat dit weekend hem het meest is 
bijgebleven van de hele cursus.  
 
Wat heeft de Alphacursus jullie gebracht?  

Michelle geeft aan dat ze nu veel meer bezig is met het geloof. Eerder hoorde ze wel over het geloof maar had niet altijd 
de behoefte om erover door te vragen. Anderen hadden ook niet altijd de behoefte om erover te vertellen. De Alfa cursus 
en het weekend boden hier zeker gelegenheid voor. 

 



 

 
Daarnaast heeft Michelle geleerd om meer bij de dag stil te staan. Elke dag gaat volgens haar snel voorbij: ‘Het is 24 uur 
en daarna hop, de volgende dag. Door te bidden sta je stil bij wat er is gebeurd en wat er nog komen gaat.’  Tot slot geeft 
Michelle aan dat ze het mooi vond om te merken dat ze het echt leuk kon hebben in de groep, ongeacht de verschillende 
achtergronden en leeftijden.  
Voor Tim was het belangrijk om weer gestructureerd met het geloof bezig te zijn. Hoewel dit soms wel lastig blijft, is het 
geloof weer levendiger geworden in zijn leven. Soms lieten de drukke agenda’s van Michelle en Tim het haast niet toe 
om te komen. Maar ook al hadden ze geen zin, ze gingen toch. Tim geeft aan dat hij na elke avond met een rustgevend 
gevoel weer terugkeerde naar huis en vaak nadacht over de gesprekken die waren gevoerd.  
Hoewel de Alphacursus is afgelopen, is het einde nog niet in zicht. De groep blijft elkaar zien en gaat door als een 
bijbelstudiegroep. De eerste Bijbelstudie avond zou de volgende avond al plaatsvinden bij Tim en Michelle thuis. 
Waarschijnlijk begint de groep met het lezen in het Bijbelboek Johannes.  
 
Zouden jullie de Alphacursus aanraden?  

Tim zou het mensen aanraden om mee te doen. Michelle stemt in, maar voegt daaraan toe dat het alleen geschikt is voor 
mensen die er echt zelf voor open staan om mee te doen aan de cursus. Ze adviseert niet te opdringerig te zijn wanneer 
je mensen over wilt  halen om te komen, de kans dat iemand vroegtijdig stopt met de cursus is dan erg groot. Een 
persoon moet echt zelf gemotiveerd zijn om te komen. Tim en Michelle waren allebei gemotiveerd en hielden het 
daarom goed vol. Soms was het even doorzetten om naar de avonden te blijven komen, omdat de cursus elke week 
gegeven werd. Een deelnemer moet echt tijd vrij maken in zijn/haar agenda. Daarnaast helpt het om met z’n tweeën 
naar de cursus te gaan, dan kan je elkaar enthousiast houden.   
Michelle en Tim geven aan dat ze zich kunnen voorstellen dat niet iedereen zich prettig zou voelen in een diverse groep 
met bijvoorbeeld verschillende leeftijden en/of achtergronden. Daarom zouden zij aanraden om goed van te voren na te 
gaan welke groepen er in de omgeving starten. Er starten genoeg Alphacursus groepen om aan te sluiten bij een groep 
die bij je past! Overigens viel het Michelle op dat de Alphacursus niet erg bekend is in de omgeving, ook niet bij mensen 
met een christelijke achtergrond. Daar zou verandering in moeten komen.  
Tim sluit het gesprek vol enthousiasme af: ‘Wil je wat leren, ben je ergens naar op zoek of wil je een opfriscursus? Voor 
iedereen is de Alphacursus aan te raden. Iedereen kan het volgen en het is interessant en leerzaam!’ 
Wij willen Tim en Michelle hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid en openheid! Wij zijn dankbaar om te horen dat de 

Alphacursus in Noordeloos een succes geweest is. Wij wensen jullie nog fijne avonden met elkaar toe.  

Ben je nieuwsgierig geworden naar de Alphacursus? Ga naar www.alpha-cursus.nl voor meer informatie!  
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