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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 1 maart 2024 no. 9 

 

    De diensten 

3 maart 3e zondag 40dagentijd 
09.30 u. ds. A.N. Driebergen 
Collecte voor de kerk 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl
/betaalverzoek/?id=K938_xeSwON
C9vTeE-7tQ 
 

10 maart 4e zondag 40dagentijd 
09.30 u. mw. Greet Bijl-Bor 
Collecte voor KIA-project Ghana 
 
 

Organist/pianist 
Hans Arnold 
 

Ouderling van dienst 
Ans van Vuren 
 

Lector 
Wies Harrewijn 
 

Kinderwoorddienst  
Maartje en Iris Vlot 
 

Kinderoppas 
Esmiralda de Jongh en Tabitha 
Kazen 
 

Koffie schenken 
Peter en Riet Baan 
 
 

De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
 
 

 

Kerkbloemen     

 
 

De bloemen zijn gebracht bij  
mw. S. van Gils- Rijneveld en bij  
mw. M. de Groot- Verhoef. 
Nog van harte gefeliciteerd, dames! 
 

Collecteopbrengst 25-2 
KIA voorjaarszendingweek: € 389,25 
 

Jarig in maart 
1-3 dhr. M.D. Vink 
2-3 mw. G.W. Buitendijk 
5-3 mw. F. Blokland-Groen 
10-3 mw. Nathalie de Gans 
20-3 mw. T.I. Rol-vander Loon 
21-3 dhr. H. Hertsenberg 
 
 

Pluszegels voor de 
voedselbank 
 

 
 

Tot en met 2 maart kunt u meesparen 
voor voedselpakketten voor de 
voedselbank. 
De zegels kunnen ingeleverd worden 
bij Conny van Tussenbroek. 
 
 

 

 

 

 

Lief en leed 
 

Het wordt een bijzondere zondag voor 
Aart, Paula, Stijn en Milan de Jong-Buizert. 
Hun dochter en zusje Emma, geboren op 
11 december 2023, wordt gedoopt. We 
verheugen ons met hen en hun familie en 
vrienden op een bijzondere dag! 
 

Ik was afgelopen week betrokken bij het 
afscheid van Carry Hardenbol-
Krabbendam. De laatste jaren woonden Jan 
en Carry in Meerkerk en hoorden ze bij de 
Ichthuskerk daar. Daarvoor waren ze vanuit 
Goudriaan lid van de Ontmoetingskerk 
gedurende 50 jaar. Voor veel van onze 
gemeenteleden zijn ze nog bekend. Wie 
een blijk van medeleven wil sturen: 
Slingerlandstraat 7, 4231 AD Meerkerk. 
 

We denken aan wie verdriet heeft, aan wie 
worstelt met vragen rond gezondheid en 
ziekte, met eenzaamheid. Laten we blijven 
bidden om nabijheid van God voor elkaar 
en onze wereld. 
 

Annette Driebergen
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Bij de dienst van komende zondagmorgen 

 

 
 

In de kerk en in de KinderWoordDienst is het thema voor 
deze derde zondag in de Veertigdagentijd ‘Een heilige 
plaats’. We lezen Johannes 2:13-25, waarin we onder 
andere horen dat Jezus het tempelplein schoonveegt. 
De evangelist Johannes heeft zijn eigen stijl om het 
verhaal over Jezus te vertellen, dat ontdekken we ook 
deze morgen. Wat vertelt dit verhaal aan ons? En hoe 
verbinden we dit thema met het feest van de doop dat we 
deze morgen vieren?  
Tijdens het Bakkie Troost, afgelopen woensdag, dachten 
we er met een groepje gemeenteleden over na.  
 
Na de dienst is er de ‘Keek op de Preek’, een moment om 
na te praten over de dienst; te delen wat er uit de dienst 
is blijven hangen, welke vragen je nog hebt, wat je heeft 
geraakt of wat je hebt gemist. Welkom om mee te praten 
of gewoon lekker te luisteren! 
 
Annette Driebergen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
We zijn op weg in de Veertigdagentijd. Tijd om stil te 
staan en stil te worden rond de weg van Jezus. Paus 
Franciscus schreef deze woorden over vasten in deze 
tijd. Ook voor wie niet letterlijk vast zijn het 
toepasselijke woorden.  
 

Vast van kwetsende woorden 
en zeg vriendelijke woorden. 
Vast van verdriet 
en wees vervuld met dankbaarheid. 
Vast van woede 
en wees vervuld met geduld. 
Vast van pessimisme 
en wees vervuld met hoop. 
Vast van zorgen 
en vertrouw op God. 
Vast van klachten 
en overweeg eenvoud. 
Vast van drukte 
en bid. 
Vast van bitterheid 
en vul je hart met vreugde. 
Vast van egoïsme 
en heb mededogen met anderen. 
Vast van wrok 
en verzoen. 
Vast van woorden 
en zwijg, zodat je kunt luisteren. 

 
Annette Driebergen
 
 
 
 
Uitbreiding dienstverband predikant 

In de jaren sinds de komst van Annette Driebergen als onze predikant (in 2016) is het aantal leden van de 

Ontmoetingskerk met bijna 10% gegroeid. Dit hogere aantal schapen in onze kudde heeft haar weerslag op de werkdruk 

van onze pastor. Om deze reden en zo ook onze waardering voor het vele werk van Annette te onderstrepen, heeft de 

kleine kerkenraad voorgesteld om het dienstverband met onze predikant per 1 januari 2024 uit te breiden van 70% naar 

75%. Het college van kerkrentmeesters vindt dit voorstel financieel haalbaar en realiseerbaar. Ook de grote kerkenraad 

heeft inmiddels haar goedkeuring hieraan gegeven. Tot slot is e.e.a. volgens de daarvoor geldende regels aangemeld bij 

het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken binnen de PKN. U zult in de begrotingsbehandeling tijdens 

de gemeenteavond op biddag 13 maart deze uitbreiding dan ook terugzien.  

Henk Voormolen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groot huisbezoek 2024 
 

Dinsdag 12 maart groot huisbezoek wijk 5, aanvang 20:00 
Maandag 18 maart wijk 3 om 19:30 u. bij Aria Bor 
Dinsdag 19 maart wijk 3 om 14:00 u. bij Aria Bor  
Dinsdag 19 maart wijk 4 , aanvang 19:30 u. Ontmoetingskerk 
Woensdag 20 maart wijk 1 om 19:30 u. bij Aty Wijsman 
Donderdag  21 maart wijk 2 om 20:00 u. Ontmoetingskerk 
Aanschuiven bij een andere wijk , mag altijd. Meld het dan alstublieft bij de ouderling van de organiserende wijk. 
Dit jaar willen we onder andere spreken over het aanstaande onderlinge pastoraat.  
De wijkteams verwelkomen jullie graag. 

 
 
Hartelijke groet van de wijkouderlingen.  
 

 

 

Liturgische bloemschikking           

40-dagentijd 

Zondag staat het verhaal van de tempelreiniging 

samen met de doop centraal. 

Jezus veegt de tempel schoon want het moet een 

huis van gebed zijn. 

Daarom staan er witte tulpen (bloem van het gebed) 

bij het water in de schaal. 

Dit is de derde zondag van de 40dagentijd en ,heel 

voorzichtig worden de knoppen van de takken 

groen.  

Greet Bijl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de Kerkenraad, inkijkje in het werk van de Diaconie 
 

Deze maand is de diaconie aan de beurt een stukje in de gemeentebrief te schrijven.  
 
We vergaderen acht keer per jaar. In de agenda staan dan allerlei onderwerpen die onze aandacht nodig hebben. Zo 
zult u in de gemeentebrief regelmatig een stukje lezen waarin we uw aandacht vragen voor een van onze bezigheden, 
zoals tijdens de avondmaalviering voor ons project in GHANA. Ook komt Kobus Kubus regelmatig langs om het project 
te promoten. Als er aardbevingen, oorlog, hongersnoden of rampen uitbreken, proberen we daar direct op in te spelen 
en de collecte daarvoor te bestemmen.  
 

Aan het vieren van het avondmaal besteden we de nodige aandacht. We verdelen de taken zodat het op een mooie 
manier gaat verlopen. 
 

De inzamelingsactie voor de voedselbank is een jaarlijks terugkerende actie in december. Deze organiseren we met de 
andere kerken in Hoogblokland, Hoornaar, Noordeloos en Goudriaan. 
 

De seniorenmiddag (65 plus) wordt standaard in het voorjaar gepland. Met veel plezier zijn we bezig om er met elkaar 
en voor elkaar een gezellige middag van te maken.  
 

Het Warmtefonds is een paar jaar geleden opgestart, hieraan is op verschillende manieren publiciteit gegeven. Velen 
maakten vorige jaar de door de overheid ontvangen energietoeslag over naar de rekening van de diaconie. Er staat een 
flink gedrag op deze rekening, maar er wordt op dit moment slechts door een gezin gebruik van gemaakt.  
 

De bloemen, die in de kerk staan, worden na de dienst gebracht naar een jarige, zieke, nieuwe leden, bij feestelijkheden 
of ter bemoediging. 
 

De afgelopen weken zijn we bezig geweest met de paasgroeten actie, de 40-dagenkalender en de spaardoosjes. 
 

Er wordt op het moment geen gebruik gemaakt van de kerkauto. Als er vraag naar is, kunnen we weer opstarten. 
 

De jeugddiaken heeft een speciale taak vanuit de diaconie. Zij gaat bijvoorbeeld op 20 maart met de kinderen aan de 
slag om palmpaastakken te versieren en daarna rond te brengen. 
 

Aan het begin van de zomer worden er vakantietassen klaargemaakt voor de kinderen, waarvan de ouders pakketten 
van de voedselbank ontvangen. 
 

Dit zijn veel diaconale taken, die we onderling verdelen. Er worden ook wel gemeenteleden gevraagd om ons te helpen. 
Het is fijn  dit met elkaar te doen en zo samen gemeente van Christus te zijn. 
 
Namens de Diakenen, Annemarie Aanen, Janneke Boom, Nel den Hertog, Peter Oosterlee, Maartje Aantjes en Ria Kon. 
 

 

 

 

 

 



 

Uitnodiging gemeenteavond 13 maart 

Woensdag 13 maart is het Biddag. Na de avonddienst 

drinken we met elkaar een kopje koffie/thee, waarna de 

gemeenteavond begint. Deze vergadering heeft twee 

belangrijke onderwerpen: 

    1. de financiën 

    2. van ouderling-pastoraat naar onderling pastoraat 

De agenda staat hieronder. De financiële stukken sturen 

we u volgende week via de mail. Van harte welkom!   

 Welkom  
 Toelichting cijfers jeugd  
 Toelichting cijfers diaconie, project en  
 plaatselijk missionair werk 
 Toelichting cijfers kerk  
 Van ouderling-pastoraat naar onderling  
 pastoraat 
 Afsluiting  

 

 

17 maart Zondagavondspecial met 

veel creativiteit 

Er zijn al mooie en boeiende aanmeldingen voor de 
zondagavondspecial 'Creativiteit in geloof, hoop en 
liefde' binnengekomen. 
Op deze avond worden liederen, gedichten en verhalen 
voorgedragen, gezongen en uitgevoerd door 
ieder gemeentelid dat wil deelnemen.  
Het doel van deze bijeenkomst is niet alleen om onze 
gemeenteleden samen te laten werken aan een liedje of 
gedicht, maar ook om een boodschap van geloof, hoop 
en liefde naar elkaar uit te dragen. Dit evenement biedt 
de perfecte gelegenheid voor ieder van ons om talenten 
en passies te delen met de rest van de gemeenschap. 
  
Een aantal aanmeldingen heb ik per app of mail 
ontvangen. In het voorbijgaan (na afloop van de dienst, 
tijdens de koffie) ben ik ook weleens aangesproken. Van 
deze spontane aanmeldingen zou ik er best wel eens 
eentje vergeten kunnen zijn.  
Dus bij deze een verzoek aan een ieder die zich nog niet 
per app, sms, telefoon of e-mail heeft opgegeven: meld 
je toch nog even aan. 
Nog aan het twijfelen? Meld je dan ook gewoon aan ;-) 
  
Wim Bak (06-20464180) of mailen naar 
bouwplaats@ontmoetingskerk.nl 
 
Datum: zondag 17 maart 2024  
Tijd: 18:30 uur  
Plaats: Ontmoetingskerk 

 

Uitnodiging van de  PCOB  

De Protestant Christelijke Ouderen Bond 
afdeling Giessenlanden nodigt u uit voor de Paasviering 
op maandag 25 maart in de Til te Giessenburg door         
ds. Annette Driebergen. 
Aanvang 16.00 uur. 
Muzikale begeleiding door Martin Klop 
Na afloop, om ca. 17.30 u. is er gelegenheid voor een 
gezamenlijk warm buffet. 
Wilt u daaraan deelnemen dan kunt u zich opgeven door 
uiterlijk 10 maart € 32,- per persoon over te maken op 
bankrekening: NL07 RABO 0130 7175 17  
t.n.v. PCOB Giessenlanden  
 
Wim van der Ham 

mailto:bouwplaats@ontmoetingskerk.nl

