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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 15 maart 2024 no. 11 

 

    De diensten 

17 maart 5e zondag 40dagentijd 
19.30 u. ds. A.N. Driebergen 
18.30 u. Zondagavondspecial o.l.v. 
Commissie Eredienst 
Collecte voor de diaconie 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl
/betaalverzoek/?id=0l1Ecrg 
HRMCQ1oWUmgiqwQ 
 
24 maart Palmzondag 
09.30 u. ds. N. van Splunter uit 
Rotterdam 
Collecte voor de kerk 
 

Organist/pianist 
Peter Veen 
 

Ouderling van dienst 
Conny van Tussenbroek 
 

Lector 
Arianne Harrewijn 
 
De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Kerkbloemen     

 
 

De bloemen zijn gebracht bij  
mw. F. Blokland-Groen, met de 
hartelijke felicitaties voor haar 
verjaardag! 
 

Collecteopbrengst  
Biddag 13 maart kerk: € 267,65 
 

Jarig in maart 
20-3 mw. T.I. Rol-vander Loon 
21-3 dhr. H. Hertsenberg 
 

Kinderwoorddienst  
Liesbeth van Halm 
 

Kinderoppas 
Geri Vonk en Lieke van den Brakel 
 

Koffie schenken 
Paula de Jong en Dikkie Buizert 
Avond: Hetty en Wim Hoeke 
 
 

 

 

 

 

Lief en leed 
 

Het waren mooie, leerzame dagen in het 
klooster. Thema van de dagen was: 
‘Kwetsbaarheid in je ambt’. Daar hebben 
we op verschillende manieren en met 
verschillende werkvormen naar gekeken en 
over gesproken. 
Het was fijn dat ds. Anja van Alphen de 
dienst op Biddag leidde én te zien dat er 
aansluitend goede betrokkenheid was op 
de gemeenteavond over de financiën en 
onze nieuwe pastorale en diaconale 
structuur. 
 
Er zijn al heel wat namen aangeleverd voor 
de verschillende functies binnen de nieuwe 
structuur en binnen de kerkenraad. Dat kan 
nog tot woensdag 20 maart! De vraag erbij 
is ‘Ben je of ken je …?’ Vooral dat eerste 
zijn we misschien niet gewend, maar ik 
denk dat iedereen zelf best kan inschatten 
op welke manier hij/zij betrokken kan zijn 
bij onze geloofsgemeenschap. Verderop in 
de gemeentebrief vindt u een aantal 
vragen die de afgelopen periode zijn 
gesteld. Mét antwoorden! 
 
We zijn op weg naar Pasen, de 
Veertigdagentijd vordert. Steeds dichter 
komen we bij de Goede, Stille Week, 
waarin we het lijden en sterven van Jezus 
gedenken. Gelukkig volgt dan ook Pasen! 
Die twee horen onlosmakelijk bij elkaar. 
 
Annette Driebergen 
 
 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palmpasenstokken maken  

 

Op woensdag 20 maart 14.00 uur houden we voor en met  
de kinderen van groep 3 tot en met 8 een middag in de  
Ontmoetingskerk. De kinderen zullen deze dag  
palmpasenstokken maken en iets leren over de betekenis  
van deze palmpasenstok. 
Op zondagmorgen 24 maart hopen we de kinderen weer in  
de kerkdienst te zien en mogen ze de palmpasenstokken  
aan de kerkgemeente laten zien in een mooie optocht.  
Ook in de kerkdienst zal iets worden verteld over de 
stokken. 
Als uw kind mee wil doen met deze activiteit is het voor 
ons  
handig om te weten dat hij/zij komt, zodat we voldoende  
materiaal in kunnen kopen. Opgeven kan middels een  
berichtje naar jeugd@ontmoetingskerk.nl 
 

Vriendelijke groeten, 
Jeugdouderlingen Jonneke en Elvira en jeugddiaken 
Maartje 
  

 
 
 

Bij de komende zondagavondspecial vond ik deze woorden 
om te delen, van Henri Nouwen: 

 
Hopen is blijven leven 
in de vertwijfeling 
en blijven zingen 
in het duister.  
  
Hopen is weten dat er liefde is, 
is vertrouwen in de morgen, 
is in slaap vallen 
en wakker worden 
als de zon weer opgaat. 
  
Hopen is bij de storm op zee 
land ontdekken, 
is in de ogen van de ander 
lezen dat hij je heeft verstaan. 
  
Zolang er hoop is, 
zolang is er ook bidden, 
en zolang zal God je 
in zijn handen houden. 

 
Annette Driebergen

 

Bij de dienst van zondagmorgen 
 

We lezen op de vijfde zondag in de Veertigdagentijd 
opnieuw uit het evangelie volgens Johannes. Dit keer 
Johannes 12, 20-33. Johannes schrijft daar over het 
komende lijden van Jezus. Zijn woorden lijken best wat 
filosofisch, maar tegelijk zijn ze bijzonder concreet. Er 
klinkt een hele korte gelijkenis over een graankorrel in de 
aarde. En er is opnieuw een stem uit de hemel. Spreekt 
die stem voor Jezus of voor alle omstanders, dus ook 
voor ons?  
Het thema delen we met de kinderen: Een boodschap 
voor jou. 

 
 
 

Bij de ZondagAvondSpecial 
 

 
 
Geloof, hoop en liefde krijgen kleur en klank in de 
ZondagAvondSpecial van komende zondag.  
Allereerst: wat leuk dat er zoveel gemeenteleden 
hebben nagedacht over een mogelijke bijdrage in deze 
dienst! 
Gedichten, persoonlijke verhalen, muziek en zang … het 
krijgt allemaal een plek in de dienst. Zo bouwen we 
samen zichtbaar en hoorbaar aan het delen van geloof, 
hoop en liefde. 
Van harte uitgenodigd! 
 
 
Annette Driebergen 
 

mailto:jeugd@ontmoetingskerk.nl


 

Liturgisch bloemstuk 
5e zondag van de 40dagentijd. 
 

Bij de bloemen 
Soms is het even lastig. Dan beloof je voor de 
zondagavondspecial een herhaling van de geloof-, hoop 
en liefde-bloemstukken die we met Startdag hadden, en 
gaat het verhaal van zondagochtend over de graankorrel! 
En we hoeven maar één weggeefbloemetje.  
De raderen draaien, hoe maak ik dit?  
Wat heeft geloof hoop en liefde nou met de graankorrel 
te maken? ‘Nou, eigenlijk alles’ bedacht ik toen ineens. 
Want als we niet geloven dat er uit zo’n dode graankorrel 
zoveel kan komen kunnen we ook geen hoop hebben op 
een toekomst waar alleen maar liefde woont. Dus geloof 
het of niet, ik heb een graankorrel onder het kruis 
gelegd: de zeven aren bij de hoop geven zicht op een 
volle opbrengst en het hart staat voor de liefde 
wereldwijd, die dat op kan leveren. En ik stel voor dat het 
geloof en de hoop nog even  in de kerk blijven staan en 
dat we de liefde hoe symbolisch uitdelen.  
 
Hartelijke groet,  
Mirjam Wallaard  
 

 

 

 

 



 

 

 

Hoe staat het met het inleveren van namen? 
Er hebben zich gelukkig al de nodige mensen gemeld om een rol te (blijven) vervullen binnen onze kerk. Maar er is veel 
en van alles te doen in de wijngaard, dus schroom niet en laat van je horen als je iemand bent of kent die iets wil 
betekenen binnen de Ontmoetingskerk. Dat kan nog tot en met woensdag 20 maart. 
 
Verschilt het inleveren van de namen nou zo veel van hoe het voorheen ging? 
Nee, eigenlijk niet. De afgelopen jaren werkte het al zo dat je namen kon doorgeven voor een specifieke functie en 
namen voor een ambt. Dus we vragen eigenlijk hetzelfde als voorheen: spit de kerkgids eens door, praat er met elkaar 
over en stuur een lijstje namen naar predikant Annette, voorzitter Henk of scriba Gerdien. Weet je maar 1 naam? Prima. 
Weet je er 10? Ook goed. 
Wat wel anders is: we gaan niet meer turven. We kijken naar wat mensen willen en kunnen doen, welke taken er liggen 
en hoe we iedereen in onze gemeente kunnen laten doen wat bij hem/haar past.  
 
Zijn er kerken die ervaring hebben met deze manier van werken? 
In een van de gereformeerde kerken hier in de buurt werken ze met 2 ouderlingen voor het pastoraat en 2 ouderlingen 
voor ontmoeting en gespreksgroepen. Dat is dus een zelfde opzet als waar wij voor kiezen met 2 ouderlingen-
ontmoeting en 2 ouderlingen-omzien. In die kerk zijn ze tevreden over deze opzet. Overal in het land zoeken kerken naar 
nieuwe mogelijkheden om de structuur van de kerk beter te laten aansluiten op de wensen en eisen van deze tijd. Ook 
de Protestantse Kerk spreekt en schrijft veel over 'toekomstgericht gemeente-zijn'. Elke gemeente geeft daar een eigen 
draai aan. Met een spreeuwenwolk lijken wij in Noordeloos wel uniek te zijn. Wie weet kunnen wij er anderen mee 
inspireren! 
  
Wat gebeurt er als we niet genoeg mensen kunnen vinden? Kunnen we dan nog terug? 
Sinds 2022 hebben we vacatures voor het ambt van ouderling die we niet ingevuld kunnen krijgen. Om te zorgen dat we 
juist wél genoeg mensen kunnen vinden, verdelen we de taken in de nieuwe structuur beter. Meer mensen 'in het veld', 
minder mensen in het bestuur van de kerk. We willen het werk onder meer mensen verdelen. Daarvoor is veel draagvlak 
bij de kerkenraad en de gemeente. Er is dus geen weg terug - we gáán van ouderling-pastoraat naar onderling pastoraat. 
  
Hoe gaat dat spreeuwen er uitzien? 
Ieder adres krijgt een lijstje met 7 andere adressen. En iedereen staat zelf ook op 7 lijstjes. Niemand weet welke 
adressen op wiens lijstje staan. Ieder vult op een eigen manier de aandacht voor die 'spreeuwen' in: een praatje na de 
dienst, een kaartje, een appje ... alles is goed. Het gaat om onderling contact, in welke vorm dan ook. En als het een jaar 
niet past, geen nood: het jaar erna krijgt iedereen een lijstje met 7 nieuwe adressen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. 
We geloven dat elk moment van omzien naar elkaar telt. Als het heel goed lukt, zullen er prachtige omzien-momenten 
ontstaan. Dat is pas echt onderling pastoraat. 
  
 



Alzheimer Trefpunt Molenlanden 

 
Datum: woensdag 20 maart 2024 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Locatie: Verpleeghuis ‘t Waellant, Ooievaar 10, 2957 NH 
Nieuw-Lekkerland 
Thema: Dementie en casemanager 
Gastspreker: Sophira Hamelink, GOAC 
Informatie: Wat kan een casemanager betekenen in geval 
van het vermoeden van dementie en daarna? 

 

Datum: donderdag 28 maart 2024 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Locatie: De Zes Molens, De Zes Molens 2, 4223 SH 
Hoornaar 
Thema: Dementie en casemanager 
Gastspreker: Margriet de Jonge, GOAC 
Informatie: Wat kan een casemanager betekenen in geval 
van het vermoeden van dementie en daarna? 

U bent van harte welkom! 

 
 

Aangepaste Kerkdienst 
 

Deze dienst zal uitgaan van de Hervormde Gemeente 
te Nieuwpoort 
Datum: 28 april 2024 
Aanvangstijd: 15.00 uur 
Plaats:  Hervormde Kerk, Binnenhaven 19a, 2965 AB 
Nieuwpoort      
               
Voorganger: Ds. A.T. van Blijderveen 
  
  
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te 
drinken. 
  
Voor verdere informatie kunt u bellen naar  
  
Petra de Bruijn 
06-83443017 
 

 

Paasconcert IKK Groot-Ammers  

Kom naar ons geweldige paasconcert in de N.H. kerk 
in Groot-Ammers op zaterdag 23 maart. Aanvang 
19.30 uur. 
Het verhaal van Pasen beleven op een intense 
manier in prachtige liederen en muziek. 
Zie verdere gegevens op de poster hiernaast. 
 
Er doen tien mensen mee die lid zijn van de 
Ontmoetingskerk:  
 
Bert Kruis op het orgel 
Jos en Hannie de Groot 
Jo van Mourik 
Bart Bor 
Gonny Heijkoop 
Ria Kon 
Annie Vink 
Dick en Marjan de Bruijn  

 

 



 

 
 

 
 

 
 
 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

Kamp 2024 

Afgelopen week hebben alle kinderen van groep 5 t/m 8 en de 
Tieners t/m 15 jaar een uitnodiging ontvangen om mee te gaan 
op Kamp. Dit jaar mogen we logeren in het prachtige 
Kampgebouw van HC Giessenlanderij in Overslingerland. 
Wij zien uit naar 2 super gezellige en leuke dagen op 17 en 18 
mei. 
 

Bedankt! 
Zoals u ziet is onze Kampuitnodiging weer prachtig 
vormgegeven! En was het u al opgevallen dat we een eigen 
jeugdwerklogo hebben? Vanaf deze plek willen we Wim van 
Wijngaarden heel hartelijk danken voor alle hulp en tijd bij het 

(in dit geval letterlijk 😉) ‘handen en voeten geven’ aan ons 
jeugdwerk! Het maakt ons iedere keer weer blij om te zien hoe 
je onze jeugdwerkactiviteiten kleur weet te geven. 
  
Namens de Jeugdambtdragers, 

Maartje Aantjes, Jonneke Verhaar en Elvira van Mourik 

 


