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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 8 maart 2024 no. 10 

 

    De diensten 

10 maart 4e zondag 40dagentijd 
Dienst met doventolk 
09.30 u. mw. Greet Bijl-Bor 
Collecte voor KIA-project Ghana 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl
/betaalverzoek/?id=hmXGA 
IxPRP-ABUgqO4Waww 
 

Biddag woensdag 13 maart 
09.30 u. ds. A.C. van Alphen-Keijzer 
uit Haastrecht 
Collecte voor de kerk 
 

17 maart 5e zondag 40dagentijd 
09.30 u. ds. A.N. Driebergen 
18.30 u. Zondagavondspecial o.l.v. 
Commissie Eredienst 
Collecte voor de diaconie 
 

Organist/pianist 
Pim Lodder, ook op Biddag 
 

Ouderling van dienst 
Henny Kool 
Biddag: Conny van Tussenbroek 
 

Lector 
Arie Harrewijn 
Biddag: Peter Oosterlee 
 
De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
 
 

 
 

 

Kerkbloemen     

 
 

De bloemen zijn gebracht bij  
dhr. M.D. Vink en mw. G.W. Buitendijk 
Nog van harte gefeliciteerd! 
 

Collecteopbrengst 3-3 
Kerk: € 414,85 
 

Jarig in maart 
10-3 mw. Nathalie de Gans 
20-3 mw. T.I. Rol-vander Loon 
21-3 dhr. H. Hertsenberg 
 

Kinderwoorddienst  
Marijke Buizert 
 

Kinderoppas 
Paula de Jong en Maartje van Wijk 
 

Koffie schenken 
Willy Lodder en Cees Zaanen 
Biddag: Arianne Harrewijn en Bart Bor 
 

Collecte project Ghana 
Meer dan de helft van de Ghanese 
bevolking is jonger dan 25 jaar. 
Tien procent van deze jongeren is 
werkeloos. Ieder jaar krijgen 60 
jongeren via Kerk in Actie kans om  
een vak te leren. Kobus Kubus komt 
hierover vertellen. 
de Projectcommissie 
 
 
 

 

 

 

 

Lief en leed 
 

Er staan rond deze dagen mooie woorden 
in de Veertigdagentijdkalender: 
 
 Zo mens zijn 

dat je ook medemens, 
ook medeschepsel bent. 
 
Niet opgaan in jezelf, 
niet leven beneden je niveau, 
 
op weg gaan naar de ander, 
hem omringen met aandacht, 
vechten voor haar geluk. 
 
Zo mens zijn 
dat je solidair bent, 
je verantwoordelijk voelt – 
 
dat je leeft, 
leeft tot het uiterste, 
samenleeft. 

 
U herkent ze vast als woorden van één van 
de vroegere predikanten van de 
Ontmoetingskerk, ds. Hans Bouma. Het zijn 
woorden om te overwegen én om te doen: 
mens zijn voor elkaar! In de 
Veertigdagentijd laten we ons bepalen bij 
Jezus, die dat ten volle heeft gedaan. 
 
Komende week ben ik van maandag tot 
woensdag weer in de Abdij van Berne. Met 
de Zorg voor de Ziel-groep is er een 
terugkom-driedaagse. Vanaf 
woensdagmiddag ben ik weer in 
Noordeloos. 
  
Annette Driebergen
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Palmpasenstokken maken 
met kinderen 

 

Op woensdag 20 maart 14.00 uur houden we voor en met 
de kinderen van groep 3 tot en met 8 een middag in de 
Ontmoetingskerk. De kinderen zullen deze dag 
palmpasenstokken maken en iets leren over de betekenis 
van deze palmpasenstok. 
Op zondagmorgen 24 maart hopen we de kinderen weer 
in de kerkdienst te zien en mogen ze de 
palmpasenstokken aan de kerkgemeente laten zien in een 
mooie optocht. Ook in de kerkdienst zal iets worden 
verteld over de stokken. 
Als uw kind mee wil doen met deze activiteit is het voor 
ons handig om te weten dat hij/zij komt, zodat we 
voldoende materiaal in kunnen kopen. Opgeven kan 
middels een berichtje naar jeugd@ontmoetingskerk.nl 
 
Vriendelijke groeten, 
Jeugdouderlingen Jonneke en Elvira en jeugddiaken 
Maartje 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgisch bloemstuk 

 
 

4de zondag van de 40dagentijd. 
Die zondag wordt ook wel klein Pasen genoemd. 
Net zoals in de Adventtijd is er een zondag in de 
40dagentijd waarin het licht al voorzichtig begint door 
te breken. Daarom zien we deze zondag tussen het 
paars en groen ook de kleur roze. 
 

In de lezingen staat het verhaal van de brood- en 
visvermenigvuldiging centraal. Daarom zitten er matzes 
in het boeket. 
 

Greet Bijl 
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Uitnodiging gemeenteavond 13 maart 

Woensdag 13 maart is het Biddag. Na de avonddienst 

drinken we met elkaar een kopje koffie/thee, waarna de 

gemeenteavond begint. Deze vergadering heeft twee 

belangrijke onderwerpen: 

    1. de financiën 

    2. van ouderling-pastoraat naar onderling pastoraat 

De agenda staat hieronder. De financiële stukken sturen 

we u volgende week via de mail. Van harte welkom!   

 Welkom  
 Toelichting cijfers jeugd  
 Toelichting cijfers diaconie, project en  
 plaatselijk missionair werk 
 Toelichting cijfers kerk  
 Van ouderling-pastoraat naar onderling  
 pastoraat 
 Afsluiting  

 

 

17 maart Zondagavondspecial met 

veel creativiteit 

Er zijn al mooie en boeiende aanmeldingen voor de 
zondagavondspecial 'Creativiteit in geloof, hoop en 
liefde' binnengekomen. 
Op deze avond worden liederen, gedichten en verhalen 
voorgedragen, gezongen en uitgevoerd door 
ieder gemeentelid dat wil deelnemen.  
Het doel van deze bijeenkomst is niet alleen om onze 
gemeenteleden samen te laten werken aan een liedje of 
gedicht, maar ook om een boodschap van geloof, hoop 
en liefde naar elkaar uit te dragen. Dit evenement biedt 
de perfecte gelegenheid voor ieder van ons om talenten 
en passies te delen met de rest van de gemeenschap. 
  
Een aantal aanmeldingen heb ik per app of mail 
ontvangen. In het voorbijgaan (na afloop van de dienst, 
tijdens de koffie) ben ik ook weleens aangesproken. Van 
deze spontane aanmeldingen zou ik er best wel eens 
eentje vergeten kunnen zijn.  
Dus bij deze een verzoek aan een ieder die zich nog niet 
per app, sms, telefoon of e-mail heeft opgegeven: meld 
je toch nog even aan. 
Nog aan het twijfelen? Meld je dan ook gewoon aan ;-) 
  
Wim Bak (06-20464180) of mailen naar 
bouwplaats@ontmoetingskerk.nl 
 
Datum: zondag 17 maart 2024  
Tijd: 18:30 uur  
Plaats: Ontmoetingskerk 
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Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je 
gezellig naar de kerk en de 
Kinderwoorddienst? Er staan deze maand nog 
meer mooie activiteiten op het programma. 
Hieronder lees je er meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 april 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

Club 
Afgelopen woensdag was er club. De 
kinderen gingen aan de slag met klei 
en maakte een mooie creatie om een 
Ei of paaseitjes in te kunnen doen. Op 
woensdagavond 20 maart vervalt de 
clubavond, de club-kinderen zijn 
uitgenodigd om aan te sluiten bij het 
diaconale Paasproject in de middag.  
 

 

Kamp 2024 

Afgelopen week hebben alle kinderen van groep 5 t/m 8 en de 
Tieners t/m 15 jaar een uitnodiging ontvangen om mee te gaan 
op Kamp. Dit jaar mogen we logeren in het prachtige 
Kampgebouw van HC Giessenlanderij in Overslingerland. 
Wij zien uit naar 2 super gezellige en leuke dagen op 17 en 18 
mei. 
 

Bedankt! 
Zoals u ziet is onze Kampuitnodiging weer prachtig 
vormgegeven! En was het u al opgevallen dat we een eigen 
jeugdwerklogo hebben? Vanaf deze plek willen we Wim van 
Wijngaarden heel hartelijk danken voor alle hulp en tijd bij het 

(in dit geval letterlijk 😉) ‘handen en voeten geven’ aan ons 
jeugdwerk! Het maakt ons iedere keer weer blij om te zien hoe 
je onze jeugdwerkactiviteiten kleur weet te geven. 
  
Namens de Jeugdambtdragers, 

Maartje Aantjes, Jonneke Verhaar en Elvira van Mourik 

 


