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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 16 februari 2024 no. 7 

 

    De diensten 

18 februari 1e zondag 40dagentijd 
09.30 u. kinderdienst o.l.v.  
ds. A.N. Driebergen 
18.30 u. Zondagavondspecial o.l.v. 
Commissie Eredienst 
Collecte voor Project in Ghana 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl
/betaalverzoek/?id=hmXGA 
IxPRP-ABUgqO4Waww 
 
25 februari 2e zondag 40dagentijd 
09.30 u. ds. J. Scholten-de Jong uit 
Gouda 
Collecte voor KIA-
voorjaarszendingsweek 
 

Organist/pianist 
Rudolph de Jong 
 

Ouderling van dienst 
Jonneke van Dalen 
 

Kinderwoorddienst  
Sanne van Wijk 
 

Kinderoppas 
Wies Harrewijn en  
Maartje van Wijk 
 

Koffie schenken 
Anneke den Ouden en 
Annelies van de Kolk 
Avond: Ria Kon en Henny Kool 
 
De diensten zijn rechtstreeks te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-
Ontmoetingskerk-Noordeloos 

 
 

 

Kerkbloemen     
 

 
 

De bloemen zijn gebracht bij  
mw. Joke Bovekerk-Zwanenburg met 
de hartelijke felicitaties voor haar 
verjaardag. En een bloemetje bij onze 
nieuwe leden Marien en Eveline de 
Bruijn. Van harte welkom! 
 

Collecteopbrengst 11-2 
Kerk € 313,65 
 

Jarig in februari 
18-2 mw. S. van Gils-Rijneveld 
21-2 mw. M. de Groot-Verhoef 
 

Pluszegels voor de 
voedselbank 

 
 

Tot en met 2 maart kunt u meesparen 
voor voedselpakketten voor de 
voedselbank. 
De zegels kunnen ingeleverd worden 
bij Conny van Tussenbroek. 

 

 

 

 

Lief en Leed  

Afgelopen woensdag begon de 
Veertigdagentijd. Op donderdag spraken 
we over deze tijd in een kring met jonge 
gemeenteleden. We ontdekten: wat kun je 
in de drukte van het leven verlangen naar 
momenten van bezinning en rust, maar 
wat is het moeilijk om ze ook daad- 
werkelijk te vinden! Het gesprek sloot aan 
bij de bedoeling van deze tijd: zoeken naar 
ruimte voor bezinning op wat belangrijk is 
door iets te laten (vasten) of misschien wel 
juist iets te doen.  
 

In welke omstandigheden u en jij ook bent, 
er is vast wel een manier om deze tijd te 
vullen met bezinning of gebed. Voor wie 
dat nodig heeft. Voor onze wereld. 
 

Als gebed bij de eerste zondag van de 
Veertigdagentijd: 
 

Wij bidden U, God,  
onze wereld vraagt erom,  
om gebed.  
De aarde is overvol  
en voor het gevoel van velen 
de hemel leeg,  
geen engelen die zingen  
of die je op handen dragen.  
En overal mensen  
die elkaar niet zien:  
moslim en christen,  
religieus en profaan,  
rijk en arm. 
Zo vieren we straks Pasen:  
hoe feestelijk wilt U het hebben?  
Wij geloven in het feest. Amen. 
 

Annette Driebergen 
 

Ook ik heb een weekje voorjaarsvakantie. 
Wanneer u een predikant nodig hebt, kunt u 
contact opnemen met onze voorzitter Henk 
Voormolen (06-21573847) of met onze scriba 
Gerdien van Mourik (06-23601471) 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondagavondspecial 
 

 
 
De ZondagAvondSpecial van komende zondag staat in het 
teken van liederen, leven en geloof van Elvis Presley.       
Ds. Fred Omvlee neemt ons met woorden en liederen 
mee in de bijzondere levensgeschiedenis van Elvis Presley, 
zoeker én soms vinder van God. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de dienst van zondagmorgen  

 
Zondag is de jaarlijkse viering van de Maaltijd van de 
Heer met speciale aandacht voor kinderen. Zo leren zij 
(en alle volwassenen met hen) de betekenis van die 
Maaltijd te verstaan. Woorden, liederen, gebeden en 
delen zijn op kinderen afgestemd.  
 
Het is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. We 
horen het verhaal van Jezus in de woestijn. We vragen 
ons af: ‘Wat heeft Jezus nodig?’. Natuurlijk stellen we 
die vraag ook aan onszelf en elkaar: ‘Wat heb jij nodig?’ 
Natuurlijk is iedereen welkom in de dienst en 
verwachten we ook alle oudere gemeenteleden. Dan 
kunnen we het thema van het project van de 
Veertigdagentijd voor de kinderen tegen elkaar 
uitspreken: ‘Wat goed dat jij er bent’! 
Welkom! 
 
De voorbereiders,  
Dinie, Elsbeth, Maartje, Margreeth en Annette 
 
 

 
 
 

 

 

Collecte voor project ‘Stop kinderarbeid op 

het Voltameer in Ghana’ 

 

James Kofi Annan moest als kind onder dwang in de 
visserij werken en kon niet naar school. 
Gelukkig werd hij bevrijd en kwam hij goed terecht. 
Inmiddels redt hij zelf kinderen van hun slavenbestaan 
op het Voltameer, zo groot als Gelderland en Overijssel 
samen. Het is zijn droom dat alle 20000 kinderen 
kunnen stoppen met werken. Hij brengt kinderen naar zijn 
opvanghuis, terug naar school en naar hun familie. 
Helpt u mee? U kunt u bijdrage overmaken via de QR code 
of banknummer NL82RABO 0346 3028 38 van de diaconie. 
De projectcommissie 

 

Alzheimer Trefpunt Molenlanden 

 
Datum: woensdag 21 februari 2024 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Locatie: De Groene Wei Hof, Van Giessen Nieuwkerk 2-
76 ‘even’ in Giessenburg 
Thema: Dementie en bewegen 
Gast: GIGA Molenlanden 
 
Datum: woensdag 28 februari 2024 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Locatie: Hof van Ammers, Bernardstraat 15 in Groot-
Ammers 
Thema: Dementie en de notaris 
Gastspreker: Gijsbert van der Heiden 
 
Toegang is gratis. 
U bent van harte welkom! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzamelactie voor Oekraïne – laatste gelegenheid! 

Bertus en Alie Verwoerd, die tot voor kort drie Oekraïners in Noordeloos opvingen, gaan opnieuw met een 
hulptransport naar Oekraïne. Ze vragen onze medewerking bij het inzamelen van goederen.  
 
Een greep uit de lijst met benodigdheden:  
• Thee/Koffie  
• Ontbijtkoek  
• Houdbare melk  
• Macaroni/ spaghetti/ rijst  
• Luiers, maandverband en incontinentiemateriaal  
• Knakworsten in blik  
• Paracetamol/ibuprofen en andere pijnstillers  
• EHBO-spullen (verband, etc.)  
Op www.stefanieinoekraine.nl staat de volledige lijst waar behoefte aan is. 
 
Een donatie is natuurlijk ook van harte welkom. De opbrengst zal besteed worden aan extra benodigdheden die vermeld 
staan op de lijst. Overmaken kan naar IBAN : NL13 RABO 0314 2457 74 t.n.v. H.J. Verwoerd, onder vermelding van 
Donatie hulpgoederen Oekraïne 2024 . 
 
Wie iets wil meenemen, kan dat nog doen op zondag 18 februari. Dan pakken we weer even een ‘oude traditie’ op: op 
de zondag van de Maaltijd van de Heer ontdekken we wat ontvangen is én geven we! De diaconie beveelt deze actie 
van harte bij u aan. 
 

De 1ste zondag van de 40 dagentijd 

 
Er zullen de komende 6 weken kastanje takken op de 
liturgietafel staan. Nu nog kaal maar we hopen dat ze in 
de komende weken voorzichtig wat groen laten zien.       
Zo gaat het ook in deze weken waarin we toeleven naar 
Pasen. 
Vandaag zijn er 2 woestijnrozen te zien. 
De ene is dicht. De andere is met water tot leven 
gekomen. 
Mirjam en Greet 

Boekjes en kalender 40-dagentijd 

Voor en na de diensten op 18 februari wordt er 

materiaal uitgedeeld dat u thuis kunt gebruiken in de 

40-dagentijd. Voor de kinderen is er een boekje dat 

aansluit bij het project van de kinderwoorddienst. Voor 

volwassenen is er een kalender. De boekjes en 

kalenders blijven beschikbaar in de kerk voor wie wil. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn (geweest) om dit 

zelf uit de kerk mee te nemen, maar wilt u toch een 

boekje of kalender? Neem dan contact op met uw 

eigen diaken of jeugddiaken Maartje Aantjes. Dit kan 

ook door een bericht te sturen aan 

diaconie@ontmoetingskerk.nl of 

jeugd@ontmoetingskerk.nl 

 

 

 

 

about:blank
mailto:diaconie@ontmoetingskerk.nl
mailto:jeugd@ontmoetingskerk.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga mee… PaasChallenge  

 

De PaasChallenge LARGE duurt ongeveer 10 uur en begint met een ‘Laatste Avondmaal’  
op Stille Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een ontknoping bij zonsopgang op  
Paasmorgen. Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost escaperoom-achtige puzzels  
op en je krijgt te maken met achtervolgingen en gesprekken in de nacht. Ga je mee…?  
Durf jij het aan om je in te leven in het verhaal van Jezus in zijn laatste dagen op aarde….  
Wat zou jij gedaan hebben als je erbij was geweest? 
Geef je alvast op!  
Leeftijd  : 12 t/m 16 jaar  
Data  : zaterdagavond 30 op 31 maart 2024  
Tijdstip aanvang: 22:00 uur 
 
Opgeven bij Jonneke en Elvira  
jeugd@ontmoetingskerk.nl 
 

Groot onderhoud orgel 
 
Al een paar weken kijken we tegen het orgel aan met grote  
gaten in het front. De hoeveelheid pijpen in de ontmoetings- 
ruimte is echter zichtbaar geslonken en steeds meer pijpen  
staan weer op hun plaats in de orgelkas. Deze  pijpen zijn  
schoongemaakt (gepoetst) en geherintoneerd. Dat houdt  
in dat elke pijp beoordeeld wordt op klank (geen bijgeluiden)  
en het aanspreken van de toon. Wat we ervan kunnen  
waarnemen tot nu toe, is dat de klank van het orgel  
bijzonder goed verbetert. Wat een verschil! 
Pas als alle pijpen erin staan kan de uiteindelijke stembeurt  
van het orgel plaatsvinden. Maar er is een probleempje  
opgetreden. Een aantal pijpen moet door een extern bedrijf  
worden behandeld tegen doorgezakte voeten… En dat lukt  
helaas even niet snel genoeg door ziekte. Daarmee loopt de  
renovatie van het orgel even wat uit. 
 

Het orgel zal ook worden voorzien van een tremulant. Dat 
is een orgelregister dat een mechanisme in werking zet  
om een trilling in de klank aan te brengen. Hopelijk kan dit  
register gelijktijdig worden gemonteerd in deze renovatieperiode. Volgens de orgelbouwer, dhr. Wim van Dijkhuizen, 
zou het werk afgerond kunnen zijn voor zondag 25 februari 2024.  
 
Wij kijken er naar uit!! 
 
Namens de organisten, 
Pim 

 

 



 

Nieuwe podcast app voor ‘40 dagen hier en nu’  

Op initiatief van verschillende partijen is er ook dit jaar weer een unieke app voor de komende 40-dagentijd. 
De mogelijkheden van de app: 
Dagelijks naar 40-dagen podcasts luisteren. Gebruikers krijgen automatisch een notificatie dat de nieuwe podcast 
beschikbaar is. 
Meelezen met een bijbelleesrooster, deze verschijnt dagelijks als extra service in de app. 
Inspiratie delen. Zo stimuleren gebruikers elkaar op weg naar het feest van Pasen! 
Podcast met anderen delen via whatsapp, mail en social media. 
Andere leden eenvoudig uitnodigen om ook mee te doen met 40 dagen hier en nu. 
Meer informatie? 
Kijk voor meer informatie op https://40dagenhierennu.nl/. 
Download de app door te klikken op download app of scan onderstaande QR-code. 
 

 

Column 
Lef-tijd 

Vanuit het keukenraam zie ik behalve polderland, knotwilgen en sloten ook een houten hek op een hekkendam. Ik 
koester m’n uitzicht, vind het nooit vanzelfsprekend… Ik hou van dingen waar je van op aan kan. Aan de omgeving 
moeten ze niet teveel veranderen. Knotwilgen, hekkendammen over slootjes, het liefst de hekkens nog van hout. Van 
de pakweg 22 hekken geplaatst op de dammen over de sloot langs de doorgaande weg hier vlakbij is er precies nog één 
houten over, de rest is vervangen door ijzeren.. Praktischer, sterker… Logisch… 

Een van oudsher mooie molen staat statig te draaien, met pontificaal in z’n uitzicht drie hoge horizonvervuilende 
windmolens… 

Een voordeel van columns schrijven is de mogelijkheid je mening te ventileren. Al is er soms wel lef voor nodig. En juist 
in deze pré-voorjaarstijd wordt het lef met bakken uitgegoten… Lef-tijd bij uitstek…. Ja, het is ook de 40-dagentijd, tijd 
voor ingetogen bezinning. Maar wat als je daar juist nu teveel energie voor hebt? Hoe deed het voorgeslacht dit? Die 
hadden wel wat anders aan hun hoofd, de tijd voor Pasen! Het huis werd met bezemen gekeerd, alles gesopt, schoon 
schip gemaakt…Ze gaven de 40-dagentijd handen en voeten… Waar zijn al die genen gebleven? Wie doet in het voorjaar 
nog z’n matras naar buiten om te schuieren in de zon? Wie weet überhaupt nog wat dat is? Schuier je matras en 
tegelijkertijd de ziel…. 

Dit gaat over zoutend zout dat dreigt zijn smaak te verliezen… Wie de schoen past…? Want: Hoe zien we de wonderen 
van Jezus? Nemen we genezingen door Hem verricht letterlijk? Of achten we onszelf hier te intelligent voor? Als de door 
Hem genezen mensen alleen een geestelijke boost kregen, waarom moest men dan steevast in de synagoge aan de 
priester getoond om genezen verklaard te worden? En waarom liepen mensen dan dagelijks in hele horden achter Hem 
aan? Zat men toentertijd echt op zo’n boost te wachten? Natuurlijk komt er een ‘boost’ na de genezing!  Maar zou Jezus 
half werk verrichten? Ik denk dat ieder wonder een vingerwijzing is naar het komend Koninkrijk, waar geen plaats is 
voor ziekte, gebrek en ellende….Een soort doorkijkluikje dat even geopend wordt…. Half werk? No way! 

Heerlijk deze pré-voorjaarstijd….Met de herrie van de stofzuiger overstemt door de koolmees!  

Roos 

 

 

 

 

https://40dagenhierennu.nl/
https://link.socie.nl/r/sci/i/GX95CM

