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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 9 februari 2024 no. 6 

 

    De diensten 

11 februari 
09.30 u. dienst met doventolk o.l.v. 
ds. W. Bisschop uit Breda 
Collecte voor de kerk 

 
 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoe
k/?id=K938_xeSwONC9vTeE- 
7tQ 
 

18 februari 
09.30 u. kinderdienst o.l.v.  
ds. A.N. Driebergen 
18.30 u. Zondagavondspecial o.l.v. 
Commissie Eredienst 
Collecte voor Project in Ghana 
 

Organist/pianist 
Dick van der Garde 
 

Ouderling van dienst 
Gerdien van Mourik 
 

Lector 
Tabitha Kazen 
 

Kinderwoorddienst  
Cora Klein-Hoffman 
 

Kinderoppas 
Aldwin Korevaar en  
Lieke van den Brakel 
 

Koffie schenken 
Emmy Arnold en Zeger Colijn 
 

De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
 

 

Kerkbloemen     
 

 
 

De bloemen zijn gebracht bij  
bij mw. E. Oosterbeek-Duijm vanwege 
haar verjaardag en bij het diamanten 
bruidspaar Hertsenberg-van der Ham. 
Nog van harte gefeliciteerd! 
 

Collecteopbrengst 
4-2 Werelddiaconaat € 662,20 
 

Jarig in februari 
18-2 mw. S. van Gils-Rijneveld 
21-2 mw. M. de Groot-Verhoef 
 

Pluszegels voor de 
voedselbank 

 
 

Van 24 februari t.m. 2 maart kunt u 
meesparen voor voedselpakketten 
voor de voedselbank. 
De zegels kunnen ingeleverd worden 
bij Conny van Tussenbroek. 

 

 

 

 

Lief en Leed  

 

Lief en leed… dat blijkt een treffende titel 
voor wat er in een week gebeurt. Want er 
is verdriet, er zijn zorgen én er is 
dankbaarheid voor het goede dat wordt 
ervaren. Soms is dat om in grote kring te 
delen, soms is het genoeg om dat zelf te 
weten en ervaren. We denken aan wie 
onze steun en Gods hulp nodig heeft.  
 

Komende woensdag, 14 februari, begint de 
Veertigdagentijd. Tijd van inkeer en 
bezinning. Tijd van op weg gaan met Jezus, 
op weg naar Pasen. Van een collega 
ontving ik deze woorden. Om te delen ( zie 
volgende pagina) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderdienst 18 februari 
Op 18 februari zijn er twee bijzondere diensten. In de 
morgendienst vieren we de Maaltijd van de Heer, met 

speciale aandacht voor de kinderen. Zij staan in de dienst 
centraal; woorden, liederen, gebeden en delen zijn op 

kinderen afgestemd. Maar natuurlijk is iedereen welkom 
in de dienst: als volwassenen zijn we voorbeeld in vieren. 

En verrassend genoeg raken woorden van en voor 
kinderen ook ons eigen hart. Het is de eerste zondag in de 

Veertigdagentijd. 
 

Annette Driebergen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Veertig dagen op weg 
 
Veertig dagen bezinnen op je leven, 
veertig dagen oefenen om achter je te laten, 
dat wat je klein houdt, 
wat je dwars zit, 
wat werkelijk, vrij en rustig leven onmogelijk maakt. 
Veertig dagen los van vaste patronen  
en ingesleten gedachten, 
veertig dagen leven, ziel aan ziel, met God en mensen. 
Stel je voor... 
veertig dagen je niet anders voordoen, 
niet groter of kleiner, 
niet zoals een ander wil,  
of vindt of verwacht, maar gewoon jezelf. 
Zuiver, open, kwetsbaar.  
Stel je voor... 
veertig dagen zo leven, 
dat er rust zal dalen in je hart 
en dat er met dat dalen, een vermoeden rijst 
van Gods aanwezigheid in de stilte... 
Dat je oog krijgt voor een ander,  
licht over je leven 
en ruimte voor de vraag: 
alles wat ik doe, 
mijn gaan en staan, 
doen en laten, 
zingen en zuchten, 
streven en strijden, 
waar is het op gericht? 
Wie wil ik zijn 
voor de mensen om mij heen 
en voor Gods aangezicht? 
 

Een bezinningsvolle tijd gewenst! 
 

Annette Driebergen 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

Zondagavondspecial 18 februari 
 

De ZondagAvondSpecial van diezelfde dag (zie hierboven) 
staat in het teken van liederen, leven en geloof van Elvis 

Presley. Ds. Fred Omvlee neemt ons met woorden en 
liederen mee in de bijzondere levensgeschiedenis van 

Elvis Presley, zoeker én soms vinder van God. 
 
 

 
 

Annette Driebergen 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzamelactie voor Oekraïne 

Bertus en Alie Verwoerd, die tot voor kort drie Oekraïners in Noordeloos opvingen, gaan opnieuw met een 
hulptransport naar Oekraïne. Ze vragen onze medewerking bij het inzamelen van goederen.  
 
Een greep uit de lijst met benodigdheden:  
• Thee/Koffie  
• Ontbijtkoek  
• Houdbare melk  
• Macaroni/ spaghetti/ rijst  
• Luiers, maandverband en incontinentiemateriaal  
• Knakworsten in blik  
• Paracetamol/ibuprofen en andere pijnstillers  
• EHBO-spullen (verband, etc.)  
Op www.stefanieinoekraine.nl staat de volledige lijst waar behoefte aan is. 
 
Een donatie is natuurlijk ook van harte welkom. De opbrengst zal besteed worden aan extra benodigdheden die vermeld 
staan op de lijst. Overmaken kan naar IBAN : NL13 RABO 0314 2457 74 t.n.v. H.J. Verwoerd, onder vermelding van 
Donatie hulpgoederen Oekraïne 2024 . 
 
Wie iets wil meenemen, kan dat doen op zondagen 11 en 18 februari. Doordeweeks kunnen goederen worden 
afgegeven bij de pastorie van de kerk. 
De diaconie beveelt deze actie van harte bij u aan! 
 

Aankondiging Meet Me 
 
MeetMe, ontmoetingsplek voor christelijke jongeren uit 
de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden organiseert een 
nieuwe activiteit. 

 

 
 

→ SAVE the DATE  ← 

Seniorenmiddag 11 april 2024 

Donderdag 11 april willen we de 

seniorenmiddag weer organiseren. Wij 

doen ons best er een gezellige middag van 

te maken. Het is fijn als we vele van u 

kunnen ontmoeten. Houdt u deze dag voor 

ons vrij? Te zijner tijd ontvangt u de 

uitnodiging.  

De Diaconie 
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De Corte & Consorten 10 februari  
 

Wie kent Jules de Corte niet? Jules de Corte was een zeer bekend liedschrijver in de jaren 60, 70 en 80. Hij werd onder 
andere onderscheiden met de Louis Davids-prijs, een Gouden Harp en een Edison. Zijn muziek wordt nu in onze 
Ontmoetingskerk opnieuw ten gehore gebracht door zijn zoon Ernst met De Corte & Consorten. Zaterdag 10 februari 
brengt Ernst in onze kerk het werk van zijn vader weer tot leven, samen met pianist Izak Boom en bassist Pieter Althuis. 
Toegang met een hapje en drankje na afloop is gratis, omdat het optreden wordt gesponsord.  
Aanvang: 20.00 uur. 
 
Wim Bak 
 
 

 
 

 

Paasgroetenactie 2024 op zondag 11 februari 

  

Met elkaar zullen we dan de kaarten schrijven. De diaconie zorgt voor kaarten, postzegels en het versturen ervan. Ook 

zullen er voorbeeldteksten zijn ter inspiratie voor het schrijven van een bemoedigende tekst. 

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als daar iets persoonlijks op staat. Dit geldt 

ook als je niet weet wie deze kaart ontvangen. Je mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende kaart hen erg goed 

doet. Het is altijd een feestelijke gebeurtenis als de kaarten met Pasen uitgedeeld worden in Nederlandse 

gevangenissen. 

Meer informatie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat er weer veel mensen mee willen 

schrijven komende zondag.  

Hartelijk dank, 

de diaconie. 

 

Vanuit de protestante kerk in Nederland sturen 
gemeenteleden ook dit jaar paasgroetkaarten aan 
gedetineerden in Nederland. De kaart bevat deze 
afbeelding, die is gemaakt door een gedetineerde vrouw. 
Ze beeldt hiermee uit dat de opstanding van Jezus leidt 
naar een nieuwe weg naar het licht. Pasen is bij uitstek 
een feest waarbij een nieuw begin voorop staat. 
 
Ook dit jaar willen we als gemeente graag weer 
meedoen met het schrijven van een paasgroet aan een 
gevangen medemens. Volgende week, 11 februari, 
liggen er kaarten in de kerk. 



 

Vanuit de kerkenraad, Jeugdouderlingen 
 

Maandelijks schrijven we een stukje in de gemeentebrief, dit keer de beurt aan de Jeugdouderlingen.  
Zoals u heeft kunnen zien hebben we sinds dit jaar een apart Jeugdwerkboekje met alle jeugdactiviteiten overzichtelijk 
op een rij. U heeft misschien de moeite genomen om ook de bladzijde te lezen over ‘Onze kerk, een open huis. En er is 
samen…’. 
Wij zijn er jaarlijks druk mee bezig om te zorgen dat alle doelgroepen die onder het jeugdwerk vallen een plek hebben 
binnen onze gemeente, binnen onze kerk, binnen ‘Ons huis’. Ieder in zijn eigen kamer en met zijn allen in de 
woonkamer van de kerk, de kerkzaal. Elke leeftijd vraagt een eigen aanpak, er zijn binnen de ontwikkeling van jongeren 
namelijk zes categorieën in te delen waarop kinderen en tieners zich ontwikkelen en dus ook leren. Dat geldt uiteraard 
ook voor geloofsontwikkeling. 
Onze jaaragenda is ingedeeld in vier leeftijdscategorieën. We proberen ervoor te zorgen dat iedere doelgroep 
maandelijks aan bod komt. Denk hierbij aan kerkdiensten voor verschillende leeftijden zoals naast de reguliere diensten 
de peuter/kleuterdienst, de kinderdiensten en de Ontmoetingsdiensten. Zo ook de andere activiteiten als Tienerkerk, 
Kinderwoorddienst, club, oppas, het Kinder-uurtje, diaconale activiteiten en activiteiten rond het jaarthema, het 
jaarlijkse Kamp enz.  
Onderstaand een greep uit de activiteiten van de afgelopen maand (week). 
 

 

 
                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de Jeugdouderlingen,   
Jonneke Verhaar & Elvira van Mourik 

Tienerkerk 

Tienerkerk is voor de jeugd vanaf de brugklas. Tienerkerk wordt 
een paar keer per jaar gehouden tijdens de zondagochtenddienst. 
De thema’s van de Tienerkerk passen bij het jaarthema. Dit jaar 
‘Gaan we mee’ met Bijbelse figuren. Vorige week zondag waren 
we op reis met Mozes.  We dachten na over wie Mozes is, wat 
weten we van hem, want er zijn nogal veel bekende verhalen over 
Mozes. Kunt u ze allemaal opnoemen? We proefden hoe 
bitterzoet het water was geweest en we stelden onszelf ‘Mozes 
vragen’ en spraken erover.  
 

Kinder-uurtje 
Afgelopen woensdag was het Kinder-uurtje. Kinderen uit 
groep 1 t/m 4 komen met een ouder of opa/oma naar 
het kinderuurtje. We lezen een Bijbelverhaal en gaan 
ermee aan de slag. Dit keer lazen we de verhalen over de 
Muren van Jericho en de Ark  van Noach. Daarna ervaren 
we het Bijbelverhaal spelenderwijs met leuke 
activiteiten. We maakten onze eigen hoorns/toeters en 
bliezen zelf de muren van Jericho om. Na het verhaal van 
Noach zorgden we middels een spel dat alle dieren 2 aan 
2 klaar stonden. De kinderen bouwden hun eigen boot 
en hoe! Ze bleven allemaal drijven! 
Tot slot genoten we van vers gebakken wafels. Door op 
onderstaande link te klikken kunt u de foto’s van deze 
gezellige middag zien. 
https://myalbum.com/album/ggadWzhWuQQ7/ 
 

 

 

Club 5 t/m 8  

  
Om de week is er club op woensdagavond voor de 
kinderen van groep 5 t/m 8. De ene keer wordt er een 
spel gespeeld, een Bijbelquiz gedaan, spelen we 
Sirkelslag of wordt er iets leuks geknutseld. 
Afgelopen woensdag was de diaconie op visite met 
Rainbow de duif. Maartje vertelde de kinderen over 
de diaconie, de collecte en het avondmaal. Ook 
dachten ze na over de vraag ‘Wat heb je nodig?’. 
Maartje was erg onder de indruk van alles wat de 
kinderen noemden. Ze dachten na over zichzelf, 
Nederland en de wereld. Later maakten ze er 
tekeningen over. Er kwamen zeer diverse mooie 
antwoorden. De vraag ‘Wat heb je nodig?’ staat ook 
centraal in de morgendienst van 18 februari. We 
hopen u allen daar te ontmoeten samen met de 
kinderen en zo samen te delen in geloof. 
U kan alvast nadenken wat uw antwoord zou zijn op 
de vraag… ‘Wat heb je nodig? 
 
 
 

https://myalbum.com/album/ggadWzhWuQQ7/


 

 

 

 

Nieuwe podcast app voor ‘40 dagen hier en nu’ 
Op initiatief van verschillende partijen is er ook dit jaar weer een unieke app voor de komende 40-dagentijd. 

De mogelijkheden van de app: 

 Dagelijks naar 40-dagen podcasts luisteren. Gebruikers krijgen automatisch een notificatie dat de nieuwe 
podcast beschikbaar is. 

 Meelezen met een bijbelleesrooster, deze verschijnt dagelijks als extra service in de app. 

 Inspiratie delen. Zo stimuleren gebruikers elkaar op weg naar het feest van Pasen! 

 Podcast met anderen delen via whatsapp, mail en social media. 

 Andere leden eenvoudig uitnodigen om ook mee te doen met 40 dagen hier en nu. 
Meer informatie? 
Kijk voor meer informatie op https://40dagenhierennu.nl/. 
Download de app door te klikken op download app of scan onderstaande QR-code. 
 

 
 

Van harte aanbevolen door de diaconie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://40dagenhierennu.nl/
https://link.socie.nl/r/sci/i/GX95CM

