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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 26 januari 2024 no. 4 

 

    De diensten 

28 januari 
09.30 u. ds. G. Olde uit 
Brandwijk/Molenaarsgraaf 
Collecte voor Plaatselijk Missionair 
werk 

 
 

https://betaalverzoek.rabobank.nl
/betaalverzoek/?id=WS7sCV 
76RzaV0PaPaWRGFA 
 

4 februari 
09.30 u. ds. A.N. Driebergen 
Collecte voor KIA-werelddiaconaat 
 

Organist/pianist 
Rudolph de Jong 
 

Ouderling van dienst 
Bartha Nieuwland 
 

Lector 
Gerry Bronkhorst 
 

Kinderwoorddienst  
Conny van Tussenbroek 
 
 
 

De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
 
 

 
 

 

Kerkbloemen 

 
 

De bloemen zijn gebracht bij  
de jarige heer C. Mourik en bij het  
gouden bruidspaar Kon-Dubbeldam. 
Nog van harte gefeliciteerd alle drie! 
 

Collecteopbrengst 
21-1 kerk € 360,35 
 

Kinderoppas 
Mirjam Wallaard en Tabitha Kazen 
 

Koffie schenken 
Nel en Wim Korevaar 
 
 

Jarig in januari 
29-1 mw. E. Oosterbeek-Duijm 
 

Jarig in februari 
5-2 mw. J.E. Bovekerk-Zwanenburg 
18-2 mw. S. van Gils-Rijneveld 
21-2 mw. M. de Groot-Verhoef 
 
 

 

 

 

 

Lief en Leed  

 

Het was een mooie ervaring: bidden met 
mensen uit de drie kerken van Noordeloos ín 
de drie kerken van Noordeloos. Al biddend – 
met ieder eigen taal en gewoontes – was er 
verbondenheid voelbaar. Dat lijkt me winst 
in de omgang met elkaar. 
 
Ook persoonlijk gebed blijft nodig. Voor wie 
zich eenzaam voelt. Voor wie worstelt met 
psychische druk of nood. Voor wie ziek is en 
hoopt op genezing én voor wie weet dat 
genezing niet komt. Voor onze samenleving 
en voor onze wereld, waar gebrokenheid 
aan de orde van de dag is. 
 
In ‘Help ons U te vinden. 101 nieuwe 
gebeden’ staat dit gebed: 
 

Trouwe God, 
U zegt: mens, waar ben je? 
En wij verstoppen ons. 
U zegt: vrees niet. 
En angst vervult ons leven. 
U zegt: mijn kind, geef mij je hart. 
En wij houden ons hart vast. 
U zegt: kom tot Mij. 
En wij blijven op afstand. 
U zegt: volg Mij. 
En wij wandelen op eigen paden. 
U zegt: geloof alleen. 
En wij doen ons best uw liefde 
waardig te zijn. 
Daarom bidden wij, liefdevolle Heer: 
wij geloven, komt U ons ongeloof te 
hulp. 

 
Annette Driebergen 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderne profeten 2 
 
Op zondag 28 januari gaan we weer een deel van de 
podcast Moderne Profeten bespreken. Deze avond gaan 
we in op het werk van Tish Warren. 
Tish is een Amerikaanse theologe verbonden aan de 
Anglicaanse Kerk in Pittsburgh.  
Samen met haar man is ze daar priester. 
 
In Nederland werd ze bij een breder publiek vooral 
bekend door het verschijnen van haar tweede 
boek, Bidden in de nacht, in 2021.  
Hoe kunnen we God in het donker vertrouwen?  
Tish Warren, schrijfster van ‘Liturgie van het alledaagse’, 
behandelt in dit boek thema’s als menselijke 
kwetsbaarheid, lijden en Gods schijnbare afwezigheid. 
 
Op zondag 28 januari om half acht gaan we nadenken en 
praten over “de waarheid in het alledaagse”. Opgeven bij 
bouwplaats@ontmoetingskerk.nl 
 
Namens commissie Bouwplaats, 
Annemiek Bos en Henk van Achterberg 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Bakkie Troost 
 

Op dinsdag 30 januari staat om 10.00 uur in de 
kerkenraadskamer de koffie (of thee) weer klaar. 

We buigen ons over het bijbelgedeelte dat op zondag 4 
februari centraal staat, een gedeelte uit Marcus 1. 

Het blijkt vrijwel altijd een zinvol moment, vol gesprek, 
ontmoeting, vragen en antwoorden rond de Bijbel. 

Van harte welkom om aan te schuiven! 
Het gesprek eindigt uiterlijk om 11.30 uur. 

 
Annette Driebergen 

 
 
 

 

 Sparen 

 

Vorig jaar heeft er een wisseling van de wacht plaats  
gevonden. Na vele jaren telwerk heeft Joke Blokhuis  
het stokje overgedragen aan Clarie Vink. 
Via deze weg wil de diaconie/kerk Joke hartelijk bedanken  
voor het vele werk wat zij de afgelopen jaren heeft gedaan.  
Dank je wel, Joke! 
 

De afgelopen tijd heeft u weer veel kassabonnen ingeleverd.  
Ze hadden een totaalwaarde van € 25.605,39. 
1% daarvan = € 256,05 was bestemd voor de kerk. 
Heel veel dank daarvoor! 
 

Spaart u ook het komend jaar weer mee? 
We sparen kassabonnen van Slagerij Bouter en  
Dik Voor Mekaar Shop, postzegels en telefoons 
 
 

U kunt dit allemaal inleveren in de daarvoor bestemde melkbus in de hal van de kerk! 
 

 

https://www.uitgeverijvanwijnen.nl/bidden-in-de-nacht-tish-warren-9789051946017.html
mailto:bouwplaats@ontmoetingskerk.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkrentmeesters: wisseling van de wacht  
Jan Vink treedt af als kerkrentmeester 

Jan had sinds de zomer van 2019 in het College van Kerkrentmeesters de techniek in zijn portefeuille.  Dat was voor ons 
als kerkrentmeesters geen overbodige luxe. Vanaf maart 2020 brak door Corona namelijk het tijdperk van de digitale 
kerk aan. In het begin heeft Jan enorm veel tijd gestoken in het monteren en uitzenden van YouTube diensten. Eind juli 
2020 is de overgang geweest van YouTube naar Live kerkdiensten via Kerkdienst gemist. Spannende en interessante 
tijden waren dat. Samen met Henri Kon was hij kartrekker van deze hele overgang en implementatie. Het inregelen was 
ook een hele klus: draaiboeken maken, hoe regelen we het geluid zowel in de kerk als thuis, allerlei uitdagingen 
kwamen langs. We zijn als kerkrentmeesters blij dat we vanaf het begin hebben ingezet op een goed systeem met 
brede mogelijkheden. Geen half werk. Dat betaalt zich tot op heden uit in mooie kijkcijfers. Er is een brede groep kijkers 
van binnen én buiten onze gemeente. Recordhouder is  Michael van Hoorne van de Avonturenboerderij met zijn Preek 
van de Leek. Jan neemt nu afscheid als kerkrentmeester, maar gelukkig blijft hij o.a. als regisseur betrokken bij Kerk-TV. 
Dat stellen we enorm op prijs. In onze vergadering van januari hebben we Jan hartelijk bedankt voor zijn inzet en 
hebben we een hele fraaie prent, gemaakt door Wim van Wijngaarden, kunnen uitreiken. Deze pronkt  inmiddels aan 
de muur in de ontmoetingsruimte en ziet u in deze gemeentebrief. 
 
Marieke Koorevaar-Dekker treedt toe als kerkrentmeester 

We zijn blij dat Marieke bereid is om ons team te versterken en mee te denken en mee te doen. Vorige week was onze 
eerste vergadering in de nieuwe samenstelling. Marieke zal zich gaan verdiepen in het thema “veilige kerk”. Hierbij 
denken wij zowel aan technische en fysieke veiligheid als aan sociale veiligheid. Ook vanuit de PKN worden ons 
handvatten van beleid aangereikt.  
 
Hartelijke groet namens de kerkrentmeesters, 
Gerco den Oudsten, voorzitter 
 

 



Terugblik  
 
Het was een waardevolle en gevarieerde zondag, 21 januari. Met twee heel verschillende diensten, waarin 
ontmoeting centraal stond. Het is mooi om zo kerk te kunnen zijn! 
Wie alle foto’s wil zien, kan kijken op de website van de kerk of het via deze link proberen: 
https://myalbum.com/album/Zn9gNdaFHGNV/ 
 

 
 
 
 

 
 

https://myalbum.com/album/Zn9gNdaFHGNV/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Corte & Consorten 10 februari in de Ontmoetingskerk 

 Wie kent Jules de Corte niet? Jules de Corte was een zeer bekend liedschrijver in de jaren 60, 70 en 80. Hij werd onder 

andere onderscheiden met de Louis Davids-prijs, een Gouden Harp en een Edison. Zijn muziek wordt nu in onze 

Ontmoetingskerk opnieuw ten gehore gebracht door zijn zoon Ernst met De Corte & Consorten. Zaterdag 10 februari 

brengt Ernst in onze kerk het werk van zijn vader weer tot leven, samen met pianist Izak Boom en bassist Pieter Althuis. 

Toegang met een hapje en drankje na afloop is gratis, omdat het optreden wordt gesponsord. Aanvang: 20.00 uur. 

Wim Bak 

 

 

 

 

 

 


