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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 22 december 2023 no. 51 

 

    De diensten 

Zondag 24 december 4e advent 
09.30 u. ds. E.H. Egberts uit Rijssen 
21.30 u. Kerstavond  
ds. A.N. Driebergen m.m.v. 
His Inspiration uit Meerkerk 
Ochtendcollecte voor de kerk, 
avondcollecte voor Amnesty  
International  
 

25 december 1e kerstdag 
9.30 u.  ds. A.N. Driebergen 
m.m.v. een gelegenheids-
muziekgroep 
Collecte voor Oekraïense kinderen 
 

26 december 2e kerstdag 
10.00 uur – kinderkerstfeest 
Collecte voor kind-slaven  
 

31 december  oudejaarsdag 
09.30 u. dhr. H. Borghuis uit 
Deventer 
18.30 u. ds. A.N. Driebergen 
Collecte voor de kerk 
 

Organist/pianist 
Ochtend - Peter Veen 
Avond - Hans Arnold 
1e kerstdag - Pim Lodder 
2e kerstdag - Dick van der Garde 
 

Ouderling van dienst 
Anita Wallaard 
1e kerstdag -  Henk Voormolen 
2e kerstdag – Jonneke Verhaar 
 

Lector 
Ochtend - Peter Oosterlee 
Avond - Arie Harrewijn 
1e kerstdag – Wies Harrewijn 
 
 

 

 

Kerkbloemen 

 
 

De bloemen zijn gebracht bij  
twee jarige heren: D. van der Valk en  
J. van der Meulen. Nog van harte 
gefeliciteerd! 
 

Collecteopbrengst 17-12 
Project Ghana: € 754,47 

Koffie schenken 
Annemarie Ebbendorf en Arjan 
Verhaar  
Avond: Marjan en Ron den Ouden 
1e kerstdag: Harrie en Mary Vertooren 
 

Jarig in december 
25-12 mw. A.E.P. van de Kolk-van Eck  
27-12 dhr. J.C. Hoffman 
 

Kinderwoorddienst  
Cora Klein 
1e kerstdag - Marijke Buizert 
 

Kinderoppas 
Wies Harrewijn en Lieke van den 
Brakel 
1e kerstdag – Anne Aantjes met  
Nienke Haag en Maartje van Wijk 
 

De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/
301-Ontmoetingskerk-Noordeloos  
 

 

 

 

 

Lief en Leed  

 

We leven toe naar het Kerstfeest.  
4e Advent én Kerst vloeien ineen.  
Zo is er een aantal zon/feestdagen achter 
elkaar. Ik hoop dat iedereen ze kan invullen, 
zoals hij/zij wil: in een kleine kring óf met 
grootse gebaren…  
We bidden voor wie opziet tegen deze 
dagen. Omdat het misschien wel de laatste 
Kerst zal zijn. Omdat iemand wordt gemist. 
Omdat het gezelschap niet compleet is door 
welke omstandigheden dan ook. Dat de 
vrede van het Kerstkind overal doordringt! 
Ook namens Ad wens ik u en jou dat het 
feestelijke en waardevolle dagen zullen zijn. 
 
Annette Driebergen  

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de diensten rond Kerst 
 
Kerstavond, 21.30 uur: 
Thema: Kwetsbaar en kostbaar … 
 
Kerstliederen, lezingen uit Jesaja en Lucas, His Inspiration 
uit Meerkerk…  
In deze nacht vieren we de geboorte van Jezus. De wereld 
is donker, maar we houden hoop op licht en vrede. 
 
Kerstmorgen, 9.30 uur: 
Thema: In die tijd …  
 
Met groot en klein zingen we het uit: Jezus is geboren! De 
klokkenmaker heeft ons in de weken van Advent iets 
geleerd over de tijd. Het thema van de dienst sluit daarbij 
aan. Er is een kleine gelegenheidsband die zorgt voor extra 
muzikale omlijsting.  
 
Tweede Kerstdag, 10.00 uur: 
Thema: De herders 
 
Hiernaast →  staat nieuws over het kinderkerstfeest. Weet 
wel dat ook dan iedereen welkom is! 
 
Annette Driebergen 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte kinderkerstfeest 
Op het enorme stuwmeer Lake Volta werken meer dan 
20.000 kinderen als kindslaaf in de visserij.  
Tweederde van hun is jonger dan 14 jaar. KerkinActie 
helpt deze kinderen te bevrijden, biedt opvang, 
en brengt hen terug bij hun familie.  
Lees de verhalen op 
www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/kinderen-uit-de-
slavernij-in-de-visserij/ 
U kunt uw bijdrage op de rekening van de diaconie 
doneren:  NL 82 RABO 0346 3028 38   
                                                                            

 
 
 
 

 

Kinderkerstfeest 
 
Op tweede Kerstdag om 10:00 uur is er weer een 
Kinderkerstfeest. Het thema van de dienst is 'Zeg eens 
herder...' 
De dienst zal gericht zijn op de kinderen van de basisschool 
en uiteraard hopen we deze dienst met jong maar zeker 
ook met ouder te delen in geloof en zo Kerst te beleven. 
We houden van een gevulde kerkzaal, dus voel u allen 
welkom! 
 

 
 

  

Met dank aan Miek-kado, de boekwinkel in Giessenburg, 
kunt u ze in de kerk voor € 6,50 aanschaffen.  
Er is een gelddoosje voor contante betaling en een briefje 
voor wie een betaalverzoek wil ontvangen. 

 
 

Bijbelse dagkalender  

Er zijn nog een paar Bijbelse 
Dagkalenders beschikbaar. Een 
boekje om het komende jaar 
dagelijks bij een bijbelgedeelte 
stil te staan.  
 

http://www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/kinderen-uit-de-slavernij-in-de-visserij/
http://www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/kinderen-uit-de-slavernij-in-de-visserij/


 

 

Tekort dreigt: eindejaarsrally geboden! 

Afgelopen dinsdag bespraken de kerkrentmeesters de 
financiële stand van zaken per 30 november j.l. Om maar 
gelijk met de deur in huis te vallen: die zag er niet goed 
uit. De gewone lasten (predikant, gebouw, kerkelijke 
activiteiten e.d.)  bedroegen In de eerste 11 maanden 
bijna € 118.000, terwijl de gewone baten (VVB, collectes 
e.d.) maar bijna € 106.000 bedroegen. Het tekort 
bedroeg op dat moment € 12.154,67. Het inlopen van dat 
tekort in de laatste maand van het jaar wordt nog een 
enorme uitdaging, maar is - zoals eerder bewezen - in de 
Ontmoetingskerk niet onmogelijk. Daarvoor is dan wel 
ieders inzet vereist. Uiteraard in de eerste plaats van de 
mensen die tot op heden nog helemaal niet aan het 
betalen van een Vaste Vrijwillige Bijdrage zijn 
toegekomen. De oproep van de kerkrentmeesters is: Doe 
mee: gedenk de VVB! Maar het zou mooi zijn als ook 
degenen die al wel hebben betaald, willen overwegen 
om in het restant van deze decembermaand nog een 
extra bijdrage over te maken. Alle bijdragen zijn welkom 
op bankrekening NL46 RABO 0346 3035 83 ten name van 
Gereformeerde Kerk Noordeloos. 
In de eerste gemeentebrief hoop ik u het resultaat van 
deze eindejaarsrally te kunnen melden.  
 
Hendrik van Vuren, penningmeester 

 

 

 

♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ 
 

Zingen op Eerste Kerstdag 
 

 

Eerste Kerstdag om 7 uur ’s morgens wordt er in de 
straten van Noordeloos gezongen over de geboorte van 
Jezus Christus. 
Jong en oud zingen bekende kerstliederen onder 
begeleiding van muzikanten van De Volharding. 
De liederen worden ter plekke uitgedeeld. Het startpunt 
is bij de Ontmoetingskerk. 
Vervolgens wordt er een rondje door het dorp gelopen. 
Rond kwart over acht is het einde bij de muziektent. 
Kom en zing mee!  
 

Namens de Interkerkelijke Werkgroep Evangelisatie, 
Irma de Jong  
 

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door! 
     Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de  
     oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen is bewonderenswaardig. 
     Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan  
     hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Door de jarenlange 
     contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. 
     Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om  
     mentaal gezond te blijven. De gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, 
     zodat ze eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan  
     mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal 
     kwijt kunnen. KIA helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde   
     schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren. Help de kinderen :  Geef 
     aan de collecte of maak uw bijdrage over op de bankrekening van de Diaconie   
     NL82RABO 0346 3028 38.        
     De diaconie   

7 jaar gevangenisstraf omdat je op 

een vreedzame manier 

protesteert tegen de                                   

oorlog in Oekraïne?? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op Kerstavond wordt in de Ontmoetingskerk elk jaar  
gecollecteerd voor Amnesty International. Dat is een  
goede traditie, want bijna overal ter wereld worden  
de mensenrechten tot op de dag van vandaag met  
voeten getreden.  
 

U kunt een kaartje sturen naar Aleksandra 
Skochilenko. 

 

 
 

Zij is op 16 november 2023 in Rusland veroordeeld tot 7 jaar 
gevangenisstraf. Ze voerde actie tegen de oorlog in Oekraïne 
en verving in een supermarkt prijskaartjes door kleine 
briefjes met informatie over de oorlog. Ze zit al ruim 
anderhalf jaar vast en haar gezondheid gaat hard achteruit. 
https://www.amnesty.nl/acties/groetenkaart-skochilenko 
en…. of….. 
Roep de Russische autoriteiten op om Aleksandra 
Skochilenko onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten: 
https://www.amnesty.nl/forms/spoedactie-rusland-
skochilenko 
 

************** 
De Taliban hebben vier prominente Afghaanse 
vrouwenrechtenactivisten opgepakt. Het gaat om de 
vrouwen Zholia Parsi, Neda Parwani, Manizha Seddiqi en 
Parisa Azada. Er zijn grote zorgen dat ze worden gemarteld. 
Ze mogen geen contact hebben met hun familie of advocaat 
en krijgen geen medische zorg.  
Roep de Taliban in Afghanistan op om de vrouwen 
onmiddellijk vrij te laten: 
https://www.amnesty.nl/forms/pet-afghanistan-parsi 
 
 

 

 

Kerstmis 

 

Verschrikkelijk is de wereld 

Geen Jezus zal Aleppo* redden 
en zijn god 

zwijgt zo diep in alle talen 
dat het voelt alsof hij niet bestaat, 

nooit heeft bestaan, niet kan, niet wil – 
wat is er met mijn brein 

dat ik hem steeds weer denk? 
 

Er zal nooit, nergens 
een begin van redding zijn 

als niet ten minste één mens zegt 
‘hier ben ik’ 

en ziende om zich heen 
zoekt of er nóg een is, nog twee of drie 

met vonken licht ‘hier ben ik’ 
in hun ogen. 

 
In diepe nacht – geen ster te zien 
geen engelengezang te horen – 

zullen zij gaan 
om wat misschien nog kan, 
te hopen valt, te redden is 

 
één vluchtkind kantje boord 

voorgoed geboren. 
 

Kerstmis is twee- of driemaal 
niet te tellen naamloos velen 

die ‘hier ben ik’ zijn 
en doen wat moet gedaan. 

 
 
 

Theoloog en dichter Huub Oosterhuis 
schreef dit gedicht in 2016 voor Trouw.  

(*Aleppo of een ander oorlogsgebied)  

https://www.amnesty.nl/acties/groetenkaart-skochilenko
https://www.amnesty.nl/forms/spoedactie-rusland-skochilenko
https://www.amnesty.nl/forms/spoedactie-rusland-skochilenko
https://www.amnesty.nl/forms/pet-afghanistan-parsi


  

Column 
 
Vadertje Tijd 
 
Stel je voor: morgen wakker worden en opeens weer 18 zijn (met de kennis van nu). 
Het zou zomaar kunnen, als ‘Vadertje Tijd’ zijn zandloper tussentijds even omdraait….. Vadertje Tijd: De personificatie van 
de tijd sinds mensenheugenis. 
Een oude man met een zandloper en zeis. 
 
Wat ik allemaal anders ging doen, ga ik hier niet vertellen, maar ‘k ging zeker                                                                
weloverwogen te werk….  
Gemakkelijk zou het niet zijn, alles is zoveel hectischer geworden.  
Vadertje Tijd is een tiran met toenemende macht.  
En heeft ons allen als slaaf. Het begint al bij de geboorte.                                                                                                                            
Bij de kinderopvang worden de kleintjes voor dag en dauw afgeleverd.  
Jonge ouders-economisch veelal gedwongen- beiden productief…  
En voor:’productief’ schijnt één uitleg voorhanden. Tijd is geld.   
Elke nieuwe ‘tijdbesparende uitvinding’ stelt hogere eisen.  
Hectiek is de prijs voor de welvaart 
En in de sportwereld maken tienden van seconden het verschil tussen roem of vergetelheid.  
(Is dit geen verdwazing?) 
 

Op een bepaald moment- leeftijd?- ga je inventariseren en komt tot de conclusie dat ‘TIJD’  te kostbaar is om dingen 
tegen je zin te doen. Te snel wordt gezegd: ‘daar heb jij gemakkelijk tijd voor….’  
Maar wie heeft recht  -behalve in arbeidsverband-  over andermans tijd te beschikken ? 
 

Kwaliteitstijd moet je zelf creëren. 
Vadertje Tijd is onverbiddelijk. Hij geeft echt geen dag terug… 
Het is zaak op tijd vrede te sluiten met hem.   
Stel dingen niet eindeloos uit….. 
Regel wat belangrijk is;…maak die belangrijke afspraak, zet in je agenda, al duurt het nog weken !  
Heel jammer dus op weer een grijze dag vol plensbuien, tijd te verspillen met saggerijnig uit het raam staren…. Er zijn vast 
nog wel ergens kaplaarzen te vinden. Aandoen die dingen, met desgewenst een regenbroek. En vervolgens Buiten 
Banjeren…. Liefst dwars  door diepe plassen …(Voor wie durft….) Heerlijk en….. humeur gered…. 
 

Onvermijdelijk loopt het zand door de zandloper.  
En valt de zeis, is de jou toebedeelde tijd op… 
 

Roos 
 

(Deze column in andere vorm eerder geplaatst) 
Iedereen hele goede Kerstdagen en gezond 2024 gewenst! 

 

 


