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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 15 december 2023 no. 50 

 

    De diensten 

Zondag 17 december 3e advent 
09.30 u. Viering Heilig Avondmaal 
ds. Annette Driebergen 
18.30 u. Top 2000 o.l.v. Commissie 
Eredienst 
Collecte voor project in Ghana (zie 
verderop in deze brief) 
 

Zondag 24 december 4e advent 
09.30 u. ds. E.H. Egberts uit Rijssen 
21.30 u. Kerstavond  
ds. A.N. Driebergen m.m.v. 
His Inspiration uit Meerkerk 
Ochtendcollecte voor de kerk, 
avondcollecte voor Amnesty  
International (zie verderop in deze 
brief) 
 

25 december 
9.30 u.  ds. A.N. Driebergen 
m.m.v. een gelegenheids-
muziekgroep 
 

26 december 
10.00 uur – kinderkerstfeest 
 

Organist/pianist 
Hans Arnold 
 

Ouderling van dienst 
Gerco den Oudsten 
 

Lector 
Arianne Harrewijn 
 

Kinderwoorddienst  
Liesbeth van Halm 
 

De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos  

 

 

Kerkbloemen 

 
 

De bloemen zijn gebracht bij  
dhr. Wim van der Ham, met de 
hartelijke felicitaties voor zijn 
verjaardag. 
 

Collecteopbrengst 10-12 
Kerk: € 289,90 

Kinderoppas  
Anne en Simon Aantjes 
 

Koffie schenken 
Arie en Jo van Mourik 
Avond: Jacky en Sjaak Bak 
 

Jarig in december 
25-12 mw. A.E.P. van de Kolk-van Eck  
27-12 dhr. J.C. Hoffman 
 
 
 
 

Bijbelse dagkalender  
Er zijn nog wat Bijbelse Dagkalenders 
beschikbaar. Een boekje om het 
komende jaar dagelijks bij een 
bijbelgedeelte stil te staan.  
Met dank aan Miek-kado, de 
boekwinkel in Giessenburg, kunt u ze   
in de kerk voor € 6,50 aanschaffen.      
Er is een gelddoosje voor contante 
betaling en een briefje voor wie een 
betaalverzoek wil ontvangen. 
 

 

 

 

 

Lief en Leed  
Er is feestelijk nieuws: op 11 december is 
Emma Dirkje Pietertje geboren, dochter van 
Aart en Paula de Jong-Buizert, zusje voor 
Stijn en Milan. Wat een mooi nieuw geluk in 
dit gezin! Ook vanaf deze plaats de hartelijke 
felicitaties bij de geboorte van Emma. Dat zij 
mag opgroeien als geliefd mensenkind 
onder Gods hemel. 
Paula en Aart zijn een klein stukje 
opgeschoven op de Gijbelandsedijk. Ze 
wonen voortaan op nummer 100! 
 

Ook Marie Anne, Tim, Linn en Floor 
Ouwerkerk-Korevaar zijn verhuisd. 
Hemelsbreed was ook dat een klein stukje, 
maar ingrijpend is verhuizen altijd. Hun 
nieuwe adres: Charlotte de Bourbonlaan 76, 
3062 GJ Rotterdam. Veel woonplezier daar 
gewenst! 
 

Verderop in de gemeentebrief vindt u een 
update van Nico en Willeke Verheij. 
 

De donkere dagen voor Kerst maken dat 
zorgen en verdriet extra zwaar kunnen 
voelen. We bidden voor ieder die zich 
zorgen maakt om kinderen, om ouders en 
denken aan wie verdriet voelt om 
gebrokenheid en gemis. Laten we engelen 
op elkaars pad zijn! 
 

Een couplet uit een gedicht van Len 
Borgdorff zegt dit: 
 

Genade laat zich vinden in een lieve lach. 
Zij tekent elke dag opnieuw voor altijd 
vrede. 
Zij veegt als licht de schaduw weg uit het 
verleden. 
Genade leeft en geeft. Zij maakt van 
nacht een dag. 
 
Annette Driebergen  
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kan muziek verbindend zijn! Wie houdt van de 
uitzending van de Top2000 kent dat gevoel vast. Van Kerst 
tot Oudjaarsavond is-ie er weer… de Top2000. Met bijna 
onbekende pareltjes én ‘gouwe ouwe’. Dit jaar heeft zelfs 
Tom Manders met zijn ‘twee motten’ een plek in de 
Top2000 gekregen! 
 

Dat nummer staat niet in de setlijst van de Top2000-dienst 
die zondagavond wordt gehouden. Maar wie goed naar 
het thema kijkt, begrijpt dat Viva la Vida van Coldplay wel 
te horen zal zijn. 
 

We verheugen ons op de dienst, op de muziek van de 
Papendrechtse band Creative, op de ontdekking dat 
nummers in kerkelijke setting nét anders klinken dan op de 
radio. Van harte uitgenodigd om te luisteren en mee te 
zingen! 
 

Dinie, Henk, Jiska, Ronald en Annette 
 

 

 

 

 

 

 

Collecte project Ghana 
Terwijl het zuiden van Ghana zich in rap tempo 
ontwikkelt, blijft het droge noorden flink achter. 
Vooral in afgelegen dorpen met  slechte wegen, tekort 
aan elektra en schoon drinkwater is leven een uitdaging. 
Jongeren trekken weg. De kerken in Noord Ghana laat de 
jongeren samen hun problemen aanpakken en helpen 
hen aan eerlijk, betaald werk. 
 

Op de KerkinActie-site staan mooie verhalen over hun 
ervaringen: 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/trainin
g-kerkelijk-werkers-in-noord-ghana/ 
Van harte aanbevolen! 
 

U kunt uw gift overmaken op de bankrekening van de 
diaconie NL82RABO0346302838 o.v.v. project Ghana 

 

 
 
 

 
 

Bij de dienst van zondagmorgen 
 
3e Advent: zondag Gaudete, verheug je! Door het donker 
van de nacht gloort al iets van licht. De woorden van de 
profeet Jesaja die deze morgen centraal staan, vertellen 
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wordt dat 
ooit werkelijkheid? Vertelt zo’n visioen ons nog iets of is 
ons geloof vooral gericht op het hier en nu? Of is die 
tegenstelling eigenlijk geen juiste? Over die vragen denken 
we na bij Jesaja 65:17-25.  
We vieren met elkaar de Maaltijd van de Heer. Ook die 
Maaltijd laat ons stilstaan bij het hier-en-nu, maar ook bij 
het visioen van vrede. Het thema delen we met de 
kinderen: Een tijd om te juichen. Natuurlijk is de 
klokkenmaker ook weer van de partij. 
 

Annette Driebergen 

 

 

Adventsvespers 

Er is nog één keer gelegenheid om aan te schuiven (of 
mee te kijken) bij de Adventsvesper in de Hervormde 

Kerk. Een kort moment van bezinning op weg naar Kerst: 
vrijdag 22 december, 19.30 uur. 

 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/training-kerkelijk-werkers-in-noord-ghana/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/training-kerkelijk-werkers-in-noord-ghana/


 

 

Weet jij hoe laat het is? 
3e Advent: de klok tikt door … kerst komt dichterbij. 
De woorden van Jesaja staan vol van verwachting. Ze 
wijzen ons de weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde. De verwachting dat het licht door zal breken in de 
duisternis. 
Dat zien we op 3e advent ook in de bloemen terug. Onder 
de klok ligt nog steeds het paarse doek. De roze bloemen 
symboliseren het licht dat doorbreekt. 
Groet, 
 

Greet en Annemiek 
 

Kinderkerstfeest 
 
Op tweede Kerstdag om 10:00 uur is er weer een 
Kinderkerstfeest. Het thema van de dienst is 'Zeg eens 
herder...' 
De dienst zal gericht zijn op de kinderen van de 
basisschool en uiteraard hopen we deze dienst met jong 
maar zeker ook met ouder te delen in geloof en zo Kerst 
te beleven. 
We houden van een gevulde kerkzaal, dus voel u allen 
welkom! 

 

 
 
 

Dropping 
Vrijdagavond durfden 11 Tieners en 2 Stoere Mannen het aan om gedropt te worden in de polder van de mooie 
Alblasserwaard. 
En ja, daar staan je dan. Gedropt. Je weet niet waar je bent en je weet niet waar je naartoe moet.  
Eén ding is duidelijk: Jozef en Maria zijn je voorgegaan. Zij gingen ooit in een pikdonkere nacht op pad.  
Stel je voor dat je na een lange reis op zoek bent naar een plek om  de nacht door te brengen. Waar kun je naar toe?  
Het is donker en overal houden soldaten de wacht.  
 

Zo gingen Jozef en Maria in een pikdonkere nacht, heel lang geleden, op zoek naar een beschutte plek en zo ook onze 
Tieners. Bepakt en bezakt volgenden zij het Reislogboek van Maria. Onderweg moesten ze hiërogliefen ontcijferen, zich 
laten inschrijven en toen op zoek naar een herberg. En ja hoor, zelfs die luxe herberg van Wim Bak bleek al helemaal 
volgeboekt.  
Dan maar de Lutjeswaardsemiddenweg uit in de hoop daar een stal te vinden.... 

 



 

Schrijf een brief. Verander een Leven 

Tijdens Write for Rights komen we ieder jaar rond 10 december in actie  
voor mensen die onterecht vastzitten of worden bedreigd vanwege hun  
werk, mening of om wie ze zijn. We sturen honderdduizenden brieven  
naar koningen, ministers en presidenten en vragen hun een einde te  
maken aan onrecht. Ieder jaar levert dat succes op. Activisten komen  
vrij, discriminatie stopt, daders worden berecht. 
 

Zo doet u mee met de grootste briefschrijfactie van  
Nederland. 
 

schrijf thuis een brief….. 
Er zijn allerlei manieren om mee te doen aan Write for Rights. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf thuis brieven schrijven, alleen 
of samen met anderen. Hiervoor hebben we een gratis thuisschrijfpakket ontwikkeld dat u eenvoudig kunt bestellen via 
een e-mail naar: https://www.amnesty.nl/organiseren/materialen-bestellen-w4r-individueel 
In het pakket zitten alle materialen die u nodig hebt om mee te doen aan Write for Rights: informatie over de mensen 
voor wie we schrijven, uitleg over de actie, handige voorbeeldbrieven, een schrijfblok, pen en blanco postkaarten. 
 

of onderteken online een brief  
Via de website https://www.amnesty.nl/write-for-rights/cases 
 komt u terecht bij 10 mensen waarvoor actie wordt gevoerd. Het enige wat u hoeft te doen is de brief te ondertekenen 
met uw naam, woonplaats en e-mailadres en op ‘versturen’ te drukken. 

 

Update van Willeke en Nico 
 

Het is best al even geleden dat ik een update heb geschreven over Nico. Eerder schreef ik dat ik besefte in welk proces we 
zitten: beseffen, aanvaarden, rouwen, loslaten, herschikken, groeien en liefhebben. Nu, na 6 weken weer thuis wonen, 
komt er voorzichtig een nieuw ritme. Het kost nog veel energie en langzaam begint het besef van de gevolgen voor Nico 
te vallen. Ook al kan er nog veel geleerd worden.  
Hoe lief we elkaar ook hebben en hoe dankbaar we ook zijn, het ‘echte’ leven dringt zich op. Om ons heen raast de 
wereld verder, er moest gestemd worden, beelden van verschrikking op tv dringen onze huiskamer binnen. Moeten we 
een mening hebben, er wat van vinden? Schuldgevoel…  
Ook de dagelijkse beslommeringen dringen zich op. Het huishouden, boodschappen, wat eten we, UWV, bedrijfsarts. Hoe 
vindt u dat het gaat? Heeft u al zicht op….? Moeilijk te negeren als zelfs Stedin het zo belangrijk vindt een nieuwe slimme 
meter te komen plaatsen en dat laat weten door 15 grote enveloppen met 15 identieke brieven in één keer op onze 
deurmat te laten droppen (flinke dreun)!! We kunnen er niet omheen. Onze dagen zijn vol en kosten energie. Tijd om na 
te denken, te plannen, te beseffen, te herstellen is er bijna niet. Maar we doen het wel. Wandelen wordt steeds weer 
meer genieten i.p.v. revalideren, koken weer vaker leuk i.p.v. chaos. We ontdekken dat onze basis van liefde en humor 
nog intact is en zo stevig is dat we er weer door kunnen groeien en ombuigen.  
Ondanks dat Nico zich lichamelijk nog wiebelig en stram voelt en de woorden soms nog steeds wegglippen uit z’n hoofd 
wanneer hij juist iets wil zeggen, krijgt hij wel meer grip op wat er is gebeurd en wat er is veranderd. Dan overvalt hem 
soms ineens verdriet en onzekerheid of er nog wel vooruitgang is. Zelf besef ik - naast grote dankbaarheid - dat ook ons 
leven samen verandert, vooral voor Nico. Maar overzien kunnen we dat nog niet. Opnieuw leven we bij de dag. Gelukkig 
krijgen we veel hulp van de Hoogstraat en voor Nico komt er ongeveer vanaf februari ook ambulante hulp vanuit het 
NAH-team.  
 

Lieve, lieve mensen, woorden zijn ontoereikend. Dank jullie wel voor alles wat jullie voor ons als een biddende gemeente 
met elk zijn aardigheid, zijn kracht, stil of hardop, zichtbaar en onzichtbaar doen en hebben gedaan. Verlegen zijn we 
onder zoveel liefde en voor de aandacht die Nico nu ook weer krijgt op zijn bijzondere ritten op de donderdag. Het doet 
hem meer dan goed.  
 
Een liefdevolle groet,  
Nico en Willeke Verheij 
 

 

 

https://www.amnesty.nl/organiseren/materialen-bestellen-w4r-individueel
https://www.amnesty.nl/write-for-rights/cases


 

 


