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    De diensten 

Zondag 10 december 2e advent 
09.30 u. ds. A.C. v. Alphen-Keijzer 
uit Haastrecht 
Collecte voor de kerk 
 

Zondag 17 december 3e advent 
09.30 u. Viering Heilig Avondmaal 
ds. Annette Driebergen 
19.30 u. Top 2000 o.l.v. Commissie 
Eredienst 
Collecte voor project in Moldavië 
 

Organist/pianist 
Hans Arnold 
 

Ouderling van dienst 
Arie Harrewijn 
 

Lector 
Wies Harrewijn 
 

Kinderwoorddienst  
Jiska Wallaard 
 

Kinderoppas  
Cora en Ariëlle Klein 
 

Koffie schenken 
Peter en Riet Baan 
 

 
 

De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos  

 

 

Kerkbloemen 

 
 

De bloemen zijn gebracht bij  
dhr. O. Wilstra, met de hartelijke 
felicitaties voor zijn verjaardag. 
 

Collecteopbrengst 3-12 
Diaconie: € 331. 

Jarig in december 
12-12 dhr. J. van der Meulen 
14-12 dhr. D. van der Valk 
25-12 mw. A.E.P. van de Kolk-van 
Eck  
27-12 dhr. J.C. Hoffman 
 

17 december – 
top2000dienst! 
Op weg naar de uitzending van      
de Top2000 op radio 2 is er in de 
Ontmoetingskerk al een 
voorproefje. Nummers uit de 
top2000 krijgen een plek in een 
‘kerkelijke’ setting. Krijgen ze 
daarmee een andere betekenis? 
Voor sommige nummers is dat  
zeker waar! 
Reserveer de datum alvast in je 
agenda, want met de band    
Creative uit Papendrecht belooft 
het een mooie dienst te worden! 

 

Annette Driebergen 
 

 

 

 

 

Lief en Leed  
Er worden deze week geen namen genoemd. 
We bidden voor hen die ziek zijn of een broze 
gezondheid hebben.  
We bidden voor wie de decembermaand een 
moeilijke maand is en we bidden voor wie ons 
gebed nodig hebben om welke reden dan ook.  
We leven naar kerst toe. Het eerste lichtje 
brandt. Het staat voor hoop en verwachting.  
In de verkondiging van afgelopen zondag 1e 
advent citeerde Annette een refrein van een 
lied van Ede Staal: 
 

“Het is nog nooit, nog nooit zo donker 
geweest of het wordt altijd wel weer licht”. 
  
Het zou het refrein kunnen zijn van advent. 
Het refrein van het adventsprojectlied van de 
kinderwoorddienst gaat als volgt; 
 

Alle dagen, alle nachten 
in het donker, in het licht 
is het tijd om te verwachten 
omdat God dicht bij ons is.  
 

Zondag wordt de 2e kaars aangestoken.  
Dat dit licht u mag verwarmen en hoop en 
verwachting mag geven.  
 
Uw ouderling Anita Wallaard. 
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Op weg naar de uitzending van de Top2000 op radio 2 is 
er in de Ontmoetingskerk al een voorproefje. Nummers 
uit de top2000 krijgen een plek in een ‘kerkelijke’ setting. 
Krijgen ze daarmee een andere betekenis? Voor sommige 
nummers is dat  zeker waar! 
 

Reserveer de datum alvast in je agenda, want met de 
band    Creative uit Papendrecht belooft het een mooie 
dienst te worden! 
 

Annette Driebergen 

 

 

 

 

 

 

Weet jij hoe laat het is? 
 

2e Advent: er komt een nieuwe tijd! 
 

De wijzers van de klok staan op kwart over 3. Het slaat 
op de vingers van Johannes de Doper die op Jezus wijst. 
Kerst komt dichterbij. 
 

Johannes de Doper, de stem van een roepende in de 
woestijn. Gods nieuwe wereld is dichtbij. Het water 
tussen de stenen symboliseert het water van de Jordaan, 
waarmee Johannes mensen doopt. In het midden staat 
een rode roos. Bloemen van hoop en liefde bloeien in 
het droge zand, als teken van een nieuw begin! 
 

Greet en Annemiek 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adventskalender 2023 

Het thema van deze adventskalender is 'Ga mee!' 

Het is een uitnodiging om samen op zoek en op 

pad te gaan   in deze bijzondere tijd op weg naar 

Kerst.  

Op de tafel bij de ingang van de kerk liggen de 

kalenders om gratis mee te nemen. 

 


