
8     

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 1 december 2023 no. 48 

 

    De diensten 

Zondag 3 december 1e Advent 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voorde diaconie 
 
Zondag 10 december 2e advent 
09.30 u. ds. A.C. v. Alphen-Keijzer 
uit Haastrecht 
Collecte voor de kerk 
 

Organist/pianist 
Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Bartha Nieuwland 
 

Lector 
Tabitha Kazen 
 

Kinderwoorddienst  
Sanne van Wijk 
 

Kinderoppas  
Geri Vonk en Nienke Sprenkeler 
 

Koffie schenken 
Dick en Marjan de Bruijn 
 

 
 

De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos  

 

 

Kerkbloemen 
 

 
 

De bloemen zijn gebracht bij  
mw. A. Kooistra en bij  
mw. T. Zijlstra, met de hartelijke 
felicitaties voor hun verjaardag! 
 

Collecteopbrengst 26-11 
Kerk: € 396,02 
 

Jarig in december 
4-12 dhr. W.A.T. van der Ham 
12-12 dhr. J. van der Meulen 
14-12 dhr. D. van der Valk 
25-12 mw. A.E.P. van de Kolk-van 
Eck  
27-12 dhr. J.C. Hoffman 
 

Adventskalender 2023 
Het thema van deze 
adventskalender is 'Ga mee!' 
Het is een uitnodiging om  
samen op zoek en op pad te gaan   
in deze bijzondere tijd op weg     
naar Kerst.  
Op de tafel bij de ingang van de 
kerk liggen de kalenders om gratis 
mee te nemen. 

 

 

 

 

 

Bij de dienst van zondagmorgen 
 

1e Advent: Hij komt!  
Dat thema lijkt in deze tijd eerder te gaan over 
Sinterklaas, maar we kijken in de kerk verder 
dan die verwachting. Tegelijk is de adventstijd 
misschien wel te vergelijken met het 
verwachtingsvolle, kinderlijke uitzien naar alles 
rond 5 december.  
We lezen mee met de kinderen in hun 
Woorddienst. Het project heet deze weken: 
‘Weet jij hoe laat het is?’  
Op deze eerste Adventszondag horen we 
woorden van de evangelist Marcus 13: 24-37. 
Hij wijst op tekenen van de tijd. Verstaan wij 
die woorden? Hoe helpen ze ons te 
verwachten?  
 

 
 

De dienst wordt gevolgd door een nagesprek. 
In het boekje van de Bouwplaats staat daar 
een mooie term voor: Keek op de preek. 
Er is gelegenheid (in de kerkenraadskamer of in 
de jeugdruimte) met elkaar door te praten 
over de kerkdienst … over wat je heeft geraakt 
of wat je hebt gemist … over de vragen die de 
dienst bij je oproept en wat je eruit kunt 
meenemen. Van harte welkom bij dit gesprek, 
aansluitend op een eerste kop koffie in de 
ontmoetingsruimte. We nemen daar 
(ongeveer) een uur de tijd voor. 
 
Annette Driebergen 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

Lief en leed 

 

December is begonnen … Advent, tijd van uitzien en verwachten. Tijd van hoop dat er verandering komt. Soms lijkt die 
hoopvolle verwachting een soort utopie … onmogelijk. Voor wie ziek is enweet dat beterschap niet meer komt. Voor wie 
met scherven in handen staat door afscheid, door breuken die niet meer te helen zijn.  
We hebben elkaar nodig om hoop levend te houden, om licht te zijn en te verspreiden voor wie duisternis in het leven 
ervaart.  
Doet u mee? Doe jij mee?  
Deze tekst van Marinus van den Berg vertelt erover. 
 

Oefening van hoop 
  

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien. 
Ik hoop dat ik in deze tijd 
tekenen van hoop kan zien. 
Ik hoop dat ik niet door wanhoop 
overspoeld zal worden. 
  
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen 
en verwarmen. 
Ik hoop dat ik anderen niet zal afbreken 
met mijn woorden. 
Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf 
in mijn oordeel. 
  
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik hoop dat ik open kan blijven staan 
voor anderen. 
Ik hoop dat ik kan luisteren 
naar het innerlijk van de mens. 
Ik hoop dat er iemand is 
die mij altijd weer steunt. 
  
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik wil leven uit vertrouwen en liefde. 
Ik wil doorgeven 
wat opbouwend en hoopgevend is. 
Ik hoop op mensen die samen met mij leven 
vanuit de goede hoop. 

 

In de komende week heb ik een weekje vrij. Of het de handigste planning is op weg naar Kerst, weet ik niet, maar in het 
vertrouwen dat alles goed komt, komt ook dat vast goed.  
U kunt in deze week voor dringende vragen terecht bij voorzitter Henk Voormolen (06-21573847) en/of scriba Gerdien van 
Mourik (06-23601471). 
 

Annette Driebergen 

 

 

Kerstkaartententoonstelling 
 

Helaas is het de commissie ‘Zin in Kunst’ nog niet gelukt de 
ontvangen kaarten te bekijken en er geschikte voor de 
tentoonstelling uit te zoeken.  
Nog een weekje geduld, alstublieft. 
 

Ad Morelissen 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventsvespers 
 
In de Hervormde Kerk in Noordeloos worden in de weken  
van Advent op vrijdagavond vespers gehouden. Vespers zijn  
avondgebeden, zoals die in de kloosters dagelijks worden  
gevierd. Het is mooi dat die gelegenheid ook in Noordeloos  
wordt geboden.  
In de afgelopen jaren ben ik vrijwel altijd aanwezig geweest.  
Ik merk dat zo’n kort moment van gebed en bezinning me  
helpt om de betekenis van Advent dieper te beleven.  
 
Op 1, 15 en 22 december beginnen de vespers om 19.30 uur,  
op 8 december om 19.00 uur. 
Schuif gerust een keer binnen (of kijk thuis mee). 
 
Annette Driebergen 

 

 

 

Bijbelse dagkalender 
 

 
 

Ook in 2024 lever ik een bijdrage voor de Bijbelse Dagkalender, een 
dagboekje dat het dagelijks leesrooster van het Nederlands 
Bijbelgenootschap volgt en met korte stukjes toelichting geeft bij 
bijbelgedeeltes.  
De afgelopen twee jaar vonden alle ouderen van onze gemeente dit 
boekje bij de kerstattentie van de diaconie. Dit jaar koos de diaconie 
voor een andere invulling. Ook alle leden van de kerkenraad kregen 
afgelopen twee jaar het boekje in hun brievenbus. 
Wie gewend is geraakt aan het boekje en het een fijne manier van 
dagelijkse bezinning vindt, kan het natuurlijk zelf aanschaffen. Dan kost 
het boekje € 10.-. 
In samenwerking met Miek-kado, de boekwinkel in Giessenburg, ligt 
het boekje vanaf 3 december in de kerk voor € 6,50.  
Wie er één (of meer) wil meenemen of als geschenk wil geven, kan dat 
doen. Er staat een geldpotje met daarbij een briefje wanneer je liever 
via een ‘Tikkie’ betaalt. 
 

Annette Driebergen 

 

 

 Op 3 december is onze kerk weer aan de beurt bij Kerkklokradio. 
De dienst ’s morgens wordt verzorgd door Conny van Tussenbroek en Jan Vink 
Aan de uitzending van 19.00  tot 22.00 uur werken mee:  
Ans van Vuren, Wies Harrewijn, Daniël Dik en Arie Slob 
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Peter Veen. 
Dient u ’s avonds een verzoeknummer in? Dat kan vanaf 19.45 uur op het nummer 0184-682422  

 



 

 

 

Weet jij hoe laat het is? 
De liturgische schikking van de komende adventstijd 
sluit aan bij dit thema. 
Er is een klok, maar die is ingebed in de Messiaanse 
Davidsster. 
Zij vertelt niet de exacte tijd, maar ze vertelt hoe laat het 
is qua messiaanse verwachting. 
Ze staat nu op vijf voor twaalf, dat is de tijd die de 
profeten en ook Jezus in zijn profetenrol verkondigt. 
De exacte tijd wordt verbeeld door de wekker. Maar ook 
zij heeft alarmbellen! 
 

Annemiek en Greet. 
 

Inzamelactie voedselbank 
Er ontstaat in Nederland een steeds dikkere scheidingslijn 
tussen rijk en arm. Er zijn hierdoor steeds meer gezinnen 
die de hulp van de voedselbank broodnodig hebben. De 
voedselbank bestaat voor alle huishoudens die (tijdelijk) 
echt niet rondkomen zonder hulp. Daarom willen wij als 
dorp het werk van de voedselbank steunen door houdbare 
producten in te zamelen. In het boodschappenlijstje ziet u 
producten staan waar op dit moment behoefte aan is. Net 
als voorgaande jaren is dit een actie die in Noordeloos, 
Hoornaar, Hoogblokland en Goudriaan wordt gehouden. 
Een initiatief van de kerken samen. 
Op zaterdag 2 december 2023 is de Martloos in Noordeloos 
van 9.00 uur tot 12.00 uur bemand open om uw producten 
te leveren. 
Op zaterdag 9 december 2023 kunt u van 10.00 uur tot 
12.00 uur producten voor de voedselbank brengen op de 
volgende locaties: 
Goudriaan Multistee, Burgemeester van Slijpestraat 8 
Hoogblokland Den Hoek, dorpsweg 81 
Hoornaar Kerkbuurt, Dorpsweg 125a 
De voedselbank is op dit moment op zoek naar de volgende 
producten: 
 

Houdbare melk 
Koffie 
Koffie creamer 
Thee 
Macaroni 
Appelmoes groot en klein 
Blik soep groot en klein 
Blikjes fruit 
Broodbeleg zoals jam, pindakaas, appelstroop e.d. 
Spuitbus slagroom 
 

Graag producten die minstens 4 maanden houdbaar zijn. 
We zien u graag op een van de beschreven locaties. Alvast 
bedankt voor uw bijdrage.  
 

De Diaconieën van de kerken van Goudriaan, 
Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos 
 

 

Hoort wie klopt daar kinderen....... 

 

...... Hoort wie tikt daar zachtjes tegen 't raam. 't Is een vreemdling zeker.... Niets van dat al, het is gewoon die bekende 

penningmeester die alle grote mensen eraan herinnert dat de laatste maand van het jaar 2023 is aangebroken. En 

diegenen in het bijzonder die tot dusver vergeten zijn hun Vaste Vrijwillige Bijdrage voor dit jaar over te maken. De kerk 

rekent op uw vrijgevige gezindheid en hoopt dat u daar - zo mogelijk al voor de Kerstdagen - blijk van geeft. 

Bij voorbaat dank! 

 

Hendrik van Vuren, penningmeester  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderkerstfeest 
 

December is in zicht, voor je het weet staat de Kerst voor de deur. Zo ook 
het Kinderkerstfeest. Wie zou ons willen helpen in de voorbereidingen 
van het Kinderkerstfeest? We horen graag. 
 
Namens de Jeugdouderlingen, 
Jonneke 06-23958125  en Elvira 06-51508630 
 

Ga je mee met de dropping?! 
 
De route is al uitgestippeld. De voorbereidingen zijn in volle gang. Wij gaan net 
als Jozef & Maria op pad, in een pikdonkere nacht.   
Durf jij het aan? Geef je alvast op!  
Leeftijd                      : 12 t/m 16 jaar  
Datum                       : vrijdag 15 december 2023   
Tijdstip                      : 20:00 uur  
Plaats                        : Start grote jeugdruimte  
Jonneke  06-23958125   
Elvira       06-51508630 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijdrage voor het betalen van de energierekening 

 

Vorig jaar hielden we als Ontmoetingskerk de actie ‘geef warmte door’. Er werd geld ingezameld voor huishoudens, die 
de eindafrekening van de energierekening niet kunnen betalen. Dat geldt vooral voor mensen die in oudere huizen 
wonen, die slecht geïsoleerd zijn. Deze huizen worden vaak bewoond door mensen met een lager inkomen. Maar de 
kosten voor gas en elektriciteit zijn voor hen juist hoger. Dat kan hen in de problemen brengen.  
 

Vorig jaar waren er mensen die een beroep deden op het ingezamelde geld. Er is nog geld over. Met de kouder wordende 
dagen verwachten we dat de energiekosten voor sommige mensen weer een probleem kunnen worden. Bent u, of kent u, 
iemand voor wie de energiekosten te hoog zijn, dan kunt u een beroep doen op de diaconie. U kunt contact opnemen 
met een van de diakenen van onze kerk. Of mailen naar diaconie@ontmoetingskerk.nl 
 

Meet me 
 
15 december gaan we weer met elkaar schaatsen! We willen dit op de Vechtsebanen in Utrecht doen. Wanneer er 
natuurijs ligt, wijken we daar natuurlijk naar uit. Want wat is er nou leuker dan schaatsen op écht ijs? Maar ook als er 
geen natuurijs ligt maken we er op de Vechtsebanen een leuke avond van. Aanmelden kan t/m 8 dec. Zie voor meer 
informatie: meetmevijf.jouwweb.nl.  
Meet Me organiseert activiteiten voor christenen tussen de 25-45 jaar in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en 
omgeving om elkaar op een ongedwongen sfeer te ontmoeten, samen activiteiten te ondernemen en wellicht nieuwe 
vriendschappen te vormen! 
 
 

http://meetmevijf.jouwweb.nl/


 

Opvoeden doen we samen 

 

Ik ben Linda van der Burgh, coördinator Buurtgezinnen in Molenlanden. 

In ieder gezin zit het weleens tegen en soms stapelen problemen zich op. Bijvoorbeeld door een echtscheiding, door 
ziekte van één van de ouders of door een kind dat extra zorg nodig heeft. Dat vraagt veel van ouders.  
 
Met tijdig een steuntje in de rug kan de last van ouders wat verlicht worden en kunnen de kinderen wat extra aandacht 
krijgen. Dat is de kern van Buurtgezinnen! 

Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een 
stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. In de praktijk kan 
de steun variëren. Een kind dat een dagdeel per week gezellig komt spelen, geholpen wordt bij het huiswerk of af en 
toe in het weekend komt logeren. 

We zijn op zoek naar gezinnen, opa’s oma’s  of alleen gaande die dat steuntje kunnen bieden. 
Wanneer je er over nadenkt om steun te kunnen bieden, neem gerust contact met me op. 

Groetjes Linda  

06 – 38720258 

linda@buurtgezinnen.nl  

www.buurtgezinnen.nl 
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