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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 17 november 2023 no. 46 

 

    De diensten 

     Zondag 19 november 
09.30 u. ds. W. Bisschop uit Breda 
Collecte voor de kerk 
 

Zondag 26 november 
09.30 u. dhr. Hans Bouma uit 
Kampen 
18.30 u. dienst Voleinding o.l.v. 
ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de kerk 
 

Organist/pianist 
Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Ans van Vuren 
 

Lector 
Conny van Tussenbroek 
 

Kinderwoorddienst  
Dinie Haag 
 

Kinderoppas  
Mirjam Wallaard en  
Maartje van Wijk 
 

Koffie schenken 
Thijs en Arien Brouwer 
 

 
 

De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos  

 

 

Kerkbloemen  

 
 

De bloemen zijn gebracht bij  
Annemiek van Vuren, ter 
bemoediging. 
 

Collecteopbrengst 12-11 
Bloemen: € 426,95 
 

Jarig in november 
21-11 mw. A.T. Kooistra 
29-11 dhr. O. Wilstra  
 
 

 

Om alvast te noteren!  
Zondag 26 november: Tienerkerk. 
Voor alle tieners vanaf de     
brugklas t/m ongeveer 16/17 jaar. 
 

 

 

 

 

Lief en Leed 
Op 16 november waren Dikkie en Leen Buizert-
Korevaar 50 jaar getrouwd. Ze stonden stil bij 
dit jubileum in de kleine kring van familie en 
vrienden. In de zomer zal er meer ruimte zijn 
om echt te vieren. Met dankbaarheid zien ze 
terug op de jaren die voorbij zijn. Ze voelen 
zich gezegend met hun gezin, met familie en 
vrienden om hen heen. Ook vanaf deze plaats 
van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal en 
alle goeds voor de komende tijd gewenst! 
 

Stilstaan bij lief en leed; deze week valt het 
licht vooral op ‘lief’. Maar tegelijk is er zorg, 
verdriet en onzekerheid… Laten we omzien 
naar wie dat nodig heeft! 
 

Ik heb de leergang/cursus ‘Zorg voor de ziel’ 
afgerond. Het is fijn dat er ruimte was om in 
de Abdij van Berne te zijn, waar allerlei lijnen 
nog naar Noordeloos bleken te lopen.  
In een tasje voor de 40-dagentijd zat ooit een 
kaart met onderstaande tekst. Die tekst vertelt 
iets over de invulling van de dagen in het 
klooster.  
Het is een tekst van Theresia van Avila: 

 

In mijn hart 
 

Mijn God, ik hoef niet naar de hemel te 
klimmen om met U te spreken 
en bij U mijn vreugde te vinden. 
Ik moet mijn stem niet verheffen 
om met U te praten. 
Al fluisterde ik heel zacht, 
Gij hoort mij reeds,  
want Gij zijt in mij, 
ik draag U in mijn hart. 
 

Om U te zoeken heb ik geen vleugels nodig. 
Ik heb me enkel stil te houden, 
in mezelf te kijken, 
me niet te verwijderen 
van een zo hoge Gast. 
 

Annette Driebergen 
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Volgende week zondag is de afsluiting van het kerkelijk jaar. In de traditie van de kerk heet deze  zondag 
Eeuwigheidszondag. We staan stil bij wie ons zijn voorgegaan in de dood naar de eeuwigheid van God. Het is altijd een 
zondag waarop verdriet voelbaar aanwezig is én we ontdekken dat we elkaar nodig hebben om troost te vinden en te 
geven. In de middag is er van 15.00 tot 16.30 uur opnieuw gelegenheid in de kerk te zijn, namen op te schrijven van wie 
genoemd mag worden, een kaars aan te steken en te luisteren naar muziek. Het blijkt een waardevolle aanvulling voor wie 
niet in staat is de kerkdienst van 18.30 uur mee te maken.   
 
Annette Driebergen 

 
Herinnert u zich nog de tijd dat er géén computers en mobiele telefoons waren? 
De mensen schreven elkaar brieven in plaats van een  
e-mailtje of appje, met verjaardagen werden felicitatiekaarten verzonden en met Kerst kaarten met goede wensen. 
Over een paar maanden is het weer Kerst en behalve e-mailtjes zullen er ook mensen zijn die (weer) kerstkaarten 
versturen.  
De Commissie ‘Zin in Kunst’ is erg benieuwd naar deze kaarten.  
Nee… niet de huis-tuin-en-keukenkerstkaarten. Maar zo af en toe zitten er heel mooie tussen, vaak zelf gemaakt, op wat 
voor manier dan ook, of met overdachte en gemeende wensen. Dus kaarten die u zeker bewaard hebt. 
Met die mooiste, meest liefdevolle of indrukwekkendste kerstkaarten wil de commissie ‘Zin in Kunst’ een tentoonstelling 
inrichten van het begin van de Adventstijd (3 december) tot aan Driekoningen (6 januari 2024). 
We zouden deze kaart(en) graag van u ontvangen.  
U heeft nog even de tijd, maar ’t liefst vóór vrijdag 25 november. Eerder mag natuurlijk ook, graag zelfs.  
U kunt de kaart of kaarten ’s zondags meenemen naar de kerk en afgeven aan een van de commissieleden (Michel 
Pantekoek, Wim Robbertsen, Mariëtte Verweij, Annette van Toor of Ad Morelissen), of in de brievenbus van de pastorie 
deponeren.  
Uiteraard zullen we uw mooiste kerstkaart met de uiterste zorg behandelen.  
Graag met vermelding van uw naam en eventueel een korte omschrijving waarom die kaart voor u zo speciaal is. 
We hopen op voldoende kaarten om een mooie tentoonstelling te kunnen realiseren. 
 

Met hartelijke groet, 
namens de commissie ‘Zin in Kunst’, 
Ad Morelissen. 
 

Kersttentoonstelling 



 

 

 

 

 

Engelen gezocht - Geef je op voor 25 november! 

 
In de weken op weg naar Kerst willen we graag weer meedoen aan het ‘ENGELENPROJECT’. Gedachte erachter is dat 
mensen engelen voor elkaar kunnen zijn. In kleine, lieve gebaren wordt duidelijk dat er aan iemand wordt gedacht. Dat 
doet altijd goed! 
 

Een engel bezorgt rond de 4 weekenden in december 4 keer bij eenzelfde adres een klein ‘gebaar’: een kaart, een 
presentje of wat dan ook. Hij/zij doet dat ongezien … een engel blijft anoniem. De eerste keer wordt een brief 
bijgesloten, zodat de ontvanger weet waaraan dit gebaar te danken is.  
 

Onze vragen:  
Wil jij voor 1 of 2 mensen een engel zijn? en/of: Weet je iemand die wel een bemoediging kan gebruiken?  
 

Wanneer je op deze twee vragen reageert, vermeld dan of jijzelf een engel wilt zijn voor wie je aandraagt of juist een 
ander adres toebedeeld wilt krijgen.  
Stuur om jezelf aan te melden én om namen door te geven uiterlijk 25 november een berichtje naar 
engelen@ontmoetingskerk.nl  
We kijken uit naar de aanmeldingen! 
 

De boodschappers 
 

(Incognito maakten wij - van afstand en/of aanwezig -  de gemeentevergadering mee. Daarin ging het onder  
andere over spreeuwen die aandacht geven aan elkaar. Wat was het leuk om te merken dat daar enthousiast  
op werd gereageerd. Engelen zijn een soort ‘spreeuwen’, al doen de eerste in het geheim hun werk.  
Maar iedere vorm van aandacht zorgt voor onderlinge verbondenheid!) 

 

 
Noordeloos, 26 november 2023 
 
EEN VERHAAL VOL VRAGEN 
Laatste vragen aan God 
Zondag, 26 november 2023 om 9.30 uur in de Ontmoetingskerk in Noordeloos 
Hans Bouma, voorganger en verhaal – Rudolph de Jong, piano - …………………….., orgel 
 

 
Er zijn van die vragen die je als gelovige maar blíjven achtervolgen, dwarszitten, in het nauw drijven. Ingrijpende, 
pijnlijke, ultieme, echt laatste, allerlaatste vragen. Vragen aan wie? Aan wie anders dan aan Hem uit wiens handen je 
komt, uit wiens handen heel deze wereld komt. Vragen aan God. Vragen als: Waarom is God ooit aan deze aarde, ook 
aan ons begonnen? Heeft Hij dit initiatief nooit betreurd? Wat is de zin van het lijden? En: Als ik er niet meer ben, 
behoud ik dan mijn naam, mijn diepste naam, mijn identiteit? 
 
Stel: Ik kom in zo’n vertrouwelijk gesprek met de Eeuwige, met God, dat ik deze en nog andere vragen aan Hem kan 
voorleggen. Op zichzelf is dat al genoeg. En of Hij mij dan antwoordt en zo ja, hoe dat antwoord dan ook luidt – ik merk 
het wel. Als ik deze vragen maar een keer heb mogen uitspreken. Als ik maar door Hem gehoord ben. 
 
Titel van deze dienst, waarin Hans Bouma samenvalt met degene die de vragen formuleert: Een verhaal vol vragen. Het 
verhaal wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage Altijd weer onvoorzien. 
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