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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 3 november 2023 no. 44 

 

    De diensten 

     Zondag 5 november 
09.30 u. viering Heilig Avondmaal 
o.l.v. ds. H. van Eerden uit Goes 
Collecte voor project 
 

Zondag 12 november 
09.30 u. dienst met doventolk o.l.v. 
ds. W. Koelewijn uit Leusden 
Collecte is voor de kerkbloemen 
 

Organist/pianist 
Peter Veen 
 

Ouderling van dienst 
Henny Kool 
 

Lector 
Anneke Pantekoek 
 

Kinderwoorddienst  
Jonneke Verhaar 
 

Kinderoppas  
Esmiralda de Jongh en  
Nienke Sprenkeler 
 

Koffie schenken 
Arie en Gonda Romeijn 
 

De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
Ook op de website staat een link 
naar deze site. 
 

 

 

Kerkbloemen  
 

 
 

De bloemen zijn gebracht bij  
mw. R. van Ramshorst-de Jong,  
met de hartelijke felicitaties voor 
haar verjaardag! 
 

Collecteopbrengst  
29-10 Noodhulp in Israël en Gaza 
€ 1.144,80 

1-11 Kerk: € € 247,45 
 

Jarig in november 
21-11 mw. A.T. Kooistra 
29-11 dhr. O. Wilstra  

 

 

Om alvast te noteren!  
Zondag 26 november: Tienerkerk. 
Voor alle tieners vanaf de brugklas 
t/m ongeveer 16/17 jaar. 
  

 

Van onze predikant 
Het was een stormachtige week. Op woensdag 
werden we bepaald bij dankbaarheid als 
grondhouding voor ons leven. Die houding 
geeft een bijzondere lading aan geluk én 
verdriet, aan wanhoop en hoop. Dat we vanuit 
die dankbaarheid durven leven, ondanks alles 
… dat wens ik ons allen toe. 
  
In het Liedboek staat op pagina 591 dit gebed 
voor de avond: 
 
 Nu alles om mij heen 

rustig wordt en stil,  
kom ik tot U, Heer. 
Ik dank U, want deze dag was goed: 
dank voor het leven, 
voor de mensen die ik heb ontmoet, 
voor iedere kleine vreugde. 
Ik dank U, 
omdat U mij kracht hebt gegeven 
in moeilijke ogenblikken. 
Vergeef me, indien ik vandaag 
geen teken van uw liefde was. 
Heel deze dag  
leg ik dankbaar terug in uw handen. 
 

Rijders gezocht 
Bij het bericht van vorige week over de 
thuiskomst van Nico Verheij deelde ik een 
vraag. Er hebben zich al rijders gemeld. Het is 
fijn om de groep nog wat uit te breiden. De 
vraag luidt als volgt: Nico heeft voor de 
komende maanden (vanaf 16 november) op 
donderdag vervoer naar de Hoogstraat nodig. 
Hij wordt daar rond 10.00 uur verwacht en kan 
tussen 15.00 en 16.00 uur weer worden 
opgehaald. Wil je in de komende periode op 
donderdag een keer ’s ochtends of ’s middags 
heen en weer naar Utrecht rijden? Meld je dan 
bij Pim Lodder (0183-582149 of  06-13425530). 
Hij verzorgt het rijschema. 
 
Annette Driebergen 
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Gemeentevergadering 
 

 
 

 

 
 

 

 
Op woensdag 8 november is de gemeentevergadering over de vraag 
‘Welke kant op?’ 
De kerkenraad presenteert op die avond een plan met de titel ‘Van 
ouderling-pastoraat naar onderling pastoraat’. U heeft er al een 
uitgebreid schrijven over ontvangen. 
 We geloven dat we daarmee een basis voor een toekomstbestendige 
kerk leggen. 
 
De vergadering is ook te volgen via kerkdienstgemist.nl! 
 
Noteer de datum in uw en jouw agenda, want we spreken graag met 
zoveel mogelijk gemeenteleden over onze ideeën.  
Kerk zijn we namelijk samen! 
 

Kersttentoonstelling 

Herinnert u zich nog de tijd dat er géén computers en mobiele telefoons waren? 
De mensen schreven elkaar brieven in plaats van een  
e-mailtje of appje, met verjaardagen werden felicitatiekaarten verzonden en met Kerst kaarten met goede wensen. 
 

Over een paar maanden is het weer Kerst en behalve e-mailtjes zullen er ook mensen zijn die (weer) kerstkaarten 
versturen.  
De Commissie ‘Zin in Kunst’ is erg benieuwd naar deze kaarten.  
Nee… niet de huis-tuin-en-keukenkerstkaarten. Maar zo af en toe zitten er heel mooie tussen, vaak zelf gemaakt, op 
wat voor manier dan ook, of met overdachte en gemeende wensen. Dus kaarten die u zeker bewaard hebt. 
 

Met die mooiste, meest liefdevolle of indrukwekkendste kerstkaarten wil de commissie ‘Zin in Kunst’ een 
tentoonstelling inrichten van het begin van de Adventstijd (3 december) tot aan Driekoningen (6 januari 2024). 
 

We zouden deze kaart(en) graag van u ontvangen.  
U heeft nog even de tijd, maar ’t liefst vóór vrijdag 25 november. Eerder mag natuurlijk ook, graag zelfs.  
U kunt de kaart of kaarten ’s zondags meenemen naar de kerk en afgeven aan een van de commissieleden (Michel 
Pantekoek, Wim Robbertsen, Mariëtte Verweij, Annette van Toor of Ad Morelissen), of in de brievenbus van de 
pastorie deponeren.  
Uiteraard zullen we uw mooiste kerstkaart met de uiterste zorg behandelen.  
Graag met vermelding van uw naam en eventueel een korte omschrijving waarom die kaart voor u zo speciaal is. 
 

We hopen op voldoende kaarten om een mooie tentoonstelling te kunnen realiseren. 
 

Met hartelijke groet, 
namens de commissie ‘Zin in Kunst’, 
Ad Morelissen. 
 



 

 

Collecte project Ghana 
De projectcommissie heeft vijf projecten van Kerk in 
Actie in het Afrikaanse land Ghana uitgekozen 
om de komende 2 jaar te ondersteunen.  
Eerst wat informatie over het land zelf; 
Ghana ligt op 6 uur vliegen aan de westkust van 
Afrika. 
De oppervlakte is ongeveer gelijk aan 6x Nederland 
en  heeft 30 miljoen inwoners. 
De bevolking bestaat uit 63 etnische groepen, 
ongeveer de helft is christen, de andere helft is 
moslim. 
Vooral in het noorden is veel armoede. Vooral in 
deze regio is Kerk in actie actief. 
We steunen de predikantenopleiding, 
jongerenwerk, boerinnen, straatkinderen en stop 
kinderarbeid. 
Op de site van Kerk in Actie is informatie te vinden 
maar ook Kobus Kubus gaat ons regelmatig 
bezoeken en het een en ander vertellen.  
U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening 
van de diaconie o.v.v. project. 
 
Van harte aanbevolen! 
de projectcommissie 
 

Alzheimer Trefpunt Molenlanden 
Filmavond 
Datum: woensdag 15 november 2023 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Locatie: Hof van Ammers in Groot-Ammers 
Film: ‘Still Alice’ 
Deze film is het aangrijpende verhaal van een jonge 
sterke en onafhankelijke vrouw die door de ziekte van  
Alzheimer langzaam de grond onder haar voeten vandaan 
voelt zakken. 
 Ze heeft haar leven op een rijtje en niets lijkt haar geluk 
in de weg te staan. Tot ze op een dag begint woorden te 
vergeten. De schok is dan ook groot als bij haar op 50-
jarige leeftijd de ziekte van Alzheimer wordt vastgesteld. 
‘Still Alice’ zet hiermee het thema ‘jongdementie’ op de 
kaart. 
  
Filmavond  
Datum: donderdag 23 november 2023 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Locatie: De Lingehof in Arkel 
Film: ‘Still Alice’ 
 

Toegang is gratis. 
U bent van harte welkom! 
 

Jeugdwerk Ontmoetingskerk 

Tapas met Tieners, zondag 12 november, 15:00 – 17:00 uur. 

 

We zorgen voor gespreksmogelijkheden waarbij je gehoord wordt én kunt luisteren. We zorgen voor een sfeer 

waarbij openheid is voor wat je maar in te brengen hebt. Als ouder én als tiener. Welkom! 

Club groep 5 t/m 8.  Sirkelslag! 

   

 

Heeft u zich al opgegeven?  
Vorig jaar organiseerden wij een ‘High Tea voor Tieners’ samen met hun 
ouders. Het was een prachtige middag. Op zondag 12 november 
organiseren we opnieuw een leuke en gezellige middag voor tieners met 
hun ouders van 15:00 – 17:00 uur. 
Het gesprek voeren we als tieners onderling, als ouders onderling en als 
tieners mét ouders. Wie weet welke mooie ontdekkingen we ook dit jaar 
weer doen.  
 

 
Woensdag  15 november is de volgende clubavond. Dit keer doen we mee 

met Sirkelslag Kids. Sirkelslag is het grootste, spannendste en meest 

interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit heel 
Nederland. We starten om 18:00 uur met een gezellige maaltijd, 
aansluitend spelen we Sirkelslag.  
Zit je niet op club, maar wel in groep 5 t.m. 8, sluit gewoon lekker aan, 
Iedereen is welkom! 
 



 

 

Column 
 
Storm… 
  
Amper een halve dag regen en ik vind het alweer welletjes, wat een troosteloosheid! 
Maar verder kijkend dan mijn neus lang valt m’n oog op een stelletje intens genietende eenden die duikend en 
buitelend en snaterend van genoegen hun veren poetsen… Wat is een sloot achter het huis toch leuk! Ik doe nog 
steeds nieuwe ontdekkingen… Zoals een waterkip een stukje omhoog klimt in de lage takken van een scheefgezakte 
knotwilg en zich vervolgens te water laat 
 

Ondanks de loeiende wind klampen de nog steeds groene blaadjes van de bomen rondom zich verbazend hardnekkig 
aan de takken. Met uitzondering die van de hoge Amerikaanse eik… Na alle kleurstadia te hebben doorlopen, laten ze 
hun gastheer vandaag vrijwel kaal achter… 
  

Hoewel eigenlijk een hekel aan wind, vind ik die storm stiekem best lekker…Wat een dynamiek… Er gebeurt 
tenminste wat! En de honden kunnen niet wachten. Ook de oude demente hond, die hier tijdelijk weer woont en 
opmerkelijk rustiger geworden is. De befaamde 3 R’s: Rust Reinheid en Regelmaat?  Dus gehuld in stormbestendige 
regenkleding zeil ik -mezelf ‘All weather walker’ noemend-  als een schip de polder over… 
 

En onderwijl resoneren constant de kernwoorden van de preek/meditatie van Greet Bijl de avond ervoor door mijn 
hoofd. ‘Ondanks… Nochtans… En tòch…’  Zo treffend omvattend de profetie in Habakuk 4: (‘Al zal…’)  Wow…wat een 
man….. wat een kracht…… Die heeft vast vele stormen doorstaan! 
 
Roos  
 

 
 

Aangepaste Kerkdienst, georganiseerd door de Commissie Aangepaste Kerkdiensten.  
Deze dienst zal uitgaan van de Hervormde Gemeente in Asperen. 
Datum: 17 december 2023, aanvangstijd: 15.00 uur, plaats: Hervormde Kerk, Voorstraat 4, Asperen. 
Voorganger: Ds. P.G.I. van den Berg, Deze dienst staat in het teken van Advent.  
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. 
Voor verdere informatie kunt u bellen naar Petra de Bruijn 06-83443017  
 

 



 

 

Mercy Ships 
Soms gaat je leven anders dan je had gedacht. Per 1 november heb ik, Simon, een nieuwe baan bij Mercy Ships. Dit 

keer hoef ik niet naar Tenerife, ik kan namelijk werken vanuit het kantoor in Rotterdam. Ik hoef ook geen sponsors te 

zoeken, want het is gewoon een betaalde baan. Toch heb ik jullie hulp nodig, daarover straks meer. 

Na een periode van vier maanden op de Global Mercy, kreeg ik de vraag om bij Mercy Ships te komen werken. Hier 

heb ik enthousiast ‘ja’ op gezegd. Het is mooi om mij in te zetten en op die manier bij te dragen aan de medische zorg 

die levens verandert. Mijn werk zal onder andere bestaan uit het aanschaffen en controleren van medische 

apparatuur. Daarnaast zal ik ook ondersteuning bieden aan de mensen die met de apparatuur werken. Dit betekent dat 

ik af en toe naar de schepen toe zal gaan.  

Om op de schepen te komen zal ik moeten vliegen. Dit vind ik heel vervelend, omdat we juist ons best doen om 

duurzaam te leven. De CO2-uitstoot die ik veroorzaak door te vliegen, kan ik niet ongedaan maken door een keer de 

fiets te pakken in plaats van de auto. Maar ik geloof heel erg in de kracht van de groep: als er meerdere mensen zijn 

die vaker de fiets pakken of een keer vegetarisch eten, dan heeft dit een veel groter effect. Daarom wil ik jullie hulp 

inschakelen. 

Willen jullie mij helpen om CO2-uitstoot te verminderen? In de komende weken zullen we weer blogs plaatsen op 

boraanboord.nl. Daarin komt niet allen een update over mijn tijd bij Mercy Ships, maar ook suggesties van kleine 

stappen die iedereen kan zetten om CO2-uitstoot te verminderen. We zouden het erg tof vinden als jullie het laten 

weten wanneer je daadwerkelijk een stap zet. Dan kunnen we op onze site weer een thermometer plaatsen. Dit keer 

niet met een geldbedrag waar we naar streven, maar een vermindering van CO2-uitstoot die we willen behalen. 

Helpen jullie mee? 

Groet, Simon, Marieke, Isa en Joas 

 


