Diensten

Zondag 24 september
09.30 u. Dienst met doventolk

o.l.v. mw. I. Verberk uit
Giessenburg
Collecte voor Noodhulp in

Marokko en Libié (zie verderop in
deze brief)

Zondag 1 oktober
09.30 u. Dienst met doventolk

o.l.v. dovenpredikant ds. W. Otte
uit Waddinxveen
Collecte voor de kerk

Organist/pianist
Hans Arnold

Ouderling van dienst
Bartha Nieuwland

Lector
Wies Harrewijn

Kinderwoorddienst
Conny van Tussenbroek

Kinderoppas
Paula de Jong en Tabitha Kazen

Koffie schenken
Henk Voormolen en
Caroline Vreugdenhil

De diensten zijn rechtstreeks te
volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/statio

ns/301-Ontmoetingskerk-

Noordeloos
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Van onze predikant

In de kleine kerkenraad en het
ouderlingenoverleg is gesproken over een
nieuwe weg voor onze pastorale en diaconale
structuur. Het volgende moment voor dat
gesprek is de vergadering van de grote
kerkenraad op maandag 9 oktober. Daarna
wordt een plan voorgelegd aan de gemeente.
Noteert u woensdag 25 oktober alvast in uw
agenda?

Omzien naar elkaar kan alleen vanuit
betrokkenheid van iedereen. Ook nu er geen
namen worden genoemd, kent u vast mensen
die een blijk van aandacht op prijs stellen. Een
kaartje, een telefoontje of een bezoek ... het
lijkt misschien een klein gebaar, maar doet veel
goed.

Ga mee. Samen getuigen van geloof,

hoop en liefde.

Na een feestelijke start van het seizoen gaan
we op weg. Op allerlei manieren. Op
zondagmorgen en door de week. Heeft u het
boekje van de Bouwplaats al zorgvuldig
doorgenomen en gekeken waaraan u wilt
meedoen? Heb je genoteerd wat je interesse
heeft? Vergeet niet je aan te melden waar dat
‘noodzakelijk’ is.

Bakkie Troost

Komende week is de eerste Bakkie Troost. Bij
een kop koffie of thee gaan we in gesprek over
een bijbelgedeelte en vertellen we elkaar wat
dat gedeelte oproept aan vragen en
gedachten.

We beginnen om 10.00 uur met koffie en
sluiten uiterlijk 11.30 uur af. Welkom!

Annette Driebergen

De bloemen zijn gebracht bij de
familie Henke-Slob en bij de
familie de Bruijn-van der Graaff
beide als nieuwe leden van onze
kerk. Van harte welkom!

Collecteopbrengst 17-9
Zonnepanelen pastorie:
€ 1025,95

Jarig in oktober

5-10 dhr. C. van Vugt

8-10 mw. E. Kamp-van der Meijden
9-10 mw. A. Hertsenberg-van der
Ham

22-10 mw. R. van Ramshorst-de
Jong
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Vanuit De Bouwplaats werd afgelopen week een avond over
de klimaatcrisis belegd. In alle gesprekken daarover klonk
ook de vraag naar God en zijn bedoelingen met onze wereld
en opdracht aan ons. Dat deed me denken aan onderstaand
lied. Het is te zingen op de melodie van ‘Stilte over alle
landen’.

Wonderwereld vol geheimen, schepping van God.
Al wat ons verbaast, verbijstert, leeft van uw zorg.
Vormen, kleuren, klank te over, tastbaar weefsel,

veelbelovend;

alles wat ons hart verovert: schepping van God.

leder mens bestaat per gratie, leeft van Gods gunst;
elke stam en taal en natie: hemelse kunst.

Jij, voor het geluk geboren jij, in zielloos werk
verloren

jij, die bouwt de hoogste toren, leeft van Gods gunst.

Hoe kan ik uw goedheid eren, Heer, voor altijd,
elk unieke mens waarderen, zijn eigenheid?

Hoe bewaar ik alle dagen eerbied voor uw aardse
gaven,

hoe kan ik uw hart behagen, Heer, voor altijd?

Annette Driebergen

—>Noodhulp Kerkinactie&

In de gemeentebrief van vorige hebt u al kunnen lezen
dat KERK IN ACTIE aandacht vraagt voor de slachtoffers
in Marokko en Libié. Wij willen zondag de collecte
bestemmen voor deze noodhulp. Marokko is getroffen
door een aardbeving en Libié door een alles
verwoestende storm.

In beide landen zijn steden en dorpen weggevaagd. Er
zijn vele duizenden doden, gewonden en vermisten.
Minstens zovele mensen zijn dakloos en ontheemd. De
ontreddering en het verdriet zijn met geen pen te
beschrijven.

In MAROKKO werken we samen met 12 protestante
kerken, o.a. in Marrakech. KIA ondersteunt het uitdelen
van voedselpakketten, het bieden van medische hulp en
onderdak.

In het rampgebied in LIBIE helpt KIA via een Deense
humanitaire organisatie. Omdat de waterleidingen kapot
zijn, is er dringend behoefte aan water. Maar ook hier
zijn voedsel, kleding en b.v. luiers nodig.

Laten wij in deze voor hen moeilijke tijden onze
verbondenheid, broederschap en steun tonen door een
royale gift te geven. Dit kan naar onze rekeningnr.
NL82RABO 03463.02838

De Diaconie

Oeps, geen kerkproeven op 1 oktober!

Ontoetingskerk

In mijn agenda’s van 2022 én 2023 staat de dienst van 1 oktober op
mijn naam. Dat blijkt niet terecht. Die morgen is ds. Wim Otte in de
Ontmoetingskerk. Natuurlijk zijn ook in die dienst gasten van harte
Zino welkom. Dus neem gerust mee wie u al uitgenodigd had.

Maar een ‘Kerkproeverij’ in de eerdere zin van het woord wordt het
niet. Die volgt op een ander moment in het jaar. Excuus voor de
verwarring!

Annette Driebergen

Goede berichten

Een grote meevaller. Gevers, zeer hartelijk dank!

beginnen.

Kortom, veel om dankbaar te zijn!

Hendrik van Vuren, penningmeester

Dit artikel bevat louter goede berichten van het verduurzamingsfront en aanverwante zaken.
In de eerste plaats kan ik melden dat onze kerk van een familie uit de gemeente een enorme gift van € 15.000,= heeft
ontvangen voor de nieuwe keuken in de pastorie. Daar is het College van Kerkrentmeesters uiteraard zeer blij mee.

Ten tweede kan ik melden dat de speciale collecte voor de zonnepanelen op het dak van de pastorie tot nu toe €
1.025,95 heeft opgebracht. Dat brengt de stand van de sponsoractie op € 16.015,95 en dat is goed voor 32 panelen.
Daar komt bij dat in het werk gebleken is dat het om bouwkundige redenen beter is er maar 40 in plaats van 41 op het
dak te leggen. Kortom, nog slechts 8 panelen te gaan. Het zou mooi zijn als die ook nog binnenkwamen. Giften
daarvoor blijven onverkort welkom op de bankrekening van de kerk NL46 RABO 0346 3035 83.

Het derde goede bericht is dat alle panelen inmiddels hun plaats op het dak hebben gevonden en weldra op het
elektriciteitsnet van de pastorie en Stedin worden aangesloten, waarna de oogst van zonne-energie metterdaad kan

Tot slot mag vermeld worden dat de hele verduurzamingsoperatie van kerk en pastorie en gelieerde bouwkundige
aanpassingen in anderhalf jaar tijd is gerealiseerd. Veel dank is daarvoor verschuldigd aan aannemers en leveranciers
en de vele vrijwilligers uit eigen kring. Mijn eerste indrukken zijn bovendien dat de kosten niet tegenvallen.




Start Jeugdwerk Ontmoetingskerk - Ga jij mee?

Na een mooie Startzondag openen we het jeugdwerkseizoen voor de bovenbouw en
tieners met een gezellig samenzijn en wel op vrijdag 29 september 2023.

Zit je in groep 5, 6, 7 of 8?

Vanaf 16:00 uur ben je van harte welkom in de grote jeugdruimte van de kerk. Passend
bij ons jaarthema ‘Ga mee’ zullen we een gezellige middag beleven. Zorg voor goede
schoenen! We gaan een leuk spel doen met elkaar. Aansluitend genieten we van een
maaltijd. De middag eindigt ongeveer rond 18:30 uur. Laat je even weten of je wel/niet
komt?

Datum : 29 september 2023

Tijdstip :16:00 - ong. 18:30 uur

Plaats : Grote jeugdruimte kerk
Opgeven : jeugdwerk@ontmoetingskerk.nl

Jonneke 06-23958125
Elvira 06-51508630

Na de Startzondag openen we het jeugdwerkseizoen voor de bovenbouw en tieners
(vanaf de brugklas) met een gezellig samenzijn en wel op vrijdag 29 september 2023

Voor de tieners vanaf de brugklas

Vanaf 17:30 uur verwelkomen we tieners vanaf de brugklas in de grote jeugdruimte
van de kerk. We beginnen met een gezellige maaltijd. Daarna gaan we passend bij ons
jaarthema op pad om een gezellige avond te beleven. We gaan met elkaar de ballen
laten rollen op de bowlingbaan! De avond zal rond 21:30 uur afgelopen zijn.

Voor deze avond vragen we een eigen bijdrage van € 7,50 per persoon. Laat je even
weten of je wel/niet komt?

Datum : 29 september 2023

Tijdstip :17:30 - ong. 21:30 uur

Plaats : Grote jeugdruimte kerk
Opgeven : jeugdwerk@ontmoetingskerk.nl

Jonneke 06-23958125
Elvira  06-51508630

Zondag 15 oktober is er in de middag een Taizédienst

Taizé heeft prachtige muziek waarbij verzen zich vaak herhalen. Tijdens die zich herhalende verzen worden vaak
tegenstemmen gehoord van verschillende instrumenten.

Wie willen er met zijn/haar muziekinstrument tijdens de Taizédienst de verzen verrijken met een tegenstem.

Het mooie van de Taizé liederen is dat je allerlei soorten instrumenten kunt inzetten. Ook hele eenvoudige goed speelbare
muziek is aanwezig, maar er kan ook muziek zijn met meer uitdaging. Een C instrument, een Bes. of F instrument, het gaat
ons vast lukken. Daarom hoop ik dat er naast het orgel nog meer instrumenten te horen zullen zijn.

Je kunt je opgeven bij mij:

Watts-app: Hans Arnold 0640417882 J\ﬂfﬂfﬂfﬂfﬂfﬂfﬂfﬂfﬂfﬂfﬂfﬂ

e-mail: hansemmy@gmail.com
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Startavond moederkring
Noordeloos

26 september

Thema:

[ochebed

Tijd: 20:00 inloop
20:15 start

Adres:

Noordzijde 73
Noordeloos

Voor aanmelden/vragen:
Arinda Verbaan: 06-38365657
Corina de Jong: 06-18911826
















