
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diensten 
Zondag 10 september 
09.30 u. ds. Y.E. Pors uit 
Giessenburg 
16.00 u. Peuter- en kleuterdienst 
o.l.v. Commissie Eredienst 
Collecte voor de kerk 
 

Zondag 17 september 

Startzondag  
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de kerk (speciale 
collecte voor pastoriale 
zonnepanelen) 
 

Organist/pianist 
Bert Kruis 
Middag: Rudolph de Jong 
 

Ouderling van dienst 
Jonneke Verhaar 
 

Lector 
Arie van Mourik 
 

Kinderwoorddienst 
Cora Klein 
 

Kinderoppas 
Esmiralda de Jongh en 
Tabitha Kazen 
 

Koffie schenken 
Jan Vink en Annie Vink 
Middag: Peter en Mijnie van 
Wingerden 
 
De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 

 

Kerkbloemen 

 
 
De bloemen zijn gebracht bij 
mw. Anneke Kooistra vanwege  
haar verhuizing naar Het 
Gastenhuis in Gorinchem.  
Een mooie tijd op je nieuwe plek 
gewenst, Anneke! 
 

Collecteopbrengst 20-8 
20-8: Kerk € 260,75 
3-9: Project € 369,50 
 

Bedankt 
Op 10 augustus waren wij 50 jaar 
getrouwd.  
We zijn onder de indruk van de   
vele blijken van medeleven die  
we vanuit de gemeente mochten 
ontvangen.  
In één woord: hartverwarmend! 
Veel dank daarvoor! 
Ans en Hendrik van Vuren. 
 
 
 
 

 

Lief en leed 
Vandaag (vrijdag) stonden we in de kerk stil bij 
liefde en trouw. Dat is en blijft basis onder het 
leven van mensen. Laten we dankbaar zijn voor 
alle liefde die wordt gedeeld en stil zijn voor 
wie dat mist. 
Ook in ziekte en zorg kun je soms meer dan je 
denkt wanneer je gedragen wordt door liefde. 
We bidden die liefde van God en mensen toe 
aan ieder mens. 
 

Ds. Hans Bouma zegt het zo: 
 

Als er maar iemand is, die met je meegaat. 
Een mens, die je reisgenoot wil zijn. 
Eén die alles met je deelt – licht en donker, 
hoogten en diepten, vreugde en verdriet. 
 

Een mens, die je peilt en respecteert. 
Een die de loop van je gedachten volgt, 
de loop van je dromen, het ritme van je hart. 
Een mens, die je minzaam bevestigt 
in wie je werkelijk bent. 
 

Een mens met wie jíj weer meegaat. 
Iemand voor wie jíj weer een reisgenoot  
wil zijn. Enzovoort. 
 

  *** 
  

Zondagmiddag, 10 september, is er weer een 
dienst voor de allerjongsten: peuters en 
kleuters zijn met hun ouders en/of 
grootouders welkom in een viering die speciaal 
op hen is gericht. Dat betekent dat er van alles 
te beleven en ontdekken is! We luisteren en 
spelen het verhaal van Zacheüs die zich 
verstopt in een boom, maar door Jezus wordt 
gevonden. 
Ben je erbij? Welkom! 
 
Jonneke en ds. Annette   
 

(Het ziet er naar uit dat het een warme dag 
wordt. Weet dat het in de kerk koel is!) 
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Startzondag  
Op zondag 17 september houden we onze Startzondag. 
Het jaarthema voor komend seizoen is:  
‘Ga mee. Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’.  
Dat ‘Ga mee’ werken we na de kerkdienst op die dag op 
allerlei manieren uit. De poster vertelt ervan.  
 

Na een creatieve, gezamenlijke kerkdienst en koffiedrinken 
is er een keuzeprogramma met verschillende activiteiten, 
voor jong en ouder.  
Wat er allemaal te doen is?  
In een snelle opsomming: volleybal, voetbal, jeu de boules, 
een fietstocht, een wandeltocht, een speurtocht voor het 
gezin, puzzelen en hersens kraken.  
Volop variatie dus voor actievelingen en voor wie liever wat 
rustiger aandoet. 
 

Aan het eind van de verschillende activiteiten ontmoeten 
we elkaar weer in de kerk (vanaf 12.15 uur) voor een 
drankje en een hapje.  
Verzoek aan wie dat leuk vindt: neem een lunch-hapje mee 
om zelf te eten en uit te delen. Tussen 13.00 en 13.15 uur 
sluiten we het programma af.  
 

Van harte uitgenodigd, want ‘Ga mee en doe mee!’ 
 

De voorbereiders, 
Iris, Janneke, Jonneke, Maartje en Annette  
 

 
 
 

 

   
 

Meet Me 

 
 
Opnieuw is er een activiteit van Meet Me. Op zaterdag 16 
september organiseert Meet Me een barbecue in 
Schoonrewoerd. Meet Me is een netwerk voor christenen 
tussen de 25-45 jaar in de Alblasserwaard, 
Vijfheerenlanden en omgeving. Vind jij het leuk om op 
een ontspannen manier christelijke leeftijdsgenoten te 
ontmoeten? Kijk dan op meetmevijf.jouwweb.nl voor alle 
informatie en meld je aan. 

 

about:blank


 

 

 

Alzheimer Trefpunt Molenlanden 

Datum: donderdag 14 september 2023 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Locatie: De Zes Molens in Hoornaar 
Thema: Dementie en levenseinde pastoraat 
Gastspreker: Mevr. ds. Annette Driebergen, 
Gereformeerd predikant (PKN) in Noordeloos 
 
Alzheimer Trefpunt Molenlanden 
Datum: woensdag 20 september 2023 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Locatie: ‘t Waellant, Nieuw-Lekkerland 
Thema: Dementie en levenseinde pastoraat 
Gastspreker:  Dr. Alfred Teeuw, Verpleeghuis Salem in 
Ridderkerk 
 
Toegang is gratis. 
U bent van harte welkom! 
 

-------------------------------------- 

 

 
Kerkklokradio 
Zondag zijn wij als Ontmoetingskerk weer aan de beurt 
voor uitzending. 
De viering ’s morgens wordt in haar geheel uitgezonden 
tussen 09.00 en 11.30 uur met muzikale omlijsting. 
Hieraan wordt meegewerkt door Conny van Tussenbroek 
en Jan Vink 
Het programma ‘Samen tot Gods eer’ wordt uitge-
zonden van 19.00  tot 22.00 uur. Hieraan werken mee: 
Ans van Vuren, John van Maurik, Daniël Dik en Arie Slob 
De muzikale omlijsting van de dag wordt verzorgd door 
Peter Veen. 
 

Theatervoorstelling ‘In Gods naam’ 
 

 
 
Samen met enkele buurgemeenten hebben we als 
Ontmoetingskerk de voorstelling ‘In Gods Naam’ naar 
Theater Peeriscoop in Gorinchem gehaald! Deze voorstelling 
is een initiatief van Nachtzon Media en de landelijke 
Protestantse Kerk om in samenwerking met lokale kerken 
een toegankelijke avond over de Bijbel te organiseren.  
 

Acteur en zanger Bastiaan Ragas (1971) werd enkele jaren 
geleden gegrepen door de verhalen uit de Bijbel. Via een 
vriendschap met een dominee heeft hij zich verder verdiept 
in de context van deze verhalen: zijn hernieuwde ontdekking 
van de Bijbel. Hierdoor is Ragas ervan overtuigd geraakt dat 
deze verhalen ook van onschatbare waarde zijn voor onze 
tijd. In de voorstelling gaat Ragas kriskras door de Bijbel en 
licht er bekende en onbekende verhalen uit. Verhalen over 
angst, liefde, hoop en moed. Hij verweeft zijn herkenbare, 
persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de Bijbel. Hij 
neemt je mee met muziek van Bach tot Presley, humor, 
ontwapenende kwetsbaarheid en confronterende dialogen. 
 

De voorstelling wordt vrijdag 13 oktober twee keer 
gespeeld: om 16.00 en om 20.30 uur. Als Ontmoetingskerk 
hebben we voor beide voorstellingen 28 kaarten! De kaarten 
(à 10 euro per stuk) worden eerst verkocht onder leden van 
de kerk. Belangstelling? Bestel de kaart(en) via 
bouwplaats@ontmoetingskerk.nl of koop ze zondagmorgen 
voor of na de kerkdienst. 
 

De kaartjes voor de avondvoorstelling zijn al uitverkocht. 
Voor de middagvoorstelling zijn nog wel kaarten 
beschikbaar. Op = op. 
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God in de klimaatcrisis 
 

Woensdag 20 september 20.00 uur 
 

Gezien het succes van de eerdere avond over God in de supermarkt, 
wordt er ook dit seizoen weer een workshop georganiseerd. De laatste 
jaren wordt steeds duidelijker welke impact wij hebben op Gods 
prachtige schepping. Ons afval stroomt door de rivieren en oceanen, de 
biodiversiteit holt achteruit en de klimaatcrisis wordt steeds meer 
zichtbaar. We kunnen er niet meer onderuit om anders te gaan leven. 
Niet alleen voor de dieren en planten of de generaties na ons, maar 
ook voor de meest kwetsbaren op de wereld die nu al het hards 
geraakt worden. Wat kan je doen? Welke keuzes maken verschil en 
heeft het nog wel zin? Hoe voorkom je dat je uitgeblust raakt? En hoe 
houd je de hoop vast? God in de klimaatcrisis: een interactieve 
workshop over zinvol handelen. 
 

Alfred Slomp neemt ons mee naar de vraag hoe je hoop houdt in een 
snel veranderende wereld. Welke duurzame keuzes maken nu echt 
verschil voor het klimaat? En hoe brengen we met elkaar een 
duurzame beweging op gang? 
 
 

Eindspurt sponsoractie panelen: laat de zon ook financieel 
schijnen!  

 
Begin juni - vlak voordat de verduurzamingswerkzaamheden aan de pastorie 
begonnen - ging de sponsoractie voor de zonnepanelen op het dak van de 
pastorie van start. Op de gemeenteavond van eind november hadden we 
namelijk afgesproken het kunstje van de kerk te herhalen om zo ook de 
financiering van de verduurzaming van de pastorie rond te krijgen. En dat 
was toen formidabel goed verlopen! Er kwam zelfs meer aan 
sponsorbijdragen binnen dan het doel wat we ons gesteld hadden. Het 
'overschot' van € 2.530,= werd bestemd voor de pastorie. 
Met ruim 5 panelen in de knip konden we in juni een vliegende start maken. 
In de drie maanden die sindsdien verstreken, is de stand flink opgelopen, tot 
€ 14.990,=. En dat is afgerond goed voor 30 panelen. Nu - begin september - 
staan we gezamenlijk voor de uitdaging om ook de resterende 11 panelen op 
te brengen. Daarom heeft het College van Kerkrentmeesters besloten 
september uit te roepen tot 'de maand van de zonnepanelen'. De symboliek 
wil dat we in deze maand de verduurzaming van de pastorie hopen af te 
kunnen ronden. De panelen liggen op het dak. Het wachten is nog op de 
laatste technische aansluitingen. Verder worden we in deze zomerse dagen 
juist zeer bepaald bij de energetische kracht van de zon. Al met al een goede 
aanleiding om de zon ook financieel goed te laten schijnen en te zorgen voor 
een daverend slotakkoord voor de sponsoractie! 
Nu wil het geval dat het volgende week gemeentezondag is waarop we de 
start van het nieuwe kerkelijk seizoen vieren. Traditioneel is de collecte dan 
voor de kerk. Maar deze keer willen we daar een speciaal tintje aan geven. U 
raadt het al: pastoriale zonnepanelen! En dat heeft ook een pastoraal 
element, want tot nog toe is het aantal schouders waarop de opbrengst van 
de sponsoractie rust, voor Noordelose begrippen nogal beperkt gebleven. 
Dat draagvlak kan in één keer flink worden verbreed door een kleine of grote 
duit in de zak. Het mogen uiteraard ook biljetten, collectebonnen en 
overmakingen op de bankrekening van de kerk zijn (NL46 RABO 0346 3035 
83). 
Bij voorbaat dank! 
 

Hendrik van Vuren, penningmeester 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Van harte uitgenodigd bij één van de volgende jubileumconcerten.  
Het thema Geloof, Hoop en Liefde is speciaal voor ons geschreven. Het toeval is nu dat het ook het jaarthema 2023 is.  
 
Zeger Colijn.  

 

 


