
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diensten 
Zondag 3 september 
09.30 u. viering Heilig Avondmaal 
o.l.v. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor Project KIA-Moldavië 
 
Zondag 10 september 
09.30 u. ds. Y.E. Pors uit 
Giessenburg 
16.00 u. Peuter- en kleuterdienst 
o.l.v. Commissie Eredienst 
Collecte voor de kerk 
 

Organist/pianist 
Hans Arnold 
 

Ouderling van dienst 
Floor Bos 
 

Lector 
Tabitha Kazen 
 

Kinderwoorddienst 
Dinie Haag 
 

Kinderoppas 
Anne en Simon Aantjes 
 

Koffie schenken 
Geri en Ad Vonk 
 
De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
Ook op de website staat een link 
naar deze site. 
 

 

Kerkbloemen 

 
 
De bloemen zijn gebracht bij 
dhr. Ad Morelissen, met de 
hartelijke felicitaties voor zijn 
verjaardag. 
 

Collecteopbrengst 27-8 
Diaconie € 267,45 
 

 
 

Collecte voor project 
Voor de laatste maal collecteren    
we voor Moldavië, het armste     
van Europa. 
Doordat er veel mensen in het 
buitenland werken worden 
kinderen en ouderen  
aan hun lot overgelaten. Hele 
dorpen worden onleefbaar. 
Steun de kerken in Moldavië, die 
kinderen veilig laten opgroeien en 
ouderen de broodnodige zorg 
geven. Samen zijn we kerk, in 
Nederland en Moldavië! 
De projectcommissie 
 
 

 

Lief en leed 
 

Op 8 september trouwen Henri Kon en Elise 
van der Logt. Dat wordt voor hen beiden, voor 
Ruben en Tim, voor familie en vrienden een 
bijzondere dag. Na de officiële 
trouwplechtigheid komen ze naar de 
Ontmoetingskerk voor een zegen over hun 
huwelijk. De dienst begint om 15.00 uur en 
iedereen is daarbij van harte uitgenodigd.  
Ook vanaf deze plek een hele feestelijke dag 
gewenst! 
 
In de afgelopen weken werden nieuwe leden 
ingeschreven bij de Ontmoetingskerk. Dat is 
altijd mooi! Zondag worden ze in de dienst aan 
ons voorgesteld, maar natuurlijk klinken ook 
hier hun namen: 
Marleen, Meike en Bastiaan de Bruijn uit 
Hoornaar en Cecile Slob en Liam, Guusje en 
Melle Henke, ook uit Hoornaar. Hun adressen 
vindt u in de nieuwe Kerkgids. Ook op deze 
plek van harte welkom binnen onze kerk. We 
hopen dat onze geloofsgemeenschap voor 
jullie op allerlei manieren een thuis zal zijn! 
 
Ik noem geen namen rond ziekte en zorg deze 
week, maar natuurlijk zijn er ook in ons midden 
zorgen om gezondheid, moesten mensen een 
operatie ondergaan en werken mensen aan 
hun herstel. Laten we bidden voor elkaar om 
moed en kracht. 
 
Afgelopen week ben ik weer begonnen met 
werken. Het is goed de draad op te pakken. 
Fijn dat het werk in de kerk gewoon kon 
doorgaan! Komende week wacht de vierde 
driedaagse van de leergang Zorg voor de Ziel. 
Ik ben daarom maandag, dinsdag en woensdag 
in de Abdij van Berne. 
 
Annette Driebergen 
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School, werk, sport, werk in de kerk… alles begint weer. In 
dat ritme thuisraken én er niet door overspoeld worden, 
kan best wat van jezelf vragen. Misschien helpen deze 
woorden van Toon Hermans: 
 

 Heer, ik bid u: 
 laat mij u tegenkomen 
 in de gewone, alledaagse dingen, 
 in een handdruk 
 of een glimlacht,  
 in een liefkozing  
 of een traan, 
 in de kleine dingen 
 om mij heen 
 en op elk ogenblik 
 van de dag.  
 
Annette Driebergen 
 

Bij de dienst van zondagmorgen 
 

 
 
In deze dienst lezen we uit Marcus 9: 14-29. Het is het 
verhaal van de genezing van een jongen. Of is het een 
verhaal over heling en genezing van omstanders? Een van 
de hoofdrolspelers van deze geschiedenis roept de woorden 
die het thema van de dienst vormen: Ik geloof, kom mijn 
ongeloof te hulp. We vieren met elkaar de Maaltijd van de 
Heer. Brood en wijn mogen tekens zijn waarmee ons 
ongeloof te hulp wordt geschoten.  
 
Annette Driebergen 
 

Vooraankondiging 1 
 
Volgende week zondagmiddag, 10 september, is er weer 
een dienst voor de allerjongsten: peuters en kleuters zijn 
met hun ouders en/of grootouders welkom in een viering 
die speciaal op hen is gericht. Dat betekent dat er van 
alles te beleven en ontdekken is! Ben je erbij?  
 

 

 

    
 

 
 

 
Nieuwe Kerkgids! 
 
De nieuwe Kerkgids is weer prachtig geworden! Het is de bedoeling dat de Kerkgids vanaf dit 
weekend op ieder adres wordt bezorgd. Dan ontvangt u ook het boekje van de Bouwplaats 
met een aanbod aan kringen en andere activiteiten, een boekje rond het jeugdwerk en een 
brief over het nieuwe project dat we gaan steunen.  
Er is weer veel werk verzet in de aanloop naar het nieuwe seizoen. Dank aan iedereen die 
zich daarvoor heeft ingezet! 
 



 

 

 

 

Vooraankondiging (2)   
Op zondag 17 september houden we onze Startzondag. 
Het jaarthema voor komend seizoen is:  
‘Ga mee’. Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’.  
Dat ‘Ga mee’ werken we na de kerkdienst op die dag op 
allerlei manieren uit. De poster vertelt ervan.  
 

Na een gezamenlijke kerkdienst en koffiedrinken is er 
een keuzeprogramma met verschillende activiteiten, 
voor jong en ouder.  
Aan het eind van die activiteiten ontmoeten we elkaar 
rond een hapje (met eigen inbreng van iedereen) en een 
drankje.  
 

Reserveer alvast een ruime morgen op 17 september. 
Volgende week vertellen we meer! 
 

De voorbereiders: 
Iris, Janneke, Jonneke, Maartje, Paula en Annette  
 

Vooraankondiging (3)  

Samen met enkele buurgemeenten hebben we als 
Ontmoetingskerk de voorstelling ‘In Gods Naam’ naar 
Theater Peeriscoop in Gorinchem gehaald! Deze voorstelling 
is een initiatief van Nachtzon Media en de landelijke 
Protestantse Kerk om in samenwerking met lokale kerken 
een toegankelijke avond over de Bijbel te organiseren.  
 
De voorstelling wordt gespeeld door acteur en zanger 
Bastiaan Ragas. Hij verwoordt hierin zijn hernieuwde 
ontdekking van de Bijbel. Bastiaan Ragas (1971) werd enkele 
jaren geleden gegrepen door de verhalen uit de Bijbel. Via 
een vriendschap met een dominee heeft hij zich verder 
verdiept in de context van deze verhalen. Hierdoor is Ragas 
ervan overtuigd geraakt dat deze verhalen ook van 
onschatbare waarde zijn voor onze tijd.  
 

 
 
In de voorstelling gaat Ragas kriskras door de Bijbel en licht 
er bekende en onbekende verhalen uit. Soms schurend, altijd 
in dialoog met de zaal, soms kwetsbaar en confronterend. 
Verhalen over angst, liefde, hoop en moed. Hij verweeft zijn 
herkenbare, persoonlijke levensvragen met de verhalen uit 
de Bijbel.  
 
De voorstelling wordt vrijdag 13 oktober twee keer 
gespeeld: om 16.00 en om 20.30 uur. Als Ontmoetingskerk 
hebben we voor beide voorstellingen 28 kaarten! De kaarten 
(à 10 euro per stuk) worden eerst verkocht onder leden van 
de kerk. Belangstelling? Bestel de kaart(en) 
via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl of koop ze 
zondagmorgen voor of na de kerkdienst. 
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God in de klimaatcrisis 

Woensdag 20 september 20.00 uur 

 

Gezien het succes van de eerdere avond over God in de supermarkt, 

wordt er ook dit seizoen weer een workshop georganiseerd. De laatste 

jaren wordt steeds duidelijker welke impact wij hebben op Gods 

prachtige schepping. Ons afval stroomt door de rivieren en oceanen, de 

biodiversiteit holt achteruit en de klimaatcrisis wordt steeds meer 

zichtbaar. We kunnen er niet meer onderuit om anders te gaan leven. 

Niet alleen voor de dieren en planten of de generaties na ons, maar 

ook voor de meest kwetsbaren op de wereld die nu al het hards 

geraakt worden. Wat kan je doen? Welke keuzes maken verschil en 

heeft het nog wel zin? Hoe voorkom je dat je uitgeblust raakt? En hoe 

houd je de hoop vast? God in de klimaatcrisis: een interactieve 

workshop over zinvol handelen. 

Alfred Slomp neemt ons mee naar de vraag hoe je hoop houdt in een 

snel veranderende wereld. Welke duurzame keuzes maken nu echt 

verschil voor het klimaat? En hoe brengen we met elkaar een 

duurzame beweging op gang? 

 

Alfred Slomp schreef naast 'SuperWaar' ook 'Het Groene Normaal', een 

pleidooi om groener uit de coronacrisis te komen. Naast de workshop 

God in de supermarkt geeft hij workshops over de klimaatcrisis en 

spreekt/preekt hij erover in kerken. Wil je meer weten? Kijk dan op 

Facebook of Instagram bij @Godindesupermarkt. 

 


