
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diensten 
Zondag 23 juli 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de kerk 
 
Zondag 30 juli 
09.30 u. mw. N. Rijneveld-Schep uit 
Lopik 
Collecte voor de diaconie 
 

Organist/pianist 
Hans Arnold 
 

Ouderling van dienst 
Ans van Vuren 
 

Lector 
Tabitha Kazen 
 

Kinderwoorddienst 
Liesbeth van Halm 
 

Kinderoppas 
Wies Harrewijn 
 

Koffie schenken 
Jeanet Severing en  Leonie van Wijk 
 
De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
Ook op de website staat een link 
naar deze site. 
 

 

Kerkbloemen 

 
 

De bloemen zijn gebracht bij de 
jarige mw. Joke Blokhuis. Nog van 
harte gefeliciteerd! 
 

Collecteopbrengst 16 juli 
Diaconie: € 228,20 
 

Jarig in juli 
24-7 dhr. A.A. van der Ham 
27-7 mw. J.M. Boer 
28-7 dhr. H. Damsteeg 
28-7 mw. J.W.P. de Vries-Brouwer 
31-7 mw. S. H. van der Meulen-
Hoffman 
 
 
 

   

 
 

 

 

Lief en Leed 
 

Henk Damsteeg is inderdaad verhuisd naar een 
nieuwe plek. Hij woont in Het Gasthuis, 
Dalempoort 2-23, Banneweg 61, 4204 AA 
Gorinchem. Hopelijk voelt dat binnenkort in 
zekere zin als thuis voor hem. We denken aan 
Henk en Brigitta, nu hun leven zo anders is 
geworden. 
 
De vakantierust is op veel plaatsen zichtbaar. 
Voor wie op reis gaat: ontspannen en 
verfrissende nieuwe indrukken gewenst. Voor 
wie thuisblijft: de rust van de zomertijd 
gewenst. Laten we aan elkaar denken! 
 
Tanja Helderman schreef dit gedicht. Passend 
bij de zomertijd?  
 
 We zijn het haast verleerd: 
 
 het treuzelen, het drentelen, 
 het dartelen, het dromen, 
 het kuieren, het luieren, 
 het mijmeren, het stromen. 
 
 We zijn het haast verleerd: 
 
 de lach, de groet, de sympathie, 
 de sjeu, de lol, de harmonie, 
 de liefdevolle vriendelijkheid, 
 de zorgzame betrokkenheid. 
 
 We zijn het haast verleerd: 
 
 want door de vaart, het jakkeren, 
 het vliegen en het streven 
 vergeten we vaak onbewust 
 om echt voluit te leven. 
 
Annette Driebergen 
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Bij de dienst van zondagmorgen 

 

Annette Driebergen 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

16 juli was en 30 juli is de collecte voor de diaconie 

Deze zomerperiode worden de collecten hoofdzakelijk aan lokale doelen besteed. Met uw giften 

ondersteunt u onder andere het werk van de voedselbank, Stichting Schuldhulpmaatje, het 

dovenpastoraat en het Hospice Gorinchem. Daarnaast worden de acties tijdens de 40-dagentijd, 

rond kerst en oud en nieuw en de jaarlijkse ouderenmiddag hiermee mogelijk gemaakt. Van harte 

aanbevolen! 

 

Een hand in hulp naar een ander opgeheven. Ogen die vragen om 

aandacht en redding. Petrus en Johannes worden er in Handelingen 

3: 1-10 mee geconfronteerd én geven wat ze hebben. Uiteindelijk 

wordt het verhaal over de verlamde man daarmee een Paasverhaal. 

Opstaan is het kernwoord. Wat heb jij nodig om op te staan?  

Of: Aan wie reik jij de hand? 

Van harte uitgenodigd!  

 

 

Sol Iustitiae Illustra Nos 

 

Ineens schiet me de wapenspreuk van mijn Alma Mater, de 

Universiteit van Utrecht, te binnen. Met de zon als 

wapensymbool en deze Latijnse woorden hierboven als 

zinspreuk. Enig onderzoek wijst uit dat hier Maleachi 

himself - de laatste kleine profeet uit het Oude Testament 

(3:20) - spreekt. Het gaat over de zon die gerechtigheid en 

genezing brengt. In wat overdrachtelijke zin zie ik in hem 

een bondgenoot in het aanprijzen van de sponsoractie voor 

de laatste zonnepanelen op het dak van de pastorie. 

Aanbeveling genoeg lijkt me. 

Deze sponsoractie blijft overigens goed lopen. De opbrengst 

steeg deze week verder tot € 11.640,=. Dat is goed voor 23 

panelen. Steeds meer mensen lijken gevoelig voor het liedje 

dat Dorus eens zo mooi zong: 'Zorrug dat je erbij komt ...' En 

dan bedoel ik hier natuurlijk de sponsoren van onze 

zonnepanelen. En die kunnen we nog steeds goed 

gebruiken. Samen staan we namelijk voor de uitdaging om 

ook de laatste 18 panelen te financieren. Doe mee! Alle 

geld blijft welkom op de bankrekening van de kerk: NL46 

RABO 0346 3035 83 0.v.v. zonnepanelen. 

 

Hendrik van Vuren, penningmeester 

 


