
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diensten 
Zondag 25 juni 
09.30 u. overstapdienst o.l.v. 
Annette Driebergen 
17.00 u. Zondagvondspecial 
Collecte voor de kerk 
 
Zondag 2 juli 
09.30 u. dienst met doventolk o.l.v. 
ds. W. Bisschop uit Breda 
Collecte voor KIA-werelddiaconaat 
 

Organist/pianist 
Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Jonneke Verhaar 
 

Lector 
 
 

Kinderwoorddienst 
Sanne van Wijk 
 

Kinderoppas 
Margreeth den Oudsten en  
Nienke Haag 
 

Koffie schenken 
Michel en Anneke Pantekoek 
 
De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
Ook op de website staat een link 
naar deze site. 
 

 

Kerkbloemen 

 
 

De bloemen zijn gebracht bij 
wederom twee jarigen: 
mw. A. Hoffman-Slob en  
dhr. D.A. van Halm. 
Nog van harte gefeliciteerd! 
 

Collecteopbrengst 18 juni 
Kerk: € 265,06 
 

Jarig in juli 
1-7 dhr. J. Bak 
6-7 mw. J.M. Koot-Aten 
8-7 mw. J.M. de Gans-van Steenis 
13-7 mw. J.G. Blokhuis-Veenstra 
27-7 mw. J.M. Boer 
28-7 dhr. H. Damsteeg 
28-7 mw. J.W.P. de Vries-Brouwer 
 
   
 
 
 

 

 

Lief en Leed 
Op 27 juni zijn Piet en Gerry Bronkhorst 50 jaar 
getrouwd. Ze zijn blij en dankbaar voor zoveel 
jaar samen, in liefde en trouw. Ze vieren dat in 
deze periode met hun gezin, familie en 
vrienden. Van harte gefeliciteerd met deze 
dag! We wensen jullie mooie gedenkdagen én 
nog veel gelukkige jaren! 
 

Nico Verheij is vorig weekend opnieuw 
geopereerd. Heel voorzichtig lijken er tekenen 
van ‘opkrabbelen’ te zijn. Heel voorzichtig, 
schrijf ik …, want tegelijk is het broos en 
kwetsbaar, dat is in de afgelopen weken wel 
gebleken. Maar ieder teken van hoop telt, 
zeker ook voor Willeke van wie veel wordt 
gevraagd! We bidden voor beiden om moed, 
vastberadenheid en uithoudingsvermogen. 
 

Er zijn op allerlei adressen binnen onze 
gemeente zorgen om gezondheid, lichamelijk 
en mentaal. Laten we bidden voor wie veel te 
dragen heeft, voor wie het leven zwaar is, voor 
wie het moeilijk vindt om licht van mensen of 
van God te zien.  
 

We zingen zondagmorgen lied 934. Een mooie 
tekst voor iedereen! 
 

 Ik ben voor jou een nieuwe naam. 
 Ik ben je God en hiervandaan 
 ga ik als een schaduw met je mee 
 door de woestijn en door de zee. 
 

 Ik ben er als het leven lacht. 
 Ik ben er voor je in de nacht. 
 Ik ben er in je hoogste lied. 
 Ik ben er als je ’t niet meer ziet. 
 

 Ik ben de weg waarop je gaat. 
 Ik ben er zelfs ten einde raad. 
 Ik ben gegeven als je brood. 
 Ik ben in leven en in dood je vriend. 
  
Annette Driebergen 
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Bij de komende overstapdienst 
 
Met de vier overstappers Ariëlle, Estelle, Lieke en Quincy, en Elvira  
als jeugdouderling bereidde ik de dienst van zondagmorgen voor.  
Het blijft leuk om met groep 8’ers stil te staan bij dit drempelmoment.  
Ik hoop dat u er allemaal bent om met hen mee te leven en hen te  
ondersteunen bij deze stap. Ze hebben alle vier een taak in de dienst.  
Dat doen ze allemaal bewonderenswaardig goed! 
We lezen een verhaal bij Jozua 4, waar het volk Israël eindelijk het 
beloofde land mag binnengaan. Ook een drempel over. Dat lijkt nog  
niet zo eenvoudig, want voor hen ligt de Jordaan, nu een bescheiden 
‘slootje’, maar toen een snelstromende, brede rivier.  
Gelukkig slaagt de overtocht. Stenen vertellen daarvan.  
Het thema is geworden: ‘Stapstenen van geloof’.  
 
Annette Driebergen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Zonnepanelen: 3 goede berichten! 

  
De eerste week van de verduurzamingsverbouwing van de 
pastorie zit erop. Na breken en puinruimen kon deze 
week ook al met de wederopbouw worden begonnen: 
isolatie van de erker, een nieuw kozijn in de keuken, veel 
leidingwerk e.d.. Deze week staat o.a. de plaatsing van de 
keuken op het programma. De plaatsing van de 
warmtepomp voor de benedenverdieping en de  
airco's voor verwarming en koeling van de 
bovenverdieping staan in de eerste helft van juli op de 
planning. De pastoriebewoners hebben er zichtbaar 
plezier in en laten het allemaal blijmoedig over zich 
heenkomen. En voor de werkers in de wijngaard wordt 
goed gezorgd. Dit allemaal is goed bericht 1! 
 
Waar blijven de zonnepanelen? Het tweede goede bericht 
is dat ook daar een belangrijke horde is genomen. 
De gemeente Molenlanden heeft er ruim de tijd voor 
genomen om de vergunningsaanvraag voor het plaatsen 
van de zonnepanelen op het dak van de pastorie te 
behandelen. Dat leek kennelijk niet eenvoudig, want de 
beslistermijn werd zelfs met 6 weken uitgesteld. Maar 
deze week viel de brief met het verlossende woord op de 
mat: de vergunning is verleend! De panelen kunnen dus 
worden gelegd. De zon schijnt deze zomer uitbundig. De 
tijden zijn dus rijp om stroom te oogsten. Dat is het 
tweede goede bericht! 
 
 

wee
k is het zover! We vieren het 25-jarig bestaan van ons 
kerkgebouw. We hopen veel leden, oud-leden en 
dorpsbewoners te begroeten om zo samen stil te staan bij de 
afgelopen periode. 
en voor de kinderen en koffie of thee met iets lekkers, een 
hapje, een drankje en natuurlijk vooral ruimte voor 
ontmoeting. 
 
Op zondag 11 juni is er een feestelijke kerkdienst. Ook voor 
dat moment zijn oud-leden en dorpsbewoners uitgenodigd. Na 
de dienst drinken we koffie bij een feestelijk gevulde 
koffietafel. 
 
 

  

 

 
Maar kunnen we die 41 panelen eigenlijk wel kopen? Helaas nog niet allemaal, maar het derde goede bericht is dat de 
sponsoractie deze week maar liefst 3 nieuwe zonnepanelen (€ 1.500,=) heeft opgeleverd. Dat brengt de stand op 11. Met 
ruim een kwart is de kop eraf! De goede rekenaar leidt hieruit echter af dat er dus nog 30 panelen zijn die op sponsoring 
wachten. Mogen wij de komende week op veel nieuwe steun(ers) rekenen?  
U kunt uw bijdragen - groot of klein - overmaken naar de bankrekening van de kerk NL46 RABO 0346 3035 83. 
 
Hendrik van Vuren, penningmeester 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen ook welkom! 

Voor de buitendienst op de boerderij van 

Ad en Janneke Boom hebben we ook een 

heel leuk programma voor de kinderen.  

Educatief en sportief. Dus kinderen, neem 

ook oude kleding mee.   

Maar natuurlijk is er ook voor 

volwassenen weer een inspirerend 

programma.   

Dus komt allen! 

Voor koffie, thee en fris wordt gezorgd. 

Neem wel je bestek, liedboek, bord, stoel, 

beker en eten om te delen mee en voor de 

vogelspotters  een verrekijker.  

 

 

 


