
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diensten 
Zondag 11 juni 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de kerk 
 
Zondag 18 juni 
09.30 u. dienst met doventolk o.l.v. 
drs. P.H. van Zee uit Gorinchem 
18.30 u. Zondagvondspecial 
Collecte voor de kerk 
 

Organist/pianist 
Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Ans van Vuren 
 

Lector 
Wies Harrewijn 
 

Kinderwoorddienst 
Cora Klein 
 

Kinderoppas 
Esmiralda de Jongh en  
Maarje van Wijk 
 

Koffie schenken 
Peter Oosterlee en Arie Slob 
 
 
 

De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
Ook op de website staat een link 
naar deze site. 
 

 

Kerkbloemen 

 
 

De bloemen zijn gebracht bij 
twee jarigen:  
mw. T. Schakel-Bac en  
mw. M.J. Vertooren-Dekker. 
Nog van harte gefeliciteerd! 
 

Collecteopbrengst 
28-5: KIA Pinksterzendingsweek        
€ 410,05 
4-6: Actie Vakantietas € 732,35 
 

Jarig in juni 
12-6 mw. A. Hoffman-Slob 
15-6 dhr. D.A. van Halm 
 

 

   

 
 

 

Lief en Leed 
Petra Bredenhof is opnieuw opgenomen in het 
Beatrixziekenhuis. Ze is krachtig en moedig, ze 
vertrouwt op God en leeft van liefde van 
mensen om haar heen. We bidden voor haar 
om blijvende kracht. 
 

Ik schreef vorige week al over achteruitgang bij 
Nico Verheij. Vorige week vrijdagavond is hij 
geopereerd. Die operatie is een zware aanslag 
op zijn lichaam geweest. De afgelopen week 
was daardoor behoorlijk heftig. We bidden om 
perspectief en hoop op andere tijden. 
 

De eerste examenuitslagen zijn al binnen. 
Komende week wachten veel middelbare 
scholieren op een bericht van school over al of 
niet geslaagd zijn. We hopen voor alle 
examenkandidaten natuurlijk op een positief 
bericht. Sterkte met wachten! 
 

Laten we blijvend bidden voor alle zorg, 
verdriet, angsten en moeite binnen en buiten 
onze gemeente, om nabijheid van God en 
betrokkenheid van mensen. 
In het Liedboek (pagina 1372) staan deze 
woorden van Sytze de Vries: 
 

Wanneer wij moeten gaan 
langs de grenzen van het leven, 
waar ziekte ons klein maakt, 
onzeker en afhankelijk, 
laat ons leven dan niet verlopen in de angst. 
 

Als leven pijnlijk wordt, 
het broze lichaam vervalt: 
laat er een omarming blijven 
die ons draagt. 
 

Laten er mensen zijn 
die ons vasthouden; 
doe zelf uw naam eer aan 
en laat U vinden  
als wij U zoeken. Amen 

 
Annette Driebergen 

 

 

 

 

Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 9 juni 2023, no. 23 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

Van onze predikant 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Open Kerk, 10 juni, 15.00 - 17.00 uur 

Ondertussen weet u het vast: het is feest in de kerk! Op 

zaterdag is de kerk open voor ontmoeting met 

dorpsbewoners, oud-leden en natuurlijk ook leden. Nodig 

gerust buren en familie uit voor dit moment en kom samen 

naar de Ontmoetingskerk. 

We zetten de deur wagenwijd open en zorgen voor een 

feestelijke ontvangst.  

Er wordt muziek gemaakt, er is van alles te zien aan foto’s 

en film, er is een springkussen voor de kinderen, koffie of 

thee met iets lekkers en een hapje en een drankje. 

We hopen op mooie ontmoetingen! 

Annette Driebergen 

 

Bij de jubileumdienst op zondagmorgen 

Op zondag 11 juni is er een feestelijke kerkdienst. We 

vieren in dankbaarheid dat het kerkgebouw er al 25 jaar 

staat. Tegelijk realiseren we ons dat een 

geloofsgemeenschap niet bestaat bij de gratie van stenen.  

In Het Kontakt kon u al lezen dat ik voor de inhoud van de 

dienst teruggrijp op de bijbelteksten uit de openingsdienst 

van 1998. We lezen Psalm 127: 1 en 2 en 1 Petrus 2: 1-5. 

Daarin gaat het over afhankelijkheid, over het fundament 

van een gebouw en klinkt een oproep om zelf levende 

stenen te zijn. Dat is dan ook het thema van de dienst 

geworden: Levende stenen. 

Ook voor deze dienst zijn oud-leden en dorpsbewoners 

uitgenodigd. We hopen dat velen zich welkom voelen.  

Na de dienst drinken we koffie bij een feestelijk gevulde 

koffietafel. 

Annette Driebergen 

 

week is het zover! We vieren het 25-jarig bestaan van ons 
kerkgebouw. We hopen veel leden, oud-leden en 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Terugblik gemeenteavond 

24 mei 

In het kader van ‘Welke kant gaan we op?’ was er een 

extra gemeentevergadering. We lazen de samenvatting 

van het gemeenteprofiel. Daarin staat wat wij 

waarderen, waar we aandacht aan willen geven, wat 

ons inspireert en wat dit betekent.  

Vervolgens gingen we in gesprek over vijf vragen. We 

spraken over betrokkenheid (wat is dat eigenlijk?) en 

het benutten van talenten. We discussieerden over 

vieringen die ons geloof voeden en over Martha en 

Maria. We praatten over actief zijn en erbij horen.  

Het leverde heel veel ideeën op, waar we als 

kerkenraad mee verder kunnen. We zijn blij dat zoveel 

mensen meedenken en – praten over de toekomst van 

onze kerk! Was u er bij en bent u benieuwd naar het 

hele plaatje? Was u er niet bij en wilt u eens weten wat 

er zoal de revue passeerde? Het verslag is het lezen 

waard. Stuur een mailtje naar de scriba 

(scriba@ontmoetingskerk.nl), dan stuurt zij het u toe.   

 

 

Bloemen 

Het is feest in de kerk en daar horen bloemen bij. In de 

kerkruimte en buiten zijn bloemen, de meeste uit het veld en 

de tuin.  

Op de liturgietafel staan stenen met daartussen groen (kleur 

van de hoop) en boeketjes met veelkleurige bloemen. 

Er is een blauwe doek onder gelegd die uitloopt op een tafeltje 

met Bijbel, liedboek en klokjesbloemen die verwijzen naar het 

bidden. 

En dat alles wordt ondersteund door een blauwe doek symbool 

voor het water van de doop. 

In de dienst zal het gaan om een gemeente als levende stenen. 

Els Vlot en Greet Bijl.   

 

 

 



 

 

 

 

 

Terugblik op de peuter- en kleuterdienst op 4 juni 
 

Hectisch, vrolijk, serieus, vol beleving … zo kun je de dienst voor de peuters en kleuters wel omschrijven.  
Opnieuw beleefden we een bijbelverhaal om nooit meer te vergeten.  
Wie de foto’s wil bekijken, kan dat doen via de website of via deze link: https://myalbum.com/album/e4HpyUMga6K4/ 

 

 

Schone kerk! 

De klus is weer geklaard, de kerk is schoon! Van plafond tot plintjes, van boeiboord tot orgelbank … er is geen plekje 

onbehandeld gebleven. Wat een inzet was er weer, fantastisch! Dank aan alle schoonmaakploegen! 

 

Van onze predikant 

about:blank


 

 

 

 

 

Afgelopen dinsdag heeft de kerkenraad per e-mail 

een uitnodiging gestuurd naar alle gemeenteleden 

over de gemeentevergadering aankomende 

woensdag.  Komt allen! 

Mocht u deze e-mail gemist hebben, kijk dan even in 

de spambox van uw emailaccount. 

In de brief staat een samenvatting van het 

gemeenteprofiel van onze Ontmoetingskerk: 

* Wat we waarderen 

* Waar we aandacht aan willen geven 

* Wat ons inspireert 

* Wat dit betekent 

 

 

 

Terugblik vergaderingen grote en kleine kerkenraad 

 24 april vergaderde de grote kerkenraad en 15 mei de kleine. Het belangrijkste onderwerp van gesprek was steeds… u raadt 
het al… Welke kant gaan we op? We bespraken uitgebreid ons gemeenteprofiel met elkaar, beraadden ons over het vervolg 
en bereidden de extra gemeenteavond van 24 mei voor. Daar leest u elders in deze gemeentebrief meer over.  
 
We telden onze zegeningen…  
Afgelopen maandagavond was de laatste grote kerkenraad van het seizoen. We blikten met elkaar én de wijkbezoekers 
terug en telden onze zegeningen. En dat zijn er veel! Zomaar een greep: 

- Er is ontzettend veel voor en met de jeugd gedaan: bloemstukken maken, de veranderaar tijdens de 
Paascyclus, het kamp, de high-tea met tieners en ouders en nog veel meer.  

- We hebben mooie vieringen meegemaakt, zoals met Pasen en Hemelvaart. Ook de iconendienst wordt 
genoemd en het bloemenkruis met Pasen vonden velen een hoogtepunt. 

- We hebben met veel mensen veel dingen georganiseerd. Dat gebeurt met veel bezieling, zowel voor als 
achter de schermen. En met veel oog voor detail.  

- We hebben genoten van alle manieren waarop vorm is gegeven aan het jaarthema ‘Aan tafel’.  
- De Voedselbankactie was weer geslaagd. De reacties zijn heel positief en de samenwerking met de andere 

kerken is prettig. 
- We hebben mooie stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. 
- We hebben onderling vertrouwen en dat helpt ons om voort te gaan. We zijn blij met elkaars werk.  

 
…en deelden onze zorg 
Naast deze vele zegeningen kon één punt van zorg niet onbenoemd blijven. Dat is de afwezigheid van diaken Nico Verheij. 
We missen hem als broeder in ons midden. We blijven bidden en meeleven. En we blijven zorgen dat Willeke naar 
Rotterdam kan gaan. 
We eindigden de avond met een korte viering. We dachten na over de tekst uit Handelingen 2 over de eerste 
christengemeente. Een wenkend visioen voor de Ontmoetingskerk. We staken kaarsjes aan en legden het werk dat gedaan 
is in vertrouwen in Gods handen.  
 
De laatste kerkenraadvergadering van dit seizoen vindt plaats op maandag 3 juli (kleine kerkenraad).  
 
 
 

De kerkgids versie 2024 is in voorbereiding.  

Hebt u wijzigingen in uw email, telefoon of adres geef dat dan door om 

dat te verwerken.   
 

Met vriendelijke dank,  

Otto Bijl 

ocbijl@gmail.com of 0183-582019 

 

Alzheimer Trefpunt Molenlanden 
 
Alzheimer Trefpunt Molenlanden 
Datum: woensdag 14 juni 2023 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Locatie: Hof van Ammers te Groot-Ammers 
Thema: Dementie en muziek uit vroeger tijden 
Gast: Lianne de Keijzer, accordeon en zang uit  
Molenaarsgraaf 
 

 

 
Alzheimer Trefpunt Molenlanden 
Datum: donderdag 22 juni 2023 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Locatie: De Lingehof te Arkel 
Thema: Dementie en muziek uit vroeger tijden 
Gast: Lianne de Keijzer, accordeon en zang uit 
Molenaarsgraaf  
Toegang is gratis. 
U bent van harte welkom! 


