Diensten

Zondag 28 mei Pinksteren
09.30 u. ds. Annette Driebergen
Collecte voor KIA-
pinksterzendingsweek

Zondag 4 juni
09.30 u. ds. E.P. van der Veen uit

Nunspeet
Collecte voor de diaconie

Organist/pianist
Pim Lodder

Ouderling van dienst
Anita Wallaard

Lector
Arie van Mourik

Kinderwoorddienst
Marijke Buizert

Kinderoppas
Marja en Lieke van den Brakel

Koffie schenken
Arie en Jo van Mourik

De diensten zijn rechtstreeks te
volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos

Ook op de website staat een link
naar deze site.

Lief en Leed

Nico Verheij heeft een heel goede week. Op dit
moment lijkt het niet meer noodzakelijk hem
te opereren. Komende week wordt hij nog
goed in de gaten gehouden in het Erasmus MC.
Wanneer zijn situatie stabiel blijft, zal hij
binnenkort het ziekenhuis verruilen voor een
plaats in een revalidatiecentrum. Dat is een
grote stap in de goede richting. Deze week is
hij in een rolstoel elke dag een momentje te
vinden op het dakterras van het Erasmus. Daar
kan de wind weer langs zijn hoofd waaien. We
delen in de dankbaarheid van Nico en Willeke.

Nel Korevaar kreeg een nieuwe heup. Dat is
een relatief kleine ingreep met vooral gevolgen
voor de weken daarna, want dan is mobiliteit
beperkt en mogen bepaalde bewegingen niet.
Het is fijn dat de operatie achter de rug is. Nu
kan het vizier op herstellen. We wensen Nel
het nodige geduld daarbij.

Er is in de gemeente verdriet om overlijden van
dierbaren. Er zijn zorgen en spanning om
komende uitslagen van onderzoeken. leder die
dat nodig heeft, wens ik iets van de Geest van
Pinksteren, die Geest van kracht, troost,
nabijheid, moed en hoop is.

Annette Driebergen

De bloemen zijn gebracht bij
mw. Nel Korevaar vanwege haar
heupoperatie. Van harte
beterschap!

Collecteopbrengst
21-3 kerkbloemen: € 505,85

Jarig in juni

1-6 mw. M. Schakel-Bac
7-6 dhr. P. Baan

12-6 mw. A. Hoffman-Slob
15-6 dhr. D.A. van Halm

Lieve mensen,

Nu ik op het punt sta het hospice
te verlaten om naar het
naastgelegen verpleeghuis te gaan,
wil ik u uit de grond van mijn hart
hartelijk danken voor de
bemoedigende kaarten die ik van u
mocht ontvangen. Niemand had
verwacht dat ik het hospice zou
overleven. Mijn gezondheid is
stabiel maar wel heel kwetsbaar.
Elke nieuwe dag ervaar ik als een
cadeau. Nogmaals dank voor uw
gebed, dank voor uw aandacht in
welke vorm dan ook.

Een warme groet,
Els Kamp
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Van onze predikant

Bij de dienst op Pinksteren

Pinkstermorgen, feest van de Geest.

Met vlammen van vuur die uitbreken. Dat lezen we in
Handelingen 2 over het leven van de vrienden van Jezus. De
Geest heeft direct uitwerking in hun leven én in dat van
omstanders. Dat verhaal vertelt ook ons iets.

Raken wij ontvlamd door het vuur van Pinksteren? Bezielt
de Geest ook ons leven? Zijn we persoonlijk en als
geloofsgemeenschap ontvankelijk voor de kracht van de
Geest?

De illustratie die onze huistekenaar Wim maakte, is
veelbelovend!

Van harte uitgenodigd om mee te vieren!

Natuurlijk zingen we zondagmorgen Pinksterliederen. Ze
passen niet allemaal in de dienst. Daarom hier deze
woorden van Lied 691:

De Geest van God is als een vuur,
als viammen felbewogen,

verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.

Een vonk van hoop in ons nacht,

een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.

In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedlt,
een bron van goede machten.

Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

Annette Driebergen

Jubileumweekend 10 en 11 juni

In Noordeloos, Hoornaar en Hoogblokland valt een dezer dagen in alle huizen een kaart op de mat als uitnodiging voor het
open huis en/of de feestelijke dienst in het jubileumweekend.

Oud-gemeenteleden van wie een adres bekend is en oud-predikanten hebben een uitnodiging ontvangen.

Komende week is er een gesprek met Het Kontakt, zodat ook op die manier het jubileum aandacht krijgt.

De voorbereidingen zijn dus in volle gang. Over twee weken is het zover!

Op zaterdag 10 juni is er van 15.00 tot 17.00 uur Open Kerk. Er wordt muziek gemaakt, er is van alles te zien aan foto’s en
film, er is een springkussen voor de kinderen en koffie of thee met iets lekkers, een hapje, een drankje en natuurlijk vooral
ruimte voor ontmoeting.

Op zondag 11 juni is er een feestelijke kerkdienst. Ook voor dat moment worden oud-leden en dorpsbewoners uitgenodigd.
Na de dienst drinken we koffie bij een feestelijk gevulde koffietafel.

Deze vragen blijven gelden:

- Heeft u nog foto’s die passen bij dit jubileum? Neem dan contact op met Jan Vink.

- Heeft u namen en/of adressen van oud-leden van de Ontmoetingskerk die bij dit jubileum niet mogen ontbreken? Geef ze
door aan Hendrik van Vuren of attendeer hen zelf op ons jubileumweekend!




Vooraankondigingen
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ZATERDAG 10 JUNI,15.00 - 17.00 UUR

OPEN HUIS EN ONTMOETING
ZONDAG 11 JUNI, 9.30 UUR
JKE KERK

Voorbeden

Afgelopen zondag sprak onze dominee Annette over bidden voor elkaar.
Dit naar aanleiding van de lezing uit Johannes 17.

Uit de hoeveelheid voorbeden die daarna werden gevraagd, werd duidelijk
om hoeveel mensen wij geven, om hoeveel mensen we zorgen hebben.
Het was bijzonder om dit zo met elkaar te delen en onze zorgen bij

God te brengen.

Weet u dat u elke zondag uw voorbede kunt aanvragen?

Er staat een gebedenbakje met daarin gebedskaartjes klaar.

De komende tijd zal deze — meer in het zicht — op de statafel

bij de deur staan. Uiteraard kunt u de privacy opzoeken om een
gebedskaartje te schrijven.

Ook kunt u thuis uw voorbede al noteren op een eigen briefje en
deze in het bakje achter laten. De diakenen die bij de deur staan,
zullen zorgen dat uw vraag om voorbede bij de dienstdoende
voorganger terecht zal komen.

Maartje Aantjes







