
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diensten 
Zondag 21 mei 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de kerkbloemen  
(zie verderop in deze brief) 
 

Zondag 28 mei Pinksteren 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor KIA-
pinksterzendingsweek 
 

Organist/pianist 
Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Floor Bos 
 

Lector 
Anneke Pantekoek 
 

Kinderwoorddienst 
Marijke Buizert 
 

Kinderoppas 
Marja van den Brakel en 
Nienke Haag  
 

Koffie schenken 
Ria van Ramshorst en Tinie Rol 
 
 
 
 

De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
Ook op de website staat een link 
naar deze site. 
 

 

Kerkbloemen 

 
 

De bloemen zijn gebracht bij 
Ron en Marjan den Ouden, 
vanwege hun 40-jarig huwelijk. 
Van harte gefeliciteerd! 
 

Collecteopbrengsten 
14 mei kerk: € 336,40 
18 mei kerk: € 237.80 
 

Jarig in mei 
21-5 dhr. C. Hoeksma 
26-5 mw. Corrie Korevaar 
26-5 dhr. A. van Mourik 
 
 

Uitzending kerkklokradio 
In de tijd van zijn meditatie 24-05 
om 10.30 uur leest Arie Slob het 
dagboek dat hij en Daniël hebben 
bijgehouden van hun rondreis in 
Israël en waarvan ze 23-05 zullen 
terugkeren. 
 
 
 

 

 

Lief en Leed 
Over Nico Verheij schreef ik vorige week: ‘Als 
het gaat zoals gepland, wordt Nico Verheij 
komende woensdag in het Erasmus MC 
opnieuw geopereerd’. Helaas ging het opnieuw 
niet zoals gepland. Het werd weer een 
onzekere week voor Nico en Willeke, in 
afwachting van het besluit of er een 
uitgestelde operatie op vrijdag zou komen. Nog 
maar net (moment van schrijven is vrijdag, 
15.00 uur) is er besloten nu niet te opereren. 
Of die operatie alsnog komt, is op dit moment 
onzeker en afhankelijk van de komende dagen. 
Die onzekerheid vraagt veel moed en 
uithoudingsvermogen. Laten we trouw zijn in 
ons gebed voor Nico en Willeke. 
 
Els Kamp verhuist komende week naar afdeling 
Glasstaete, een verpleeghuisafdeling binnen 
Lingesteijn. Haar situatie is kwetsbaar, maar 
stabiel en daardoor komt een eind aan het 
verblijf in het hospice.  
Haar nieuwe adres is:  Lingesteynplantsoen 98, 
4141 GJ Leerdam. We bidden dat ze daar een 
goede tijd zal hebben.  
 
In liefde, aandacht en gebed proberen we oog 
te hebben voor wie ziek is, voor wie zich 
eenzaam voelt, voor wie beperkt is en 
daarmee worstelt.  
In de boekwinkel bij het klooster viel mijn oog 
op deze zegenbede. Hij komt van het eiland 
IONA, waar een geloofsgemeenschap leeft. In 
hun theologie vind je veel aandacht voor 
aardse spiritualiteit: (zie volgende pagina) 
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Van onze predikant 

 

 

 

 

Zegenbede 
 

Dat je de kleine wegwijzers 
 van deze dag 
 niet over het hoofd zal zien: 
 de morgendauw in het gras, 
 de zonneschijn op je deur, 
 de regendruppels in het bloembed, 
 het behaaglijk spinnen van een kat, 
 het herkauwen van de koeien, 
 de hand van je buurman 
 die je over het tuinhek groet. 
 Mag deze dag  
 door veel kleine dingen 
 groot worden! 
 

Annette Driebergen 
 

 

Bij de dienst van zondagmorgen 

    

We lezen komende zondag het eerste gedeelte uit Johannes 
17, een tekst die het Hogepriesterlijk gebed wordt 
genoemd. In dat gedeelte spreekt Jezus over zijn terugkeer 
naar zijn Vader en over wat dat voor zijn vrienden betekent. 
Op de zondag na Hemelvaart hebben die woorden ook ons 
iets te zeggen. Ze vertellen ons iets over gebed. 
Het thema is daarom: ‘Ik bid voor ….’ 
In de dienst worden gebedsintenties verzameld. Die vormen 
samen onze dank- en voorbeden. Wie zondag niet aanwezig 
kan zijn of deze dagen al iets weet om tijdens het gebed te 
benoemen, mag ook een e-mail of een berichtje  
(06-10122415) sturen. 
Annette Driebergen 
Annette Driebergen  
    
 

Jubileumweekend 10 en 11 juni 
 
Langzaam krijgt het jubileumweekend rond 25 jaar 
Ontmoetingskerk vorm. Op zaterdag 10 juni is er van 
15.00 tot 17.00 uur Open Kerk. Voor dat moment worden 
oud-leden van onze kerk en alle inwoners van Noordeloos, 
Hoornaar en Hoogblokland uitgenodigd. Er wordt muziek 
gemaakt, er is van alles te zien aan foto’s en film, er is een 
springkussen voor de kinderen en koffie of thee met iets 
lekkers, een hapje, een drankje en natuurlijk vooral ruimte 
voor ontmoeting. 
Op zondag 11 juni is er een feestelijke kerkdienst. Ook 
voor dat moment worden oud-leden en dorpsbewoners 
uitgenodigd. Na de dienst drinken we koffie bij een 
feestelijk gevulde koffietafel. 
 
Voor nu twee vragen:  
- Heeft u nog foto’s die passen bij dit jubileum? Neem dan 
contact op met Jan Vink. 
- Heeft u namen en/of adressen van oud-leden van de 
Ontmoetingskerk die bij dit jubileum niet mogen 
ontbreken? Geef ze door aan Hendrik van Vuren of 
attendeer hen zelf op ons jubileumweekend! 
 

 



 

 

 

Vooraankondiging, 4 juni 

 

                            

 

 

 



 

 

 

‘´t Is hier fantastisch!’ 

Kamp2023… We kijken terug op twee super toffe dagen. Wat was het gezellig! Gelukkig hebben we de foto´s nog! De jeugd 

heeft genoten. Volgende week ziet u in het fotoalbum de glimmende ogen van de kinderen, genietend van het kamp. Tieners 

die hielpen en tussendoor een eigen spel speelden. De vriendschappen (lees Besties) die ontstaan zijn. 

We begonnen de woensdagmiddag met het opmaken van onze slaapplaatsen om vervolgens een potje te laser-gamen in de 

sporthal. Teruggekomen bij de kerk was er heerlijk vrije tijd voor een spelletje, potje voetbal of het vlechten van een 

bloemenkrans en opende ‘Het snoepwinkeltje’, een geweldig moment waar de jeugd naar uitkeek. Onze ‘Moeder Overste’ 

(Anita van de kookploeg) arriveerde en werd aangezien als iemands oma. Ook de tieners sloten aan om te genieten van een 

snackbuffet. Tijdens het snackbuffet kreeg het verhaal van de vijf broden en de twee vissen ineens een andere wending, het 

werden vijf broodjes snack en vijf bolletjes ijs voor één kind. Na het snackbuffet speelden we Levend Kolonisten. Je kan niet 

altijd zes gooien is een wijze uitspraak, maar één ding staat vast; Ruben wel!  

Na Kolonisten klom club 5 t/m 8 in de huisjes en op de zitzakken om even rustig te genieten van een filmpje. Dat de kids al 

moe werden bleek toen één van de kids zei; ‘het was een heel hard bankje, maar ik  viel wel in slaap’. De tieners speelden 

een Bijbels Mysterie Guest belspel en zochten naar de verbanden tussen de Bijbelse Figuren die ze aan de telefoon hadden. 

Eenmaal donker genoeg liepen we verdeeld in groepjes een rebusspeurtocht door het dorp. Heeft u de Rebus al opgelost? U 

vindt deze in de hal van de kerk. Onderweg vroegen we hoe de kinderen het vonden; “Ja leuk, maar ik denk, dat als ik straks 

slaap, dat ik wel lekker ga snurken”, aldus Joël. Bij terugkomst genoten we van een heerlijk kop verse groentesoep, waarna 

de tandjes gepoetst werden en de oogjes sloten. 

De volgende ochtend genoten we van een heerlijk ontbijt. Boterhammen, gebakken eieren, vers fruit. De buikjes goed 

gevuld om de dag te beginnen. De Hemelvaart-Kamp-Kerkdienst volgden we. Een volle kerkzaal met kampkinderen en 

gemeenteleden, een mooi samenzijn.  

Na de Kamp-Kerkdienst speelden we een 4-kamp. De jeugd werd onderverdeeld in twee groepen en begon met het spel 

‘Wie is het’ van Kerkenraadsleden en kosters in de kerkzaal. De kinderen stelden slimme vragen om erachter te komen welk 

kerkenraadslid de andere groep getrokken had. We gingen naar buiten voor een balspel en gelukkig begon de zon een beetje 

te schijnen. Het was wat fris,  dus legden we  in de heren- en de dameskleedkamer stapels handdoeken en kleding klaar om 

toch in oude- en badkleding scheerschuimtwister en ‘HET sponzenspel’ te kunnen spelen, een spel waar de tieners al naar 

uitkeken. We lunchten met elkaar en na een dankgebed van Annette was het Kamp helaas alweer ten einde.  

We zien nu al uit naar het Hemelvaartkamp 2024!  (Hieronder een kleine foto impressie) 

   
 

 



 

 

 

    

Mol Drive In 

 

 

Nu we er toch zijn…. Na het kamp troffen we de voorbereidingen 

voor de Mol Drive In, want om al die mooie jeugdactiviteiten te 

kunnen organiseren moet ook de kas gespekt worden. Dat doen 

we o.a. door heerlijke maaltijden te verzorgen bij de Mol Drive 

In. 85 maaltijden werden bereid en opgehaald. Nieuw dit jaar 

was de mogelijkheid om de maaltijd bij de kerk op te eten. Daar 

maakten een aantal gemeenteleden gebruik van en zo werd het 

terras naast de jeugdruimte nogmaals een plek van gezellig 

samenzijn. 

Draagt u het jeugdwerk ook een warm hart toe en was u niet in 

de gelegenheid om een maaltijd te komen nuttigen vanwege 

bijvoorbeeld een vakantie? Donaties zijn van harte welkom! U 

kunt uw donatie overmaken naar de bankrekening van de jeugd:  

NL43 RABO 0321 7095 78 

Gereformeerd Jeugdwerk, Noordeloos 

O.v.v. Donatie Jeugdwerk. 

Volgende week hopen we u alle foto’s te laten zien van het kamp en de Mol Drive In en het prachtige bedrag te 

vermelden dat we opgehaald hebben om het Jeugdwerk te laten blijven bloeien! Immers de jeugd is de toekomst! 

Namens de Jeugddiaken en de Jeugdouderlingen, 

 

Maartje, Jonneke en Elvira 

 



 

 

 

Collecte voor de bloemen 
 
Ja, ze bestaan wel: dit is een geld boompje.  
Maar jammer, ik heb er nooit echt geld aan zien groeien.  
Dan was dit bericht overbodig geweest. Maar ik vraag hiermee  
uw aandacht voor de collecte van deze week. Die is voor de bloemen  
die elke week de liturgietafel sieren. Na de dienst worden ze dan  
gebracht bij onze gemeenteleden die iets te vieren hebben  
of een bemoediging verdienen.  
Het hele jaar door verzorgen de leden van de bloemendienst  
dit met veel plezier.  
Daar gaan we graag mee door. Zoals alles zijn ook de bloemen  
weer duurder geworden.  
Daarom beveel ik deze collecte van harte aan.  
Dan zal er ook deze zondag weer een rijk bloeiend boeket   
op tafel staan.  
 
Hartelijke groet,  
 
Mirjam Wallaard namens de bloemendienst 
 

 

Stand Projectbarometer 
 

Onze projectbarometer blijft gelukkig nog steeds stijgen. 

 

In de maart steeg de barometer met € 295,57 en in april steeg  

de barometer opnieuw met het mooie bedrag van € 408,29.  

Dit betekent dat de barometer op dit moment op het bedrag  

staat van totaal € 5430,04. 

Alle gevers heel hartelijk dank voor uw bijdrage/gift! 

U kunt ook uw gift overmaken op rek no.  

NL82 RABO 0346 3028 38, onder vermelding  

‘gift project Moldavië’ 

 

De projectcommissie 

 

 

 



 

 

 

‘God in de supermarkt’ donderdag 13 oktober*    
 20:00-21:30 uur in de Ontmoetingskerk 
 

Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten 
we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de ‘gewone’ boontjes 
uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Wat betekent 
dan dat gekke keurmerk precies? Wordt het de dure of de goedkope reep 
chocola?                                                                                                                          
 

Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. 
 

 

 

 

 

Kinderwoorddienst in de veertigendagentijd: 

Verander je mee? 

Vorige week hebben we wel een échte verandering 

gezien: we hebben mevrouw Sombermans helemaal 

opgevrolijkt. Dat lukte heel goed! Deze zondag gaan we 

het verhaal lezen van een bijzondere ontmoeting tussen 

Jezus en een vrouw bij de waterput. Wat zou dat te 

maken hebben met veranderen? De 'veranderaar' komt 

zeker weer langs en dan gaan we het horen. 

 

 

Save the date – kerkschoonmaak 
 

Hoi, het duurt nog even maar het is binnenkort 
weer tijd voor de jaarlijkse schoonmaak van ons 
kerkgebouw. Op maandag 5, dinsdag 6, woensdag 7 
juni van 8.30 tot 12 u, 1 tot 4 u en 18.30 tot 21 u. is 
het de bedoeling dat we het hele gebouw weer spic 
en span maken. Daarbij kan ik natuurlijk weer 
ieders hulp gebruiken. Als ieder een paar uurtjes 
meedoet moet het weer gaan lukken. Dus zet de 
datum alvast in je agenda en geef je op bij Mirjam: 
0653606001 of schrijf het op de lijst die in de hal op 
tafel ligt. Dat bespaart mij dan een hoop 
telefoontjes om genoeg mensen bij elkaar te 
krijgen. Alvast bedankt!  
 

Mirjam Wallaard 
 

 

 

 

  Afgelopen dinsdag heeft de kerkenraad per e-mail 

een uitnodiging gestuurd naar alle gemeenteleden 

over de gemeentevergadering aankomende 

woensdag.  Komt allen! 

Mocht u deze e-mail gemist hebben, kijk dan even in 

de spambox van uw emailaccount. 

In de brief staat een samenvatting van het 

gemeenteprofiel van onze Ontmoetingskerk: 

* Wat we waarderen 

* Waar we aandacht aan willen geven 

* Wat ons inspireert 

* Wat dit betekent 


