
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diensten 
Zondag 16 april 
09.30 u. ds. C.A. Streefkerk uit 
Dordrecht 
18.30 u. Zondagavondspecial 
‘Geroepen om te zingen’ 
Collecte voor de kerk 
 

Zondag 23 april 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor Plaatselijk Missionair 
Werk (zie verderop in deze brief) 
 

Organist/pianist 
Pim Lodder  
Avond: Pim Lodder en  
Dick van der Garde 
 

Ouderling van dienst 
Floor Bos 
 

Lector 
Yvonne Kazen 
 

Kinderwoorddienst 
Sanne van Wijk 
 

Kinderoppas 
Anne en Simon Aantjes 
 

Koffie schenken 
Wim en Hetty Hoeke 
 

 
De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
Ook op de website staat een link 
naar deze site. 

 

Kerkbloemen 

 
 
De bloemen zijn gebracht bij 
dhr. G.B Rijke, met de hartelijke 
felicitaties voor zijn verjaardag. 
En er gingen bloemen naar Peter 
van Wingerden. Van harte 
beterschap! 
 

Collecteopbrengst 9 april 

 

 
 

JOP (Jong Protestant, het 
jongerenwerk van de PKN)  
€ 683,50. 
 

 
Save the date: 
25-jarig bestaan 
kerkgebouw….. 
(zie verderop in deze brief) 

 

 

Lief en Leed 
 

Waar het rond Pasen voor Nico Verheij in het 
Erasmus ook echt Pasen leek, is dat gevoel van 
‘opstanding’ helaas ook weer weggetrokken. 
De ontsteking in zijn hoofd blijft voor 
problemen zorgen in zijn hele lichaam. 
Vandaag staat er een bijzonder spannende 
operatie gepland, in de hoop dat die ingreep 
verlichting geeft. Willeke en hij proberen zich 
in vertrouwen over te geven aan de 
deskundigheid van al het verzorgend personeel 
en weten zich gedragen door God, ook door 
ons gebed. 
 

Rinus Vink is weer thuis. Daar zijn Annie en hij 
bijzonder blij mee. Hopelijk is er de komende 
tijd rust en ruimte voor herstel en aansterken. 
Daar wensen we hun geduld en alle goeds bij.  
 

We feliciteren Ron en Marian den Ouden met 
hun 40-jarig huwelijksjubileum op 15 april. 
Zoveel jaar lief en leed delen, eerst samen, 
daarna met hun kinderen en de laatste jaren 
ook met hun kleinkinderen. Dat is 40 jaar geluk 
en liefde, maar natuurlijk ook vermengd met 
zorgen en verdriet. Wat een zegen dat het 
eerste vrijwel altijd de boventoon blijft voeren. 
Dan is er alle reden om deze mijlpaal in 
dankbaarheid te vieren.  
 

We leven mee met ieder die wacht op 
uitslagen van onderzoek of toeleeft naar een 
ingreep. We denken ook aan wie het mentaal 
moeilijk heeft. Laten we blijvend bidden om 
Gods oog voor mensen die de zwaarte van het 
leven meedragen.  
 

Annette Driebergen 
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         Van onze predikant 

‘God in de supermarkt’ donderdag 13 oktober*    
 20:00-21:30 uur in de Ontmoetingskerk 
 

Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten 
we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de ‘gewone’ boontjes 
uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Wat betekent 
dan dat gekke keurmerk precies? Wordt het de dure of de goedkope reep 
chocola?                                                                                                                          
 

Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. 
 

 

 

Bakkie Troost - gewijzigde data! 

 
Toen het boekje van de Bouwplaats rondging, waren de 
data voor mijn cursus Zorg voor de Ziel nog niet bekend. 
Nu blijken ze dit voorjaar precies op die momenten te 
vallen en/of op een daardoor verschoven vrije week. 
Dat is jammer, want daardoor kunnen de ‘Bakkies’ in 
april en mei niet doorgaan.  
Ik heb wel een alternatief: dinsdag 18 april. Welkom op 
die morgen bij een open Bijbel met de tekst voor de 
daaropvolgende zondag, met koffie of thee en 
aandacht voor elkaars wel en wee.  
We beginnen om 10.00 uur en eindigen tussen 11.00 en 
11.30 uur.                                          Annette Driebergen 
 

Bij de Zondagavondspecial van 16 april 

 

De ZondagAvondSpecial op 16 april besteedt bijzondere 
aandacht aan de tieners en andere jongeren in onze 
gemeente. Welke muziek geeft hun inspiratie? Van welk lied 
worden zij blij? Wat doet hun hart dansen? 
 
We hebben zoveel mogelijk tieners uit de Ontmoetingskerk 
naar hun voorkeur gevraagd. Dat geeft een veelkleurig palet 
aan muziek. Sommige tieners zullen zelf hun keuze toelichten.  
 
Het wordt vast en zeker een verrassende dienst. Dat we niet 
heel veel zullen zingen, is hopelijk geen verrassing. Dat is niet 
echt een ‘tienerding’, zullen we maar zeggen. Maar muziek 
klinkt er volop! We verwachten dat de veelkleurigheid het tot 
een bijzonder geheel maakt.  
 
Na afloop van de viering is er koffie, thee en fris. Natuurlijk 
met iets lekkers, zodat er kan worden nagepraat over alles wat 
we hebben gehoord. 
 
De commissie eredienst 

 

 

 
Ik beleefde mooie dagen in het klooster. Het was er 
weldadig, na een bijzondere week op weg naar Pasen. 
In de Abdij werden alle psalmen in de getijdengebeden 
omlijst met ‘Halleluja’. Dat gaf een feestelijke klank aan 
het verblijf. Ik deel één van mijn meest geliefde 
Paasliederen, een lied van Huub Oosterhuis: 
 
 De steppe zal bloeien. 
 De steppe zal lachen en juichen. 
 De rotsen die staan 
 vanaf de dagen der schepping 
 staan vol water, maar dicht. 
 De rotsen gaan open. 
 Het water zal stromen, 
 het water zal tintelen, stralen, 
 dorstigen komen en drinken. 
 De steppe zal drinken. 
 De steppe zal bloeien. 
 De steppe zal lachen en juichen. 
 
 De dode zal leven. 
 De dode zal horen: nu leven. 
 Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 
 Dode, dode, sta op, 
 het licht van de morgen. 
 Een hand zal ons wenken, 
 een stem zal ons roepen: 
 Ik open hemel en aarde en afgrond. 
 En wij zullen horen. 
 En wij zullen opstaan 
 en lachen en juichen en leven. 
 
Annette Driebergen 
 
 



 

 

 
 

Dank! 
 

We waren 40 dagen onderweg naar Pasen. In de Stille Week waren er vieringen, zodat er nog intenser kon worden 
toegeleefd naar een van de hoogtepunten in het kerkelijk jaar: Paasmorgen, de dag om opstanding en bevrijding te vieren. 
Wat hebben veel mensen een bijdrage geleverd in de afgelopen periode! Samenstellers van de goodiebag, de makers van de 
bijzondere liturgische schikkingen op alle zondagen, de Veranderaar met wekelijkse tips, muzikanten die voor verstilling of 
juist voor uitbundigheid zorgden, kinderen met een paasstuk, mensen met inbreng bij de diensten, kosters,  
stoelensjouwers… we zijn gezegend met veel actieve mensen.  
Heel hartelijk dank daarvoor! 
 
Annette Driebergen 
 

Kinderwoorddienst in de veertigendagentijd: 

Verander je mee? 

Vorige week hebben we wel een échte verandering 

gezien: we hebben mevrouw Sombermans helemaal 

opgevrolijkt. Dat lukte heel goed! Deze zondag gaan we 

het verhaal lezen van een bijzondere ontmoeting tussen 

Jezus en een vrouw bij de waterput. Wat zou dat te 

maken hebben met veranderen? De 'veranderaar' komt 

zeker weer langs en dan gaan we het horen. 

 

 

Terugblik op de Paaswake voor kinderen 
 

 
 
Foto’s van de Paaswake voor kinderen zijn te zien via deze link: https://myalbum.com/album/GCrssMcyrhUS/  
Alle foto’s staan ook op de website van de kerk. 
 
Annette Driebergen 

https://myalbum.com/album/GCrssMcyrhUS/


 

 

  

Terugblik grote en kleine kerkenraad maart  

In maart vonden er twee vergaderingen plaats van de kerkenraad. 6 maart vergaderde de grote kerkenraad en kwam onze 

classispredikant ds. G. van Meijeren op ‘huisbezoek’. Het werd een erg plezierige ontmoeting. Ter introductie noemden we 

allemaal een Bijbelse persoon of lied waar wij ons mee identificeren. Vervolgens kwamen er verschillende onderwerpen 

aan bod, zoals onze onderlinge samenwerking en die met de andere kerken in het dorp. Ook spraken we over wat voor kerk 

we zijn. Het beeld van de eerste christengemeente uit Handelingen spreekt ons erg aan. Ook kwam het beeld van de 

spreeuwenwolk voorbij.  

27 maart kwam de kleine kerkenraad bij elkaar. Zoals elke vergadering bespraken we eerst wat er speelt bij elk onderdeel. 

Vervolgens kwam het traject waar we in zitten aan de orde: wat voor gemeente willen we zijn? We hebben ons 

gemeenteprofiel van NKP (Nieuw Kerkelijk Peil) ontvangen. We bespreken de vervolgstappen en planning daarvan. Verder 

bespraken we de brief die ds. Van Meijeren ons stuurde na zijn bezoek. We krijgen mooie complimenten van hem en 

herkennen ons in zijn aanbevelingen. Hij moedigt ons aan om ons geloof meer onderling te delen. Wij voelen ons meer 

Martha dan Maria, terwijl zij beiden een rol hebben. Het is goed om dit ook mee te nemen in onze gesprekken over wat 

voor gemeente we willen zijn.   

De volgende vergadering van de grote kerkenraad vindt plaats op 24 april. De kleine kerkenraad komt 15 mei bij elkaar.  

 
 

 

 

Deze iconen zijn creaties van Anne-Marie van der Wilt, beeldend kunstenaar en theoloog. Haar werk kenmerkt zich door 
ruimte voor verstilling en verbeelding. Zij nodigt de kijker uit om met gevoel voor kleur en symbolen de eigen spiritualiteit 
te voeden.  
U kunt haar andere werk ook bekijken op www.zin-in-kleur.com 
Behalve voor en na de zondagmorgendienst kunt u de tentoonstelling bezoeken op 

zaterdagmiddag van 13.00-14.00 uur. 

 

Wanneer u dat wenst, kunt u ook kaarten, boeken en fotoblokken kopen.  
De prijslijst geeft aan wat het een en ander kost. U kunt afrekenen bij een van de aanwezige leden van de commissie ‘Zin in 
Kunst’. De iconen zijn erg kostbaar, dus ook voor deze tentoonstelling geldt: 
De objecten niet aanraken, alstublieft. We wensen u veel genoegen bij uw bezoek aan onze tentoonstelling.  

Namens de commissie ‘Zin in Kunst’, 
 

Ad Morelissen 

 

Van zondag 16 april t/m zondag 21 mei is 

er een tentoonstelling van 26 iconen in 

de Ontmoetingskerk. 

 

http://www.zin-in-kleur.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Save the date: 25-jarig bestaan kerkgebouw 
 

In juni dit jaar bestaat ons kerkgebouw alweer 25 jaar en dat moet gevierd worden! Daarom willen wij u hierbij alvast de 
data doorgeven wanneer dat gaat gebeuren. Op zaterdagmiddag 10 juni is er een inloop voor alle belangstellenden en op 
zondagmorgen 11 juni een speciale herdenkingsdienst, geleid door Annette Driebergen. 
In dit weekend willen wij ook een expositie maken met alles dat te maken heeft met het oude en nieuwe kerkgebouw. 
Mocht u foto/filmmateriaal of andere relikwieën hebben die hierbij goed zouden passen, dan zouden wij dat graag van u 
willen lenen voor dat weekend.  
Meer info over dit weekend in de komende nieuwsbrieven! 
 
Jan Vink & Arie de Leeuw 
 
 

Collecte  –  Plaatselijk Missionair Werk   23 april 2023 
 
Wanneer we niet naar de kaartenbak (‘ben je wel of geen lid van de kerk’) kijken maar naar mensen, openen zich direct veel 
meer mogelijkheden. De uitdaging is om de kloof die soms ervaren wordt te overbruggen door je als mensen met elkaar te 
verbinden. Contacten in de dorpen zijn er al in de persoon als gemeentelid dat werkt in de winkel of op de 
voetbalvereniging of op school. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. 
Op allerlei manieren zijn kerken van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor 
alle mensen. 
 

Met plaatselijke doelen zoals;  Hospice, Schuldhulpmaatje, Dovenpastoraat, Voedselbank, KIA Diaconaal / binnenland, 
Alzheimer NL zijn we samen ‘kerk in actie’ en willen we ons inzetten voor mensen ver weg en dichtbij! 
 

Steun het Plaatselijk Missionair Werk, door deze collecte of uw gift over te maken op de bankrekening van de Diaconie  
NL82RABO 03463 3028 38 
 
Hartelijk dank voor uw steun! 
de Diaconie. 
 

Meet me 
(Ontmoetingsplaats voor christenen van 25-45 jaar in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, met verschillende 
activiteiten).  

 


