
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diensten 
Zondag 9 april Pasen 
09.30 u. Dienst met doventolk 
o.l.v. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor JOP 
 

Zondag 16 april 
09.30 u. ds. C.A. Streefkerk uit 
Dordrecht 
Collecte voor de kerk 
 

Organist/pianist 
Peter Veen  
 

Ouderling van dienst 
Henk Voormolen 
 

Lector 
Wies Harrewijn 
 

Kinderwoorddienst 
Cora Klein-Hoffman 
 

Kinderoppas 
Paula de Jong en 
Nienke Sprenkeler 
 

Koffie schenken 
Arie en Wies Harrewijn 
 
 
 

 
 

 
De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
Ook op de website staat een link 
naar deze site. 

 

Kerkbloemen 

 
 
De bloemen zijn gebracht bij 
mw. Riet Baan, ter bemoediging. 
  

Collecteopbrengst 2 april 

 

 
 

Kerk: € 375,75 
 

 
 
 

 

 

Lief en Leed 
Met Nico Verheij in het Erasmus MC blijft het 
helaas nog wat wisselend. De licht stijgende 
lijn is in de afgelopen week weer een beetje 
teruggevallen. De oorzaak ervan is wat 
onzeker, dat helpt niet mee. Er wordt veel van 
zijn lichaam gevraagd en daarmee natuurlijk 
ook van zijn mentale gesteldheid. Laten we 
bidden om uithoudingsvermogen en 
hernieuwde kracht voor Nico en Willeke. 
 

Rinus Vink is nog in het UMC. Gelukkig is er 
vooruitgang zichtbaar en gaat hij elke dag een 
stukje vooruit. Hopelijk zet dat herstel door. 
We bidden voor Rinus en Annie om geduld, 
kracht en hoop.  
 

Ineens werd Peter van Wingerden met hevige 
pijnklachten naar het ziekenhuis gebracht. Een 
operatie volgde. Gelukkig is hij weer thuis, 
maar de ingreep vraagt wel een periode van 
rust. We bidden voor Peter en Mijnie om 
goede moed. 
 

De kalender voor de Veertigdagentijd is bijna 
uit. De titel ervan luidde: Uit liefde voor jou. 
Daar staan we zeker in deze dagen op weg 
naar Pasen bij stil. Voor deze dagen kies ik een 
gebed uit de kalender, geschreven door 
Werner Pieterse: 
 

 Schenk mij het vertrouwen 
 dat er een moment zal zijn 
 zoals die ochtend: Pasen. 
 Nieuw begin van leven 
 aan dood en verdriet voorbij. 
 

 Geef mij het geloof 
 dat ik kracht zal vinden 
 om me van het duister af te keren; 
 moed om op te staan en te gaan 
 het licht van de nieuwe dag 
 tegemoet.  
 

Annette Driebergen 
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Neem 

zondagmorgen 

een bloem mee 

naar de kerk! 

 



 

 

 

 

         

       

   

 

 

 

                         

 

 

 

 

         Van onze predikant 

‘God in de supermarkt’ donderdag 13 oktober*    
 20:00-21:30 uur in de Ontmoetingskerk 
 

Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten 
we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de ‘gewone’ boontjes 
uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Wat betekent 
dan dat gekke keurmerk precies? Wordt het de dure of de goedkope reep 
chocola?                                                                                                                          
 

Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. 
 

 

 

 

Bakkie Troost - gewijzigde data! 
 

Toen het boekje van de Bouwplaats rondging, waren de 
data voor mijn cursus Zorg voor de Ziel nog niet 
bekend. Nu blijken ze dit voorjaar precies op die 
momenten te vallen en/of op een daardoor verschoven 
vrije week. Dat is jammer. Deze twee keren kunnen niet 
doorgaan: 13 april en 2 mei.  
Ik heb wel een alternatief: dinsdag 18 april. Welkom op 
die morgen bij een open Bijbel met de tekst voor de 
daaropvolgende zondag, met koffie of thee en 
aandacht voor elkaars wel en wee.  
We beginnen om 10.00 uur en eindigen tussen 11.00 en 
11.30 uur.  
 

Annette Driebergen 

 

 

 

 

Bij de Stille Week en Paasmorgen 
 

We zijn op weg in de Stille Week.  
Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag kwamen we 
samen in de kerk om de Maaltijd van de Heer te vieren 
én stil te worden rond het kruis. 
De Stille Week gaat verder.  Op Stille Zaterdag zijn er 
twee vieringen: één voor de kinderen, om 19.00 uur én 
één om 21.30 uur, met de komst van het Licht en 
doopgedachtenis.  
Op Paasmorgen jubelen we het uit: De Heer is waarlijk 
opgestaan! 
 

Muziek op deze dagen wordt verzorgd door:  
- Stille Zaterdag, Paaswake voor kinderen - Dick van der 
Garde  
- Stille Zaterdag - Pim Lodder en Maartje Aantjes  
- Paasmorgen - Peter Veen en ‘De Volharding’ o.l.v. 
Cees Trappenburg 
Van harte welkom! 
 

Let op: Neem op paasmorgen een bloem mee 
naar de kerk! 
 
Annette Driebergen 
 
(Direct na Pasen staat de 2e driedaagse van de cursus 
Zorg voor de Ziel gepland. Dat betekent dat ik van 
dinsdag 11 tot donderdag 13 april opnieuw in de Abdij 
van Berne in Heeswijk-Dinther ben). 
 
 

 

Paaswake voor kinderen, 19.00 uur 
 

Een bijzonder moment in de dagen voor Pasen vormt altijd de 
Paaswake voor kinderen, bedoeld voor kinderen van de 
basisschool.  
Net als in de latere Paaswake is het een (klein) uur van 
wachten, verlangen en hopen dat het licht wordt. 
 

Dit jaar helpt de ‘Veranderaar’ ons te zien, dat wat je bijna 
niet geloven kan, toch waar is: God grijpt in en maakt de 
wereld anders. Verhalen uit de Bijbel vertellen daarvan. Met 
woorden, liedjes en gebaren die bij kinderen passen, ervaren 
we ook dan de kracht van liturgie. 
 

Weet dat je welkom bent! 
 

De voorbereiders,  
Maartje, Marijke, Paula en Annette  
 



 

 

 
 
 

Kinderwoorddienst in de veertigendagentijd: 

Verander je mee? 

Vorige week hebben we wel een échte verandering 

gezien: we hebben mevrouw Sombermans helemaal 

opgevrolijkt. Dat lukte heel goed! Deze zondag gaan we 

het verhaal lezen van een bijzondere ontmoeting tussen 

Jezus en een vrouw bij de waterput. Wat zou dat te 

maken hebben met veranderen? De 'veranderaar' komt 

zeker weer langs en dan gaan we het horen. 

 

 

Bij de ZondagAvondSpecial van 16 april 

De ZondagAvondSpecial op 16 april besteedt bijzondere 
aandacht aan de tieners en andere jongeren in onze 
gemeente.  
 
Welke muziek geeft hun inspiratie? Van welk lied worden zij 
blij? Wat doet hun hart dansen? 
 
We hebben zoveel mogelijk tieners uit de Ontmoetingskerk 
naar hun voorkeur gevraagd. Dat geeft een veelkleurig palet 
aan muziek. Sommige tieners zullen zelf hun keuze toelichten.  
 
Het wordt vast en zeker een verrassende dienst. Dat we niet 
heel veel zullen zingen, is hopelijk geen verrassing. Dat is niet 
echt een ‘tienerding’, zullen we maar zeggen. Maar muziek 
klinkt er volop! We verwachten dat de veelkleurigheid het tot 
een bijzonder geheel maakt.  
 
Na afloop van de viering is er koffie, thee en fris. Natuurlijk 
met iets lekkers, zodat er kan worden nagepraat over alles 
wat we hebben gehoord. 
 
Commissie Eredienst 
 
De commissie eredienst 

 Spaardoosjes inleveren met Pasen 

 

De kerken in Moldavië laten deze kinderen en ouderen niet aan hun lot over. Kinderen zonder ouders krijgen 

naschoolse opvang, gezonde maaltijden en hulp bij hun huiswerk. Ze worden betrokken bij de zorg voor ouderen 

en het verdelen van maaltijden onder hen. Op dit moment vangt Moldavië, als armste land van Europa, de 

meeste vluchtelingen uit Oekraïne op. En door dit alles heen, blijven de kerken daar dit mooie werk doen.  

Dank voor jullie financiële steun! 

Bij aanvang van de 40-dagentijd zijn er spaardoosjes uitgedeeld. Hebben jullie 

ook mee gespaard? Deze spaardoosjes kunnen met Pasen ingeleverd worden 

bij de ingang. Rainbow de duif zal er staan om de spaardoosjes in ontvangst te 

nemen.  

We sparen deze 40 dagen voor ons project in Moldavië. In dit project krijgen 

zowel kinderen als ouderen zorg. Door de slechte economische situatie werkt 

ongeveer een kwart van de bevolking in het buitenland. Daardoor blijven 

kinderen en ouderen zonder zorg achter. 

 

Seniorenmiddag  9 mei  

U kunt de datum alvast opschrijven.         
Dinsdag  9 mei willen we weer een seniorenmiddag organiseren. Wij zijn bezig er een gezellige middag van te maken. We 
vinden het fijn als we vele van u kunnen ontmoeten. Te zijner tijd ontvangt u een uitnodiging . 
 
De Diaconie       
 



 

 

  

Uitleg bij de bloemen 

Goede vrijdag: Een berkenstam, gewikkeld in gaas als beeld voor de gevangenneming van Jezus. De 
berkenstammen eromheen zijn gewikkeld in klimop, als teken van Gods trouw, waardoor geen mens verloren 
gaat. 
 

Stille Zaterdag: drie stammen als beeld van de vrouwen bij het graf in de olijfgaard. Een sobere schikking die de 
stilte van deze dag benadrukt. 
 

Pasen: De opening onder de brug verbeeldt het open graf. Hier omheen en boven een bloeiende paastuin als 
teken van een nieuw begin. 
 

Doris en Els 
 

                            
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel je geloof - gespreksgroep voor 30-45-jarigen: 
 

Van harte welkom! 
 
We komen voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar. Deze keer ontmoeten we 
elkaar om 19:30 bij Margreeth, Noordzijde 73. Het duurt tot uiterlijk 21.00 uur. 
In de gespreksgroep proberen we iedere keer op andere manieren te praten 
over de kerk, God en alles om ons heen.  
 
Wees welkom (ook als je er de vorige keer niet bij was)! 
Els Vlot & Marijke Buizert (06 10 20 35 78) 
 

Column 

Hoezo sober? 

Wat is het heerlijk ontwaken met merelzang, ik doe er zelfs het badkamerraam voor open… wel een beetje koud…  
Al klinkt het ietwat aarzelend, nog niet uit volle borst, met nauwelijks verholen ongeloof… Het valt ook niet mee als je 
regelmatig bijna je nest uitspoelt of waait! Maar de zanglijster is het dapperst, laat zich echt niet het zwijgen opleggen!  
Een fazantenhaan (zijn het niet net heertjes?) haalt met veel kabaal allerlei capriolen uit om een vrouwtje te strikken. Je 
zult maar zo ‘het hof gemaakt worden.’ Zelfs de uitdrukking is bezig teloor te gaan… 
Het stelletje torenvalken heeft het ook te pakken, draait en buitelt maar om elkaar heen. Misschien toch maar eens zo’n 
nestkast plaatsen.  
Mooie tijd, zo onderweg naar Pasen, voelt als een soort Pré lente. De Opstanding  jaarlijks gevisualiseerd in de natuur…. 
 
En precies nu is het vastentijd… Hoezo sober doen, juist nu? Vastentijd, gedachtenis aan lijden en sterven voorafgaand aan 
de opstanding. De herfst zou er beter bij passen! Maar zo zit het kerkelijk jaar nu eenmaal in elkaar. Hoe kan een moslim 
het volhouden 40 dagen lang overdag te vasten, zich die tijd soms zelfs onthouden van social media? Ter ere van Allah of 
uit diepgewortelde traditie? 
(Staat er trouwens niet iets geschreven over (onze) God als ‘een naijverig – jaloers- God…?’) 
 

Maar wij protestanten zijn toch ‘verloste Christenen?... Het leed is voor ons geleden’ en zo gedragen we ons ook. Het 
echte vasten is ons vreemd… ‘Slechts’ een in geloof Hem toegewijd zijn volstaat en hierin de bereidheid Zijn handen en 
voeten te zijn. Iets van zoutend zout en lichtend licht… Bij massaal afhaken maken we God vleugellam…. 
Wat een verantwoordelijkheid! 
 
Roos 
 

 
 

 

 


