
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diensten 
Zondag 2 april Palmzondag 
09.30 u. mw. G. Arnoldus-Veenstra 
uit Biddinghuizen 
Collecte voor de kerk 
 

Witte Donderdag 6 april  
19.30 u. Viering Heilig Avondmaal 
(lopend) o.l.v. 
ds. Annette Driebergen 
Collecte voor KIA-Moldavië 
Goede Vrijdag 7 april 
19.30 u. ds. Annette Driebergen 
Stille Zaterdag 8 april 
21.30 u. ds. Annette Driebergen 
 

Zondag 9 april Pasen 
09.30 u. Dienst met doventolk 
o.l.v. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor JOP 
 

Organist/pianist 
Peter Veen 
6 april Pim Lodder 
7 april Bert Kruis 
8 april Pim Lodder 

 

Ouderling van dienst 
Jonneke Verhaar 
6 april Ans van Vuren 
7 april Bartha Nieuwland 
8 april Anita Wallaard 
 

Lector 
Arie Harrewijn 
6 april Adrie Hoffman 
7 april Gerry Bronkhorst 
8 april Anneke Pantekoek 
 
 
 
 

 
 

 

 

Kerkbloemen 

 
 
De bloemen zijn gebracht bij  
twee jarigen: dhr H. Hertsenberg  
en mevr. T.I. Rol-van der Loon. 
Nog van harte gefeliciteerd! 
 

Kinderwoorddienst 
Jiska Wallaard 
 

Kinderoppas 
Marja van den Brakel en  
Nienke Haag 
 

Koffie schenken 
André van der Ham en  
Bartha Nieuwland 
 

Collecteopbrengsten 26-3 

 

 
 

Kerk: € 187,35 
 

Jarig in april 
4 april:  dhr. G.B. Rijke 
 

 

Lief en Leed 
Nico Verheij is nog in het Erasmus MC 

(HighCare, afdeling Nf, kamer 914). De grote 

schommelingen in hoe het gaat, lijken achter 

de rug. Dat is gelukkig en dat betekent dat het 

goed gaat. Tegelijk is ‘goed’ een relatief woord, 

want elke kleine inspanning vraagt bijzonder 

veel energie en kracht. De ontsteking aan zijn 

hoofd is nog niet over en dat vraagt bijzonder 

veel van zijn hele lichaam. We blijven bidden 

voor Nico en Willeke om vertrouwen en hulp 

van God. 

Rinus Vink werd aan het begin van de week 

opgenomen in het UMC vanwege 

darmproblemen. Eerste pogingen om dat op te 

lossen mislukten, waarna een derde, 

ingrijpende operatie volgde. Gelukkig is die 

ingreep geslaagd. We denken aan Rinus en 

Annie en bidden om herstel. 

We missen Riet en Peter Baan al een tijdje in 

de kerk. Riet heeft ernstige pijnklachten, 

waarvan lange tijd niet duidelijk was waar die 

vandaan kwamen. We wensen hen beiden 

sterkte en kracht voor deze periode. 

We leven mee met Wilma, Marjolein, Jorian en 

Christiaan de Jong, omdat ze afscheid moesten 

nemen van hun schoonvader en opa. Dat is 

opnieuw confrontatie met verlies en verdriet. 

Tegelijk is er iets van vrede, omdat hij een lang 

leven achter de rug heeft. 

 
Annette Driebergen 
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         Van onze predikant 

‘God in de supermarkt’ donderdag 13 oktober*    
 20:00-21:30 uur in de Ontmoetingskerk 
 

Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten 
we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de ‘gewone’ boontjes 
uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Wat betekent 
dan dat gekke keurmerk precies? Wordt het de dure of de goedkope reep 
chocola?                                                                                                                          
 

Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. 
 

 

 

 

Op weg naar de Stille Week 
 

We gaan in de komende week met Jezus op weg naar lijden en 
opstanding.  
Een Stille, Goede Week.  
In onze kerk zijn de diensten zoals op de poster vermeld. 
 

Muziek op die dagen wordt verzorgd door:  
 

Witte Donderdag - Pim Lodder en Margreeth den Oudsten, 
Goede Vrijdag - Bert Kruis, Dick van der Garde en Sisters in Music, 
Stille Zaterdag, Paaswake voor kinderen - Dick van der Garde  
Stille Zaterdag - Pim Lodder en Maartje Aantjes  
Paasmorgen - Peter Veen en ‘De Volharding’ o.l.v.  
Cees Trappenburg 
Van harte uitgenodigd voor alle vieringen! 
 

Let op: Neem op paasmorgen een bloem mee naar de kerk! 
 

In onze kerk kennen we (nog?) niet de traditie van vespers op  
maandag, dinsdag en woensdag. Dat zijn korte meditatieve 
bijeenkomsten om heel bewust de Stille Week te beleven.  
Voor zover mogelijk schuif ik zelf graag in de bank in de  
Hervormde Gemeente van Noordeloos. Ook in Hoornaar  
worden deze avondgebeden gehouden. Aanvang: 19.30 uur. 
 

Annette Driebergen 

 

 

 

We gaan op weg naar de Stille Week, een week waarin 
we stilstaan bij het lijden van Jezus. In berichten zoals 
hierboven, in wat ongenoemd blijft én in onze wereld is 
zichtbaar dat lijden niet voorbij is. In zoveel leed lijdt 
Christus mee. Gelukkig geloven we in de kracht van 
opstanding en nieuw begin, hoe dan ook.  
 

Lied 852 zingt het zo:  

 U komt mij, lieve God, 
 zo nederig nabij, 
 in dagen van gemis 
 en moeite vindt U mij. 
 

 U daalt het duister in, 
 U deelt mijn angst en pijn, 
 zo dodelijk bedroefd 
 als maar een mens kan zijn, 
 

 een man van smarten die 
 ter aarde valt en schreit, 
 een lotgenoot, een vriend – 
 o Heer, die bij mij zijt. 
 

 Ik bid U, laat het licht 
 dat doorbrak in uw smart, 
 de zon die Pasen heeft, 
 ook dagen in mijn hart. 

Annette Driebergen 

 

 



 

 

 

 

Kinderwoorddienst in de 
veertigendagentijd 
Verander je mee? 

 
 
We hebben met de kinderen al op allerlei manier 

gesproken over veranderen. Soms wil je wel iets 

veranderen, maar weet je dat dat nog niet direct kan. 

Dat is natuurlijk jammer, maar je kunt er wel op hópen. 

De 'veranderaar' is er zeker weer bij. Die hoopt ook 

ergens op.... maar waar op? 

 

Kinderwoorddienst in de veertigendagentijd: 

Verander je mee? 

Vorige week hebben we wel een échte verandering 

gezien: we hebben mevrouw Sombermans helemaal 

opgevrolijkt. Dat lukte heel goed! Deze zondag gaan we 

het verhaal lezen van een bijzondere ontmoeting tussen 

Jezus en een vrouw bij de waterput. Wat zou dat te 

maken hebben met veranderen? De 'veranderaar' komt 

zeker weer langs en dan gaan we het horen. 

 

 

Paaswake voor kinderen, 19.00 uur 

Een bijzonder moment in de dagen voor Pasen vormt altijd 

de Paaswake voor kinderen, bedoeld voor kinderen van de 

basisschool. Net als in de latere Paaswake is het een (klein) 

uur van wachten, verlangen en hopen dat het licht wordt. 

Dit jaar helpt de ‘Veranderaar’ ons te zien, dat wat je bijna 

niet geloven kan, toch waar is: God grijpt in en maakt de 

wereld anders. Verhalen uit de Bijbel vertellen daarvan. 

Met woorden, liedjes en gebaren die bij kinderen passen, 

ervaren we ook dan de kracht van liturgie. 

Weet dat je welkom bent! 

De voorbereiders,  

Maartje, Marijke, Paula en Annette  

 

 

Spaardoosjes inleveren met Pasen 

 

De kerken in Moldavië laten deze kinderen en ouderen niet aan hun lot over. Kinderen zonder ouders krijgen 

naschoolse opvang, gezonde maaltijden en hulp bij hun huiswerk. Ze worden betrokken bij de zorg voor 

ouderen en het verdelen van maaltijden onder hen. Op dit moment vangt Moldavië, als armste land van Europa, 

de meeste vluchtelingen uit Oekraïne op. En door dit alles heen, blijven de kerken daar dit mooie werk doen.  

Dank voor jullie financiële steun! 

Bij aanvang van de 40-dagentijd zijn er spaardoosjes uitgedeeld. Hebben jullie 

ook mee gespaard? Deze spaardoosjes kunnen met Pasen ingeleverd worden 

bij de ingang. Rainbow de duif zal er staan om de spaardoosjes in ontvangst te 

nemen.  

We sparen deze 40 dagen voor ons project in Moldavië. In dit project krijgen 

zowel kinderen als ouderen zorg. Door de slechte economische situatie werkt 

ongeveer een kwart van de bevolking in het buitenland. Daardoor blijven 

kinderen en ouderen zonder zorg achter. 

 



 

 

  

De diaconie stelt zich voor…. 

  

Wij houden ons bezig met verschillende taken. Een (niet volledige) opsomming  van wat er gebeurt: 

- We verzorgen de bloemengroet. Elke week gaan de kerkbloemen naar een of meerdere van onze 

gemeenteleden, ter bemoediging of bij een feestelijkheid. 

- We verzamelen geld, bonnen en postzegels in de melkbus in de gang en de collecte tijdens de diensten. 

De opbrengst hiervan gaat naar doelen binnen en buiten Nederland, die we bekend maken via de 

nieuwsbrief en/of de beamer. 

- We brengen het project onder de aandacht van de gemeente. Dit jaar is dit een project in Moldavië waar 

zowel kinderen als ouderen opvang krijgen. In het stukje in deze gemeentebrief over de spaardoosjes, 

leest u hier meer over. 

- Mensen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen, kunnen gebruik maken van de kerkauto. Wie gereden 

wil worden, kan contact opnemen met Ria Kon (06-12299578). 

- We verzorgen kerstattenties. 

- De jaarlijkse ouderenmiddag wordt – samen met andere vrijwilligers uit de gemeente – verzorgd. 

- We helpen bij de viering van het avondmaal en de voorbereidingen ervan. 

- De jeugddiaken Maartje Aantjes bezoekt jaarlijks de club met Rainbow de duif, brengt collectes m.b.t. 

kinderen onder de aandacht en betrekt kinderen bij het avondmaal. 

- De actie ‘geef warmte door’ loopt ook via de diaconie. Er is eind 2023 geld ingezameld voor mensen die 

leven in energie-armoede. De diaconie deelt dit geld uit aan huishoudens die door de hoge energieprijzen 

in problemen komen. Bent u, of kent u, iemand die deze steun ook goed kan gebruiken, dan kunt u 

contact opnemen met een van de diakenen. 

 

De diaconie houdt zich bezig met de zorg voor mensen dichtbij en ver weg. 

Actieve betrokkenheid van de gemeente is daarbij onmisbaar. 

De diaconie bestaat uit: Annemarie Aanen, Maartje Aantjes,               

Janneke Boom, Nel den Hertog, Ria Kon, Peter Oosterlee en Nico Verheij. 

Caroline Vreugdenhil is als diaken afgevaardigd naar de classis en          

Clarie Vink is diaken voor het dovenpastoraat. Reinoud de Leeuw verzorgt 

de financiën.  

 

Seniorenmiddag  9 mei  

U kunt de datum alvast opschrijven.         

Dinsdag  9 mei willen we weer een seniorenmiddag organiseren. Wij zijn bezig er een gezellige middag van te maken. We 

vinden het fijn als we vele van u kunnen ontmoeten. Te zijner tijd ontvangt u een uitnodiging . 

De Diaconie       

 

De diensten zijn rechtstreeks te volgen via: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-

Ontmoetingskerk-Noordeloos 

Ook op de website staat een link naar deze site. 

 

Uitleg bij bloemen 6e zondag van de 40-
dagentijd: 
 
Berkenstammen geschikt met zichtbaar een 
palmtak. Het is palmzondag! 
 

Doris en Els 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de ZondagAvondSpecial van 16 april 
 

De ZondagAvondSpecial op 16 april besteedt bijzondere aandacht aan de tieners en andere jongeren in onze gemeente. 
Welke muziek geeft hun inspiratie? Van welk lied worden zij blij? Wat doet hun hart dansen? 

 
We hebben zoveel mogelijk tieners uit de Ontmoetingskerk naar hun voorkeur gevraagd. Op dit moment komen de 
reacties binnen. We hopen natuurlijk dat de tieners zelf hun keuze toelichten of goedkeuring geven aan de manier 

waarop hun bijdrage voor het voetlicht wordt gesteld. 
 

Het wordt een verrassende dienst. Dat we niet heel veel zullen zingen, is hopelijk geen verrassing. Dat is niet echt een 
‘tienerding’, zullen we maar zeggen. Maar muziek klinkt er volop! 

 
De commissie eredienst 

 
(Heeft jouw tiener geen berichtje gekregen? Dan kennen we waarschijnlijk zijn/haar telefoonnummer niet. Wanneer je 

het doorgeeft aan Annette, komt de vraag alsnog). 
 
 
 


