
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diensten 
Zondag 26 maart 
5e zondag 40-dagentijd 
Dienst met doventolk 
09.30 u. dhr. H. Borghuis uit 
Deventer 
Collecte voor de diaconie 
 

Zondag 2 april Palmzondag 
09.30 u. mw. G. Arnoldus-Veenstra 
uit Biddinghuizen 
Collecte voor de kerk 
 

Organist/pianist 
Bert Kruis 

 

Ouderling van dienst 
Floor Bos 
 

Lector 
Arie van Mourik 
 

Kinderwoorddienst 
Jonneke Verhaar 
 

Kinderoppas 
Geri Vonk en Tabitha Kazen 
 

Koffie schenken 
Zeger Colijn en Ria Kon 
 
 
De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
Ook op de website staat een link 
naar deze site. 
 
 

 

 

 

Kerkbloemen 

 
 

De bloemen zijn gebracht bij  
dhr. J. van der Meulen, ter 
bemoediging. 
 

Collecteopbrengsten 19-3 

 

 
 

KIA Project Moldavië € 520,01 
Stichting Lach voor een Dag  
€ 912,10 
 

Jarig in april 
4 april:  dhr. G.B. Rijke 
 

 
 
 

 

Lief en Leed 
 
Opnieuw noem ik Nico Verheij. Hij verblijft op 
de afdeling HighCare in het Erasmus MC. Ook 
in de afgelopen week was het verloop van zijn 
herstel grillig; er moest weer een ingreep 
plaatsvinden. Er waren goede momenten, 
maar ook diepe dalen van pijn en verwardheid. 
Laten we blijven bidden om nabijheid van God 
over zijn leven, om goede zorg en lieve mensen 
die er voor hem, Willeke en hun gezin zijn. In 
de Ontmoetingsapp schreef ik al een keer dat 
ze blij zijn met alle blijken van meeleven, met 
praktische ondersteuning en met gebed. Het 
maakt dat ze zich gedragen voelen door God 
en mensen. 
 
Ook op andere adressen in onze gemeente is 
ziekte, zorg, moeite met herstel, onzekerheid 
voor komende onderzoeken, maar gelukkig 
ook hoop op nieuw perspectief. In de hoop én 
in de wanhoop zingt lied 934 over de belofte 
van Gods naam: 
 
 Ik ben voor jou een nieuwe naam. 
 Ik ben je God en hiervandaan 
 ga Ik als je schaduw met je mee 
 door de woestijn en door de zee. 
 
 Ik ben er als het leven lacht. 
 Ik ben er voor je in de nacht. 
 Ik ben er in je hoogste lied. 
 Ik ben er als je ’t niet meer ziet. 
 
 Ik ben de weg waarop je gaat. 
 Ik ben er zelfs ten einde raad. 
 Ik ben gegeven als je brood. 
 Ik ben in leven en in dood  
 je vriend. 
 
Annette Driebergen 
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         Van onze predikant 

‘God in de supermarkt’ donderdag 13 oktober*    
 20:00-21:30 uur in de Ontmoetingskerk 
 

Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten 
we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de ‘gewone’ boontjes 
uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Wat betekent 
dan dat gekke keurmerk precies? Wordt het de dure of de goedkope reep 
chocola?                                                                                                                          
 

Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. 
 

 

 

 

Uitleg bloemen  
5e zondag 40-dagentijd 
 

Een aantal witte berkentakken staan in een halve cirkel 

als beeld van de luisterende menigte.  De korenaren 

staan in het midden en geven tegelijkertijd de 

aanwezigheid van Jezus, als het Brood dat gebroken 

wordt te midden van de mensen aan. Én het lijden dat 

Jezus tegemoet gaat. 

Els en Doris 

 

 
 

 
 

Kinderwoorddienst in de 

veertigendagentijd 

Verander je mee? 

 

Met 'de veranderaar' is het wel een beetje onrustig in de 
kerk. Dat hoort er ook wel bij, want veranderen gaat niet 
vanzelf. Maar ja.... niet alles is te veranderen. De tijd kun je 
bijvoorbeeld niet veranderen. Of toch wel? Misschien kan 
de 'veranderaar' daar wel iets op verzinnen. Kom je ook 
luisteren en meedoen? 

         

 

Op weg naar de Stille Week 
 
Er zijn nog twee zondagen te gaan … op weg naar verandering. Daarna begint de Stille Week. Voor wie alvast iets wil 
weten over de diensten in die week: 
 
Witte Donderdag, 6 april, 19.30 uur: Viering met Maaltijd van de Heer 
Goede Vrijdag, 7 april, 19.30 uur: Dienst rond het kruis 
Stille Zaterdag, 8 april, 19.00 uur: Paaswake voor kinderen 
Stille Zaterdag, 8 april, 21.30 uur: Viering met intocht van het licht en doopgedachtenis 
 
Pasen, 9 april, 9.30 uur: Paasmorgen 
De Volharding verhoogt de feestvreugde! 
 

Kerkklokradio     

Zondag is onze kerk weer aan de beurt voor de nodige 

uitzendingen.  ’s Morgens wordt onze viering 

rechtstreeks uitgezonden, waaraan wordt meegewerkt 

door Conny van Tussenbroek, Annemarie Ebbendorf en 

Arjan Verhaar 

’s Avonds verzorgen wij de uitzending van 19.00 tot 

22.00 uur, daarbij zijn betrokken Ans van Vuren,       

John van Maurik, Daniël Dik en Arie Slob 

Graag zoveel mogelijk verzoeknummers indienen op      

nummer 0184-682422 vanaf 19.45 uur 

 

 

 



 

 

 

 

Seniorenmiddag  9 mei  

U kunt de datum alvast opschrijven.         

Dinsdag  9 mei willen we weer een 

seniorenmiddag organiseren. Wij zijn bezig 

er een gezellige middag van te maken. We 

vinden het fijn als we vele van u kunnen 

ontmoeten. Te zijner tijd ontvangt u een 

uitnodiging . 

De Diaconie. 

 

Kinderwoorddienst in de veertigendagentijd: 

Verander je mee? 

Vorige week hebben we wel een échte verandering 

gezien: we hebben mevrouw Sombermans helemaal 

opgevrolijkt. Dat lukte heel goed! Deze zondag gaan we 

het verhaal lezen van een bijzondere ontmoeting tussen 

Jezus en een vrouw bij de waterput. Wat zou dat te 

maken hebben met veranderen? De 'veranderaar' komt 

zeker weer langs en dan gaan we het horen. 

 

 

Alzheimer Trefpunt Molenlanden 
 
Datum: donderdag 30 maart 2023 
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 
uur) 
Locatie: De Lingehof te Arkel 
Thema: Dementie en eenzaamheid 
Gastspreker:Jan Simons, voorzitter van 
Woonzorgcomplex ’t Waellant in Nieuw-
Lekkerland 
 
Toegang is gratis en U bent van harte welkom! 
 

       

 

 

Aangepaste Kerkdienst  
De dienst zal uitgaan van de Protestantse Gemeente Leerdam 
Datum: 30 april 2023 
Aanvangstijd: 15.00 uur 
Plaats: Pauluskerk, Europaplein 1, Leerdam 
Voorganger: Ds. H. Markus 
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. 
 

Voor verdere informatie kunt U bellen naar  
Petra de Bruijn, Commissie Aangepaste Kerkdiensten, 06-83443017 
 

Gezocht nog 23 teamleiders,  43 begeleiders en 12 koks! 

Dit Koningskind is dringend op zoek naar vrijwilligers! 

 

 

Ook ik ga deze zomer deze mooie en dankbare uitdaging aan en ga mee als begeleider met één van de reizen bij Dit 
Koningskind. 
Op dit moment is Dit koningskind nog dringend op zoek naar vrijwilligers, om mensen met een beperking een 
onvergetelijke week vakantie te bieden. 
 

Als er zich onvoldoende vrijwilligers aanmelden is men genoodzaakt reizen te annuleren. 
Kijk dus snel op: www.ditkoningskind.nl/vakanties, en meld je ook aan als vrijwilliger. 
 
Eimert Vink 

Jaarlijks hebben we zo’n 300 vrijwilligers nodig die een week 
van hun tijd en energie geven om een ander een fijne 
vakantie te bezorgen. Elke vakantie wordt geleid door een 
vakantieteam dat volledig bestaat uit vrijwilligers.  
 

Ben jij ouder dan 18 jaar, een teamspeler en kun je goed 
samenwerken met anderen? Maar ben je bovenal zorgzaam, 
heb je oog voor anderen en voor wat er gedaan moet 
worden? Word dan vakantievrijwilliger van Dit Koningskind. 
 



 

 

  

HUNTED 2023 
Vrijdagavond 24 maart speelden wij met de middelbare schooljeugd HUNTED. 

In vijf groepen ging de jeugd op pad om de snelste tijd neer te zetten. Door heel Noordeloos moesten er zes opdrachten 

uitgevoerd worden, maar pas op want voor je het weet zaten de Hunters ineens achter je. 

Gewapend met schepnet, pen en geel hesje liepen daar ineens twee mannen door het dorp die je zomaar terug konden 

sturen naar het hoofdkwartier > de jeugdruimte, van waaruit je opnieuw moest starten. 

De groepen waren zeer gemotiveerd en raasden door Noordeloos. De Hunters konden de jeugd niet bijhouden. Het ging 

erom wie het snelste was, maar door het uitvoeren van opdrachten die via de app aan de groepen gestuurd werden, 

konden extra punten gescoord worden. Deze punten zorgden ervoor dat je tijd kon winnen. En ja dan ga je ineens met 

stip naar de eerste plaats. Tijdens HUNTED was het juist de bedoeling dat we de jeugd in het oog hielden. De groep die 

door de hunters strafpunten kregen belandde uiteindelijk op het troostprijs-podium en ging er misschien wel met de 

lekkerste prijs vandoor! 

We willen alle spelleiders en Hunters nogmaals heel hartelijk danken voor de hulp en het mede mogelijk maken van een 

avond voor de jeugd. We voelen ons gezegend met een volle jeugdruimte op zo'n avond. 

Namens de Jeugdouderlingen, 

Jonneke en Elvira 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


