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     De diensten 

      
 
 

Diensten 
Zondag 11 juli 
09.30 u ds. S. Janse uit Ameide 
17.00 u Buitendienst 
Collecte voor de kerk. 
 

Volgende week 18 juli   
09.30 u ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de diaconie 
 
De diensten zijn ook rechtstreeks 
te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
Ook op de website staat een link 
naar deze site. 
 

 

 
Organist/pianist 
Peter Veen 
 

Ouderling van dienst 
Rudolph de Jong 
 

Lector 
Gerry Bronkhorst 
 

Collecteopbrengst 
27-6 Kerk: € 214,05 
4-7 Clothing4U: € 544,25 
 

Kerkbloemen 
De bloemen zijn gebracht bij 
dhr. Sjaak Bak met de hartelijke 
felicitatie voor zijn verjaardag. 
Ook zijn er bloemen bezorgd bij 
dhr. en mw. Teus en Ria 
Overgaauw-Stuurman, met de 
hartelijke felicitaties 
voor hun 40-jarig huwelijk. 

 
 

Jarig in juli 
13-7 mw. J.G. Blokhuis-Veenstra 
28-7 mw. J.W.P. de Vries-Brouwer 
 

 
 

 

Lief en leed  
U heeft als gemeenteleden al bericht gekregen 
van het overlijden van Dicky Slob. Aan haar 
lange leven op aarde is een einde gekomen. 
Zaterdag 10 juli nemen we afscheid van haar. 
De dienst is via livestream te volgen en voor 
wie dat wil, is er ook plaats in de kerk. 
We denken aan allen die haar zullen missen, 
aan zus en schoonzus Annie Nieuwenhuizen 
en Mieke Slob en aan alle familie die om haar 
heen heeft gestaan in de afgelopen jaren, maar 
die ook in de goede jaren zo verbonden waren. 
We bidden voor hen om troost en nabijheid 
van God en mensen. 
 

De voorbereidingen worden getroffen voor de 
thuiskomst van Jan van der Meulen. Het laat 
misschien nog even op zich wachten, maar het 
is al hoopvol dat er hard aan wordt gewerkt. 
We zijn met Jan en Fie dankbaar dat het zover 
lijkt te komen.  
 

We blijven meeleven met Geert en Wilma de 
Jong en hun kinderen. Geert gaat zichtbaar 
achteruit. Het zijn onrustige en onzekere dagen 
voor hen.  
 

Komende zondag neemt ds. Winand Capellen 
afscheid van de Christelijk Gereformeerde Kerk 
in Noordeloos. Met zijn gezin zal hij vertrekken 
naar Urk. Er breekt voor hen én voor de kerk 
en kerkenraad een nieuwe periode aan. Het zal 
best lastig zijn om elkaar los te laten, want er is 
diepe verbondenheid ontstaan in de afgelopen 
vijf jaar. We bidden voor hen om zegen over de 
komende periode. 
 

Annette Driebergen 
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Uit de past 

 
 

De wereld is roerig, als altijd. De aanslag in Amsterdam schokt ons land. Coronabesmettingen houden ons bezig, misschien 
vooral met het oog op de komende vakantie. Een vergadering eindigde afgelopen week met woorden van hoop, ooit 
uitgesproken door Václav Havel. Ik deel een stukje van die woorden graag, omdat ik geloof dat we hoop meer dan ooit 
nodig hebben: 
 
Hoop is een kwaliteit van de ziel 
en hangt niet af 
van wat er in de wereld gebeurt. 
Hoop is niet voorspellen  
of vooruitzien. 
Het is een gerichtheid van de geest,  
een gerichtheid van het hart, 
voorbij de horizon verankerd. 
 
Annette Driebergen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Van onze predikant I 

TERUGBLIK OVERSTAPDIENST 
 

Wat een feest én wat een indrukwekkende momenten, in de overstapdienst voor onze groep 8’ers! Opperste 
concentratie bij hun eigen taak, mooie persoonlijke wensen en woorden van ouders, een boek als geschenk om bepaald 
te worden bij geloof, de doop van Anouk … én het lekkers en de ontmoeting na afloop. Het maakte de overstapdienst tot 
een bijzondere dienst, die hopelijk een plek krijgt in herinneringen en hart van de overstappers! 
Via deze link (hopelijk werkt-ie deze keer!) zijn er foto’s te bewonderen: 
https://myalbum.com/album/2NJkUmmubhSk 
 

 

https://myalbum.com/album/2NJkUmmubhSk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bij de buitendienst  
Heeft u ook al zo’n zin in de buitendienst? Samen zingen, luisteren naar woorden uit de Bijbel en naar elkaar onder Gods 
hemel: heerlijk! 
De dienst begint om 17.00 uur. Voor wie met de auto komt: parkeren kan langs de Noordzijde. Neem een stoel en een 
liedboek mee. Voor wie dat wil, is er na afloop van de dienst koffie en gelegenheid om samen te eten. Voel je vrij om iets 
mee te nemen, om zelf te nuttigen of om te delen. We leren in de kerk: er is altijd genoeg voor iedereen! 
Natuurlijk zijn ook kinderen welkom. De dienst is laagdrempelig en er is gelegenheid in groepen uiteen te gaan. Daarbij is 
ook aan kinderen en tieners gedacht. Voor de allerjongsten geldt: wel blijven opletten als ouder, want er is water! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Van onze predikant II 



 

 

 

 

  

 

 

 
 

Melkbus 

In de hal van de kerk staat een melkbus van de diaconie met een overzichtje wat er allemaal in mag en kan. 

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten 

U kunt postzegels en ansicht- en geboortekaarten sparen voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de GZB 

(Gereformeerde Zendingsbond). 

NB. Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor adres en 

postzegel. Dit zijn verhandelbare kaarten, ongeacht de afbeelding. (Bijna) alle dubbele kaarten en enkele kaarten die in 

een envelop verzonden worden, zijn oud papier. 

Oude mobieltjes en cartridges 

Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. En cartridges kunnen opnieuw gevuld 

worden. Via het inzamelprogramma van het bedrijf Eeko, ontvangt Kerk in Actie voor veel ingeleverde telefoons of 

cartridges een vergoeding.  

Buitenlands en oud Nederlands geld sparen 

U kunt buitenlands geld en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld sparen voor Kerk in Actie. We verkopen die aan 

banken, handelaars en verzamelaars. 

Kassabonnen 

Ook de kassabonnen van Slagerij Bouter en Dick Voor Mekaar Shop, evenals de oranje waardebonnen van de 

kousenkoning mag u in de melkbus doen. Deze opbrengst is voor onze kerk. 

Zegeltjes 

We sparen ook voor de voedselbank. Als u zegeltjes van bakkerij het Stoepje of Douwe Egberts koffiezegeltjes hebt, 

kunt u ze in de melkbus doen. 

Wat levert het op? 

In 2020 was de opbrengst € 24.625,90. Met de opbrengt kunnen Kerk in Actie en de GZB weer veel mensen 

ondersteunen. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen! 

De diaconie 

         De Diaconie  

Van de diaconie 

 


