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 Van de penning

                                                 Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 11 juni 2021  no. 23 

 

      
    

Diensten 
Zondag 13 juni 
09.30 u. ds. R.M. den Hertog uit 
Zwolle 
Collecte voor de kerk 
 

Volgende week 20 juni   
09.30 ds. Annette Driebergen 
Afscheid en bevestiging van 
ambtsdragers en wijkbezoekers. 
Collecte voor Project ‘Help de kerk 
in Syrië’ 
 
De diensten zijn ook rechtstreeks 
te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
Ook op de website staat een link 
naar deze site. 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
    

 

Organist/pianist 
Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Gerdien van Mourik 
 

Lector 
Gerry Bronkhorst 
 

Collecteopbrengst 6 juni 
Voor Oeganda € 235,70 
 

Kerkbloemen 
De bloemen zijn gebracht bij  
mw. Tineke Schakel en bij mw. Marie 
Vertooren met de hartelijke  
felicitaties voor hun verjaardag.  
 

 
 

Jarig in juni 
15-6 dhr. D.A. van Halm 
 

Collecte voor de kerk 
Deze zondag is de collecte voor het 
gewone werk van de kerk. Uw gulle 
gaven zijn welkom in de collecteboxen 
in de kerk en op bankrekening  
NL46 RABO 0346 3035 83 ten name 
van Gereformeerde Kerk Noordeloos 
onder vermelding van Collecte voor  
de Kerk. 
 

 
 
 
 

 

Lief en leed  
Theo Hoffman is weer thuis. Sneller dan 
iedereen - behalve hijzelf - had verwacht. 
Het was een ingrijpende operatie, dus veel 
rust is nog belangrijk, maar dit is natuurlijk al 
om erg blij mee te zijn.  
 

We feliciteren Paulina, Arie-Peter en Sara 
Brouwer van harte met de geboorte van hun 
dochter en zusje Fenna Lena. Fenna is op 5 
juni geboren. Wat een groot geluk! We 
wensen jullie veel zonnige en gelukkige 
momenten als gezin. We betrekken in de 
felicitaties natuurlijk ook de rest van de 
familie. 
 

Op allerlei plekken in onze dorpen kon de 
vlag uit: Geslaagd! Voor de één was het 
vanzelfsprekend, voor een ander nog 
spannend, maar het definitieve ‘geslaagd’ 
geeft toch altijd opluchting. Van harte 
gefeliciteerd voor ieder die het betreft. Wie 
nog even aan de slag moet om een laatste 
vak te doen of een cijfer op te halen: Houd 
vol! 
 

Ook ikzelf voel me ‘geslaagd’. Afgelopen 
maandag was er uiteindelijk toch de 
definitieve afsluiting van de missionaire 
specialisatie. Met een lesdag over 
'missionair preken' onder leiding van ds. 
Ciska Stark en ds. Paul Visser en een 

 
feestelijke uitreiking van alle certificaten. Ik 
kreeg het mijne overhandigd door ds. Nynke 
Dijkstra.   - Natuurlijk - 
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Op weg naar Pinksteren 
 

Ik nodig je uit om daar iets bij te bedenken en dat met mij te 
delen. ‘Iets’, dat klinkt vaag en wijd. Zo is het ook bedoeld. 
Welk lied vertelt voor u de essentie van Pinksteren? Is er een 
gedicht dat voor jou de pinkstergedachte onder woorden 
brengt? Bij welke foto of welk schilderij krijg jij 
pinkstergedachten? Kun je zelf iets onder woorden of in beeld 
brengen van de betekenis van het Pinksterfeest?  
Ik zoek dus naar creativiteit in de breedste zin van het woord. 
Denk je mee?  
Graag in-/aanleveren uiterlijk 16 mei! 
 
 

Van onze predikant________________________________ 
 
Natuurlijk blijft ‘missionair kerk-zijn’ onderdeel van de bezinning in kerkenraad en gemeente. Volgend jaar ontvangt de 
kerkenraad nog één keer bezoek van iemand van de missionaire specialisatie om te zien wat de ‘opbrengst’ ervan voor 
de kerk is en blijft. 
 

Wat heerlijk dat er iets van verruiming is en we elkaar weer ten dele kunnen ontmoeten in de kerk. Natuurlijk is het nog 
niet ‘ten volle gemeente zijn’, maar het begin is er en dat doet goed. De afgelopen twee diensten - met 
peuters/kleuters en met tieners - werd ik me bewust hoe erg ik dat heb gemist: mensen in de ogen kijken, om woorden 
mee te delen en samen te bidden.  
 

Voor alle omstandigheden, vreugde en verdriet, een gebed (van Theo van den Heuvel): 
 

 God, ik kom tot U en U weet waarom, 
 want U weet. 

Dat geeft mij troost, dat geeft mij rust 
nu ik zelf geen woorden heb. 
U kent mij. 
U ziet mij. 
U weet wat ik nodig heb. 
Ik zal rusten in uw trouw. 
Ik geef me over aan uw zorg. 

 

Annette Driebergen 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dringende oproep! 

Volgende week zondag nemen we afscheid van ambtsdragers en wijkbezoekers en worden nieuwe ambtsdragers 
bevestigd en wijkbezoekers verwelkomd. Het liefst doen we dat natuurlijk in het midden van de gemeente om zo te 
benadrukken dat de nieuwe taakdragers uit en voor de gemeente worden geroepen. Dat kan deze keer niet. De kerk 
zal gevuld zijn met wie een taak neerlegt of daaraan begint. 
Daarom deze vraag: Stuur komende week een kaartje (in de brievenbus van de kerk of de pastorie), een  
e-mail of een WhatsApp-bericht met uw en jouw wens en bemoediging voor ieder die een taak op zich neemt naar 
Annette (06-10122415 of predikant@ontmoetingskerk.nl).  
We hopen dat we daarmee in de dienst op 20 juni duidelijk maken dat we elkaar steunen in het kerkelijk werk. Op 
welke manier dat zal gebeuren, is afhankelijk van jullie bijdrage!  
Zorg dat je bericht/kaart uiterlijk vrijdag 18 juni binnen is! 
(Natuurlijk kun je ook persoonlijk bericht sturen aan wie afscheid neemt of begint. Volgende week vind je in de 
gemeentebrief een overzicht van alle namen). 
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Van onze predikant_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 
 

Terugblik op de tienerdienst________________________ 

 
 
- Leuke mensen om me heen 
- Lassie de hond en varen met de boot 
- Mijn verzorgpony Femke 
- Dat ik weer naar de kerk mag 
- Voetballen 
- Gamen en voetballen 
- De zee 
- Mooi weer 
- Van mijn familie en vrienden 
- Familie en vrienden natuurlijk! 
- De zon 
- Tienerfoto's in mijn mailbox 
- Urenlang kletsen met mijn hartsvriendin en dat allebei als een feestje ervaren! 
 

 
 
 

 

Wat een mooi middel, slido.com, om meningen te peilen en 
gedachten te horen. Afgelopen zondag maakten we er in de 
tienerdienst gebruik van. Voor wie dat niet heeft kunnen 
meekijken, hier een overzichtje van wat de ‘peilingen’ hebben 
opgeleverd bij de vraag ‘Waar word jij blij van?’: 

 Waar word jij blij van? 
 
- Van mensen in de kerk! 
- Muziek 
- Het lange licht 's avonds 
- Dat het zonnetje schijnt en we weer wat meer van onze vrijheid 
kunnen genieten 
- Als alles in de natuur groeit en bloeit 
- Dieren die aandacht willen en blij zijn als je die aan hen geeft 
- Als de gatenplant in mijn kamer nieuwe blaadjes krijgt 
- Wanneer kleding in je kast naar wasverzachter ruikt 
- De zee, lekker weer, sporten, met familie/vrienden zijn en onze 

hond Lassie 😉 
- Met vriendinnen afspreken 
- Van vakantie 

 

MUSEUM HET REGHTHUYS WEER OPEN 
 
Museum Het Reghthuys in Giessenburg is weer open. Uiteraard zijn de 
nog heersende coronamaatregelen van kracht. Niet meer dan 50 
personen mogen gelijktijdig in het museum aanwezig zijn. Iedereen dient 
ook een mondkapje te dragen. De suppoosten zullen toezien en bewaken 
dat de coronamaat-regelen goed worden nageleefd.  
 

De vorig jaar opgestarte expositie “LIEFDEWERK OUD PAPIER” is nog 
steeds te zien. 
Wim toont zijn bijzondere werk als tekenaar, fotograaf, affiches- maker 
en schrijver van limericks. Een greep uit zijn omvangrijke hoeveelheid 
werk is te zien in het museum.  
De expositie blijft staan tot en met 26 juni. Het terras bij het museum zal 
uiteraard bij goede temperatuur ook weer open zijn. U kunt hier genieten 
van koffie of thee met een prachtig uitzicht op de Giessen.  
Elke zaterdag- en woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur is 
iedereen weer van harte welkom! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Terugblik op de ontmoeting voor senioren_____________ 

Het goede leven 
 

‘Verlangen naar het goede leven’. Wie wil dat niet en dan dat verlangen ook nog samen delen en ondertussen samen 
eten. Een thema dat je kunt benutten om een complete nieuwsbrief te vullen! 
Onze diaconie vraagt het en daar willen we dus meer van weten. Direct aanmelden en zeggen wat je vooral niet wilt 
eten.  
En dan de volgende fase. Waar zullen we terecht komen? Dat weet je in een zo uitgestrekte kerkelijke gemeente maar 
nooit. Het antwoord komt door middel van een mooie handgeschreven kaart: Jullie worden verwacht bij Jankie en 
Henk! Grotewaard 5, een stukje Noordeloos waar je altijd langs gaat, maar nooit komt. Het weggetje is namelijk al veel 
decennia geleden doorkliefd door de N214. 
Hoe was het? Nou, heel erg gezellig, voortreffelijke gastvrijheid. Lekker gegeten, een goed glas wijn en honderduit 
gepraat over onze gezinnen, over de geschiedenis, oude verhalen werden ontstoft. Buiten kletterde de regen vrolijk 
neer en binnen liep de klok door: gezelligheid kent nu eenmaal geen tijd. Jankie en Henk hartelijk dank! Goed initiatief 
van de diaconie! 
 

Joke en Henk Bovekerk 
 

 

  

(Bij de laatste foto zat de volgende tekst:  
Goedemorgen, 
Wij zijn vergeten een foto van ons gezelschap te maken... 

Het was zeer geslaagd, de kater komt later 😄 ( de afwas). 
Mvg. 
Mijnie van Wingerden) 
JV 
 
 
 
 

 



 

 


