
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de penningm

                                                 Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 16 april 2021  no. 15 

 

      
    

Diensten 
18 april 
09.30 mw. G. Bijl-Bor uit 
Noordeloos 
Collecte voor de kerk 
 
Volgende week  25 april 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor Plaatselijk Missionair 
Werk 
 
De diensten zijn ook rechtstreeks 
te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
Ook op de website staat een link 
naar deze site. 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
    

 

Organist/pianist 
Rudolph de Jong 
 

Lector 

Adrie Hoffman 
 

Ouderling van dienst 
Dinie Haag 
 

Collecteopbrengst 
11 april voor de kerk: € 365,= 
 

Collecte voor de kerk 
Zondag is de collecte voor het gewone 
werk van de kerk. Uw gulle gaven zijn 
welkom in de collecteboxen in de kerk 
en op bankrekening  
NL46 RABO 0346 3035 83 ten name 
van Gereformeerde Kerk Noordeloos 
onder vermelding van Collecte voor de 
Kerk. 

 
Kerkbloemen 
De bloemen zijn gebracht bij  
dhr. G. Rijke, met de  hartelijke 
felicitaties voor zijn verjaardag. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Lief en leed 
 

Lief en leed 
 
Paastijd! Tijd om de vreugde van Pasen te 
laten doordringen en te delen. Ik geloof dat 
we elkaar daar voor nodig hebben. Daarom: 
Deel mee, leef mee, bid mee, dank mee. Een 
collega deelde deze zegen: 
 
Moge de Christus die wandelt op doorboorde 
voeten 
met jou wandelen op de weg. 
Moge de Christus die dient met doorboorde 
handen 
jouw handen uitstrekken om te dienen. 
Moge de Christus die liefheeft met een 
doorboord hart 
jouw hart openen om lief te hebben. 
Dat jij het gelaat van Christus mag zien 
in een ieder die jou zal ontmoeten 
en dat een ieder die jou ontmoet 
het gelaat van Christus zal zien in jou. 
 
Waardevolle woorden voor onszelf en voor 
anderen. 
 
Annette Driebergen 
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Van onze predikant_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        
      
                 
 

 

 
 
 
 

Gebedsmuur 
 
Op Goede Vrijdag was de kerk open voor stilte en gebed.  
Bij het kruis stond een soort ‘klaagmuur’, een plek om een briefje met  
een gebed in te stoppen. Soms is het fijn om een gebed of een hartenkreet  
op te schrijven. Het kan helpen iets van je diepste verlangen te verwoorden.  
Die woorden hoeven niet altijd te worden gedeeld met anderen of hardop  
te worden uitgesproken in een kerkdienst. Die 'muur' is in de weken tot  
Pinksteren naar buiten verhuisd. Een gebedsmuur om in te doen wat je  
gezegd wilt hebben. 
 
(Tekst Gebedsmuur:  
Muur voor briefjes met een gebed tot God.  
De briefjes worden met Pinksteren vernietigd. Net als bij de Klaagmuur 
in Jeruzalem lezen we de gebeden niet, maar bidden wel voor u en jou. 
God, ik roep tot U. Wilt u luisteren?) 
 
 
 
 
  

 

Op weg naar Pinksteren 
 

We gaan op weg naar Pinksteren. Wat zou het mooi zijn om 
ook dat feest met inbreng van veel gemeenteleden te vieren! 
Daarom opnieuw een vraag aan iedereen:  

Wat is voor u/voor jou het Pinksterfeest?   
Ik nodig je uit om daar iets bij te bedenken en dat met mij te 
delen. ‘Iets’,  dat klinkt vaag en wijd. Zo is het ook bedoeld. 
Welk lied vertelt voor u de essentie van Pinksteren? Is er een 
gedicht dat voor jou de pinkstergedachte onder woorden 
brengt? Bij welke foto of welk schilderij krijg jij 
pinkstergedachten? Kun je zelf iets onder woorden of in beeld 
brengen van de betekenis van het Pinksterfeest?  
Ik zoek dus naar creativiteit in de breedste zin van het woord. 
Denk je mee?  
Graag in-/aanleveren uiterlijk 16 mei! 
 
 

 

Annette Driebergen 


