
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de penningm

                                                 Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 2 april 2021  no. 13 

 

      
    

Diensten 
 

4 april Pasen 
09.30 u. dienst met doventolk 
ds. Annette Driebergen 
Collecte voor JOP 
 
Volgende week  11 april 
09.30 u. ds. A.C. van Alphen-Keijzer 
uit Haastrecht 

     Collecte voor de kerk 
 
 
De diensten zijn ook rechtstreeks 
te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
Ook op de website staat een link 
naar deze site. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
    

 

Organist/pianist 
Peter Veen 
 

Lector 

Gerry Bronkhorst 
 

Ouderling van dienst 
Rudolph de Jong 
 

Collecteopbrengst 28-3 
Kerk: € 207,50 
 

Kerkbloemen 

 
De bloemen zijn gebracht naar  
dhr. Harm Hertsenberg  vanwege zijn 
verjaardag en bij dhr. Rinus Vink, ter 
bemoediging. 
 

Jarig: 4 april dhr. G.B. Rijke 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lief en leed 
 

Op weg naar Pasen deze woorden van 
Marinus van den Berg: 
 
Opstanding 
 
Jij die ons op handen draagt. 
Jij draagt ons door al wat dood is heen. 
Jij geeft ons nieuwe hoop. 
Een nieuwe dageraad. 
Een nieuw geluid klinkt op. 
Jouw Geest geeft ons vleugels. 
Nieuwe kracht om door te gaan. 
Jij geeft aan ons bestaan 
een nieuw visioen 
en doet ons opstaan. 
Opdat wij niet dood 
door het leven gaan. 
Pasen.  
Doorgang. 
Uitnodiging tot leven ben Jij. 
 
Ik wens u en jou bezinning op Stille Zaterdag 
en vreugde voor Pasen! 
 
Annette Driebergen 

 
 
 
Paasmorgen - 4 april - 9.30 uur 
 
De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 
Dat vieren we op deze paasmorgen. Op 
afstand, maar vol hoop dat ook dat feestelijk 
zal zijn. Een dienst met onthulling van de 
paaswoorden, feestelijke muziek, het 
opstandingsverhaal uit Johannes 20: 1-18, 
het licht van Pasen dat de wereld ingaat… 
ingrediënten genoeg. Het thema van de 
dienst: ‘Ik ben er voor jou’. 
Op deze dag is er geen ‘gewone’ ‘Aan de 
deur bij …’, maar… er gaan wel voordeuren 
open!  
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Van onze predikant_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        
      
                 
 

 

 
 
 
 

 
Bij de komende diensten op Stille Zaterdag en Paasmorgen 
Stille Zaterdag - 3 april - 19.00 uur 
 

We noemen deze dienst de Paaswake voor kinderen, maar we denken dat iedereen met de dienst de stilte van deze 
dag beleven kan.  
De stilte van wachten, van hopen, bidden en waken.  
In de kerk steken we tijdens de dienst zeven kaarsen aan. Zet je die thuis ook klaar?  
 
Annette Driebergen 
 

Van de voorzitter__________________________________ 
 
PASEN GAAT ALTIJD DOOR! 
 
Lieve gemeenteleden en vrienden van de Ontmoetingskerk, 
 
Als het goed is heeft iedereen een kaart ontvangen met een mooie tekst en een plaatje van het graf van Jezus met een 
steen die er, onder grote druk, af vliegt, We hebben deze kaart deur aan deur verspreid, immers, deze mooie 
boodschap geldt voor iedereen! 
Grappig, ik hoorde verschillende mensen zeggen: ' de steen werd toch afgerold?'. Ja, de steen werd afgerold.... 
Deze vraag maakte dat ik aan onze onvolprezen cartoonist, Wim van Wijngaarden, vroeg of ik zijn eerste versie voor de 
kaart alsnog mocht gebruiken voor deze gemeentebrief. Hij vatte de essentie van Pasen zo goed samen in een plaatje. 
Want lieve mensen, wat jullie ook mogen denken in deze vreemde tijden: PASEN GAAT ALTIJD DOOR!  
 
Daarom deze extra prent met 'De kracht van Pasen', de kracht van de  
eeuwige opstanding van Jezus. De kracht van het graf dat open ging, 
en de kracht van de graven die open zullen gaan. De kracht van 'wij'  
als Ontmoetingskerk en de kracht om dit te vertellen aan iedereen  
die het horen wil: Pasen gaat altijd door! Ieder jaar en steeds krachtiger.  
Geen pandemie zal ons hiervan weerhouden.  
Het knalt gewoon onze kerkmuren uit:  
 
'De Heer is waarlijk opgestaan'. 
 
Namens de kerkenraad wens ik u allen gezegende Paasdagen toe! 
 
Rudolph de Jong 
voorzitter 
 

 



 

 

Van onze predikant________________________________ 
 

Zoom op zondag 
 

Na de dienst is er gelegenheid digitaal koffie te drinken via Zoom  
op Zondag. Wie wil meedoen, kan onderstaande link gebruiken of  
zich melden via zoom@ontmoetingskerk.nl  
https://zoom.us/j/92976559759?pwd=Ky9jRE9wR1kyUHdTbkxzbTNPQVY1UT09  
Wel even zelf voor koffie met iets feestelijks zorgen!  
 

 
 

 
 
Annette Driebergen 

Paaschallenge_____________________________________ 

 

 

Terugblik op Witte Donderdag 
 
Voor het eerst in lange tijd was iedereen uitgenodigd om de 
Maaltijd van de Heer mee te vieren, thuis, met brood en wijn. 
Natuurlijk horen we als kerkenraad graag hoe u dat heeft beleefd. 
Het geeft ons stof tot nadenken om te beslissen of we de data 
waarop in gewone tijden de Maaltijd stond ‘gepland’ weer daarvoor 
zullen gebruiken. Geef een reactie via Gerdien, 
scriba@ontmoetingskerk.nl, Rudolph, rudolphdejong@me.com of 
Annette, predikant@ontmoetingskerk.nl. Op dat laatste adres of via 
Whatsapp zijn ook foto’s welkom! 
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We hopen heel veel gemeenteleden te zien, in grote kring en in kleine Zoomgroepen om in gesprek te gaan over het jaarthema ‘He 
goede leven'.  

 

 

 

 

 

Kinderwoorddienst thuis 40-dagentijd_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het thema van deze veertigdagentijd is Levensweg. Op het spelbord 
volgen we de weg van Jezus naar Pasen. We hebben afgelopen weken al 
verschillende stappen op het spelbord gezet. Weten jullie nog waar we 
vorige week gebleven waren?  
Zondag gaan we weer gooien om een paar stappen vooruit op het 
speelbord. We zijn bij het einde van het speelbord aangekomen of toch 
niet? 
Ons spelbord lijkt wel een beetje op het speelbord van ganzenborden. 
Maar in plaats van opdrachten op de plaatjes hadden wij elke week een 
verhaal. Maar kennen jullie bij ganzenbord dat plaatje vlakbij de finish? 
Dat plaatje waar je echt niet op wil komen, het plaatje dat je weer 
helemaal terug moet naar start! Dan baal je natuurlijk flink. 
 

In het gedichtje hieronder ziet Wim Win dat anders: 
 

Wim Win is een spelletjesfanaat    
overal waar hij naartoe gaat,     
neemt hij zijn speelbord mee     
en daagt hij je uit       
voor een potje of twee.     

 

Vandaag vieren we het paasfeest. Jezus was gestorven en het leek ‘game 

over’ te zijn. Maar met Pasen maken we een nieuwe start: KOZ-verhaal-

20210404.mp3 
 Rainbow 

 
De verhalen van Rainbow gaan over de werken van barmhartigheid. Dat 
klinkt een beetje ingewikkeld, maar is het niet. Het gaat eigenlijk over hoe 
je voor iemand kunt zorgen. 
Het thema van deze week is: Ik ben er voor jou. 
Hoe kan je nu aan iemand laten weten ‘Ik ben er voor jou’ of ‘ik denk aan 
je’ of ‘Ik leef met je mee’. Dit kan je doen door middel van een kaartje te 
sturen. 
Je kan een mooi zelfgemaakt (paas)kaartje sturen naar iemand die ziek is. 
(zie ook kinderwoorddienst thuis werkblad). Je kan een kaartje sturen naar 
iemand die het moeilijk heeft. Maar je kan ook een kaartje sturen naar 
iemand die gevangen zit. Kijk hiervoor bijvoorbeeld op Amnesty - Kom in 
actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid 
Jouw woorden kunnen een steun zijn voor mensen!  
 

Heb je de afgelopen weken geld verzameld met je vastenkaart, doe dit dan 
in het spaardoosje van de 40-dagen en lever je spaardoosje in bij de kerk! 
 

 

 

Wim Win zet de pionnen klaar 
voor hem is het echt geen enkel bezwaar 
om te verliezen in plaats van te winnen 
want moet hij terug naar start 

dan kan hij mooi opnieuw beginnen. 

   

 

 

 

De spaardoosjes kunnen ingeleverd worden op Goede Vrijdag tussen 15.00 en 17.00 uur en 
op zaterdag 10 april tussen 10.00 en 12.00 uur in de kerk. Bent u niet in de gelegenheid  
om naar de kerk te komen, neem dan contact op met  Janneke Boom, tel.  06-28496731 
 

De opbrengst is bestemd om kansarme kinderen in Pretoria toekomst te geven. Veel 
zwarte jongeren in deze Zuid Afrikaanse stad groeien op in gebroken gezinnen, in slechte 
buurten omgeven door prostitutie, drugs, diefstal, geweld en vuilnis. School wordt vaak 
niet afgemaakt met werkeloosheid als gevolg. 
Een christelijke Zuid Afrikaanse organisatie helpt deze kansarme kinderen met onderwijs en 
biedt hen een omgeving vol liefde en aandacht zodat de spiraal van armoede doorbroken 
kan worden. Meer informatie vindt u op kerkinactie.nl 
 

Hartelijk dank voor uw steun! 
de diaconie 
 

https://1drv.ms/u/s!AkbO5pDbeZRopi41ZmxHb3SpTMAk
https://1drv.ms/u/s!AkbO5pDbeZRopi41ZmxHb3SpTMAk
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties


 

Column__________________________________________ 

Juichen! 

Sommige mensen zijn net bloembollen. De hele lange winter merk je amper iets van hun bestaan om vervolgens, zodra 

de lentewarmte zich aandient, schuchter aan de oppervlakte te verschijnen. Hetgeen in deze moeilijke tijd nog extra lijkt 

voor te komen. Relatief vlakbij wonende kennissen, zeker een half jaar niet gezien, die ineens achterom komen voor een 

gezellig praatje. 

Prachtig dat Pasen altijd in de lente is. Heel de natuur juicht en maant ons ‘Op te staan’. Te koesteren in de dagelijks aan 

kracht winnende zon, zo gemakkelijk te associëren met Gods koesterende liefde. 

Toch kan ik niet nalaten dit ook te doen met de felle maartse buien. Pikdonkere wolken, plotselinge buien, regen of 

hagel. Woedende windvlagen, ijskoud. Dan ineens toch een felblauwe lucht en de zon. Dynamiek die de adem beneemt! 

Iedereen die eens een versmade liefde aan den lijve heeft ondervonden, weet hoeveel pijn dit doet. Hoe dan te denken 

over versmade Goddelijke liefde? 

Zijn prachtige reddingsplan voor de wereld, door velen inmiddels gedegradeerd tot niet meer dan een feest met eieren 

zoeken, paashazen en een paasbrunch. 

Ik denk aan Jezus die op een ezel Jeruzalem binnenrijdt en huilend ook dit alles moet hebben voorzien. 

Maar ik lees ook Zijn antwoord op het verzoek de juichende mensen rondom Hem de mond te snoeren… Een Koninklijk 

antwoord vol Victorie en Overwinning: ‘Ik zeg u : als zij zouden zwijgen, zouden de stenen het uitschreeuwen’…. 

Wat is het vreselijk verdrietig om nu niet samen met Pasen het: ‘U ZIJ DE GLORIE’ te kunnen zingen… Laten we dit 

alsjeblieft wel thuis doen!! 

Want gejuicht moet er worden! 

Roos 

 

 

 


