
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Van de penningm

                                                 Gemeentebrief Noordeloos, vrijdag 18 december 2020,  no. 51 

 

      
    

      Zondag 20 december 
4e advent 
09.30 ds. N. Dijkstra-Algra uit 
Houten 
Collecte voor de kerk 
 
De diensten zijn ook rechtstreeks 
te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
Ook op de website staat een link 
naar deze site. 
 
 
 

 

 
 
    

 

Organist 
Pim Lodder 
 

Lector 
Anneke Pantekoek-Antonissen 
 

Ouderling van dienst 
Elsbeth de Leeuw-Straver 
 

Jarig in december 
27-12 dhr. J.C. Hoffman 
 

Collecteopbrengst 13-12 
Project: €  582,95 
 

Kerkbloemen 
De bloemen zijn gebracht bij  
mw. R. van der Ham-Koorevaar met  
de hartelijke felicitaties voor haar 
verjaardag. 

 
 
Collecte voor de kerk 
Deze zondag is de collecte voor het 
gewone werk van de kerk. Uw gulle 
gaven zijn welkom in de collecte- 
boxen in de kerk en op bankrekening  
NL46 RABO 0346 3035 83 ten name 
van Gereformeerde Kerk Noordeloos 
onder vermelding van Collecte voor  
de Kerk. 
 

  

 

Lief en Leed 
 

Op 17 december waren Hans en Klaske 
Hoffman-de Knijf  55 jaar getrouwd. In stille 
dankbaarheid hebben ze dat gevierd. 
Ondanks alle beperkingen is het door lieve 
aandacht een feestelijke dag voor hen 
geworden. We delen in hun dankbaarheid 
en weten daar een adres voor: de God die 
hen in het leven heeft gesteund en 
gedragen. 
 

Natuurlijk was het niet fijn om in de 
kerkenraad de beslissing te nemen dat de 
kerk voor de komende maand alleen via 
livestream toegankelijk is. Tegelijk voelen we 
dat dit noodzakelijk is om ook zelf onze 
verantwoordelijkheid in de lockdown te 
nemen en zo te proberen de nieuwe golf van 
besmettingen te stoppen. Ik leerde van een 
gemeentelid de spreuk ‘We moeten zeilen 
met de wind die er is’ en dat proberen we op 
alle fronten te doen. En van een ander 
gemeentelid kreeg ik mee: ‘Gods 
aanwezigheid schijnt het helderst in de 
donkerste tijden’. Dat lijkt me een gedachte 
om mee verder te kunnen. Op weg naar de 
vierde Adventszondag en de Kerstdagen. 
 

Voor deze dagen een gebed van Jaap Zijlstra:              

God, geef mij licht in mijn handen om uit te 

delen. 

Licht in mijn ogen om een lach te ontlokken. 

Licht in mijn oren om Uw stem te vernemen. 

Licht in mijn hartstocht om liefde te zijn. 

Licht in mijn denken om Uw dag te zien 

dagen. 

Licht op mijn schouders om vrede te dragen. 

Licht op mijn hoofd om een teken te zijn. 

Licht in mijn lied om Uw goedheid te eren. 

Licht in mijn tranen om mensen te troosten. 

Licht in mijn hart om een licht te zijn. 

Annette Driebergen 

 
 

 

 

 

Bijzonderheden over de 

diensten rond de kerstdagen 

komen in de gemeentebrief 

van woensdag 23 december. 

Let op: Kopij voor de komende 

twee gemeentebrieven 

inleveren voor aanstaande 

woensdag 19.00 uur! Ze 

verschijnen - in verband met 

de feestdagen - op 23 en 30 

december.  

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
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Van onze predikant_________________________________ 

pastor______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op weg naar Kerst 
 

In de komende week is het zover: we vieren samen het Kerstfeest. Op afstand, maar verbonden. We houden vast aan 
onze plannen: diensten verdeeld over de feestdagen, voor verschillende doelgroepen. Het is bijzonder te merken 
hoeveel enthousiasme er is rond de voorbereiding. Elke dienst heeft een eigen ‘kleur’ en draagt tegelijk echt het 
‘stempel’ van de Ontmoetingskerk. Ik verheug me erop. In de gemeentebrief van 23 december leest u er meer over.  
Op Eerste Kerstdag wacht de Ontmoetingskerstafette. Tussen de 4 diensten door zijn er bijdragen van veel 
verschillende gemeenteleden, van jong tot oud. Verhalen, muziek, vertellingen, gedichten: het belooft een bijzonder 
geheel te worden.  

 

 

Kerstzangavond in Noordeloos 
 

De jaarlijkse Kerstzangavond in de Hervormde kerk in 
Noordeloos, georganiseerd door Ons Noordeloos, heeft dit jaar 
een bijzondere vorm gekregen. Hij verschijnt digitaal.  
Vanaf dinsdag 22 december om 20.00 uur is de uitzending te 
vinden op www.noordeloos.nl  
Met medewerking van De Volharding, kinderen van de School 
met de Bijbel, diverse inwoners van Noordeloos en de dominee 
van de Ontmoetingskerk.  
 

 

 

Geef het licht door! 
 

Een bericht over ‘Geef het licht door’ gaat door de gemeente. 
Nog niet gezien? Vraag ernaar! Nog niet meegedaan? Je hebt 
nog tot zondag de gelegenheid je filmpje in te sturen. Via mail 
of app naar Annette (06-10122415). 
 
 



 

 

 

 

   

   

 

 
       

 

 

Voedselbankactie hartverwarmend 

Afgelopen zaterdag hebben we samen met Hervormd Goudriaan, 
Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos een inzamelingsactie 
gehouden voor de voedselbank. Mooi dat deze actie breed 
gedragen wordt! 
De actie liep gesmeerd en er zijn heel wat boodschappen binnen 
gebracht. 
Naar aanleiding van de actie heeft de dorpsraad van 
Hoogblokland een cheque overhandigd van € 750. 
Wat worden er bergen werk verzet door een club enthousiaste 
vrijwilligers in Arkel. Petje af voor jullie! 
 
Namens de diaconie en de voedselbank willen we u hartelijk 
danken voor uw bijdrage. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte voor Amnesty International_________________ 

Wij zijn een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die strijden tegen onrecht. In meer dan 150 
landen voeren we actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. 
Ons werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid 
van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen 
politiek geweld en vervolging. 
Met onze beweging kunnen we een vuist maken tegen onrecht. We weten waar we een verschil kunnen maken en 
hoe we onze miljoenen supporters kunnen mobiliseren. Dit doen we namelijk al meer dan vijftig jaar. 
U kunt Amnesty International steunen door uw gift over te maken op het bankrekeningnummer van de Diaconie 
NL82 RABO 0346 3028 38. 
 

Groetenkaart                                                                                                               
Help mensen in nood: stuur een kaartje aan een gevangenen om ze te ondersteunen. Omdat er nu alleen online 
kerkdiensten zijn kunnen we geen groetenkaart aan u uitdelen. Wilt u toch graag een kaartje opsturen kijk dan op  
de site van Amnesty International:  www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties .  
Of neem contact op met Arjan Verhaar tel: 0651824759. Bij hem liggen schrijfpakketjes voor u/jou klaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartelijk dank voor uw steun!    Namens de Diaconie 
 
 
 

 

 

Kerstconcert on-line beleven...  
 

Doordat kerstconcerten met publiek niet door kunnen gaan  
heeft ons koor, het IKK Nieuwpoort-Langerak een on-line concert  
gegeven waarin  enkele leden van ons koor zingen met medewerking  
van Andre van Vliet en Noortje van Middelkoop. Dit alles onder  
leiding van onze dirigent, Peter Burger. 
Ons koor zou in Noordeloos een kerstconcert hebben gegeven,  
maar helaas kan dit ook niet doorgaan. 
Daarom wil ik u de link doorgeven zodat jullie ook kunnen genieten  
van dit bijzondere concert. 
https://youtu.be/fz7SIV38wvs 
Veel luister plezier! 
 

Dick en Marjan de Bruijn  
 

 

http://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
https://youtu.be/fz7SIV38wvs


 

 

Kinderwoorddienst thuis___________________________ 

Wat een geschenk! 
 
'Sam Sip heeft het een beetje moeilijk. Hij zou bijna op vakantie gaan met zijn beste vriend Jan Hoop. Maar de vakantie 
kan niet doorgaan. Sam Sip baalt er zo van. Hij maakt elk jaar een verre reis met zijn vriend. En nu zit hij thuis. Alleen. 
Dan gaat de deurbel. Het is de postbode. Hij heeft een grote doos in zijn hand. "Voor Sam" staat erop. Nieuwsgierig 
haalt Sam het papier van de doos. Hij doet de klepjes open en graait. Er zit een steen in de doos. Sam begrijpt er niks 
van. Wat is dat nou voor cadeau? Dan leest hij het kaartje dat erbij zit: 
"Lieve Sam, wat jammer dat onze reis niet door kan gaan. Maar weet je nog alle andere reizen die we wel hebben 
gemaakt? 
Zoals die keer dat we die grote berg hebben beklommen in Italië. Wat was dat geweldig! Deze steen heb ik toen 
meegenomen. Zodat ik vaak nog terug kan denken aan die fijne tijd met jou. Hopelijk helpt de steen jou ook.  
Groeten van je vriend Jan Hoop." 
 
Zondag gaat het kinderwoorddienstverhaal ook over het krijgen van een geschenk. De engel Gabriël verschijnt aan 
Maria en vertelt dat ze een kindje krijgt dat ze Jezus moet noemen, Gods Zoon.  
 
Het volledige verhaal over Maria, om zelf te lezen of om te luisteren: KOZ-verhaal-20201220.mp3 
en het 4de deel van het lantaarntje zijn toegevoegd in de bijlagen. Met dit laatste stukje is jullie lantaarntje helemaal 
af.  
Wij zijn erg benieuwd hoe jullie lantaarntjes eruit zijn komen te zien en vinden het leuk om hier foto's van te krijgen. 
Foto's van jullie prachtige lantaarntjes kunnen gestuurd worden naar: jonnekevandalen@hotmail.com 
Onder het laatste stuk van het lantaarntje staat ook nog een korte puzzel voor de kinderen die kunnen lezen. 
 
Weer heel veel plezier deze week! 
 
 

 

 

 

z.o.z. 

 

Bij de bloemen 

De vierde adventszondag: 
Maria krijgt te horen dat ze zwanger is. Verborgen in 
haar schoot groeit iets geweldigs. 
We zien vier rozen, de vier adventszondagen. 
Verborgen tussen de takken zit een amaryllesbol, 
symbool voor dit goede nieuws wat eraan komt.  
Wij voelen ons vaak gevangen in deze tijd, maar de 
takken buigen zich en zijn verbonden, ze steunen 
elkaar. De rode appeltjes, kleur van liefde, vormen 
een kring om het grote nieuws. Laten we liefdevol 
uitzien naar kerst en er voor elkaar zijn met liefde. 
 
Met kerst staat er een schikking met licht, feestelijk 
wit en het groen van het goede leven.  
 
Fijne kerst! 
Mirjam van Genderen 
 

 

 

 

https://1drv.ms/u/s!AkbO5pDbeZRopT0ZicMXJvohG31A
mailto:jonnekevandalen@hotmail.com


 

 

 

 

Project De kerk in Syrië als plek van hoop_____________ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Projectbarometer 
 

Zoals u kunt zien begint onze projectbarometer alweer te stijgen. 
Op 1 december stond de barometer op het mooie bedrag van € 2082,48. 
Laten we ook in december onze barometer opnieuw stijgen? 
Al uw giften zijn van harte welkom op IBAN: NL 65 RABO 0346309158 onder vermelding van Project 
 

Namens de Projectcommissie hartelijk dank voor uw gift. 
 


