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IN geloven en leven
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Inleiding | seizoen 2025-2026

Inleiding

Kijk, laat je verrassen door het werk van Gods Geest!

Dat is het thema voor dit nieuwe kerkelijk seizoen. We geloven dat Gods
Geest werkt. Soms onverwacht, vaak verrassend en altijd met liefde. De
commissie De Bouwplaats heeft een programma samengesteld met
ontmoetingen, gesprekken, muziek en momenten van bezinning. Er is voor
ieder wat wils.

Blader dit boekje rustig door, zet de data in je agenda en laat je verrassen
door wat er op je pad komt.

We kijken ernaar uit je te ontmoeten —in de kerk, bij een activiteit of
gewoon onderweg.

namens De Bouwplaats,

Wim Bak 06-20464180
Henk van Achterberg 06-20642624
Els Vlot 06-12351560
Caroline Vreugdenhil 06-50234877

Reacties op de inhoud van dit boekje of vragen kunt u kwijt via
bouwplaats@ontmoetingskerk.nl

Programma Bouwplaats 2025-2026 - Ontmoetingskerk Noordeloos 1



PROGRAMMA BOUWPLAATS SEIZOEN 2025-2026

Datum 2025/2026 Tid  Activiteit Informatie
op pagina

) Bijbelkring (1)

Woensdag 24 sept 19:45 (1e bijeenkomst: 8x) 4

Woensdag 1 okt 20:00 Boekbespreking (1) 5

Het goede leven

Woensdag 15 okt 20:.00 Gemeenteavond -
) Taizé dienst + andere

Zondag 19 oktober 18:30 ZondagAvondSpecials 6
) Deel je geloof (1)

Donderdag 6 nov 19:30 (1¢ bijeenkomst: 4-5x) 7

Woensdag 12 nov 19:30 Gebedsmoment (1) 8

Zondag 16 nov 19:30 Podcast (1) 9

Zondag 23 nov 15:00 Geloven met tieners 10

Woensdag 14 jan 20:00 Boekbespreking (2) 5

Het goede leven

Maandag 19 jan 20:00 Ontmoetingsavond (1) 11

Donderdag 22 jan 20:00 Ontmoetingsavond (2) 11

Dinsdag 27 jan 20:00 Ontmoetingsavond (3) 11

Datum nader te bepalen - Bijbelkring (vervolg) 4

Datum nader te bepalen - Deel je geloof (vervolg) 7

o P
Datum nader te bepalen - Belijdenis doen? + 19

Lexm/Ameide/Meerkerk
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PROGRAMMA BOUWPLAATS SEIZOEN 2025-2026

Datum 2025/2026 Tid  Activiteit Informatie
op pagina

Laterdag 7 feb 18:00 Eat, meet en geniet 12
Donderdag 12 feb 19:30 Gebedsmoment (2) 8
Woensdag 11 maart 20.00 Gemeenteavond -
Zondag 22 maart 19:30 Podcast (2) 13

. ) Muziek maken met
Donderdag 2 april 19:30 gemeenteleden (4x) 14

. _ Boekbespreking (3)
Woensdag 15 april 20:00 Het goede leven 5
Vrijdag 17-zondag 19 april 16:00 Kloosterweekend 15
Zondag 19 april 19:30 Talentenavond 16
Woensdag 22 april 20:00 Opvoeden in geloof 17
Maandag 18 mei 19:30 Gebedsmoment (3) 8
Woensdag 27 mei 20:00 Boekbespreking (4) 5

Het goede leven

Zaterdag 27 juni 19:30 Kerkcafé 18
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BIJBELKRING
BIDDEN MET HANDEN EN VOETEN

Samen de Bijbel lezen blijkt elke keer weer verrijkend. Je wordt wijzer van
concentratie op een bijbeltekst en van het gesprek dat je met anderen
daarover voert. Je geloof wordt verdiept en kan meer inhoud krijgen.

ldee van deze Bijbelkring is dat je een heel seizoen, 8 keer, met elkaar
opftrekt en de Bijbel openslaat. Dat maakt dat je elkaar goed leert kennen
en vandaaruit lief en leed deelt.

In deze Bijbelkring wordt een boekje van het Evangelisch Werkverband
gebruikt en we noemen ons GGG (Gemeente Groei Groep). De naam
vertelt dat we binnen de gemeente (maar ook anderen mogen
meedoen) graag samen willen groeien in geloof.

Dit jaar is de titel: “Bidden met handen en voeten”

Bidden is ademhalen voor de ziel, bidden is uitademen, luisteren is
inademen. Waarom bidden we eigenliike Helpt het wel? Hoort en verhoort
God mij wele Wat als ik geen woorden heb om te bidden2 Mag ik alles
vragens Deze vragen en nog veel meer komen dit seizoen aan de orde.
We ontdekken samen welke antwoorden er in de Bijbel te vinden zijn. Het is
God die waarde hecht aan het contact met mensen en Hij spreekt met
ons!

De leiding ligt in handen van Jacoline Fierloos,
maar alle deelnemers kunnen zich laten
inschakelen bij de voorbereiding.

Y RN
“* "BIDDEN ¥ '
ANDENS

Data: woensdag 24 september 2025 -
kennismaking en 1e bijeenkomst
Overige data en plaats in overleg

Tijd: 19:45 uur — 21:45 uur

LUISTEREN,

| V“J. ;
SP%‘EKEN
EN.DOEN

Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl
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BOEKBESPREKING

HET GOEDE LEVEN

4 avonden rondom boekje van

Sam Janse

“Eenvoudig leven, bijbelstudies over
het goede leven”.

Begeleiding door Henk van
Achterberg en Mathilde Bos.

3¢ avond wordt Sam Janse
vitgenodigd om het onderwerp verder
uit fe diepen.

Datum: woensdagavond
1 oktober 2025
14 januari 2026
15 april 2026
27 mei 2026

Tijden: 20.00 —21.45 vur

Plaats: Ontmoetingskerk

|

EENVOUDIE
L EVENY

ngelstudles

over het
goede leven

SAM JANSE E.A.

Opgeven: via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl
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TAIZE-DIENST
EN ANDERE ZONDAGAVONDSPECIALS

Taizé is een oecumenische kloostergemeenschap in Frankrijk waar jaarlijks
heel veel jongeren bij elkaar komen voor bezinning en gebed.

Heel veel kerken zijn deze diensten ook gaan organiseren. Ook bij ons staat
hij ieder jaar op de agenda. In deze dienst komen we in stilte bij elkaar en
zingen eenvoudige liederen die gemakkelik mee te zingen zijn.

Behalve zingen is er ook ruimte voor voorbede en bijbellezen. In deze
dienst ligt de nadruk op verzoening en eenheid. Er is gelegenheid voor
persoonlijke bezinning en gebed.

Na de dienst is er gelegenheid om na te praten.

Op de achterkant van de kerkgids en op de achterkant van dit
Bouwplaatsboekje vindt u het complete programma van de
ZondagAvondSpecials. We hopen u weer welkom te heten.

Namens de commissie Eredienst:

- Conny van Tussenbroek, voorzitter
- Clarie Vink, secretaris

- Arjan Verhaar

- Hans Arnold

- Bartha Nieuwland

- Greet Bijl.

Datum: zondagavond 19 oktober 2025
en meer zondagavonden (zie achterzijde van dit boekje)

Tijden: 19:30 — 20:30 uur
Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: niet nodig
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DEEL JE GELOOF
GESPREKSGROEP VOOR DERTIGERS EN VEERTIGERS

Ook dit jaar bieden we ruimte voor het gesprek over geloof. In een open
sfeer wisselen we met elkaar van gedachten. Dit jaar zal dat aan de hand
van levensvragen zijn, die we spiegelen aan Jezus' leven.

Dertigers en veertigers zijn voor het eerst of opnieuw van harte welkom!

Data: donderdag 6 november 2025 — 1¢ ontmoeting
Overige data plannen we in overleg met de groep.

Tijd: 19:30 uur — 21:00 uur
Plaats: Ontmoetingskerk (of bij mensen thuis)

Opgeven: via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl
of via 06-12351560 (Els Vlot)
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(GEBEDSMOMENT

Vanwege de onrust in de wereld,
vanwege zorgen bij mensen om ons heen,
vanwege zieke gemeenteleden,
vanwege zorgen bij onszelf

en nog zoveel meer

organiseren de ouderlingen dit seizoen
een aantal keer een gebedsmoment
God zegt: “Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn Naam, ben Ik in uw
midden”.

Bidden alleen kan best moeilliik zijn. Daarom: laten we dit dan samen doen.
Tijd nemen en rust te zoeken in de hectiek van het leven.

We komen samen in de Ontmoetingskerk en bidden bij het licht van de
Paaskaars. De avonden duren ongeveer 30 minuten en zijn als volgt
opgebouwd:

» Moment van bezinning

> Uitgesproken gebeden

> Stil gebed

» Aansteken van een kaarsje aan de Paaskaars

Data: woensdag 12 november 2025
donderdag 12 februari 2026
maandag 18 mei 2026

Tijd: 19:30 uur —20:00 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: vrije inloop
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PODCASTBESPREKING
Gesprek n.a.v. podcast Fred Blokhuis

Predikant Fred Blokhuis is door de coming out van zijn zoon de bijbel anders
gaan lezen. Hij moest van ver komen: als orthodoxe jongen dacht hij dat
aids echt een straf van God was. Blokhuis is ervan overtuigd dat het vooral
zaak is om mens te zijn zoals de Schepper heeft bedoeld. Concreet
betekent dat voor hem: liefheblben. Daar heb je je hele leven genoeg
aan. Daarom voor hem geen bijbeltekst maar een citaat van Augustinus:
‘Amo volo ut sis’: ik heb lief, ik wil dat jij bent.

Deze avond willen we naar aanleiding van de podcast doorpraten over
liefhebben.

© e hehbeneen
ingeschapen hehoefte!
om gezien te worden

In De verwondering vertelt dominee Fred Blokhuis
over hetbelang van zien én gezien worden

Datum: zondag 16 november 2025 J
Tijd: 19:30 uur — 21:00 uur
Plaats: Ontmoetingskerk

(Daniél Dik en Conny van
Tussenbroek begeleiden
deze avond)

Opgeven: via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl

Loekterm voor de podcast: De verwondering; Fred Blokhuis
Lukt het niet, vragen kan altijd via de mail of spreek ons aan.
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GELOVEN MET TIENERS

Geloven en tieners blijft een bijzondere combinatie. Als ouders weet je
soms geen weg met wat de manier is waarop je God, geloof en kerk onder
de aandacht van je tiener(s) kunt/moet/wilt brengen. Ook als tiener weet
je juist soms geen weg met kerk, God en geloof en wat je daaraan hebt of
daarmee moet.

Met in ons hoofd het jaarthema ‘Kijk, laat je verrassen’ willen we daarover
in gesprek gaan. Wie weet leren we elkaar wel op een nieuwe manier naar

God, geloof en onszelf te kijken!

Eerder deden we dat onder het genot van een High Tea of met Tapas en
tieners. Ook dit jaar komt er zeker een uithodiging om voor iets te eten te
zorgen. Want lekkers nodigt altijd uit tot gesprek en ontmoeting.

We zorgen voor gespreksmogelikheden waarbij je gehoord wordt én kunt
luisteren. We zorgen voor een sfeer waarin openheid is voor wat je maar in
te brengen hebt. We praten als tieners onderling, als ouders onderling en
natuurlijk ook als tieners mét ouders.

Van harte vitgenodigd!

Datum: zondag 23 november 2025
Tijdstip: 15:00 uur — 17:00 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: via jeugdontmoetingskerk.nl

of Aldwin 06-57503504 / Elvira 06-51508630)
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ONTMOETINGSAVONDEN

Op maandag 19, donderdag 22 en dinsdag 27 januari vinden
ontmoetingsavonden plaats. Het thema voor de avonden dit jaar hangt
samen met het thema van de PKN: Kijk! Laat je verrassen door de werking
van Gods Geest. De avond zal in het teken van ontmoeting staan, waarbij
we met elkaar in gesprek gaan rondom een gedeelte uit de Bijbel. Het
maakt niet uit op welke avond er aangeschoven wordt. Er is gekozen voor
verschillende dagen in de week, zodat zoveel mensen een avond kunnen
aanschuiven. Er zal steeds vanaf 19.45 inloop met koffie en thee zijn. De
ontmoetingsavond zelf start om 20.00 en duurt tot 21.30.

Data: maandag 19,
donderdag 22 of
dinsdag 27 januari 2026

Tijd: 20.00 vur - 21:30 uur
Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl
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EAT, MEET EN GENIET

LAAT JE VERWENNEN

Op zaterdagavond 7 februari is er een Eat, Meet & Geniet avond. In de

Ontmoetingskerk ontpopt zich weer een heus restaurant.

EAT. Genieten van een heerlik 3-gangen menu.
MEET: Ontmoet uw tafelgenoten.
GENIET: Wij zorgen voor een leuke invulling van de avond.

Reserveer een tafel in ons gezellige restaurant. Het keukenpersoneel en de

bediening zal u voorzien van een geweldige, gezellige en lekkere avond.
U begrijpt... de opbrengsten van deze avond zijn ten behoeve van het

jeugdwerk.

7 FEBR

AR

2026

Datum: zaterdag 7 februari 2026
Tijd: 18:00 — 20:30 uur
Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: via jeugdontmoetingskerk.nl

of Aldwin 06-57503504 / Elvira 06-51508630
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PODCASTBESPREKING

Gesprek n.a.v. podcast Alexej Navalny

In het programma ‘De verwondering’
mijmert Annemieke Schrijver over
‘wandelende opstandingsverhalen’.
Dat is een prachtige term. Profetenverhalen zijn opstandingsverhalen, in de
vorm van een tragedie. Dat is het wonderlike. Je ziet een mens, die
gevangen wordt gezet, vergiftigd, gedood. Je voelt aan hoe machten
proberen de geest van deze mens te breken. En dat lukt ook, zo lijkt het. En
toch ook niet. Want in deze profetenverhalen zit een wonderlike kracht:
opstandingskracht. Een mens die opstaat en spreekt. En op de één of
andere manier is dat spreken sterker dan de tragedie.

Alexej Navalny, de Russische dissident, was vrij, ook toen hij gevangenzat.
Midden in de pogingen om hem te breken, vond hij kracht in de wijsheid
van de Bergrede. Annemiek spreekt over de ontroering bij het zien van die
moedige man. Het was rond Pasen. En als je met de ogen van Pasen naar
Navalny kijkt, zie je ook iets iconisch in zijn lijden. Er zit een gloed over levens
met moed, een licht uit een andere wereld. En als je dat ziet, krijg je zelf
ook moed, in je eigen omstandigheden die je soms ook kunnen breken.

‘We moeten doen waar zij bang voor zijn: de waarheid vertellen, de
waarheid verspreiden. Dit is het machtigste wapen tegen dit regime van
leugenaars, dieven en hypocrieten. ledereen heeft dit wapen. Dus gebruik
het.

Datum: zondag 22 maart 2026
Tijd: 19:30 uur — 21:00 uur

Plaats: Ontmoetingskerk (Bartha Nieuwland en Conny van Tussenbroek
begeleiden deze avond)

Opgeven: via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl

Loekterm voor de podcast: moderne profeten; Aleksej Navalny

Lukt het niet, vragen kan altijd via de mail of spreek ons aan.
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MUZIEK MAKEN MET GEMEENTELEDEN

ZING, SPEEL EN BELEEF MEE!

Heb jij altijd al muziek willen maken in de kerk, maar nooit de stap gezet
daar iets mee te doene Of speelde je al wel eens in de kerk, maar niet met
anderen? Dit is je kans! Onder leiding van getalenteerd muzikant en
dirigent Sabine Bakker- Verhagen starten we een muziekproject speciaal
voor gemeenteleden. Samen werken we toe naar een optreden tijdens de
dienst op Eerste Pinksterdag.

Of je nu zingt, een instrument bespeelt of gewoon graag samen muziek
maakt: iedereen is welkom! Het is een mooie manier om je talenten te
ontdekken, met elkaar naar iets toe te werken en dat met Pinksteren te
vieren

Sabine Bakker-Verhagen

Data: oefenen: donderdag 9, 16 april, 7 en 21 mei 2026
vitvoering: zondag 24 mei 2026 (Pinksterdienst)

Tijd: oefenen: 19:30 — 21:30 uur
Voor wie: Alle gemeenteleden, jong en oud, beginners en gevorderden
Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl
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KLOOSTERWEEKEND

Een kloosterweekend is een mooie manier om iets van het kloosterleven
van dichtbij te ervaren, iets van rust en ruimte voor je eigen spiritualiteit te
zoeken én een aantal gemeenteleden beter te leren kennen.

Ook dif seizoen zijn we welkom bij de Onze Lieve Vrouwe Abdijin
Oosterhout. Daar wonen, leven, werken en bidden zusters volgens de regel
van Benedictus.

In een eigen ruimte van het klooster, het gastenverblijf, en de tuin worden
eigen activiteiten en gesprek georganiseerd. Eén daarvan is een gesprek
met één van de zusters uit de gemeenschap, die vertelt over het leven als
kloosterling.

Tijdens het verblijf worden we uitgenodigd om te delen in het ritme van de
zusters Benedictinessen. We vieren hun gebedsdiensten mee en delen in
stilte en rust. Zo is bijvoorbeeld het ontbijt in stilte.

We maken tijd voor gesprek met elkaar aan de hand van ons jaarthema:
Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.
Natuurlijk is er ook persoonlijke ruimte voor rust, lezen,
wandelen en plezier.

Er zijn tien gastenkamers, twee 2-persoonskamers en
acht 1-persoons. Eris dus ruimte voor twaalf gasten.
Het gastenverblijf heeft een eigen eetzaal en
huiskamer. Er is ook een prachtige tuin.

Datum: vrijdag 17 tot zondag 19 april 2026

Tijd: aankomst Oosterhout: vrijdag in de
loop van de middag, vertrek: zondag
na middaggebed om 14:15 uur

Plaats: Onze Lieve Vrouwen Abdijin Oosterhout
Kosten: € 100,00 per persoon

Opgeven: bij Maartje Aantjes (maartjeaantjes@yahoo.com, 06-15488678)
Geef je op tijd op (in ieder geval voor 1 januari), er is plaats voor
12 personen! Of eerliker: voor 10, want Anne en Maartje
Aantjes gaan mee en verzorgen het programma.
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TALENTENAVOND

ZONDAGAVONDSPECIAL

Na het hartverwarmende succes
van vorig jaar organiseert De
Bouwplaats opnieuw een
talentenavond vol muziek, verhalen,
gedichten en samenspel — voor en
door gemeenteleden. Jong en oud,
ervaren of beginner: iedereen mag
meedoen.

We laten ons dit jaar inspireren door
het jaarthema ‘Kijk, laat je verrassen
door het werk van Gods Geest’. Die
verrassing klinkt door in muziek,
woorden en ontmoeting. leder lied,
gedicht of verhaal kan een moment
zijn waarin we geloof, hoop of liefde
herkennen — en delen.

Of je nu zingt, schrijft, speelt of luistert: je bent van harte welkom op deze
bijzondere avond waarin we samen onze gaven inzetten om elkaar te

bemoedigen en te inspireren.

Datum: zondag 15 februari 2026
Tijd: 18:30 uur — 20:00 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: wie iets wil uitvoeren kan zich melden bij

Wim Bak (06-20464180) of

mailen naar bouwplaats@ontmoetingskerk.nl
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OPVOEDEN IN GELOOF

Je hebt je kind laten dopen. Daarbij heb je een gelofte uitgesproken: dat
je je kind wilt voorgaan op de weg van Christus. Hoe doe je dat eigenlijk?
Wat betekent dat voor jou en je kinde Wat vind je het meest wezenlik om
door te geven aan geloof, hoop en liefde?

Of: je hebt je kind niet laten dopen. Maar je komt met je kind(eren) naar
de kerk in de hoop dat ook zij worden aangesproken door God en geloof.
Wat is daarvoor nodig? Hoe kun je zelf daar een weg in vinden én wat kan
de geloofsgemeenschap daarin betekenen?

Op deze avond gaan we met elkaar
in gesprek over opvoeden in geloof.
Dat gesprek staat nooit los van de
weg die je zelf in geloof probeert te
gaan. Gesprek over geloof en je kind
gaat hand in hand met gesprek over
je eigen geloof. Best spannend dus,
om daarover na te denken. Maar
viteindelijk ook altijd weer verrijkend.

.De avond is bedoeld voor ouders
van kinderen van 0 tot 10 jaar.

Datum: woensdag 22 april 2026
Tijd: 20:00 vur — 21:45 uur
Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: via jeugdontmoetingskerk.nl
of Aldwin 06-57503504 / Elvira 06-51508630
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KERKCAFE

KOM, KIJK, PROEF, LUISTER EN DEEL

Waar komen de kerk en het café samen? Precies hierl Op 27 juni zetten we
de deuren open voor een sfeervolle middag en avond vol muziek,
gezelligheid en betekenis.

Geniet van verrassend goede live muziek, een hapje en een drankje zoals
in een echt café, en goede gesprekken aan tafel. Jong en oud schuift aan
— of je nu komt om te luisteren, te kletsen of gewoon lekker te proeven.

muziek en de sfeer, zorgen we er met elkaar voor dat er geld wordt
opgehaald voor een mooi doel. Zo is een gezellige avond meteen ook een
betekenisvolle avond.

Dus: kom langs, neem je buurman, vriendin of familie mee en ontdek hoe
leuk kerk én café samen kunnen zijn.

Datum: zaterdag 27 juni 2026
Tijd: vanaf 17:00 uur
Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven: niet nodig
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BELIJDENIS DOEN?

‘Wat heb ik hier veel geleerd!’

‘Het was erg leuk om de meningen en
gedachten van andere mensen te horen'.
‘lk wist vooraf nog niet waar dit op zou
uitlopen, maar ben blij dat ik belijdenis heb
gedaan’.

‘Een kijkje in andere kerken was inspirerend’.

Het zijn reacties van jonge gemeenteleden
die afgelopen seizoen meededen in de kring
‘belijdenis doen’. Die groep kreeg tfrouwens
een andere naam, die misschien de lading
beter dekt: ‘Samen op geloofsreis’.

Met deelnemers uit de Sionkerk in Ameide, Lux Mundi in Lexmond en uit de
Ontmoetingskerk was er vanaf januari een traject afgesproken. Met in de
eerste twee maanden bijna wekelijkse avonden rond thema's die passen
bij geloof, ook afgestemd op de vragen die er in de deelnemers leefden.
Komend seizoen hopen ook mensen uit de Ichthuskerk in Meerkerk aan te
schuiven.

Misschien loopt het uit op belijdenis doen. Misschien (nog?) niet, maar dan
is het nog steeds een mooie manier om je geloof eens onder de loep te
nemen, tegen het licht te houden en te sparren met anderen over de
betekenis van je geloof.

De leiding is in handen van de voorgangers van de verschillende kerken.
Wees niet bang, ze zullen er vrijwel nooit allemaal tegelijk zijn. Ook hun
inbreng geeft mooi zicht op verschillende invalshoeken.

Welkom!

Aanmelding en/of informatie: via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl
en je kunt ook Els Vlot bellen wanneer je meer wilt weten (06-12351560).
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