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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 5 september 2025 no. 35 

 

    De diensten 

Zondag 7 september 
09.30 u. dienst met doventolk 
Afscheidsdienst 
ds. A.N. Driebergen 
Collecte voor de diaconie/Tearfund 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoe
k/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ 
 

Zondag 14 september 
09.30 u. ds. N. van Splunter uit 
Rotterdam 
17.00 u. Buitendienst bij de molen 
o.l.v. de commissie Eredienst 
Collecte voor de kerk 
 

Ouderling 
Henk Voormolen en Elvira van 
Mourik 
 

Diakenen 
Huib Kraaijeveld en Paula de Jong 
 

Organist/pianist 
Bert Kruis 
 

Koster 
Nelly Attema en Marian Verburg 
 

Lector 
Tabitha Kazen 
 

  Techniek 
   Clarie Vink en Jan Vink 

 

Koffie schenken 
Peter en Joke Koot-Aten 

 

Bloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn gegaan naar 
mw. Wilma de Jong, ter bemoeding. 
 

Collecteopbrengst 31-8 
Kerk: € 299,95   
 

Jarig in september  
26-9 mw. B.N. Attema 
 

 
 

Dinie en Nienke Haag 
 

 
Kinderoppas 
Geri Vonk en Lieke van den Brakel 
 

                        * * * 
Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/3
01-Ontmoetingskerk-Noordeloos 
 
 

 

 

 

 

Lief en Leed  
De operatie van Bas Schakel is achter de rug. 
Het was een lange ingreep, en daardoor uren 
van wachten en bidden voor Tineke en voor 
allen die om Bas en Tineke heen staan. We 
denken aan hen beiden! Het was fijn dat Bas 
en Tineke aanwezig waren bij het afscheid 
voor de senioren. Dat gaf ruimte voor 
meeleven en bemoediging! 
 
We denken ook aan wie hier niet met name 
wordt genoemd en bezig is met 
behandelingen en alles wat daarbij komt, aan 
wie ziek is en weet dat er geen herstel meer 
mogelijk is. Laten we blijven bidden voor 
elkaar. 
 
Van het afscheid-in-stappen zijn twee 
onderdelen achter de rug:  
- een bijzonder mooie ontmoeting op 
donderdag met veel van onze senioren (meer 
dan 60!), in een fijne sfeer, met aandacht 
voor elkaar, met koffie, een drankje én 
heerlijke poffertjes en broodjes. Dank aan de 
diaconie die deze middag organiseerde en 
dank aan wie beschikbaar was om te 
assisteren. Het was geslaagd! 
- het moment met de jongste kinderen uit de 
gemeente, van 16.00 – 17.00 uur, met 
gezelligheid en een mooi verhaal en 
aansluitend het eten met de oudere kinderen 
en tieners, compleet met een ds. Annette-
quiz en een echte test ‘Ken je ons?’. Wat een 
uitdaging was dat! Ook dat was erg leuk. 
 
Ik kijk uit naar wat nog volgt, een 
zaterdagavond met een programma waar ik 
geen idee bij heb. Echt iets voor mij…. Ik ben 
dankbaar voor alles wat wordt georganiseerd, 
ik voel me gezegend als predikant in de 
Ontmoetingskerk! 
 
Annette Driebergen 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

Bij de afscheidsdienst zondagmorgen 

 
In de afscheidsdienst lezen we twee gedeeltes uit de Bijbel; uit 1 Korinthe 
2, 1-5, woorden uit een brief van Paulus en uit Lucas 8, 22-25, over een 
storm op het meer. Zondagmorgen hoort u meer over die keuze. Ik heb als 
thema boven de dienst gezet ‘Afscheid in verbondenheid’. 
 

Ik begrijp uit opmerkingen dat niet iedereen precies weet hoe een 
afscheidsdienst gaat. Die dienst wordt door mij geleid. Er is een kort 
moment in de dienst, waarin we als predikant en gemeente worden 
‘losgemaakt’. Na afloop zal alleen de voorzitter van de kerkenraad iets 
zeggen en is er aansluitend gelegenheid tot ontmoeting en dag-zeggen 
voor wie dat nog niet heeft kunnen doen. 
Ik kijk uit naar dit bijzondere moment!  
 
Annette Driebergen 
 

 

 
Voor deze week geef ik onszelf een 
tegeltjeswijsheid mee: 

 

 
 
 
Annette Driebergen 
 

 

 

Na zondag begint de vacante 
periode.  
Wie een predikant nodig heeft of 
pastorale vragen heeft, kan contact 
opnemen met de ouderlingen-
omzien, Anita Wallaard (06-
21971221) of met Jacoline Fierloos 
(06-13445053). Zij weten de weg. 

 

Afscheid Annette 

Bij het verschijnen van deze gemeentebrief zitten we midden in het afscheidsweekend van Annette als onze voorganger. 

De seniorenmiddag en het uitzwaaimoment met de jeugd zijn inmiddels geweest, maar we zijn er nog niet en u bent 

vanzelfsprekend bij meer dan één activiteit welkom. Dus voor de volledigheid hierbij de nog komende bijeenkomsten.  

Zaterdagavond: 

Op zaterdagavond vanaf 19:30 uur is eenieder, van jong tot ouder, van harte welkom voor een gezellige avond met 

diverse bijdragen van mensen in en rondom onze kerk. Zorg dat u erbij bent: het belooft een leuke en afwisselende avond 

te worden! 

Zondagochtend: 

Aanstaande zondagmorgen nemen we als Ontmoetingskerk tijdens en direct na de ochtenddienst van 09:30 uur formeel 

afscheid van Annette als onze voorganger. 

Graag tot ziens bij een of beide activiteiten! 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Column 

Boven het maaiveld.. 
 
Het laatste restje donker vermengt zich met ochtendnevel… Om samen te verdampen in de opkomende zon.  Een 
stelletje reislustige kievieten verzamelt zich in het weiland… Soms lukt het om ‘s morgens de eerste te zijn op de 
honden-uitlaatweg.  
 

Daar is tie weer… die vermaledijde R… Terug in de maand… 
Daar zitten we mooi acht maanden mee opgescheept… Stel je voor: bijna de lengte van een zwangerschap tot het weer 
mei is. 
Niet aan denken, gewoon één dag tegelijk.. De zon staat al een stuk lager, schaduwen lengen. Het mooie strijklicht laat 
de wilgenblaadjes zilvergrijs oplichten..  
De harde wind een dag later kondigt andere tijden aan... Wind brengt altijd chaos teweeg… Maar diezelfde wind laat 
ook molens draaien.  Een draaiende molen is geruststellend en hoopvol. Ik hou ervan.  (Zolang de molenwieken 
draaien…) Zorgt voor levensmoed…. 
Ik blijf me verbazen over de intensiteit van het leven. Is dat niet mede hetgene waar Vincent van Gogh aan ten onder 
ging?.  
 
Het rondje lopen voert deze weken nogal eens door Hoornaar. 
‘De tijd van toen’ als thema van de feestweek …. Mensen van weleer, hun leefwijze en gebruiken uit de mottenballen. 
Het valt me op dat vooral degenen die iets bijzonders deden in hun leven, het langst herinnerd worden. Gaan onze 
kindskinderen dat bij ons ook doen? Zou er iets vermeldenswaardig zijn?. 
Soms lijkt het wel of iedereen van enigszins respectabele leeftijd voorál bezig is om de aardse tijd hier netjes af te 
ronden… Weinig lef meer voorradig.   
Misschien iets om in het achterhoofd te houden…. Als je later het straatbeeld wil sieren, nog eens genoemd wil 
worden? Is het beter nu je kop boven het maaiveld uit steken….. 
 
Roos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Op de seniorenmiddag op 4 september 2025 
voorgedragen bij het afscheid van Annette 
Driebergen  
als dominee van de Ontmoetingskerk van 
Noordeloos. 
 
 
Ode aan Annette 
 
Dit gedicht met humor erin verweven, 
is een serieuze terugblik en soms wat overdreven. 
Houd je vast aan je stoel, 
want het is een heleboel. 
 
Mijn oor te luisteren gelegd. 
In de wandelgangen werd van alles gezegd. 
Ik weet bijna zeker, nee helemaal, 
dat ik spreek namens allemaal. 
 
De kennismaking was bijzonder fijn, 
al heel snel kende je onze namen van groot tot 
klein. 
Aangevuld door Ad en zijn fotoshoots, 
al die jaren, niet alleen als het moest. 
 
Met iedereen heb je wel een band. 
Je neemt ons allemaal bij de hand. 
Voor de kinderen speciaal 
heb je iedere keer een boeiend verhaal.  
 
Je preken zijn goed doordacht en toegepast. 
Nooit saai om aan te horen. 
De kerk zit voller dan bij een gast. 
Gaan mijn loftuitingen je niet storen ? 
 
Een goed idee zijn de twee boekjes met de namen  
van dopelingen en van overledenen, om samen 
een blijvende herinnering aan over te houden, 
die door mij worden bijgehouden.  
 
De koffieochtend in de pastorie verdween, 
velen gingen er maandelijks heen. 
Met bakkie Troost liet je ons niet in de steek, 
mede als voorbereiding op de preek.  
 
Toen Corona ons overviel, 
moest alles heel steriel. 
De kerk was leeg 
de gemeente zweeg. 
 
Al gauw werd een zanggroep ingevlogen 
mede met jouw zang waren we opgetogen. 
De digitale diensten waren een uitkomst. 
voor nu en in de toekomst. 
 
Je creativiteit en veelzijdig talent hebben me 
verwonderd. 

Je creativiteit en veelzijdig talent hebben me 
verwonderd. 
Het project van de engelen niet uitgezonderd, 
Het spreeuwen idee is het helemaal ! 
Ik vind het geniaal. 
 
Je was onze inspirerende herder 
en dreef onze kudde wel 8 1/2  jaar verder. 
Nu moeten we jou als dominee laten gaan 
met een lach en een traan. 
 
Behalve herder, ben je zelf ook een schaap van de 
Heer. 
Zelfs één met 5 poten, nee veel meer, 
je bent een duizendpoot 
voor onze geestelijke en pastorale nood. 
 
Ledematen had je er even maar drie. 
Het zijn er nu weer vier als ik het goed zie.  
Niet meer op één been hoeven staan, 
je kunt je mannetje weerstaan. 
 
Alles onder controle en met beide benen op de 
grond. 
Als je maar weet dat ik je fantastisch vond. 
Onze lof die je nu hebt gekregen,  
Hopelijk hebben we die niet al die tijd verzwegen. 
 
Dat je enthousiasme aanstekelijk werkt, 
hebben we in onze gemeente wel gemerkt.  
Ik wens je in Schoonhoven een goede tijd, 
maar eigenlijk willen we je niet kwijt.  
 
 
Lisette van der Valk-Snoeij 
 


