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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 2 mei 2025 no. 18 

 

    De diensten 

Zondag 4 mei 
09.30 u. mw. N. Rijneveld-Schep uit  
Lopik 
Collecte voor KIA-Ghana 

 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalv
erzoek/?id=hmXGAIxPRP-ABUgqO4Waww 
 

Zondag 11 mei 
09.30 u. dienst met doventolk o.l.v. 
ds. A.N. Driebergen 
Collecte voor de kerk 
 

Ouderling van dienst 
Elise Kon 
 

Dienstdoende diakenen 
Nel den Hertog en Ria Kon 
 

Organist/pianist 
Hans Arnold 
 

Lector 
Anneke Pantekoek 
 

Kinderwoorddienst  
Conny van Tussenbroek 
 

Kinderoppas 
Esmiralda de Jongh 
 

Koffie schenken 
Ria Kon en Henny Kool 
 
Onze diensten zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
 
 

 

Bloemen 

 
 

De kerkbloemen zijn ter bemoediging 
gebracht bij Annemiek van Vuren 
 

Collecteopbrengst 27-4 
Plaats.Miss.werk: € 306,= 
 

Jarig in mei 
5-5 mw. J.M. Baan-Rouwert Boer 
21-5 dhr. C.E. Hoeksma 
26-5 mw. Corrie Korevaar 
26-5 dhr. A. van Mourik 
 
 

   
 

Bakkie Troost – 
nieuwe datum! 

 

In verband met het afscheid van mw. 
Bets Oosterbeek wordt Bakkie Troost 
verschoven naar donderdag 8 mei. 
Met koffie of thee praten we tussen 
10.00 en uiterlijk 11.30 uur over het 
bijbelgedeelte dat in de dienst van     
11 mei wordt gelezen. Voor wie zich 
alvast wil voorbereiden: dat is 
Johannes 5: 1-13. Misschien is het    
wel de laatste keer…  
Van harte uitgenodigd! 
      
            

 

 

 

 

Lief en Leed  
U ontving al het bericht van het overlijden 
van Bets Oosterbeek-Duijm. Ze is 99 jaar 
geworden. Wat een geschiedenis is er met 
haar leven verbonden! Er is gelegenheid om 
de familie te condoleren op zaterdag 3 mei 
van 18.00 tot 19.00 uur in de 
Ontmoetingskerk. 
De afscheidsdienst is op dinsdag 6 mei om 
13.30 uur in onze kerk. 
Laten we bidden voor allen die van Bets 
houden en haar zullen missen. Volgende 
week zal in de gemeentebrief een In 
Memoriam staan. 
 
Florina Blokland is nog in het ziekenhuis. Er 
zijn goede periodes, maar ook nog diepe 
dalen van pijn. Uitslagen laten geen 
verslechtering van de situatie zien. Daar is ze 
al heel blij mee. Laten we met haar en haar 
dierbaren blijven meeleven! 
 
Vandaag, vrijdag 2 mei, is Corrie Korevaar 
verhuisd. Dat zal heel anders worden voor 
haar én voor Dikkie en Leen. 
Haar nieuwe adres, voor eventueel een 
kaartje:  

Corrie Korevaar 
Merwebolder, Punter 2 
Spoelmaker 1.2 
3363 WH Sliedrecht. 

 
Komende week beginnen de examens. Dat 
kan voor tieners en hun ouders een 
spannende periode zijn. Ik wens alle 
examenkandidaten rust en vertrouwen dat 
het werk van de afgelopen jaren niet voor 
niets is geweest. Zet ‘m op! 
 

Annette Driebergen 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=hmXGAIxPRP-ABUgqO4Waww
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=hmXGAIxPRP-ABUgqO4Waww
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdwerk maand maart 

Het veertigdagentijdproject is gestart, kom je gezellig naar de kerk en de Kinderwoorddienst? 
Er staan deze maand nog meer mooie activiteiten op het programma. Hieronder lees je er 
meer over. 
 

Zondag 17 maart is er weer Tienerkerk voor de jeugd vanaf de brugklas. Als je naar de 

kerk komt kan je direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering.  
Wat tienerkerk inhoud? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal 
en/of een filmpje, spelen een spel of quiz en gaan met elkaar in gesprek. Dit keer is het 
thema  Ga mee op weg naar Pasen.  
Voor de inwendige mens wordt gezorgd, de koffie en thee staan weer klaar.  Schuif jij ook 
aan? Je bent uitgenodigd! 
 

Diaconaal Paasproject  
Op woensdagmiddag 20 maart organiseren we een Diaconaal Paasproject. Zie pagina 2. 
 

Paaswake voor 
kinderen  
Op zaterdagavond 30 maart 
om 19:00 uur is er een 
Paaswake voor kinderen.  
Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst.  
 

 
Op zaterdagavond 30 op 31 maart om 22:00 
uur is voor de tieners vanaf de brugklas t/m 

16 jaar een PaasChallenge. Deze 

Paaschallenge duurt ongeveer 10 uur en 
begint met een ‘Laatste Avondmaal’ op Stille 
Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een 
ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. 
Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost 
escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te 
maken met achtervolgingen en gesprekken in 
de nacht. Ga je mee…?  
Geef je op bij Jonneke of Elvira! 
 

 

 

Gesprek over belijdenis – 8 mei! 
 

Op zondag 25 mei doen drie jonge mensen uit onze 
gemeente belijdenis van hun geloof. In de periode van 
januari tot Pasen hebben we met belijdeniskandidaten uit 
Ameide, Lexmond en Noordeloos mooie gesprekken 
gehad. Die hebben tot dit verlangen van de drie 
Noordelose kandidaten geleid. 
 

We gaan in dorpsverband op weg naar 25 mei.  
Het lijkt ons mooi ook met andere gemeenteleden in 
gesprek te gaan over het doen van belijdenis. Misschien 
heeft u nog herinneringen aan eigen motivatie ooit? Of is 
het er nooit van gekomen? Of weet je nog hoeveel indruk 
de belijdenisdienst of de weg daarheen heeft gemaakt? 
Wat is of was eigenlijk het belang van belijdenis doen voor 
uw of jouw geloof? 

 

Het lijkt ons mooi om daarover met u en jou in gesprek te 
gaan. Ook als stimulans voor deze drie jonge 
gemeenteleden. Dat gesprek is gepland op donderdag 8 
mei, 20.00 uur, in een van de zalen van de 
Ontmoetingskerk.  
 

Zin om mee te doen? Van harte uitgenodigd! 
Laat het even weten aan Annette. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wat gebeurt er veel. Er is vreugde, diep verdriet en 
teleurstelling om wat niet mogelijk bleek. Laten we aan 
elkaar denken en voor elkaar bidden. 
We gaan bijzondere dagen tegemoet, met de viering van 
4 en 5 mei. Met stemmen en tegenstemmen rond alles 
wat wordt herdacht. Laten we vooral in vrede gedenken, 
met aandacht voor vrijheid én onvrijheid, toen en nu.  
René van Loenen schreef onderstaand lied, bij woorden 
van Dietrich Bonhoeffer. 
 

OP DE WEG NAAR DE VRIJHEID 
pelgrimslied 
 

Je komt de vrijheid op het spoor,  
trouw aan die ene stem,  
op zoek, geleid door hem,  
standvastig, kalm en onverstoord:  
geheim om uit te leven  
en uitzicht van Godswege.  
 

Door wat je durft, in wat je doet,  
bezield door wat je drijft,  
gesterkt door wat beklijft,  
ga je de vrijheid tegemoet:  
het spel is op de wagen,  
je wordt door God gedragen.  
 

Je hebt de vrijheid aangeraakt,  
niet verder reikt je kracht.  
De avond valt, de nacht.  
Maar hij die niet, die nooit verzaakt,  
hij zal het licht bewaken,  
je taak, je droom volmaken.  
 

Wanneer de dood de muren slecht  
van jouw verstikt bestaan,  
dan breekt de vrijheid aan  
die met geweld je werd ontzegd.  
Gods oog doet je herleven,  
hij zal je vrijheid geven. 

 
 

Annette Driebergen 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 
 

 

 

 
 

 
 
     

 

 

Bedankt! 
 

In september werd duidelijk dat het met de gezondheid 
van Gerrit niet goed ging. Er waren serieuze 
aanwijzingen dat er iets fout was. Er volgden vele 
onderzoeken met even zovele uitslagen. Na de ene 
uitslag wilde ze nog een ander onderzoek om een zo 
duidelijk mogelijk beeld te krijgen.     
In december kon Gerrit starten met de eerste chemo 
kuur, daarna volgden er nog twee. De operatie was op 
20 februari. Er is een kwab van zijn long verwijderd. Er 
volgde een mooie uitslag, er was geen na behandeling 
nodig. 
             
Inmiddels is Gerrit hersteld van de operatie, maar hij zal 
nog enkele maanden nodig hebben om zijn conditie te 
verbeteren. Hij gaat nu iedere drie maanden terug voor 
controle.  .                         
Al die maanden kregen we vele kaartjes, berichtjes, 
telefoontjes, bezoekjes  enz. Dat heeft ons veel gedaan, 
we voelden ons gesteund en gedragen.  
Heel hartelijk bedankt voor jullie medeleven! 

 

Gerrit en Ria kon 
 

 

Dichter bij vrijheid 

Is het waar 
als je oorlog hebt gekend 
je in vrede kunt leven ? 
 
Het is waar 
niet alleen als je oorlog hebt gekend, 
kun je vrede nastreven. 
 
Is het waar 
dat je eerst moet worden onderdrukt 
je dan pas weet wat vrijheid is? 
 
Het is waar 
dat er nog steeds onderdrukking is 
en je daarvan wilt bevrijden. 
 
Is het waar 
als iemand je misbruikt 
hij vooral zijn macht gebruikt? 
 
Het is waar 
dat macht verkeerd wordt gebruikt 
je staat met je rug tegen de muur. 
 
Is het waar 
als je genezen bent 
je dan pas gelukkig kunt zijn voortaan? 
 
Het is waar 
dat je soms gelukkig bent 
als je door een diep dal bent gegaan. 
 
Is het waar 
dat je vergeet attent te zijn 
dat het je soms ontbreekt aan fatsoen? 
 
Het is waar 
het zijn de kleine dingen 
die het doen! 
 
Is het waar 
dat je niet meer hoeft te herdenken 
wat ver achter je ligt? 
 
Het is waardevol 
als je in vrede en vrijheid leeft 
dit wil gedenken! 
 
Lisette 



 

 

 

 

Column 
 
Het barst van mooiigheid 
 
Zojuist m’n kleindochter thuisgebracht. Ze was één nachtje hier en voor eventjes is het heel gezellig… Superfijn als ze 
komt, maar wat kunnen pubers toch onredelijke mormels zijn. Zó vermoeiend… Op de terugweg is het echt even bij 
komen… Met heimwee aan toen ze nog klein was. Enfin, heerlijk om terug de eigen contreien binnen te rijden.  
Tegen de helblauwe lucht jagen een groepje kauwen -  nest in de lage knotwilgen -  een grote buizerd hun territorium 
uit. Zo’n buizerd is eigenlijk best een goedzak. Overal langs slootkanten barst het van jong leven. Voornamelijk ganzen 
hebben vele jongen. Mooi om te zien, maar inmiddels ook problematisch… Het zou goed zijn om waar mogelijk meer 
aan preventieve nestbewerking te doen.  
Op twee na kunnen eieren worden geschud: het ganzenpaar gaat tevreden op pad met hun twee jongen en niet 
opnieuw paren. Bij de zwanen evenzo. 
 

Intussen in het meidoornlaantje… Elke dag gaan knopjes verder open, een ware explosie van geuren en kleuren. Intense 
beleving. Zoals Toon Hermans zei: ‘Het barst van de mooiigheid.’ Een paar keer liet ik me verleiden om ongeveer 6.30 u 
(onwijs vroeg) op te staan om mee de polder rond te gaan… Zonsopkomst… de wereld in flarden mist gehuld… geboorte 
van een nieuwe dag in alle puurheid…  
Het gezegde in het leven ‘zelf de slingers op te moeten hangen’ klopt van geen kant. Zeker in de lente niet! Behalve 
flora en faunamoois- waarvan het kikkerconcert toch even vermeld wordt als een voor mij onbetwist hoogtepunt- zijn 
aan deze weg de laatste jaren vaak een groepje spelende kinderen te zien. Ze spelen echt zoals kinderen bedoeld, met 
alles wat de natuur te bieden heeft. In het weiland; om- en zelfs in de sloot! Helaas geen vanzelfsprekend meer….Het 
geeft hoop, je wordt er blij van … 
Moeder meerkoet op de vlonder kan haar wriemelend drietal inmiddels niet meer onder haar vleugels houden, dus die 
mogen onder nauwlettend toezicht rondzwemmen… Zouden die ook puberstreken krijgen? 
 
Roos 
 

                    
 
 

 


