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Wanneer Pim wordt binnengebracht, luisteren we naar:
‘Cantique de Jean Racine’- Fauré
 
 
Welkomstwoord
 
 
Thirza, Simon en Vajen steken kaarsen aan
 
 
Bemoediging en groet
v.: Onze hulp is in de naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft
v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.: en niet laat varen het werk van zijn handen
 
v.: Goedheid, ontferming, vergeving en vrede

van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer.
a.: Amen
 
 
Zingen: lied 737: 1, 2, 3, 15, 17, 18 en 19
 

Jeruzalem, mijn vaderstad,
mijn moederhuis, wanneer
zal ik u zien zoals ge zijt,
de bruid van onze Heer?

 
Daar is geen pijn en geen verdriet,
geen afgunst en geen nijd,
en angst en armoe zijn er niet
maar altijd vrolijkheid.

 
 



Daar is geen zon, daar is geen maan,
geen mist, geen duisternis,
maar ’t licht komt van de troon vandaan
waar de Messias is.

 
David is daar met harp en al,
koormeester van de stad,
Maria, denkend aan de stal,
zingt het magnificat;

 
Te Deum zingt Ambrosius
en alle vaders mee,
Johannes en Gregorius,
zingen laudamus te.

 
En Luther zingt er als een zwaan
en Bach, de grote Bach,
die mag de maat der engelen slaan
de lieve lange dag.

 
Hoor! Gospelzang, trompetgeschal,
’t halleel – uw Naam is groot.
Loof God die machten breken zal
en van hun tronen stoot.

 
 
Gebed 
 
 
Over het leven van Pim
 
 
We luisteren naar orgelspel
 
 

W 



Uit de bijbel: Hooglied 8: 6 en 7a
 

Draag mij als een zegel op je hart,
als een zegel op je arm.
Want sterk als de dood is de liefde,
beklemmend als het dodenrijk de hartstocht.
De liefde is een vlammend vuur,
een vuurgloed van de HEER.
Zeeën kunnen haar niet doven,
rivieren spoelen haar niet weg.

 
 
Zingen: lied 791: 1, 2 en 3
 

Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

 
Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

 
Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

 



Uit de bijbel: naar 1 Korinthe 13 
geschreven door Karel Eijkman
 

Zonder liefde ben je nergens 
 

Al kon ik nog zozeer 
in prachtige preken 
mijn redes afsteken 
en wist ik wijze woorden op ieder gebied 
maar had ik de liefde niet 
dan was het toch meer 
wat trommelgekletter 
gezwets en geschetter 
had ik de liefde niet. 

 
Al blies ik trompet 
hoog van de toren 
al zong ik in koren 
de sterren van de hemel, 
het hoogste lied 
maar had ik de liefde niet 
dan klonk het toch net 
als toeters en bellen. 
Ik had niets te vertellen 
had ik de liefde niet. 

 
Zonder liefde ben ik nergens 
zonder liefde stel ik niets voor. 
Had ik jullie niet bij me 
dan ging ik er aan onderdoor. 
Want liefde is echt 
en liefde is aardig 
is open, oprecht 
en eerlijk, rechtvaardig. 



‘t Is liefde die ziet 
hoe opnieuw te beginnen 
die ieder verdriet 
ook de dood kan overwinnen.

 
 
Zingen: lied 791: 4, 5 en 6
 

Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.

 
Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

 
Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf !

 
 
Overdenking
 
 
Zingen: opwekking 488
 

Heer, ik kom tot U.
Neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,



trots en twijfel wijken,
voor de kracht van Uw liefde.
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen,
houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend,
dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest
en de kracht van Uw liefde.

 
Heer, kom dichterbij,
dan kan ik Uw schoonheid zien
en Uw liefde voelen, diep in mij
en Heer, leer mij Uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van Uw liefde.
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen,
houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend,
dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest,
en de kracht van Uw liefde.

 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen,
houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend,
dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest,
en de kracht van Uw liefde.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest,
en de kracht van Uw liefde.

 
 



Gebeden
 
 
Zingen: lied 416 - ‘Ga met God’ 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
 
Ga met God, en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
 
Ga met God, en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
 
 
Slotwoorden
 
 
Bij uitgeleide klinkt ‘Salut d’amour’ – Edward Elgar, 
in de vertolking van Aldo Cicoolini. 
 
 
 

W 



U bent uitgenodigd een haag te vormen om Pim uitgeleide te 
doen. 
 
Na de begrafenis, in besloten kring, komt de familie terug in de 
Ontmoetingskerk. Daar kunt u hen ontmoeten.
 
 



 


