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Datum Zondag 23 februari 2025  

Voorganger: Hanneke Blom 

Lezing: Psalm 10 + Lucas 19:1-10 

 
Muziek 
 
Welkomst en mededelingen - ouderling 
 
Intochtslied: 139: 1 en 4   
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 
 
4. Waar vlucht ik voor uw aangezicht? 
Al steeg ik op in ’t hemels licht 
Al daalde ik tot de doden af, 
Gij zult er zijn, zelfs in het graf 
Gij blijft mij, God, in alle dingen 
Altijd en overal omringen. 
 
Bemoediging en groet 
 
Lied 925 (2x) 
Wek mijn zachtheid weer. 
Geef mij terug de ogen van een kind. 
Dat ik zie wat is,  
En mij toevertrouw, 
En het licht niet haat. 
 
Gebed om ontferming  
 
Glorialied: 304: 1, 2 en 3 
1. Zing van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 
houd Hem in ere! 
 
2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,  
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:  
luister naar Hem het woord van alzo hoge:  
houd Hem in ere! 

 
3. Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
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Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 
 
Inleiding op de dienst: Zien wij het wel? 
 
Gebed om de Geest 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Kinderlied: We gaan voor even uit elkaar 
We gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God, 
op Hem zijn wij gericht. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar:  
het is voor allemaal. 
 
1e lezing uit het Oude Testament Psalm 10 - lector 

1Waarom, HEER, bent u zo ver 
en verbergt u zich in tijden van nood? 

2In hun hoogmoed vervolgen zondaars de zwakken – 
maak hen gevangenen van hun eigen plannen! 
 

3De mens zonder God prijst wat hij najaagt, 
en als hij rijk is, vervloekt en veracht hij de HEER. 

4Hij denkt in zijn waan: Niemand vraagt mij rekenschap. 
Er is geen God, maakt hij zich wijs. 
 

5Het gaat hem goed, wat hij ook onderneemt, 
maar uw verheven oordelen raken hem niet. 
Zijn tegenstanders beticht hij van leugens. 

6Hij denkt bij zichzelf: Ik kom niet ten val, 
nooit kan het kwaad mij deren. 
 

7Zijn mond vloekt en liegt, dreigt met geweld, 
zijn tong brengt misdaad en onrecht voort. 

8Op stille plaatsen ligt hij in hinderlaag, 
op verborgen plekken doodt hij onschuldigen, 
zijn ogen spieden naar weerloze mensen. 
 

9Hij loert, verborgen als een leeuw in het struikgewas, 
hij loert naar een prooi en tracht hem te vangen, 
hij vangt zijn prooi in een net en sleurt hem mee – 

10die buigt, krimpt ineen, 
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en valt in zijn klauwen, weerloos. 

11Hij denkt bij zichzelf: God vergeet het, 
wendt zijn blik af, ziet het niet. 
 

12Sta op, HEER, hef uw hand, God, 
vergeet de armen niet. 

13Hoe kan de zondaar u verachten 
en denken: God vraagt geen rekenschap. 
 

14Toch ziet u de pijn en het verdriet, 
u merkt het op en weegt het in uw hand. 
Op u vertrouwen weerloze mensen, 
de wezen, u komt hun te hulp. 
 

15Breek de macht van de goddelozen, 
eis rekenschap en ban het kwade uit. 

16De HEER is koning voor eeuwig en altijd: 
vijandige volken verdwijnen uit zijn land. 
 

17U, HEER, verhoort de wens van de nederigen, 
u bemoedigt hen en luistert met aandacht, 

18u doet recht aan wezen en verdrukten. 
Geen mens kan hen nog uit het land verjagen. 
 
Lied 146c: 3, 5 en 6 
3. Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft? 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 
 
5. O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 
Hij die u recht verschaft is hier! 
Hongerige, Hij wil u spijze bereiden, 
dorstige, zie de heilsrivier! 
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 
God schenkt genade velerlei. 
Halleluja! Halleluja!. 
 
6. Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, 
dat u de haat der mensen treft, 
Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen 
en Hij buigt neer wie zich verheft. 
Zijt gij in rouw, God is uw licht; 
Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht. 
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Halleluja! Halleluja! 
 
2e lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 19:1-10– lector 

1Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2Er was daar een man die Zacheüs heette, een 
rijke hoofdtollenaar. 3Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, 
maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4Daarom liep hij 
snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij 
voorbijkwam. 5Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug 
naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ 6Zacheüs kwam meteen naar 
beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7Allen die dit zagen, zeiden morrend 
tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor 
de nacht.’ 8Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn 
bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het 
viervoudig.’ 9Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij 
is een zoon van Abraham. 10De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat 
verloren was.’ 
 
Gezang 487: 1 en 3 (Liedboek voor de kerken 1973) 
1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht  
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
3. Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 
 
Verkondiging 
 
Lied 973: 1, 2, 3 en 4 
1. Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,  
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,  
en op te vangen wie zijn thuis verloor,  
halleluja, 
 
2. om voor elkaar te zijn uw hand en voet,  
te helpen wie geen helper had ontmoet:  
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,  
halleluja,  
 
3. om voor elkaar te zijn uw hart en mond,  
om op te komen voor wie is verstomd,  
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voor wie gevangen zit of is gewond,  
halleluja, 
 
4. roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,  
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,  
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.  
Halleluja! 

 
Dankgebed en voorbede 
Na een moment van stilte sluiten we samen af met het hardop bidden van het Onze Vader. 
 
Aandacht voor de inzameling van gaven, jongsten uit de oppas  
 
Slotlied 978: 1, 3 en 4 
1. Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
3. Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
  
4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 
Zegen 
Beantwoord met gezongen Amen 


