
Orde voor de ZondagAvondSpecial ‘Groene Kerk’, 19 januari 2025 

(met als spreker Kyra van der Grijn uit Goudriaan) 

 

Inkeer: Geef de aarde door … via https://www.youtube.com/watch?v=8-0Ycy9A-9o 

 

Welkom 

 

Zingen: Wij hier bijeen …  

(op de melodie van lied 865  ‘Komt nu met zang van zoete tonen’) 

 

 Wij hier bijeen, samen gekomen, 

 mensen van stem en tegenstem, 

 dat wij vandaag vol mogen stromen, 

 Geestkracht ervaren en met klem 

 horen doorleven, weten van ‘nu’; 

 de aarde roept ons aan 

 een nieuwe weg te gaan. 

 

 De schepping kreunt, kraakt in haar voegen 

 drager van leven uitgeput 

 zo uit balans, voeden wordt zwoegen: 

 wie zal het zijn die haar beschut? 

 Wassende waters, droogte en vuur, 

 de aarde klaagt ons aan 

 om zo niet door te gaan. 

 

 In hemelsnaam, zorg voor de aarde 

 omkeer van alles, iedereen – 

 god’lijke roep van grootse waarde 

 toekomst bezieling zo bijeen. 

 Mensen voor morgen, antwoord vandaag, 

 de aarde kijkt ons aan: 

 wil jij ook op gaan staan? 

 

Openingswoorden: 

 

v.: van God is de aarde, 

a: de wereld en al zijn bewoners. 

v.: Zie, hoe goed en kostbaar is het 

a: als mensen in eendracht samen leven. 

v.:  Goedheid en trouw ontmoeten elkaar, 

a: gerechtigheid en vrede gaan hand in hand. 

 

Over de dienst 

 

Gezongen roep om ontferming: ‘Aarde’ van Boudewijn de Groot 

via https://youtu.be/P7-MZl4wPeo  

 

Gebed (door Conny) 

 

Schriftlezing: Genesis 1: 26-31, Prediker 9: 7-9, Marcus 1: 35 (door Bartha) 

 

Zingen: lied 985 

 

Kennismaken met Kyra, aansluitend haar preek 

 

Luisterlied: Breng ons in evenwicht …  

via https://www.youtube.com/watch?v=-fXX3FAiNYk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8-0Ycy9A-9o
https://youtu.be/P7-MZl4wPeo
https://www.youtube.com/watch?v=-fXX3FAiNYk


Vraag en antwoord uit de Groene Catechismus, opgesteld door ds. Sam Janse 

 

Zingen: Wonderwereld van geheimen (op de melodie van: Stilte over alle landen), lied uit 

IONA 

 

 Wonderwereld, vol geheimen,  

 schepping van God,  

 al wat ons verbaast, verbijstert,  

 leeft van uw zorg:  

 vormen, kleuren, klank te over,  

 tastbaar weefsel, veelbelovend,  

 alles wat ons hart verovert,  

 schepping van God.  

 

 Hoe kan ik uw goedheid eren,  

 Heer, voor altijd,  

 elk’ unieke mens waarderen,  

 zijn eigenheid?  

 Hoe bewaar ik alle dagen  

 eerbied voor uw aardse gaven,   

 hoe kan ik uw hart behagen,  

 Heer, voor altijd?  

 

 Gods gerechtigheid en vrede  

 gaan hand in hand,  

 gaan met liefde hier en heden  

 en houden stand;  

 liefde voor de kleinste dingen,  

 liefde die niet op wil dringen,  

 liefde die het hart doet zingen;  

 hand over hand. 

 

‘Groene kerk’ – bij het keurmerk  

 

Zingen: lied 992 

 

Gebeden (door Arjan), afgesloten met Onze Vader verborgen, via 

https://www.youtube.com/watch?v=X_TFvCnhcwQ 

 

Aandacht voor de inzameling van gaven, bestemd voor de kerk 

 

Slotlied: lied 978: 1, 3 en 4 

 

Woorden van zegen (door Arjan) 

 

 Moge God ons zegenen met wijsheid 

 om voor de aarde te zorgen. 

 Moge God ons zegenen met liefde 

 om nieuw leven voort te brengen. 

 Moge God ons zegenen met hoop 

 om te werken aan een nieuwe aarde 

 in het licht van de eeuwigheid.  

allen:  Amen 

https://www.youtube.com/watch?v=X_TFvCnhcwQ

