Ontmoetingskerk, 19 januari 2025

Lied van inkeer: lied 833 ONTMOETlNGSDIENST

“DE GELOVIGE SHOWMAN"

Welkom door de ouderling van dienst
Zingen: lied 283: 1, 2,4 en5
We worden stil

Bemoediging, drempelgebed en groet

V.: Wij zijn bij elkaar in de naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft
V.: Hij blijft trouw tot in eeuwigheid
a.: en belooft dat Hij ons nooit loslaat ‘
ZONDAG 19 JANUARI 2025, AANVANG 9.30 UUR
Laten we bidden: ... ONTMOETINGSKERK NOORDELOOS
V.: Weet dat God bij je is. Hij geeft je vergeving, liefde en vrede.
a.: Amen

Over de dienst - Bij ‘the greatest showman’ - inleiding over de film...

Luisteren: A million dreams: via https://www.youtube.com/watch?v=RkozLmiLBc0
(op 4.52 stoppen!)

Moment voor de kinderen (groep 1-6) . Daarna gaan zij naar hun eigen dienst.
We zingen ‘Wij gaan voor even ...

We gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

1¢ gedachte: Dromen, geloven en hopen
Uit de Bijbel: het verhaal van Jozef
Zingen: lied 166a: 1, 2 en 3

2¢ gedachte: Hoe ver ga je?

Luisteren: Never enough via https://www.youtube.com/watch?v=rQWZK5U233s

3¢ gedachte: Wat heb je nodig? - door Vera

Luisteren: This is me via https://www.youtube.com/watch?v=CjxugyZCfuw

4¢ gedachte: Dromen en geloven - door ds. Annette

Zingen: lied 377: 1,2, 3,4en6
(de kinderen komen terug)

Hopen en dromen: er is gelegenheid tot het aansteken van een kaarsje als gebed
(ondertussen luisteren we naar:

Tightrope via: https://www.youtube.com/watch?v=SzXzbLZRdrk

(woorden of punten voor gebed? Stuur een WhatsApp-berichtje naar Annette: 06-
10122415)
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Afsluiting van het gebed met lied 1006

Bij de koffie en thee

Aandacht voor de inzameling van gaven, bestemd voor de kerk. De jongsten kunnen uit
de oppas gehaald.

Zingen: lied 422

Zegen (met gezongen ‘Amen’)



