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Welkom 

Zingen Lied: lied 283 

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

Gebed omlijst met lied 16b (nederlands) 

Voor het gebed 

Tijdens het gebed na de woorden: nu zingen wij 

Afsluiting van het gebed 

 

Intro voor de dienst 

 

 

Gebed om de Geest  

Intro voor de lezing 

Lezing Psalm 90 met afwisselend gezongen lied 90 a 

Lied 90a : 1  

Lezen Psalm 90: 1 t/m 9 



Lied 90a: , 2 en 3  

Lezen psalm 90: 7 t/m 12 

Lied 90a : 4 en 5 

Lezen psalm 90: 13 t/m 17 

Lied 90a: 6 

Gedicht behorend bij Psalm 90 liedboek blz. 246) 

God 

Kijk ik terug 

zover ik kan: 

U bent er altijd. 

Mensen niet. 

Als ze tachtig worden 

is het al veel. 

En wie denkt nog aan ze 

als ze dood zijn? 

Mensen zijn geen god. 

Mensen gaan voorbij. 

 

Moeilijk is dat: 

jong wezen 

oud worden, 

dood gaan. 

En als je ziet 

wat er soms 

met mensen gebeurt: 

geen leven is het. 

 

Daarom bid ik: 

geef ook geluk 

plezier. 

Maak het zo 

dat mensen zeggen: 

je kunt wel zien 

dat God er is. 

 

En gaat u verder 

Met wat wij laten liggen. 

 

Overweging 

lied 511: 1, 5,6 en 7 

 

Geloofsbelijdenis van Dietrich Bonhoeffer 



Ik geloof dat God uit alles 

ook uit het slechtste, iets goeds kan en wil laten ontstaan 

hiervoor heeft hij mensen nodig 

die met alles hun voordeel doen. 

Ik geloof dat God 

ons in iedere moeilijke situatie 

zoveel weerstandsvermogen geeft als wij nodig hebben, maar Hij geeft het niet vooraf 

opdat wij niet op onszelf 

maar op Hem vertrouwen. 

Ik geloof dat God, geen noodlot is buiten de tijd 

maar hij wacht op een eerlijk bidden 

en verantwoord handelen 

en dat Hij hierop antwoord geeft. 

 

We zingen op de melodie van lied 248 (de dag door uwe gunst ontvangen) 

1. De Heer beschut wie bij Hem schuilen. 

Hij is een rots, een zon, een schild, 

een schouder om op uit te huilen, 

een stem die wind en water stilt, 

 

2. de goede grond van ons vertrouwen 

een vast en veilig fundament, 

waarop de hoop een huis kan bouwen, 

gezegend wie die schuilplaats kent! 

 

3. Wie weet wat ons de tijd zal leren – 

hoe zal ons leven verder gaan; 

op vele paden leeuwen, beren? 

vlak voor u zal de Herder staan! 

 

Gebeden 

Afsluitend zingen: 1006 

Aandacht voor de collecte 

Slotlied: 903: 1 en 2 

zegen 

beantwoorden met zegenlied 415 


