
Thema Jozef in het Licht. 29 december 2024 Noordeloos 

 

 

Welkom 

Zingen: Lied 496: 1 en 3 

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

(gaan zitten) 

Drempelgebed 

Zingen lied 274: 1 en 2 

Intro van de dienst 

 

Gebed met gebedsintentie: lied  458  Zuivere vlam (beginnen ermee, na de woorden: 

daarom zingen we en we eindigen ermee) 

Gebed om de Geest 

Kinderen naar nevendienst 

Lezing Matteus 1: 18 t/m 24 

 

Zingen Lied 259 

 

Intro voor tweede lezing (met afbeedling) 



 

2de lezing: Jesaja 11- 1 t/m 11 

 

Lied Op de melodie : nu daagt het in het oosten 

 

Het komt, het zal er komen, 

zoals het is voorzegd: 

Het rijk van onze dromen,  

de paden worden recht. 

 

Het komt, wij zien het prille 

ontroerende begin. 

Als wij de vrede willen, 

dan trekt die bij ons in. 

 

Zo wordt het toch nog waarheid 

het oude visioen. 

De vrede komt tot klaarheid 

als wij die vrede doen. 

 

Wie ogen heeft en oren 

die maakt zichzelf nu klein: 

dan wordt het licht geboren 

dat ons geluk zal zijn. 

 

 

 

Overweging 

In het begin vertel ik iets over deze 3 afbeelddingen 

 



 

 
 

 
 

 

 



Zingen: Lied van Alfred Bronswijk  

Uit Rakelings Nabij (melodie Lied 840) 

 

Ik geloof in mijn God als de kracht, 

die het licht ontsteekt, waar het duister is, 

die weer glans aanbrengt, waar geen luister is, 

die een vuurvlam is in de nacht. 

 

Ik geloof in mijn God als de bron, 

van waaruit alles leeft wat geboren is, 

die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is, 

die het woord sprak, waarmee het begon. 

 

Ik geloof in mijn God als het doel 

van de voeten die hier op aarde staan, 

van de dromen die door alle landen gaan, 

van de zoektochten van het gevoel. 

 

Ik geloof in mijn God als de stem, 

die de wereld naar toekomst en vrede leidt 

en het uitzicht biedt, al zo lang verbeid, 

van geloof, hoop en liefde door Hem 

 

Kinderen terug 

 

Dank- voorbeden 

 

Aandacht voor de collecte 

 

Slotlied: 425 

 

zegen 

 

 
 

 


