
Liturgie zondag 22 december GK Noordeloos 

- welkom door ouderling van dienst 

- Adventskaarsen worden aangestoken 
- aanvangslied 463, vers 1, 2 en 3 Licht in onze ogen 

- stilte                                                                     

- Bemoediging                                                                      
(voorg.) Onze hulp is de naam van de Heer                            
(allen) Die hemel en aarde gemaakt heeft                     

(voorg.) Die trouw houdt tot in eeuwigheid                            
(Allen) En niet loslaat het werk van zijn handen 

- Groet                                                                                
(voorg.) Genade en vrede voor u van God, die als een vader en 
moeder wil zijn                                                                     
van Jezus, onze Heer                                                            
door de Heilige Geest                                                            
(allen): Amen 

- lied 463, vers 4 en 5 Bloesem in de winter                                

- gebed om ontferming 
- lied op weg naar Kerst: 444 Nu daagt het in het oosten 
- gesprek met de kinderen, gevolgd door projectlied Advent 

- gebed om de Geest                                                                    
- lezing: Micha 5: 1-4a 
 
- Lied 696, vers 1 en 3 (uit de oecumenische bundel Zangen 

van zoeken en zien, melodie: Lied 496 Een ster ging op uit 
Israël, Liedboek 2013) O Bethlehem, jij kleine stad 
 
O Bethlehem, jij kleine stad, 
werd nauw’lijks meegeteld. 
In heldenlied of krijgsgezang 
werd nooit jouw naam vermeld. 
Hoe onbeduidend was jouw stem, 
wanneer het ging om macht. 
Toch werd jij de geboorteplaats 

van Hem die vrede bracht. 



 
De stad waar David herder was, 
die Ruth een toekomst bood, 
waar ’t kleine nog van waarde was, 
werd in haar eenvoud groot. 
Hoe vreugdevol klinkt nu jouw naam, 
de hele wereld rond. 
De boodschap die bij jou begon 
gaat nog van mond tot mond. 
                                                                                                                       

- lezing: Lucas 1: 39-56                                                        - 
- lied 157a, vers 1 en 2 Mijn ziel maakt groot de Heer 

- uitleg/verkondiging 

- Lied 438, vers 1 en 4 God lof! Nu is gekomen … 
- (onder het naspel komen de kinderen terug)                                            
- gebeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader  

- aandacht voor de inzameling van gaven, jongsten uit de 
oppas                                                                                                    
- slotlied 1005, vers 1, 4 en 5 Zoekend naar licht                         
- zegen (met gezongen Amen als antwoord)  

 


