Orde voor de dienst bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 24 november 2024
M.m.v. Evi Boere, harp

Bij deze dag: De mensen die we missen - Sela
https://www.youtube.com/watch?v=4dRete4jlkE

Welkom door de ouderling van dienst
Aanvangslied: lied 91a: 1 en 2
Stil moment voor persoonlijke voorbereiding

Bemoediging, drempelgebed en groet

V.: Wat er ook gebeurt,
in voorspoed en bij tegenslag,

a.: ons leven is geborgen in de handen van God,
Schepper van hemel en aarde;

V.: niets of niemand zal ons
scheiden van zijn liefde;

a.: mens en wereld is Hij trouw.

Drempelgebed
V.: Heer, wij komen bij u
met onze vragen, ons gemis
a.: wees ons nabij.
V.: Wij komen bij u
met onze zorgen, ons verdriet
a.: blijf ons nabij.
: Wij komen bij u
met onze twijfels en hoop,
ons geloof en ongeloof;
hoor ons gebed.
U verstaat ons, scherper dan wij onszelf verstaan
lees onze levens, peil ons hart
geef ons moed en kracht
en breng ons op de weg naar het beloofde land. Amen
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Ontferming, goedheid, vergeving en vrede voor u en voor jou
van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer.

a.: Amen

Zingen: lied 91a: 3

Over de dienst

Harpspel: 'Ik zal er zijn’ - Sela

Gebed om de Geest

We zingen: lied 286: 1 en 3

Uit de Bijbel: 2 Koningen 2: 1-18

Zingen: lied 221

Overdenking: ‘Met de mantel verder...”

Harpspel: 'Faith’ - Nina van Meijeren


https://www.youtube.com/watch?v=4dRete4jlkE

Inleiding bij de gedachtenis
We zingen: lied 753: 1

We noemen de namen van wie in het afgelopen jaar zijn overleden en ontsteken voor
hen een kaars.

Elisabeth Wilhelmina Johanna Kamp - van der Meijden
Zingen: lied 753: 2
Hendrik Damsteeg
Zingen: lied 753: 3
Anneke Kooistra
Zingen: lied 753: 5
Arigje Adriaantje Hertsenberg- van der Ham
Zingen: lied 753: 6
Bij de kaarsen die eerder op de dag zijn ontstoken, worden namen genoemd.
Wie wil, mag een kaars aansteken en daarbij een naam laten noemen.
Ondertussen klinkt muziek op de harp: '‘Una mattina’ - Einaudi
Zingen als afsluiting van gedachtenis: lied 731
Gebeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader
Aandacht voor de inzameling van gaven, bestemd voor de kerk.

Slotlied: Ga maar gerust ... (tekst: Sytze de Vries) (melodie: Ik bouw op U/Finlandia ..)

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.

Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.

Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.

Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.

Ik ben de dag, die schemert in je droom.

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.

Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben ik de hand, die al je tranen wist.

Zegen (met gezongen Amen)



