
Kinderdienst op 13 oktober 2024 - Thema: Lekker eigenwijs! 
 
Welkom door ouderling van dienst  
 
Zingen: lied 218 
 
We worden stil voor God 
 
Bemoediging en groet 
v.: wij zijn bij elkaar in de naam van de Heer 
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft 
v.: Hij blijft trouw tot in eeuwigheid 
a.: en belooft dat Hij ons nooit loslaat 
 
v.:    God geeft je liefde, vergeving en vrede. 
a.:    Amen 
 
Over de dienst  
 
Luisteren: Lekker eigenwijs! 
https://www.youtube.com/watch?v=W5hLj8lDyBM 

 
Gedicht: Waarom 
 
 Toen ik nog een kleuter was, 

kwam Eigenwijs langs. 
Mag ik in je hart wonen, vroeg hij, 
ik leer je je eigenwijsheid te vormen. 
Waarom, vroeg ik. 
 
Ik woon in iedereen, zei Eigenwijs, 
in de ene meer dan in de ander. 
Door mij word je nog bijzonderder. 
Met mij ontdek je grenzen  
om overheen te gaan. 
Waarom, vroeg ik. 
 
Ik leer je om niet op te geven. 
Ik geef je zelfvertrouwen. 
Ik open de deur van vervelende vragen. 
Met mij word je vastberaden, zei Eigenwijs. 
Waarom, vroeg ik. 
 
Je hebt het niet in de gaten, 
maar ik woon al in je hart, zei Eigenwijs. 
En ik zweeg. 

 
Gebed voor wie het leven moeilijk vindt: Kom aan boord! 
https://www.youtube.com/watch?v=W8E5jHK4KK4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W5hLj8lDyBM
https://www.youtube.com/watch?v=W8E5jHK4KK4


Zingen: lied 8b 
 
Gebed bij het luisteren naar de bijbel 
 
Het verhaal van Jona, deel 1 
 
Zingen: Jona, Jona …  
 

Jona, Jona, ga naar Ninevé. Jona, Jona, ga naar Ninevé. 
Maar Jona die zei: 'Nee!  
Ik wil niet naar die nare stad. 
De mensen daar die kunnen me wat', 
zei Jona en hij ging op pad, 
tot hij een schip gevonden had 
dat voer naar Tarsis over zee,  
maar niet naar Ninevé. 
 
Jona, Jona, ga naar Ninevé. 'Ik wil niet' 
Jona, Jona, ga naar Ninevé.  
Maar God ging met hem mee. 
Hij stuurde 't schip in een orkaan, 
de mensen riepen 'Wij vergaan' 
en ach, het lot wees Jona aan. 
Die zei: 'Ik heb wat doms gedaan. 
Ik wou niet luisteren naar Gods woord. 
Gooi mij maar overboord'. Plons! 

 
Een vraag aan jou: Wanneer was jij lekker eigenwijs?  
 
Het verhaal van Jona – deel 2 
 
Zingen: Jona, Jona …  
 

Jona, Jona, ga naar Ninevé.  
Jona, Jona, ga naar Ninevé. 
Maar daar zwom een vis in zee. 
Die lustte Jona al te graag. 
Drie dagen zat hij in zijn maag. 
Daar riep hij 'Heer, U zij geloofd, 
ik zal doen wat ik heb beloofd'. 
En de vis zwom pijlsnel naar het strand 
en spuugde hem aan land. 
 
Jona, Jona, ga naar Ninevé. 'Ik wil wel'. 
Jona, Jona, ga naar Ninevé. 'Ik ga al'. 
Jona, Jona, ga naar Ninevé. 'Ik ga naar Ninevé'. 

 
Lekker eigenwijs - een kort woord, met preekbingo 
 



Luisteren: https://www.youtube.com/watch?v=ZC7rTjf8e5o 
 
Gedicht: Karakter  
 
 Heette ik maar Pippi, Pluk of Pietje Bell. 
 Dan was ik veel brutaler en schrok ik niet zo snel. 
 

Heette ik maar Gozert of kapitein Onderbroek. 
Dan was ik populairder en kreeg ik veel bezoek. 
 
Heette ik maar Floddertje, Ronja, Mot of Boutje. 
Dan maakte ik me niet zo druk over een piepklein foutje. 
 
Dan durfde ik vast alles, was ik lekker eigenwijs. 
Maar ik heet naar mijn opa, en die heet Willem-Gijs. 

 
Bij de walvis: Voor wie of wat wil jij bidden? Schrijf het op een briefje en leg het in de vis. 
 
Bidden en zingen van lied 1006 ‘Onze Vader ….’ 
 
Aandacht voor de collecte, bestemd voor de kerk. 
 
De jongsten kunnen uit de oppas opgehaald.  
 
Slotlied: lied  416: 1, 2 en 4  
 
Woorden van zegen (we zingen: Amen, amen, amen) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZC7rTjf8e5o

