
Peuter- en kleuterdienst               22 september 2024 – Ontmoetingskerk              

Thema: De schepping 

 

Welkom met een liedje: 

 

  Hallo, hallo, hallo … welkom in de peuterkerk 

 hallo, hallo, hallo, wie ben jij? 

 

 Hallo, hallo, hallo, welkom in de kleuterkerk, 

 hallo, hallo, hallo, wat fijn dat jij er bent! 

 

We steken een kaars aan 

 

Luisteren: Welkom, welkom … https://www.youtube.com/watch?v=-WN0M_ijxAc 

 

De Bijbel, een geschenk van God…  

 

Zingen: Lees je bijbel 

 

Lees je bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag, 

lees je bijbel, bid elke dag dat je groeien mag, 

dat je groeien mag, dat je groeien mag. 

Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 

 

Read your bible, pray every day, pray every day, pray every day, 

read your bible, pray every day, if you want to grow, 

if you want to grow, if you want to grow. 

Read your bible, pray every day, if you want to grow. 

 

De schepping, dag 1 – alles is donker en leeg, er komt licht 

Zingen: Oh wat een pech! (melodie: Alles in de wind) 

Oh wat een pech, oh wat een pech. 

Wat is het donker, zeg. 

Oh wat een pech, oh wat een pech. 

Wat is het donker zeg. 

 

Alleen maar nacht. 

God, maak een lichtje, God, maak een lichtje! 

Alleen maar nacht. 

God, maak een lichtje, bedankt! 

 

De schepping, dag 2 – God maakt de lucht en de wolken 

 

Zingen: Maak de lucht en maak de hemel (melodie: helikopter, helikopter) 

Maak de lucht en maak de hemel, 

hang de wolken in de lucht. 

Hoog in de wolken is de hemel, 

hoog in de wolken, daar is God.  

Maak de lucht en maak de hemel,  

Oh, wat mooi gemaakt. 

 

De schepping, dag 3 – God maakt het land met planten en bloemen 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-WN0M_ijxAc


Zingen: Bloempje, bloempje 

Bloempje, bloempje, hoe kom je aan die geur?  

Groen groen grasje, wie gaf jou die kleur?  

Vlinder, vlinder, wie maakte jou zo teer? 

Hoor je ‘t, hoor je ‘t, dat alles doet de Heer. 

 

De schepping, dag 4 – God maakt de zon, de maan en de sterren 

 

Zingen: Dank u wel voor de sterren en de maan 

 

Dank U wel voor de sterren en de maan 

dank U wel voor het groeien van het graan 

dank U wel voor de dieren in de wei 

dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij. 

 

Dank U wel voor de bloemen in het gras 

dank U wel voor de vissen in de plas 

dank U wel voor de bossen en de hei 

dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij. 

 

Dank U wel voor de wolken en de wind 

dank U wel voor elk mens, voor ieder kind 

dank U wel want U bent zo heel dichtbij 

dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij. 

 

De schepping, dag 5 – God maakt vissen en vogels  

 

Zingen: Visje, visje (melodie: Visje visje in het water) 

 

Visje, visje in het water, visje, visje in de zee. 

Oh wat kun je lekker zwemmen, visje, visje zwem maar mee 

 

Vogel, vogel die kan vliegen, vogel, vogel in de lucht. 

Fladder lekker met je vleugels, vogel, vogel in de lucht. 

 

De schepping, dag 6 – God maakt de dieren 

 

Zingen: Zeg , wie heeft gemaakt de krokodil? 

 

Zeg, wie heeft gemaakt de ….. , de …. , de …..  

Zeg, wie heeft gemaakt de ….. 

God in de hemel daar! 

 

De schepping, dag 6 – God maakt de mensen 

 

Zingen: Hoofd, schouders, knie en teen …. 

 

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen (2x) 

ogen, oren, puntje van je neus! 

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen. 

 

De schepping, dag 7 – alles is klaar, God rust uit. 

  



Zingen: God die alles maakte  

God die alles maakte, 

de lucht en 't zonlicht blij, 

de hemel, zee en aarde, 

zorgt ook voor mij. 

God die 't gras gemaakt heeft, 

de bloemen in de wei, 

de bomen, vruchten, vogels, 

zorgt ook voor mij. 

God die alles maakte, 

de maan, de sterrenrij, 

als duist're wolken komen, 

zorgt steeds voor mij. 

We bidden: Hoger dan de blauwe luchten 

 
Hoger dan de blauwe luchten 

en de sterretjes van goud, 

woont de Vader in de hemel, 

die van alle kinderen houdt, 

Ook voor zieke kind'ren zorgt Hij 

kent hun tranen en hun pijn, 

Ja, voor groten en voor kleinen 

wil de Heer een helper zijn. 

Daarom vragen wij eerbiedig, 

vouwen wij de handjes saam, 

Heer die altijd naar ons luistert, 

neem ook dit gebedje aan. 

Zingen: lied 8b - ‘Zie de zon …’ 

 

Zegen (onder de parachute) 


