
 

Orde voor de morgendienst van 15 september 2024 – startzondag 

 

 

Als moment van inkeer zingen we: lied 833 - (Engels en Nederlands) 

 

Welkom door ouderling van dienst 

 

Zingen:  lied 216  

 

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding 

 

Bemoediging en groet 

v.: Onze hulp is in de naam van de Heer 

a.: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v.: Hij blijft trouw voor altijd 

a.: en laat nooit los wat Zijn hand begon. 

 

v.:  Goedheid, ontferming, vergeving en vrede voor u en voor jou, 

 van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer. 

a.:  Amen 

 

Over de dienst 

 

Gebed 

 

Als nieuw – bij de nieuwe structuur, door Anita en Hendrik 

 

Introductie bij bevestiging van ambtsdragers en zegen voor buurtbezoekers 

 

Zingen: lied 362: 1  

 

Welkom en bevestiging als ambtsdrager van Elise Kon en Aldwin Korevaar 

 

Zegen, met als gezongen antwoord lied 814  

 

Welkom, gelofte en zegen van buurtbezoekers, met als gezongen antwoord lied 814 

 

Zingen: lied 362: 2  

 

Voor grote en kleine kinderen: Het lied van de spreeuw 

 

De kinderen gaan naar hun eigen dienst. We zingen: 

 

We gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 

 Dat licht vertelt ons iets van God,  op Hem zijn wij gericht. 

 

 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.  

 Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal. 

 

Uit de Bijbel: psalm 84 

 

Zingen: psalm 84: 2 

 

Een huis voor vogels – een paar woorden ter overdenking 

 

Zingen: lied 979: 1, 2, 3, 6, 7 en 14 

  



Dankgebed en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gezongen Onze Vader (lied 1006) 

 

Bij de inzameling van gaven – de jongsten kunnen uit de oppas gehaald 

 

Uitleg van het programma van de startzondag 

 

Slotlied: lied 978: 1, 3 en 4 

 

Zegen (g. zingt: Amen, amen, amen) 

 

 


