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Ontmoetingskerk te Noordeloos

Voorganger: Greet Bijl

Organist: Pim Lodder

Binnendragen - muziek Erbarme Dich uit de Matthäus Passion

Welkom

Bemoediging en groet

Zingen: lied 247 : 1, 3 en 4

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

Gebed

De kleinkinderen ontsteken een licht en delen hun herinneringen 
aan Beppe 

Anneke in beelden - muziek Ken je Mij van Huub Oosterhuis, 
 gezongen door Trijntje Oosterhuis

In memoriam door Wilfred Vreugdenhil



Zingen: Psalm 121: 1 en 2

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

Uw wankele voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.

Lezen: Psalm 121 - Nije Fryske Bibeloersetting door Riekje Dijkstra

De ivige Hoeder - In beafeartsliet

Ik slach myn eagen op nei de bergen.
Wêr moat myn help wei komme?
Myn help komt fan de Heare,
dy’t himel en ierde makke hat.
Hy lit dyn foet net wifkje
en Hy slommet net, dyn Hoeder.
Nee, net slomje en net sliepe
sil de Hoeder fan Israel.
De Heare is dyn Hoeder,
de Heare is dyn skaad
oan ’e rjochterside.
Oerdeis stekt dy de sinne net,
nachts docht de moanne dy gjin kwea.
De Heare hoedet dy foar alle kwea,
Hy hoedet dyn libben.
De Heare hoedet dyn gean en dyn kommen
fan no ôf oant yn ivichheid.

 

Zingen: Psalm 121: 3 en 4

De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Overweging

Luisterlied: Ik zal er zijn van Sela

Zingen:  geloofsbelijdenis:
   (melodie: Alle Menschen werden Brüder)

Ik geloof dat er een God is
die de mensen leven geeft
die er is voor wij er waren
die zal zijn, die eeuwig leeft.
Ik geloof in Jezus Christus
die de mens is voorgegaan
die de dood heeft overwonnen,
Hij biedt ons nieuw leven aan.

Ik geloof in kracht van boven
in de Geest die inspireert
die op zoek blijft naar ons mensen
die ons trouw en liefde leert.
Ik geloof in Eeuwig leven
leven dat ons overstijgt
geen begin en ook geen einde
leven waar men deel aan krijgt.



Dankgebed

Gedicht Remember Me door Robert Vreugdenhil

Don’t remember me with sadness,
Don’t remember me with tears,
Remember all the laughter,
We’ve shared throughout the years.
Now I am contented,
That my life it was worthwhile,
Knowing that as I passed along the way,
I made somebody smile.
When you are walking down the street,
And you’ve got me on your mind,
I’m walking in your footsteps,
Only half a step behind.
So please don’t be unhappy,
Just because I’m out of sight,
Remember that I’m with you,
Each morning, noon and night.

 
Laatste afscheid

Zingen: Lied  416 

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Uitleg over vertrek door Karin Pieterse

Uitdragen - muziek Nearer, my God, to Thee door André Rieu en 
Johann Strauss Orkest




