
Ontmoetingskerk, 28 juli 2024 

 

 

Welkom door ouderling van dienst 

 

We zingen: psalm 92: 1, 2 en 3 

 

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding 

 

Bemoediging en groet 

v.: onze hulp is in de naam van de Heer 

a..: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

a.: en niet laat varen het werk van zijn handen 

 

v.:  Goedheid, ontferming, vergeving en vrede voor u en voor jou, 

 van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer. 

a.:  Amen 

 

Over de dienst 

 

Gebed om ontferming 

 

Loflied: lied 286 

 

Moment voor de kinderen. Als de kinderen de kerkzaal verlaten, zingen we: 

   

  We gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 

  Dat licht vertelt ons iets van God,  op Hem zijn wij gericht. 

 

  Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.  

  Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal. 

 

Gebed om de Geest 

 

Uit de Bijbel: Marcus 6: 45-52 

 

Zingen: lied 917 

 

Uitleg en verkondiging: ‘Geloof je ogen’ (1) 

 

Luisteren: Jeroen Zijlstra – over water via 

https://www.youtube.com/watch?v=7ozciUBlE34 

(tot 3.03 graag ….) 

 

Niemand kan op water lopen  

Niemand heeft de zee zo lief  

Niemand komt op eigen kracht zijn angst te boven  

Niemand wil de zee beproeven 

Niemand die er heil in ziet  

Niemand wil er in haar zeggingskracht geloven  

 

Wil je toch jouw angst beheersen  

Wil je op het water staan  

Weet dan waar je ooit in bent begonnen  

Je bent begonnen in het water  

En beseft pas veel later  

Dat je daar de zee al eens hebt overwonnen  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ozciUBlE34


In de luwte schuilt de waarheid  

In de schaduw wacht het licht  

In de stilte gaan je oren open  

In de moeite van het wachten  

Ligt de ruimte vind je moed  

In het donker gaan je ogen open  

Zie je het pas goed  

 

Iemand kon de zee kalmeren  

Iemand nam de zee voor lief  

Hij liep vooruit op onze stoutste dromen  

Jij wilt ook die kunst beheersen  

Jij wilt ook op water staan  

Maar je bent verblind van angst nooit ver gekomen  

 

Iemand heeft de zee begrepen  

Iemand heeft jouw angst verstaan  

Iemand is er uit de chaos opgedoken  

Hij dorst te lopen op het water  

Door die ene wist men later  

Dat in diepe nood een hand wordt uitgestoken  

 

In de luwte schuilt de waarheid  

In de schaduw wacht het licht  

In het donker gaan je ogen open  

In de moeite van het wachten  

Ligt de ruimte, vind je moed  

In de stilte gaan je oren open  

Hoor je het toch goed  

 

Uitleg en verkondiging: ‘Geloof je ogen’ (2) 

 

Zingen: lied 350: 1, 3, 4 en 7 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader 

 

Aandacht voor de inzameling van gaven, bestemd voor de kerk. De jongsten kunnen uit 

de oppas worden gehaald. 

 

Slotlied: lied 352: 1, 2, 5, 6 en 7 

 

Zegen  (allen: Amen, amen, amen) 


