
Overstapdienst, 30 juni 2024
Met overstappers Cas, Celia en Dieke

Welkom

Zingen: lied 280: 1, 2, 3, 4 en 5

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding

Bemoediging en groet

v.: Wij zijn bij elkaar in de naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft
v.: Hij blijft trouw tot in eeuwigheid
a.: en belooft dat Hij ons nooit loslaat

v.: Weet dat God bij je is met zijn liefde, zijn goedheid en zijn ontferming.
a.: Amen

Over de dienst

Een warming-up

Klaar voor de start: https://www.youtube.com/watch?v=XMjyYRIK5L0 (tot 1.52 min)

De overstappers stellen zich voor

Gebed

We luisteren naar ‘M’n kleine presidentje’ van Jaap Reesema via
https://www.youtube.com/watch?v=8iekFi7jPEo

Moment voor de kinderen

De jongste kinderen gaan naar de KinderWoordDienst. We zingen:

We gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

Gedicht: In topvorm

Geloven is niet als een sportwedstrijd
hoewel … je soms toch naar een clubhuis rijdt
en daar voor een uurtje je stil concentreert
op allerlei goeds wat de Coach je leert.

Je oefent en traint, met het doel voor oog
je houdt je gedachten goed omhoog
Je zit of je knielt of je bidt rechtop.
En God vangt dan al je gebeden op.

Geloven is tactisch en dapper spelen
met voeten en handen, met harten, met velen,
en als je goed oefent, dan speel je als één.
Dan zijn we in tópvorm, dan wint iedereen!

Uit de bijbel: Gaan voor goud – bij 1 Korintiërs 9,24-25, geschreven door Karel Eijkman

Zingen: lied 975: 1 en 3



Klaar voor de start? – een preekje

Zingen: ‘Ik geloof in mijn God als de kracht …’- tekst Alfred C. Bronswijk.
melodie lied 840

Ik geloof in mijn God als de kracht.
die het licht ontsteekt, waar het duister is,
die weer glans aanbrengt, waar geen luister is,
die een vuurvlam is in de nacht.

Ik geloof in mijn God als de bron,
van waaruit alles leeft wat geboren is,
die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is,
die het woord sprak, waarmee het begon.

Ik geloof in mijn God als het doel
van de voeten die hier op aarde staan,
van de dromen die door alle landen gaan,
van de zoektochten van het gevoel.

Ik geloof in mijn God als de stem,
die de wereld naar toekomst en vrede leidt
en het uitzicht biedt, al zo lang verbeid,
van geloof, hoop en liefde door Hem.

Overstappen – een woord en een geschenk – door Elvira

Een wens van de ouders en een kaars, als licht op je weg

Zingen: ‘Jij bent geboren …’ melodie lied 675

Jij bent geboren, en hier getogen,
om een koninklijk mens te zijn.
Jij bent geroepen en uitverkoren
om een kind van Gods volk te zijn.
Jij draagt het teken, dat nooit zal breken.
Kind van belofte, mens van gelofte,
door Christus zélf aanvaard.
Halleluja!
Hij zal jou leiden op al jouw wegen.
In heel jouw leven zij Hij jouw zegen.
Wees dan door Hem bewaard!
Halleluja!

Gebeden – stil gebed, afgesloten met gezongen Onze Vader – lied 1006

Aandacht voor de inzameling van gaven, bestemd voor de kerk. En aandacht voor: laat iets van je
horen!
De jongsten kunnen opgehaald uit de oppas.

Slotlied: lied 419

Zegen (we zingen: Amen)


