Peuters en kleuters, 14 april 2024

In de boot! - over Noach

Welkom met een liedje:

Hallo, hallo, hallo ... welkom in de peuterkerk
hallo, hallo, hallo, wie ben jij?

Hallo, hallo, hallo, welkom in de kleuterkerk,
hallo, hallo, hallo, wat fijn dat jij er bent!
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hal - lo, hal - lo, hal - lo, wel-kom bij kerk op Schoot
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hal-lo. hal-lo, hal-lo! Wie  ben jij?
We steken een kaars aan

Luisteren: Welkom, welkom ... https://www.youtube.com/watch?v=-WNOM ijxAc

De Bijbel, een geschenk van God...

Luisteren: Hé, luister mee .... https://www.youtube.com/watch?v=GrYnvBewBCA

De boot

Zingen: Noach ging een bootje bouwen (melodie: Berend Botje ging uit varen)

Noach ging een bootje bouwen

voor zijn zonen met hun vrouwen

alle dieren mochten mee

in het bootje over zee!

1,2,3,4,5,6,7

waar zijn alle dieren gebleven

hij keek eens hier, hij keek eens daar:
zoveel dieren bij elkaar!

Dieren

Zingen: Zeg, wie mag er mee ... (melodie: Zeg, wie heeft gemaakt de .....)

Zeg, wie mag er mee in de boot-van-Noach,
de boot-van-Noach, de boot-van-Noach,
zeg, wie mag er mee in de boot-van-Noach,
ik denk de .....

Zingen: Eén, twee drie vier (melodie: 1,2,3,4, hoedje van papier)

Eén, twee, drie, vier,

hier een dier, daar een dier,
één, twee, drie, vier

breng ze maar snel hier!


https://www.youtube.com/watch?v=-WN0M_ijxAc
https://www.youtube.com/watch?v=GrYnvBewBCA

Regen
Zingen: Het regent, het regent (melodie: het regent, het regent, de pannetjes ....)

Het regent, het regent, de aarde die wordt nat!
En Noach vraagt aan boord te gaan

aan e-elk dier dat mee wil gaan.

Het regent, het regent, de aarde die wordt nat!

De duif
Duifje, duifje ga eens vliegen (melodie: visje, visje in het water)

Duifje duifje ga eens vliegen
Duifje duifje in de lucht
Duifje duifje ga eens vliegen
Duifje duifje en kom terug

Regenboog
Zingen: Kijk de regenboog! (melodie: In de maneschijn)

Kijk de regenboog, kijk de regenboog

wat een mooie kleuren en het is weer droog
Regen is voorbij, oh wat zijn we blij

boot op het droge en wat is dat fijn

God laat je weten 'k zal er altijd voor je zijn

En dat is geel, en dat is blauw

En dat zijn alle mooie kleuren waar 'k van hou
En dat is groen, en dat is rood

en nu mogen alle dieren van de boot (boot boot)

We danken en bidden

Luisteren/zingen: Het lied van Noach - https://www.youtube.com/watch?v=E2cu EaAi70

Zegen

Bij de deur wordt gecollecteerd voor de kerk


https://www.youtube.com/watch?v=E2cu_EaAi7o

